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OVERDENKING

God kent jou op al jouw wegen...

We hebben een klein zwart met wit poesje dat we Moor noemen. Als
we gaan wandelen, dan wandelt Moortje een stuk met ons mee. Ze blijft
dan in een parkje zitten en wacht daar totdat we weer terugkomen om
vervolgens ons luid miauwend te begroeten. Het betekent wel, dat we
altijd dezelfde weg terug moeten nemen. Toch namen we een keer een
andere route op de terugweg en riepen nog wel een keer haar naam,
maar ze kwam niet. Wij gingen naar huis en er gingen uren en uren
voorbij...het werd donker en ik zei opeens, waar is Moor nou? Ze zal
toch niet... Jeffrey ging naar het parkje toe en ja, daar zat Moor nog
steeds op ons te wachten. Het ontroert, zo’n trouwe kat!

Dit doet mij ook denken aan Gods trouw. Wij als mensen hebben de
vrijheid gekregen om onze eigen wegen te kiezen en zelf de route te
bepalen. Ook al leiden die routes niet altijd naar de juiste bestemming.
We nemen soms een afslag naar wegen van haat en wrok...we vinden
onszelf niet goed genoeg of worstelen met een verleden van pijn en
raken verbittert. We lijken soms wat te verdwalen door alles wat onze
aandacht trekt of alle eisen waar we aan moeten voldoen. Soms nemen
we wegen die naar mooie bestemmingen lijken te gaan, maar is dat
mooie nou wel echt mooi of opbouwend? Of het lijkt zo leeg in het
leven, alsof onze bestemming even niet duidelijk is. Hoe je het ook
went of keert in het leven lijk je soms wat te verdwalen of neem je
afslagen waar je later spijt van hebt en toch is daar een God die wacht
op ons. Hoe ver we ook verdwaald zijn, we kunnen altijd naar Hem
terug keren. We moeten dan alleen de weg naar “huis” kennen, om
terug te keren naar God. Hij staat met zijn armen wijd open op ons te
wachten. ALTIID! Iedere seconde van de dag, diep in de nacht of juist
vroeg in de ochtend. God ziet ons al van verre aankomen.

Tsjikke de Jong.



KERKDIENSTEN IN DE MAAND APRIL

Woensdag 1 april Vesper

19.15 uur Commissie Stille week

Donderdag 2 april Witte donderdag

19.15 uur Heilig Avondmaal
Commissie Stille Week

Vrijdag 3 april Goede Vrijdag

19.15 uur Commissie Stille Week

Zaterdag 4 april Stille Zaterdag

20.00 uur Commissie Stille Week

Zondag 5 april 1° Paasdag

9.30 uur mw. T. de Jong-Bloem

Collecten: Pastoraal werk en Kerk

De paaskaars wordt aangestoken door Joél

Kinderkerk Elizabeth

Koffiedrinken na de dienst

Maandag 6 april 2¢ Paasdag

9.30 uur Ds. S.Sijtsema, Heerenveen
Collecten: Diaconie en Kerk

Extra collecte: Kerk

Geen kinderkerk

Zondag 12 april

9.30 uur Ds. van der Meulen,
Tytsjerk

Collecten: Pastoraal werk en Kerk

De paaskaars wordt aangestoken door Woudry

Kinderkerk



Zondag 19 april

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door
Geen kinderkerk

Zondag 26 april

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Zondagavond 26 april
19.30 uur

AGENDA

Themadienst (zie pag. 9)
commissie andere diensten
Diaconie en Kerk
Jeugdwerk

Daniél

Doopdienst

mw. T. de Jong-Bloem
Pastoraal werk en Kerk
Jelrick

Zangavond m.m.v. Anne
Jaap Soldaat (tenor) en
Ronald Postema (piano)

(zie pag. 15)

8 april Avondgebed om 19.15 uur in de kerk

10 april Kaarten maken bij Tini Boomsma om 14.00 uur

14 april  Gemeenteavond om 19.30 uur in de Twaskar

20 april Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur
22 april Moderamen om 19.30 uur in de Twaskar

29 april Kerkenraad om 19.30 uur in de Twaskar
FANUT FRJENTSJER

De eerste maanden zitten er weer op. Het is nog wat balanceren tussen
privé en werk en ik merk dat ik weer moet wennen aan de bal van werk
die je erbij in de lucht moet houden. Toch doet het mij ook weer goed
om te werken en is het leuk om een aantal van jullie weer te ontmoeten.
Het is goed om te weten dat ik op dinsdag, woensdag en vrijdag
werk. En natuurlijk af en toe op de zondag © Ik wens jullie allen via
deze weg een heel goed Pasen toe. Dat we mogen vieren dat Jezus

leeft!!
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Tsjikke de Jong.

KLIEDERKERK

Misschien hebben mensen het al gemist, maar de afgelopen maanden is
er geen kliederkerk geweest. Op dit moment zijn we aan het nadenken
over een iets wat andere invulling. Veel gezinnen hebben op
zondagmiddag andere verplichtingen en daarom willen we vanaf nu een
inhoudelijk programma op de zondagochtend gaan doen. De naam gaat
daarom ook veranderen, omdat het niet meer op het oorspronkelijke
landelijke concept van kliederkerk lijkt. Op 28 juni willen we graag een
mooie start maken met dit nieuwe concept. We houden jullie de
komende tijd op de hoogte.

SPIEGELEN

Sinds kort hangt er een mooie, grote en oude spiegel bij mij in de gang.
Ik kijk er eigenlijk maar heel zelden in.

Sta niet stil bij mijn spiegelbeeld.

Ik moest daaraan denken toen op één van de zondagen in maart de
voorganger met de kinderen sprak. Ze vroeg: ‘wanneer kun je je zelf
zien?’ De kinderen vonden dat moeilijk en één van hen antwoordde: ‘ik
zie iets van mezelf als ik naar mijn handen kijk’. Het gesprek vervolgde
met: Je kunt jezelf zien als je in een spiegel kijkt’.

Dat heeft me in deze 40dagentijd eigenlijk niet losgelaten. Wat zie ik
als ik in de spiegel kijk? Herken ik mijzelf in mijn spiegelbeeld,
weerspiegelt het beeld mij zoals ik denk dat ik ben.

Niet alleen de spiegel reflecteert mijn zelfbeeld, ook in ontmoetingen en
gesprekken kan het beeld dat ik van mijzelf heb worden gespiegeld en
dat is soms niet altijd even leuk, maar het is helpend en helend.

We gaan in de laatste dagen van maart en de eerste dagen van april de
Stille Week in. Hoe gaan we die momenten beleven. Kunnen we ons
spiegelen aan het indrukwekkende verhaal van Jezus die zijn leven voor
ons opofferde, zodat wij, in elk onderdeel van ons leven, op Hem
kunnen vertrouwen.

De preek van een voorganger en de overdenkingen tijdens de vespers
houden ons ook een spiegel voor en die reflectie in die spiegel grijpt
ons aan. En dat in de meest positieve zin van dat woord.
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Ik hoop dat dat nog heel vaak mag gebeuren. Want God, we zijn door U
gegrepen. Geef dat we ons aan U spiegelen bij alles wat we doen.
Heb het goed. Marian Krol.

VAN DE KERKENRAAD

Gemeenteavond

Op 11 maart jl. was de gemeenteavond. Op deze avond werden de
jaarrekeningen van de Zendingscommissie, diaconie en
kerkrentmeesters gepresenteerd en als verhelderend ontvangen. Met
dank aan de opstellers van de jaarrekeningen.

Verkiezingen

- de kerkenraad heeft het besluit genomen om de reguliere verkiezingen
te vervroegen. Jammer genoeg moesten deze een maand opgeschoven
worden. Het doen van aanbevelingen is benoemd in het Tsjerkenijs van
maart. Waarna de procedure gevolgd wordt en de eventuele bevestiging
kan plaats vinden op de laatste zondag van mei. Dat geeft nieuwe
ambtsdragers de tijd en de ruimte om op te lopen met de zittende
ambtsdragers.

Beleidsplan

Op 14 april is er een gemeenteavond waarop het beleidsplan wordt
toegelicht. Tot die tijd hebt u tijd en ruimte om uw zienswijze over het
plan te mailen naar de scriba of in papieren vorm bij de voorzitter in de
bus te doen. De uitnodiging en de agenda vindt u elders in deze
Tsjerkenijs.

Lectoren

- Op de oproep voor lectoren in Tsjerkenijs van januari hebben 8
gemeenteleden gereageerd. Er is een rooster gemaakt en vanaf 1 maart
is het schema in werking getreden.

Website

- onze website heeft een beheerder nodig en tot nu toe is dat nog steeds
Tini. Maar na dit jaar gaat ze er mee stoppen. Dus ontstaat de dringende
vraag: Wilt u, of kent u, iemand die haar taak als webbeheerder kan/wil
overnemen. We kaarten dit nu al aan, zodat er ruim tijd overblijft om
iemand in te werken.

Zangavond

- op de vergadering van 25 februari jl waren Reina en Dirk te gast. Zij
hebben de kerkenraad de akte overlegd waar in beschreven staat dat de



commissie zangavond officieel is overgegaan in de Stichting
Zangavond Minnertsga.

En dan nog even dit........... - ze 1s al weer een poosje bezig in onze
gemeente, en we zijn blij dat Tsjikke haar taken weer heeft opgepakt.

Uitnhodiging

De kerkenraad wil u langs deze weg uitnodigen voor het bijwonen van
de gemeenteavond op 14 april 2026.
De bijeenkomst begint om 19.30 in de Twaskar

Op deze gemeenteavond wordt het conceptbeleidsplan toegelicht en is
er gelegenheid om het conceptbeleidsplan te bespreken.

De ingebrachte zienswijzen kunnen, indien de inzender dat wil, ter
sprake worden gebracht.

Agenda

19.00 - inloop met koffie en thee
19.30 - welkom en opening
Voorzitter kerkenraad Marian Krol
19.40 - toelichting op het conceptbeleidsplan
Consulent PKN, Tineke Klei
20.15 - pauze

K/
£ %4

20.30 - bespreking conceptbeleidsplan

K/
£ %4

21.00

afronding

K/
£ %4

21.15

dank je wel en sluiting

K/
£ %4

Namens de kerkenraad,



Marian Krol, voorzitter

Samen werken aan een beleidsplan dat hoop geeft voor de
toekomst, waarin onze gemeente sichtber bliuwt foar God.

NIEUWS VAN DE OUDERLINGEN

De evaluatie van het pastoraat
Dit was op maandagavond 9 maart. Er waren 23 personen aanwezig,
waaronder omtinkers, codrdinatoren, ouderlingen en Tsjikke als pastor.

Wat gaat er goed

Er zijn 24 omtinkers die vaste adressen hebben die ze regelmatig
bezoeken.

Positief is dat de bezoeken van de omtinkers als waardevol worden
ervaren. Deze positieve reacties zijn niet alleen fijn voor de ontvangers,
maar ook voor de omtinkers zelf. En als gemeente is het ook fijn om te
beseffen dat er zoveel aandacht is voor elkaar.

Ook worden er bezoeken gedaan door oudere dames die niet direct
omtinkers zijn, maar toch regelmatig bezoekjes brengen waar dat nodig
is.

Coordinatoren

Vanaf januari 2024 is het pastorale plan nu in werking. Vier
codrdinatoren zijn steeds twee weken bereikbaar. De communicatie
tussen omtinkers en codrdinatoren wordt steeds beter. Het mobiele
nummer van de codrdinatoren wordt voor meldingen en
bijzonderheden ook steeds vaker gebruikt. Toch moeten we er samen
aan werken om de bekendheid van dit mobiele nummer onder de
gemeenteleden nog verder te vergroten.

Onzichtbare groep

Hoe bereiken we mensen die niet direct bij ons in beeld zijn?
Hier moeten we gemeente breed alert op blijven. Misschien ken je
mensen in je eigen straat of omgeving die het moeilijk hebben of
eenzaam zijn. Maak je je zorgen, overleg het met de codrdinatoren.
Misschien kunnen we wat voor hun betekenen.
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Samen moeten we proberen om in de voetsporen van Jezus elkaar te
zien staan.
Het telefoon nummer van de coordinatoren is 0613028735.
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DIACONIE

Collectes:

Diaconale collectes: € 335,30 giften: € 955,50.
Avondmaalscollecte Wereldkankeronderzoekfonds € 556,50.
Werelddiaconaatcollecte (incl.deeldoosjes) Stichting Drita: € 1150,48.
Wilt u een financiéle bijdrage geven aan de
diaconie, dat kan op bankrek.nr. NL93RABO
0119300427

Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten
en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Save the date
De Diaconie organiseert dit jaar weer een ouderenreisje voor de 67+ en
voor diegene die het leuk lijkt om mee te gaan.

DATUM: VRIJDAG 29 MEI 2026 VERTREK:13.45 UUR.

In het Tsjerkenijs van mei volgt meer informatie.

Kaarten maken

In april worden er weer kaarten gemaakt voor mensen die wel een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Als u mee wilt helpen bent u van
harte welkom op vrijdag 10 april vanaf 14.00 uur bij op S. van
Andlawei 21. Materiaal is aanwezig en de koffie/thee staat klaar!

Een kaartje als teken van medeleven

Voor de volgende gemeenteleden die in een verpleeghuis of andere
woonvorm verblijven. Tevens vermelden wij de personen die in een
verzorgingshuis wonen. Ook voor hen is het prettig om een kaart te
ontvangen als blijk van medeleven.

KERKRENTMEESTERS

Soms lijkt het wereldtoneel op een schaakbord waarop machthebbers
hun zetten doen. Er wordt gesproken over strategie, macht en invloed.
En soms lijkt het zelfs alsof leiders menen iets groots of geniaals te
doen wanneer zij een conflict beginnen of een oorlog ontketenen. Maar
achter die grote woorden en politieke berekeningen gaat een andere
werkelijkheid schuil: die van angst, verdriet en ontwrichting voor
gewone mensen.

De Diaconie.
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Ruim vier jaar geleden werden wij ook in Europa plotseling daarmee
geconfronteerd, toen er op ons eigen continent oorlog uitbrak,
hemelsbreed zo’n tweeduizend kilometer van ons vandaan. Wat eerst
ver weg leek, kwam toch dichterbij dan we dachten.

En begin maart, op een ogenschijnlijk gewone zaterdagochtend,
veranderde het wereldtoneel opnieuw. Wat voor velen begon als een
rustige dag, werd in korte tijd een moment waarop de geschiedenis een
nieuwe wending nam. Het geweld in het Midden-Oosten herinnert ons
eraan hoe kwetsbaar vrede is en hoe snel spanningen kunnen oplopen.
In diezelfde wereld begonnen wij onze maandelijkse vergadering — in
het huis van onze Vader. Als kerkrentmeesters komen we daar samen
om te spreken over de zaken waarvoor wij verantwoordelijkheid
dragen. Vaak gaat het daarbij over heel praktische en materi€le vragen,
maar altijd in het besef dat we dit werk samen doen, in dienst van onze
gemeente.

Heeft de onrust in het Midden-Oosten ook voor ons gevolgen? Jazeker.
De energieprijzen zijn opnieuw flink gestegen. We weten inmiddels
maar al te goed hoe snel de cijfers op het display van de gasmeter
oplopen wanneer onze grote kerkruimte verwarmd moet worden.
Terwijl we met elkaar rond de tafel zitten, realiseren we ons dat
ontwikkelingen ver weg ook hier voelbaar zijn. Geld dat anders aan
andere zaken besteed had kunnen worden, verdwijnt nu letterlijk in de
warmte van het kerkgebouw. Alleen al bij die gedachte kun je soms een
rilling voelen.

Maar gelukkig zijn er ook momenten die ons juist warm maken van
binnen. Dat gold bijvoorbeeld voor de opbrengst van de
Oudejaarscollecte. Die was dit jaar opnieuw even hoog als vorig jaar:
ruim € 9.000. Daar mogen we als gemeente oprecht dankbaar voor zijn.
Het laat zien dat we samen verantwoordelijkheid willen dragen voor het
kerk-zijn en voor de toekomst van onze gemeente.

Als kerkrentmeesters blijven wij zorgvuldig omgaan met de financiéle
middelen die ons zijn toevertrouwd. Dat geldt ook voor het onderhoud
van ons kerkgebouw. De kerk en de toren, maar ook het Robustelly-
orgel, hebben een rijksmonumentale status. Dat betekent dat de
rijksoverheid bijdraagt aan de onderhoudskosten, zodat dit bijzondere
gebouw en orgel ook voor toekomstige generaties behouden kunnen
blijven.
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Daarbij is er wel een bijzonder detail. De toren
— inclusief het eeuwenoude uurwerk en de
monumentale klokken — is niet in eigendom
van onze gemeente. Deze behoort toe aan de
Stichting tot Behoud van Monumenten in de
gemeente Waadhoeke, die meerdere
kerktorens beheert. Zo is bijvoorbeeld de
onlangs geschilderde toegangsdeur van de
toren op kosten van deze stichting opgeknapt.

Voor ons als kerkelijke gemeente ligt de verantwoordelijkheid dus bij
het onderhoud en de instandhouding van het kerkgebouw zelf. Daarvoor
ontvangen wij eens in de zes jaar van het Rijk een bijdrage van 50% in
de onderhoudskosten. De huidige periode loopt volgend jaar af. In het
voorjaar van 2027 moet een nieuwe subsidieaanvraag worden ingediend
voor de volgende zes jaar. Daarvoor zijn inspectierapporten nodig en
moet een Periodiek Instandhoudingsplan (PIP) worden opgesteld.
Inmiddels zijn we begonnen met de
voorbereidingen daarvoor.

Zo werken we stap voor stap verder aan het
bewaren van wat ons is toevertrouwd. En dat
doen we niet alleen met cijfers, plannen en
onderhoudswerk, maar vooral vanuit de kracht
die we ontvangen in ons geloof en in het samen

Kerk-zijn, ondanks de wereldse onrust. QR-code om uw/jouw
kerk-zijn te steunen

TIENERKERK

Op zondag 5 april, Paaszondag, gaan we met de tieners ontbijten in de
Twaskar. Na het ontbijt gaan we met elkaar naar de kerk. In deze dienst
zullen ook een aantal van onze tieners hun medewerking verlenen, door
het voorlezen van een gedicht of gebed.

In mei hebben we dan alweer het slotfeest. Deze datum volgt nog.

We mogen weer terugkijken op een prachtig en gezellig seizoen, met
enthousiaste kinderen. Mooie, grappige, interessante, leerzame verhalen
en gesprekken, leuke gezelschapsspelen, groepsspelen, samen strijden
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tegen andere dorpen, hapjes maken en nog veel meer! We gaan er na de
zomer weer vol goede moed tegenaan!
Groetnis Tjerk Nagel en Geppy van der Kuur.

AVONDGEBED

Het avondgebed zal worden gehouden op 8 april 2026
om 19.15 uur in de kerk.

Wij lezen: Psalm 22; wij zingen: Lied 792:1,2 en 6.

Wij willen danken voor:

# Voor alle mensen die voor een ander wat doen.

# Voor alle initiatieven die in onze kerk worden gedaan.

# Voor alle vriendschappen.

Wij willen bidden voor:

# Foar wiisheid foar alle lieders fan regeringen mar ek fan tsjerken
en mienskippen.

# Zeg nee tegen massa uitzettingen volgens de ICE methode ook
naar Europa.

# Bidden voor nieuwe ambtsdragers.

# Bidden voor vrede.

# Voor alle zieken en eenzame mensen.

Wilt u thuis ook met ons meebidden? God wil onze gebeden graag
horen en het gebed is zo krachtig.
Daardoor worden mensen bemoedigd en getroost.

Een vriendelijke groet,Wietske Spoelstra, Wietske Lautenbach,
Petra Abma en Froukje Kuiken.
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zangavond
Minnertsga

Zangavond Minnertsga
Zondag 26 april

Zingen op verzoek
m.m.v.

Ronald Postema Annejaap Soldaat
- piano : tenor

Dirk Norbruis
huisorganist

- aanvang 19.30 uur - locatie Meinardskerk -
- toegang gratis - collecte na afloop -

www.zangavondminnertsga.nl
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De vredespostzegel

Vrede:

Wie wil dat nu niet?

In deze roerige wereld lijkt het begrip

“vrede” steeds ingewikkelder te worden en steeds
verder van ons af te staan.

Door te vlaggen met de vredesvlag
maar ook door

het versturen van je post waarop
een vredesboodschap staat, stuur
je een bericht van
vredelievendheid de wereld in.
Een wens en tevens een positief
signaal!

Alles wat je aandacht geeft, groeit!

Oftewel: Waar je bewust je tijd en energie in steekt,
ontwikkeld zich verder.

En wie wil dat nu niet?

De vredespostzegel is verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf Walda aan de Stationsstraat.
Dit is een initiatief van H. de Haan en Tj. Nagel.
(zonder winstbejag)
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*De vredesvlag is evt. te bestellen bij bovengenoemden.

VAN DE REDACTIE....

Foeke hat te kennen jin dat hy om syn stinens net mear diel nimme kin
yn Us redaksje. Hy hat fanof septimber 2009 lid west, earst fanut de
Diakonie en dérnei op persoanlyke titel.

Foeke, fanof dit plak wolle wy dy hertlik tank sizze foar alles wast do
foar de redaksje betsjutten hast en winskje dy en Hieke alle goeds ta.
Tjip, Oege, Hilda en Griet.

i 'R
& ™ Protestantse Kerk
"44‘ L\\: . 1} yslal

Minsken fan ‘e wei
Nieuwsbrief van de classis, Jaargang 2026 - Nummer 2

‘Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem,waar ze de elf
en de anderen aantroffen.’ (Lucas 24:33, NBV21)

Gemeenschap

Al vanaf het allereerste begin geloofden de volgelingen van de Heer
niet ieder voor zich: ze zochten de gemeenschap met elkaar. Op Witte
Donderdag zitten de twaalf nog verwonderd rond de tafel, wanneer de
Heer daar hun voeten wast en brood en wijn met hen deelt. En later zijn
het de Emmaiisgangers die, zodra ze in de vreemdeling de Heer hebben
herkend, zich terug haasten naar de anderen om te delen wat ze hebben
gehoord en gezien. Geloven doe je samen.

Voor wie wil samenwerken
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Steeds meer gemeenten willen dat ‘samen’ iets breder maken door het
samen met de buren te gaan doen. Voor de ene gemeente maakt de
krimp dat noodzakelijk. Een andere gemeente wil graag voor de regio
als geheel van betekenis zijn. En weer een ander verlangt eenvoudig
naar een iets ruimere kring. Met meer mensen kun je meer met elkaar
delen. Nieuwe gezichten brengen nieuwe vergezichten. En vele handen
maken licht werk. Steeds meer gemeenten staan hier positief tegenover.
Maar hoe ga je dit doen? Hoe vind je geschikte partners? Welk beeld
heb je van samenwerking? En welke hobbels moet je nemen?

De afgelopen jaren heeft gemeenteadviseur Tineke Klei veel gemeenten
geholpen om een vorm van samenwerking of samengaan te vinden die
bij hen past. Op donderdagavond 23 april gaat zij die ervaring met ons
delen en is er alle ruimte om een mogelijke samenwerkingspartner te
vinden. Daarom roepen we alle gemeenten die hiervoor open staan op
om er 23 april bij te zijn. De avond vindt plaats in De Oerdracht (E.A.
Borgerstraat 46 in Joure), begint om 19.30 uur en sluit af met een hapje
en drankje om 21.30 uur. Wel graag even aanmelden bij onze scriba
Hanneke Dijkstra: scriba@classisfryslan.nl.

Samen een nieuwe Fiba zoeken

Dat onze Fiba met pensioen gaat, zal u misschien niet zoveel zeggen.
Maar als ik u vertel dat dit Andele Hellema is, dan zal bij menig
kerkrentmeester een lichtje opgaan: Andele is hun onvermoeibare gids
in het oerwoud van Fris, jaarrekeningen, meerjarenbegrotingen en nog
veel meer waar ik ook niet alles van begrijp. En nu komt het probleem:
we hebben nog geen opvolger kunnen vinden.

De functie van Fiba is er één waar je al je financiéle kennis in kwijt
kunt. Maar dat niet alleen: je werkt samen in een prachtig team: met de
vrijwilligers van het CCBB en vaak ook met de classispredikant. Je
kunt kerkenraden van Colleges van Kerkrentmeesters adviseren bij
lastige beslissingen. Je kunt sparren met andere Fiba’s in het land. En
omdat het je baan is, kun je je fulltime inzetten voor de kerk.

De mogelijke sollicitanten zijn misschien nog geen trouwe lezers van
deze nieuwsbrief. Daarom mijn vraag aan u allen: kijkt u eens om u
heen of u er één ziet en laat ‘m dan dit stukje lezen. Meer informatie
kan hij of zij dan op de website van de PKN onder vacatures.

Nieuw Jaarboek!
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Om samen te komen moet je elkaar wel weten te vinden. Voor
preekvoorzieners en voorgangers was dat de afgelopen jaren lastig: het
laatste jaarboek dateert van 2020. Daar heb je nu niet veel meer aan.
Daarom heeft onze scriba alle predikanten, emeriti en kerkelijk werkers
met preekconsent aangeschreven met de vraag of ze hun naam mocht
vermelden op een lijst voor alle preekvoorzieners. Tot nu toe heeft
tweederde heeft hier positief op gereageerd. Zo rond 23 maart is de lijst
klaar en kunnen preekvoorzieners die opvragen bij de scriba. Dan heeft
iedereen in de eerste week van mei alle gegevens bij de hand om
contact te leggen.

Predikant — Pastor — Kerkelijk werker

Ergens eind mei krijgen alle kerkenraden een dik stuk ambtelijke taal
over kerkordewijzigingen. Leuk voor de liethebber, maar alle begrip
voor wie zoiets terzijde legt. Of niet? Deze keer in elk geval niet: het
gaat over de veranderende plek van predikant en kerkelijk werker, met
daarbij de nieuwe functie ‘pastor’. Dat kan best grote gevolgen hebben,
dus het is goed om met elkaar te kijken of het zo allemaal goed geregeld
is. Niet wegklikken dus. Op 30 september organiseert de classis een
avond waarop projectleider Arie van der Maas van de dorre regels een
levend verhaal gaat maken. Ook de kerkorde is van ons samen.

Op verhaal komen

Een bijzonder moment van samenkomen is het moment waarop je het
stokje doorgeeft aan de volgende generatie. ‘Die is er niet’, hoor ik één
denken, maar dan zeg ik: ‘Die is er wel.” Dat er niet veel jongeren in de
kerk zijn, betekent niet dat je hen die er wel zijn over het hoofd moet
zien. Jeugdwerk blijft het hart van het kerkenwerk. Met de jaarlijkse
inspiratieavond in samenwerking met Rootz hoop de classis hier weer
aan bij te dragen. Eerder stuurden we als datum 7 mei rond, maar veel
scholen hebben dan vakantie. De avond staat nu gepland voor
donderdag 28 mei. We beginnen om 18.30 uur met een maaltijd en
vervolgens zijn er twee workshoprondes. Over het thema (‘Op verhaal
komen’) lees je in een volgende nieuwsbrief meer.

Geestelijk verzorgers
Hoe belangrijk de eigen geloofsgemeenschap ook is, we mogen niet
vergeten dat onze roeping juist daarbuiten gelegen is. Zo zijn er

19



geestelijk verzorgers die met een ‘zending’ vanuit de kerk aan het werk
zijn in de gezondheidszorg, bij defensie, in de gevangenis etc. Het zijn
gewone predikanten, maar wel met een bijzondere opdracht. Ze zijn
onze oren en ogen. Daarom onderhouden we graag het contact, straks
op 20 mei weer in Stiens. Als u nog geestelijk verzorgers weet die we
niet hebben uitgenodigd, dan horen we dat graag.

Luisterronde

In het kader van ‘samen’ vind ik het ontroerend dat onze synode, na de
ophef over nieuwe regelingen, op haar schreden is teruggekomen en
door het hele land zowel een luisterronde als een kerkbreed gesprek is
gestart. In de luisterronde gaat het vooral over de heffingen, een thema
dat in de eerste plaats voor kerkrentmeesters interessant zal zijn. Voor
Fryslan is de bijeenkomst op dinsdagavond 21 april in de Kurioskerk,
Julianalaan 38 Leeuwarden. De luisterronde wordt georganiseerd samen
met de VKB, en daar kunt u zich ook aanmelden.

Kerkbreed gesprek

Het kerkbreed gesprek gaat over financién en solidariteit, met 0.a. onze
nieuwe synodescriba Kees van Ekris. Uitgenodigd zijn niet alleen
ambts-dragers, maar alle geinteresseerde gemeente-leden. Voor het
Noorden is de datum zaterdag 9 mei, van 9.30 tot 14.30 uur in de Oase,
Ringweg 3 Drachten. U kunt zich hiervoor aanmelden via
protestantsekerk.nl/evenementen/kerkbreed-gesprek.

Studiedag ‘Tussen macht en gezag’

In februari was het te glad, daarom krijgt onze studiedag voor
predikanten, kerkelijk werkers en andere theologisch geinteresseerden
een nieuwe kans op woensdag 3 juni. Journalist en ethicus Dick
Schinkelshoek zal er spreken over ‘Vroom en fout — Wat kan de kerk
van vandaag leren van een theoloog die meebewoog met het nazisme’.
Oudtestamenticus Marjo Korpel neemt ons mee naar ‘Gezag en
leiderschap’ in de Bijbel. En Systematisch theoloog Kees van der Kooi
geeft een inleiding over ‘Macht en gezag’. We nemen er alle tijd voor:
om tien uur ’s morgens is de ontvangst en om half vijf middags begint
de nazit met een hapje en een drankje. Wie zich nog niet heeft
aangemeld, kan van mij de link krijgen om dat alsnog te doen.
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Met hartelijke groet,
ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant
(06-58013225 | r.praamsma(@protestantsekerk.nl)
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In april 2026 bestaat de Gideonkerk in St. Annaparochie 100 jaar.
Hier willen we graag bij stil staan.

Op zondag 26 april is er om 9:30 een dienst rond dit jubileum.
We blikken terug en kijken met trots vooruit!
Na afloop is er Gideons-verjaardagsfeest; in de Bining.
Met koffie/thee/fris en wat lekkers en tot slot broodjes met ‘ouderwets
lekkere’ soep!

ledereen is welkom!

Jubileumcommissie:
Gelt Jan Brouwer, Tineke Halbersma, Minke Heslinga,
Eerde Kalsbeek, Coby Kuipers, Henny Rondaan

o
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iets voor jou?

Maak het verschil voor iemand met schulden
Schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Stress,
schaamte en onzekerheid kunnen ervoor zorgen dat iemand het
overzicht en de hoop verliest. Als vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje
Waadhoeke kun jij juist in zo’n situatie het verschil maken.
SchuldHulpMaatje Waadhoeke helpt — in samenwerking met de
diaconieén van protestantse gemeenten en de gebiedsteams van de
gemeente Waadhoeke — mensen die te maken hebben met (dreigende)
schulden.
Als SchuldHulpMaatje biedt je praktische hulp én een luisterend oor.
Samen met de hulpvrager breng je de inkomsten, uitgaven en
openstaande rekeningen in kaart. Vervolgens werk je stap voor stap aan
een plan om weer grip te krijgen op de financién. Maar minstens zo
belangrijk: je bent er voor iemand. Door aandacht te geven en te
luisteren help je iemand weer hoop en rust te krijgen.
Je staat er niet alleen voor
Voordat je begint, volg je een gratis opleiding: een korte pre-learning
gevolgd door een driedaagse SchuldHulpMaatje-training. Daarna
volg je jaarlijks een digitaal bijscholingsprogramma. Je werkt
bovendien samen met een team van maatjes en krijgt begeleiding van
een codrdinator.
Ben jij ons nieuwe maatje?
Lijkt het je waardevol om iemand te helpen weer perspectief te krijgen?
Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer weten of kennismaken?
Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl/vrijwilliger-worden of neem
contact op voor een kennismakingsgesprek via:

coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl

. 06-28232190
Geef iemand weer hoop. Word SchuldHulpMaatje.
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