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OVERDENKING 
Inspiratie 
Misschien denken wij bij inspiratie niet meteen aan christelijke 
inspiratie of überhaupt aan geloof. Toch is het woord inspiratie van 
christelijke komaf het komt van spirit wat Geest of Heilige Geest 
betekent. Inspiratie wordt ook wel vertaald met inblazen of inademen. 
Wat adem jij in om geïnspireerd te raken?  
In mijn persoonlijk leven ben ik op dit moment bezig met wat ik 
“inadem” aan inspiratie. We worden als mens allemaal geïnspireerd. 
Iedereen blaast als het ware iets naar ons toe, via de tv, de radio, 
internet, social media, reclames, boeken, folders. Maar ook familie en 
vrienden, buren en wij voorgangers blazen inspiratie toe. Maar welke 
inspiratie voedt ons om dichter bij God te komen en welke niet? 
Natuurlijk is het heel erg fijn om een avondje lekker bank te hangen en 
simpele tv-programma's te kijken die ons vermaken. Heerlijk!! Maar, 
wat ik bedoel te zeggen is: Hoe zorgen we ervoor dat we in ons 
dagelijks leven geïnspireerd blijven en welke keuzes maken we om die 
inspiratie te zoeken?  
Vraagt dat ook offers of niet? Ik scrol iedere dag op Instagram en volg 
daar ook veel christelijke mensen en organisaties, dus het inspireert 
zeker, maar er komt ook veel voorbij, wat niet inspireert of mensen die 
niet vanuit die christelijke normen en waarden leven. Nu wil ik niet 
zeggen, dat we dat helemaal niet meer mogen zien of dat het niet 
inspirerend kan zijn, maar zijn we er bewust van dat de keuzes die we 
maken invloed hebben? 
De veertigdagen tijd is 18 februari weer begonnen. De tijd van het jaar 
om te bezinnen op je leven. Sommige mensen stoppen die tijd met 
snoepen, alcohol drinken of social media. Iedereen met een andere 
reden, maar met als doel dit te doen om dichter bij God te komen. Want 
er is zoveel afleiding, ruis en rumoer in deze wereld. Het is een tijd om 
stil te staan om in die stilte op adem te komen en wie weet Gods Geest 
in te ademen. Ik daag je uit om eens stil te staan bij het gene wat jij 
allemaal “inademt” en om na te denken of dat echt leven geeft? En 
ik...ik verwijder mijn social media om weer op adem te kunnen komen 
van alle druk die de mooie plaatjes geven om het echte leven meer te 
omarmen. Een hele mooie en inspirerende 40-dagentijd gewenst!  
Tsjikke de Jong-Bloem. 
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND MAART 
 
Zondag 1 maart Zendingsdienst 
9.30 uur Ds. N. de Jong-Wiersma,  
                                                                       Sneek 
Collecten: Pastoraalwerk en Kerk 
Extra collecte: Zending 
De paaskaars wordt aangestoken door Boaz  
Kinderkerk Elizabeth 

Koffiedrinken na de dienst 
 
Zondag 8 maart  
9.30 uur Ds. F.F. Fink, Burgum                                                                       
Collecten: Diaconie en Kerk  
De paaskaars wordt aangestoken door Hanette  
Kinderkerk Trienke en Hannah 
 
Woensdag 11 maart Bidstond 
19.30 uur Dhr. J. Nentjes 
Collecten: Pastoraalwerk en Kerk 
Extra collecte: Bidstondcollecte 
 
Zondag 15 maart  
9.30 uur Ds. H. Post, Dronryp 
Collecten: Diaconie en Kerk  
De paaskaars wordt aangestoken door Fanne  
Kinderkerk Mirjam 
 
9.30 uur                                                         Tienerdienst  
 (start in de kerk) 
 
Zondag 22 maart  
9.30 uur Ds. H. Engelsma,  
      Wijnjewoude 
Collecten: Pastoraalwerk en Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Arjen  
Kinderkerk Marieke 
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Zondag 29 maart Palmzondag 
9.30 uur Mw. T. de Jong-Bloem 
Collecten: Diaconie en Kerk 
Extra collecte: Kerk  
De paaskaars wordt aangestoken door Esmay  
Kinderkerk Jellie 
 
Zondagavond 29 maart Zangavond m.m.v. 
19.30 uur                                                       Gospelkoor El Jakim 
  
Maandag 30 maart                           Vesper 
19.15 uur                                                       Commissie Stille Week 
 
Dinsdag 31 maart Vesper 
19.15 uur Commissie Stille Week 
 
Woensdag 1 april Vesper 
19.15 uur Commissie Stille week 
 
Donderdag 2 april Witte donderdag 
19.15 uur Heilig Avondmaal 
                                                                       Commissie Stille Week 
 
Vrijdag 3 april Goede Vrijdag 
19.15 uur Commissie Stille Week 
 
Zaterdag 4 april Stille Zaterdag 
20.00 uur Commissie Stille Week 
 
 
 
AGENDA 
2 maart           Commissie andere diensten 
4 maart           Avondgebed in de kerk om 19.15 uur 
9 maart           Evaluatie Pastoraal plan in de Twaskar om 19.30 uur 
11 maart         Gemeenteavond na de bidstond in de Twaskar 
16 maart         Ouderlingenberaad in de Twaskar om 19.30 uur 
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18 maart         Moderamen in de Twaskar om 19.30 uur 
23 maart         Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur 
25 maart         Kerkenraadsvergadering in de Twaskar om 20.00 uur 
 
 
FANÚT FRJENTSJER 
 
Allereerst wil ik namens Jeffrey en natuurlijk ook Kaat (leuk om nu 
haar naam te kunnen schrijven) jullie hartelijk danken voor alle lieve 
berichtjes en kaartjes die we na de geboorte mochten ontvangen! Nu 
weten we hoe het is om verbonden te zijn met Minnertsga en zoveel 
kaartjes te krijgen. Het waren leuke momenten op de dag naast het 
wennen en verzorgen voor Kaat. We genieten volop van onze lieve 
dochter. Fijn ook om met jullie de doop van Kaat te delen en te vieren. 
Een speciaal moment, wat feestelijk en emotioneel was. God die met 
ons en haar meegaat, dat is het grootste voorrecht wat wij als mensen 
mogen geloven!  
Natuurlijk wil ik ook Jacob heel erg bedanken voor zijn inzet voor de 
gemeente. Ik weet zelf dat het niet altijd gemakkelijk is om alles alleen 
te doen, ondanks de hulp hier en daar. Dus superfijn, dat ik op deze 
manier ook alles los kon laten. Nu zetten wij de schouders er weer 
samen onder en ik zie er naar uit om weer met Jacob samen te werken! 
Dat maakt het werk weer lichter en noflik (Jacob, je weet nu wat dit 
betekent :P)! 
Ik zie er naar uit om jullie weer te ontmoeten. Mijn verlof heeft mij 
persoonlijk ook goed gedaan, naast dat het ook nodig is voor je herstel, 
is het ook een periode waarbij je even kan evalueren en na kan denken 
over je werk. Met frisse moed ga ik de aankomende periode weer 
tegemoet.  
Tsjikke de Jong-Bloem. 
 
 
 
 
TIJD EN AANDACHT                                 (15 februari 2026) 
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In het blad ‘Petrus’ staat af en toe een column van Sjoerd Muller, 
vlootpredikant bij de koninklijke marine. En op een gegeven moment 
schrijft hij in zijn verhaal wat zijn belangrijkste instrumenten zijn: ‘tijd 
en aandacht’.  
 

Tijd is een bepalende factor in heel veel dingen. Soms neemt een 
activiteit veel tijd in beslag en op een ander moment ‘hâld de tiid gjin 
skoft. Hebben we dan nog wel tijd om aandacht de besteden aan elkaar? 
 

Jazeker wel.                                                                                                                
Als voor aanvang van de dienst op 15 februari Tjerk en Geppy de tijd 
nemen om de kinderen, en hun ouders, en alle andere gemeenteleden, 
welkom te heten in de kerk.  
Jazeker wel.                                                                                                                 
Als op 8 februari onze voorganger Tsjikke vraagt om even de tijd te 
nemen en elkaar ‘de Vrede van de Heer’ te wensen en daarna met elkaar 
het Heilig Avondmaal te vieren. Wat was het goed om Tsjikke weer in 
onze eredienst te mogen verwelkomen en op de kansel te zien. 
Jazeker wel.                                                                                                                 
Als op 1 februari iedereen, en met name de kinderen, verwelkomd 
wordt in de kerk. En dat in deze dienst alle aandacht uitgaat naar de 
kinderen die met een groot visnet de kerk instuiven  om te gaan vissen. 
Ze vissen deze woorden bij elkaar: ‘Vissers van mensen’. Wat mooi dat 
het schip, met deze tekst, nog een paar weken in de kerk heeft gestaan. 
Jazeker wel. 
Als Koen Jaring de keuze heeft gemaakt om de vacature van ouderling 
in te vullen en het ambt op zich te nemen. En zo uit hoofde van deze 
taak samen met de andere ambtsdragers tijd en aandacht kan gaan geven 
aan onze gemeente. 
 

Alle goede dingen kosten tijd en soms neemt een oplossing veel tijd in 
beslag.  Ik hoop dat we het in die tussentijd vol houden om tijd en 
aandacht te hebben en te nemen voor elkaar.                                                                                  
‘Want’, schrijft Sjoerd Muller, ‘Het mooie aan God is dat Hij een weg 
gaat met mensen, een lange weg, soms een omweg. Hij besteedt al zijn 
tijd aan mensen’.  Heb het goed.                                        Marian Krol. 
BELEIDSPLAN 2026 - 2030 
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Op woensdagavond 12 maart 2025 was het Bidstond en aansluitend de 
gemeenteavond. De kerkenraad kon op deze avond met trots melden dat 
de commissie ‘beleidsplan’ compleet was en dat deze op donderdag 27 
maart 2025 met de besprekingen zou gaan beginnen.  
 
Het is maart 2026 en de commissie ‘beleidsplan’ heeft haar 
besprekingen, voorlopig, afgerond. En met gepaste trots is het concept 
beleidsplan op 14 januari 2026 aan het moderamen gepresenteerd. Op 
25 februari wordt het concept beleidsplan voorgelegd aan de 
kerkenraad.  
 
De kerkenraad wil de instemming van de gemeente vragen en het 
concept beleidsplan aan de gemeenteleden voorleggen.                                                                         
Het concept beleidsplan staat vanaf  2 maart 2026 ter inzage op onze 
website: https://kerkminnertsga.nl. 
Vanaf 2 maart kunt u uw zienswijzen mailen naar: 
scriba@kerkminnertsga.nl.    
Schriftelijk kan ook. Graag in een envelop en voorzien van uw naam in 
de bus doen bij de voorzitter: Stasjonsstrjitte 15. 
 
Mocht u het lastig vinden om het plan digitaal te lezen, dan zijn er ook 
papieren exemplaren beschikbaar. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met de voorzitter van de diaconie, 
Willem Joostema. Dan kunt u met hem afspreken hoe u een papieren 
exemplaar in uw bezit kunt krijgen. Willem is te bereiken via tel.nr.: 
06 – 578 72 677. 
 
De ter inzage termijn van het concept beleidsplan sluit op donderdag 2 
april 2026. Daarna kunt u geen zienswijze meer inleveren. 
De kerkenraad wil u daarna uitnodigen voor een gemeente-avond op 
dinsdag 14 april 2026. Op die avond zal het concept beleidsplan worden 
toegelicht en is er gelegenheid om het concept te bespreken. 
De uitnodiging, met agenda, verschijnt in het Tsjerkenijs van april. 
 
De kerkenraad.  
VERKIEZINGSPROCEDURE AMBTSDRAGERS 2026 
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Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters worden voorgedragen door 
de gemeente. Alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder worden  in de 
gelegenheid gesteld om kandidaten voor te dragen. U ontvangt een 
overzicht van de ambten die vacant zijn. Verkiesbaar zijn: Belijdende 
leden en doopleden vanaf 18 jaar die hun geloof in de 
bevestigingsdienst willen belijden. 
Met het kerkblad van maart ontvangt u een formulier waarop u per 
vacature een kandidaat kunt invullen en u ondertekent het formulier. 
Op de zondagen 22 en 29 maart inleveren in de daarvoor bestemde 
bus/doos in de voorkerk.  
Ook kunt u dit inleveren in de brievenbus bij De Twaskar of via de mail 
scriba@kerkminnertsga.nl voor 29 maart. 
Uit de voordrachten stelt de kerkenraad per ambt een lijst samen. Hoe 
vaker een kandidaat genoemd wordt hoe hoger hij/zij op de lijst komt te 
staan. Mocht de kerkenraad het nodig achten dan mag zij kandidaten 
aan de lijst toevoegen. Vervolgens gaat de kerkenraad de kandidaat-
ambtsdragers bezoeken. De namen van gekozen kandidaat-
ambtsdragers worden twee keer bekend gemaakt bij de mededelingen 
voorafgaande aan de zondagse kerkdienst. Bezwaren kunnen tot een 
week na de laatste bekendmaking schriftelijk worden ingediend bij de 
kerkenraad. 
 
Aftredend of herkiesbaar zijn: 
 
Ouderling: 
Vacature ouderling-scriba 
 
Jeugdouderling: 
Wally, aftredend en niet herkiesbaar     
   
Diaken: 
   
Kerkrentmeester: 
 
 
NIEUWS VAN DE OUDERLINGEN 
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Diensten  
De afgelopen maand kunnen we terugkijken op goede diensten. 
De avondmaalsdienst waarin Tsjikke  voorging en waarin ze voor het 
eerst de bediening van het avondmaal mocht verzorgen. 
Een themadienst  “Vissers van mensen”, de kinderen mochten echt 
tussen de mensen in de kerk vissen zoeken. Ze kwamen met een heel 
aantal vissen terug, om zo samen te ontdekken wat  de puzzel in hield.  
Een vis die gevonden wordt!!  Erg toepasselijk nu we straks weer 
zoeken naar nieuwe ambtsdragers. Maar ook in andere periodes blijven 
we  zoeken  naar vissen. Mensen die hun talenten willen inzetten voor 
onze gemeente. Zoals  leiding bij de jeugd of als omtinker.  
 
Het is telkens weer een plezier om te zien dat  zoveel gezinnen met hun 
kinderen naar de kerk komen.  Ze maken kennis met de verhalen uit de 
Bijbel en brengen daarnaast vreugde en blijdschap mee. Dat positieve 
gevoel willen we graag laten terugkomen in alles wat we doen tijdens 
onze diensten en in kinderkerk en de tienerkerk. 
 
Vacature  
Zo fijn en positief dat Koen Jaring de vacature voor ouderling wil gaan 
invullen. Hij woont hier nog maar kort in het dorp, maar voelt zich al 
erg betrokken.  Welkom Koen. 
 
Evaluatie pastoraat  
Op 9 maart vindt de evaluatie van het pastoraat plaats. Tijdens deze 
evaluatie wordt de nieuwe opzet met coördinatoren en omtinkers 
besproken. Het succes van deze opzet hangt samen met onze bereidheid 
als gemeente om zorg voor elkaar te dragen en actief naar elkaar om te 
zien. Wil u hierover iets overleggen dan kunt u  contact opnemen met 
het pastoraat. 
Mocht u een vraag hebben of kent u iemand in uw omgeving die extra 
aandacht van het pastoraat kan gebruiken, neemt u dan gerust contact 
op via telefoonnummer 06-13028735. 
 
 
VAN DE KERKENRAAD 

 Vacatures 
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In de vacature bij het ouderlingenberaad, die ontstaan is door het 
afscheid van Aafke en Ritske is inmiddels invulling gevonden. 
Gemeente-avond  
Op 11 maart 2026 is er, na de bidstond om half 8, de halfjaarlijkse 
gemeente-avond in de Twaskar. Over deze avond leest u elders in deze 
Tsjerkenijs meer. 

 Verkiezingen 
De kerkenraad heeft de vacature voor  ouderling-scriba toegevoegd aan 
de openstaande ambten op de lijst voor de verkiezingen. Door het 
aftreden en niet verkiesbaar zijn van Wally als jeugdouderling is dit 
ambt aan de verkiezingslijst toegevoegd. 
Over de verkiezingen leest u elders in deze Tsjerkenijs meer.                                           

 Lectoren 
De kerkenraad deelt u met genoegen mee dat er inmiddels 8 
gemeenteleden zich hebben aangemeld die als lector deze bijzondere 
taak willen gaan vervullen. Het zou zo mooi zijn, nu deze 8 de stap 
hebben gezet, er nog meer zullen volgen(!) 

 Beleidsplan 
Het beleidsplan zal aan de leden van onze gemeente worden voorgelegd 
en in een aparte gemeente-avond worden besproken. Over hoe een en 
ander wordt gepland, leest u elders in deze Tsjerkenijs meer.  

 Website 
Onze gemeente heeft een fantastische website. En net zoals een kerk 
een koster nodig heeft, heeft een website een beheerder nodig. De 
beheerder draagt er zorg voor dat de informatie op de website actueel 
blijft. Tini doet dat helemaal prima, maar…….. ze heeft aangegeven dat 
ze er na dit jaar mee wil stoppen. Dan ontstaat de volgende vraag: is er 
iemand in onze gemeente die deze taak van Tini wil overnemen……. 

 En dan nog even dit…….. 
Hebt u het ‘Nijs fan de Tsjerke’ in Nijs Út Eigen Doarp gelezen 
en de foto’s gezien ?  Mienskip en Sichtber ten voeten uit. 

DOMINEE VAN OLFFEN, BEDANKT! 
Tijdens de afwezigheid van Tsjikke is dominee Jeroen van Olffen als 
achterwacht verbonden geweest aan onze gemeente. Naast het voorgaan 
in enkele diensten heeft hij geen pastorale inzet hoeven te verrichten 
voor de gemeente. Wel is hij achter de schermen een waardevolle 
ondersteuning geweest voor Jacob Nentjes en Marian Krol. Maandelijks 



11 
 

kwam dit drietal bijeen om te overleggen en te sparren over 
uiteenlopende onderwerpen. 
In februari mocht Tsjikke de Jong terugkeren van haar 
zwangerschapsverlof. Wij zijn dankbaar en blij dat zij haar 
werkzaamheden binnen de gemeente weer heeft kunnen hervatten. 
Tegelijkertijd willen wij dominee Van Olffen hartelijk bedanken voor 
zijn inzet, betrokkenheid en beschikbaarheid in deze periode. 
Vanaf deze plaats spreken wij onze dank uit en wensen wij dominee 
Van Olffen Gods zegen toe. 
 
 
VERSLAG GEMEENTEAVOND 
Vergadering: 5 november 2025; Locatie: Twaskar. 

1. Opening 
Welkom door de voorzitter met een inleiding over ‘ zoekt en gij zult 
vinden’ met aansluitend een openingsgebed. Voorgesteld wordt de 
agenda zonder pauze te behandelen en na afloop samen nog even 
napraten onder het genot van een kop koffie/thee.  

2. Begroting 2026 Zendings- en Evangelisatiecommissie 
De penningmeester van de commissie geeft een toelichting op de 
begrotingsposten. Naar aanleiding daarvan worden geen vragen gesteld. 
Daarmee hebben de gemeenteleden kennis genomen van de begroting. 

3. Begroting 2026 Diaconie 
De penningmeester geeft een toelichting op de begrotingsposten. De 
volgende vragen worden gesteld:  

3.1 Graag nadere toelichting begrotingspost: Door te zenden 
collectes/giften. Dit zijn opbrengsten die gelabeld zijn aan 
bepaalde doelen die 1-op-1 worden afgedragen (doorgezonden). 
Afdracht komt terug bij de kolom uitgaven.  

3.2 Waarom lasten landerijen aanmerkelijk lager? Gebleken is dat 
voor 2025 deze post te hoog is begroot. Gebleken is dat de 
werkelijke lasten lager bleken te zijn. 

3.3 Opbrengsten fondsen waar bestaan die uit? Bedragen bestaan uit 
rente- en huuropbrengsten.  
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Met deze nadere toelichting hebben de gemeenteleden kennis genomen 
van de begroting. 
De voorzitter van de diaconie doet nog enkele mededelingen:  

 Voorbereiding kerst in volle gang, mogelijk Joris Kerstboom 
maar daarover wordt later gecommuniceerd.  

 Kerstactie voor de minima gezamenlijk met de Bildt-kerken is 
ook in voorbereiding.  

 Heilig Avondmaal: dat is op zondag 14 december a.s. en de 
voorbereiding daarvan is ook in gang gezet.  

 Dank aan diakenen want zij verzetten ‘ in bullich fol wurk’. 
Respect daarvoor en mooi om met deze groep bevlogen mensen 
te werken. 

4. Begroting 2026 Kerkrentmeesters 
De penningmeester geeft een nadere toelichting op de begrotingsposten. 
Enkele opmerkingen:  

 Solidariteitskas: gebleken is dat vrij veel gemeenteleden om een 
of andere reden de automatisch incasso storneren. Mogelijk 
doen zij dat om reden dat niet geheel duidelijk is waarvoor deze 
betaling is. Wellicht in Tsjerkenijs daarover publiceren.  

 Pastorie: groot deel opbrengst is – risico mijdend – belegd. 
Rendement is begroot op 5%. Koerswinst zal worden gebruikt 
als aanvullende inkomsten. De pastorie stond op boekwaarde 
nul, maar volgens de Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving 
PKN. GCBB 01-10-2025 diende de reële waarde in de boeken te 
worden vermeld. De reële waarde was de taxatiewaarde.  

 Kerkrentmeesters quotum: verandering van de hoogte is in 
procedure. Is nu op basis van aantal gemeenteleden, maar gaat 
waarschijnlijk naar hoogte vermogen. Voor ons als kerk zou dat 
voordeliger zijn. De procedure heeft vertraging opgelopen 
omdat er regionaal een bezwaarschrift is ingediend over de 
besluitbevoegdheid van de Klein Synode.  

 Beleidsplan: deze post is begroot ten dienste van de uitvoering 
van het beleidsplan.  
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Met deze toelichting hebben de gemeenteleden kennis genomen van de 
begroting. 

5. Vaststelling verslag gemeenteavond 12 maart 2025 
Tekstueel aanpassen bij het kopje Diaconie: dankstondcollecte wijzigen 
in bidstondcollecte. Verder zijn er geen op- en of aanmerkingen. 
Daarmee is verslag vastgesteld.  

6. Mededelingen 
6.1 Eeuwigheidszondag: flyer huis aan huis met oproep aan mensen 

buiten de kerk voor aandacht te schenken aan overledene in 
familie- of kennissenkring tijdens de dienst. Tot nu toe één 
melding ontvangen.  

6.2 Tijdens Eeuwigheidszondag is de kerk ’s middags open voor 
bezoekers.  

6.3 Vacature invulling: twee vacatures publicatie Tsjerkenijs. Zijn 
hier en daar al contacten gelegd voor invulling, maar dat is nog 
te prematuur om daar verder mededeling over te doen. 

6.4 Verkiezingen: regulier verkiezingsproces wordt vervroegd.  
6.5 Gezamenlijke zomerdiensten Bildt-kerken: zomerdienst 

Minnertsga komt in midden van de totaal zes zomerdiensten. 
Vanuit de gemeenteleden wordt opgemerkt om tijdens de 
zomerdiensten elders, wel de bloemengroet voor eigen 
gemeenteleden  te handhaven.  

6.6 Bezoek classispredikant in september: brief van hem ontvangen 
met mooie woorden over onze wijze van kerk-zijn. Hij 
constateerde een mooie dynamiek in onze groep ‘ wees daarmee 
gezegend’  zo schreef hij.  

6.7 Schriftlezing: er wordt overwogen om de schriftlezingen tijdens 
de erediensten voor te laten lezen door zogenaamde lectoren. 
Binnen de PKN wordt dat in meerdere plaatsen in het land 
gedaan. De hoop is dat hiermee ook meer betrokkenheid tussen 
voorganger en gemeenteleden ontstaat. Oproep komt in 
Tsjerkenijs.  
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6.8 Notulist KR: voor de kerkenraadsvergaderingen wordt een 
notulist gevraagd.  

6.9 Notulen KR: deze worden niet meer 1-op-1 gepubliceerd in 
Tsjerkenijs, maar krijgt een andere vorm, meer 
publieksvriendelijk. 

6.10 Expeditie Roets: deze activiteit van de jeugdclubs uit de 
gemeente Waadhoeke was groot succes. Met elkaar veel plezier 
gehad.  

 
7. Rondvraag 
7.1 Kan Eeuwigheidszondag worden beleefd samen met Allerzielen 

omdat Allerzielen steeds meer in opkomst is? Reactie: 
Allerzielen is een Katholieke traditie en wij willen graag 
vasthouden aan onze eigen traditie. Overigens is dit jaar voor 
het eerst dat nabestaanden van buiten de kerk zijn benaderd via 
een flyer om zich aan te melden voor aandacht te besteden aan 
hun verloren dierbare tijdens de Eeuwigheidszondag. In die 
proberen wij met onze traditie meer naar buiten te treden.  

7.2 OR-code extra collecte: hiervoor is geen QR-code beschikbaar, 
maar kan die wel beschikbaar komen? Reactie: wordt aan 
gewerkt.  

7.3 Bloemengroet: voorstel de bloemengroet tijdens de 
zomerdiensten door te laten gaan, ook al is de zomerdienst in 
een andere kerk. Reactie: zal worden uitgevoerd.  

De gemeenteavond wordt afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader 
staande te bidden.  
Na afloop van het formele gedeelte van de gemeenteavond blijven we 
nog even gezellig napraten.  

Agenda vergadering 
Gemeenteavond Protestantse Gemeente te Minnertsga 

11 maart 2026 in de Twaskar 
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1. Opening 
Voorstel:  agenda zonder pauze behandelen en na afloop 
nog even napraten onder het genot van een kop koffie/thee. 

 
2. Jaarrekening 2025 Zendings- en Evangelisatiecommissie 

   inclusief kascontrole  
 

3. Jaarrekening 2025 Diaconie inclusief kascontrole en 
   eventuele mededelingen Diaconie  

 
4. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie jaarrekeningen 

2026 Zending en Diaconie  
 

5. Jaarrekening 2025 Kerkrentmeesters inclusief  
Accountantsverklaring 
Eventuele mededelingen 

 
6. Pauze  

 
7. Vaststelling verslag gemeenteavond 5 november 2025 

 
8. Mededelingen 

 
9. Rondvraag 

 
10. Sluiting door gezamenlijk het bidden van het Onze Vader 

 
 
 
 
DIACONIE 
 
Collectes 
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In het aprilnummer van Tsjerkenijs vermelden wij 
weer de collectes en bijdragen die zijn binnen 
gekomen. Wilt u een financiële bijdrage geven aan 
de Diaconie, dat kan op bankrekeningnr. 
NL93RABO 0119 3004 27. 
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten 
en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen. 
 
Bidstondcollecte 
Woensdag 11 maart is het bidstond voor gewas en arbeid. De extra 
collecte is deze keer voor: : 
Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda 

Sinds Evariste een 
landbouwtraining volgde bij 
Rwandese zusters heeft zijn 
gezin het een stuk beter: “Wij 
kunnen nu leven van de 
opbrengst van ons land. We 
verbouwen zelfs genoeg om 
groenten te verkopen. Daardoor 

kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor 
mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke 
tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te 
leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu 
gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen 
zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, 
paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek 
verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te 
houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste 
worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese 
zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen 
we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel. 
www.kerkinactie.nl/zustersrwanda 
 
Als u  een extra bijdrage wilt geven kan dat door een bedrag over te 
maken op de bankrekening van de diaconie, rek.nr. NL93 RABO 0119 
3004 27 o.v.v. Bidstond collecte. 
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Paasgroetenactie 2026 
Zondag 8 februari hebben wij paasgroeten kaarten voor de gevangenen 
uitgedeeld. Als u nog kaarten thuis hebt liggen kunt u die inleveren bij 
één van de diakenen. Deze kaarten kunnen wij volgend jaar ook nog 
versturen naar de gevangenen.  
 
Heilig Avondmaal 
Op Witte Donderdag 2 april hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren. 
Samen in de kring voor in de kerk met matses en druivensap. 
 
Kaarten/bloemengroet: 
blommengroet@gmail.com 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
 
Kaarten maken  
In maart worden er weer kaarten gemaakt voor 
mensen die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Als u mee wilt helpen bent u van 
harte welkom op vrijdag 7 maart vanaf 14.00 
uur bij Fam. Boomsma. Materiaal is aanwezig 
en de koffie staat klaar! 
 
SAVE THE DATE 
De Diaconie organiseert dit jaar weer een ouderenreisje voor iedereen 
boven de 67 jaar en voor degene die het leuk lijkt om mee te gaan. 
DATUM: VRIJDAG 29 MEI 2026 
Noteer deze datum alvast in uw agenda! 
De Diaconie. 
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KERKRENTMEESTERS 
Met dankbaarheid en vertrouwen zien wij als kerkrentmeesters hoe onze 
gemeente leeft en in beweging is. Onze kerk is immers veel méér dan 
een gebouw van steen. Het is een plek waar we elkaar ontmoeten, 
samen bidden en naar elkaar omzien. Zoals op onze website zo mooi 
staat: “Mei elkoar sichtber foar God!” Iedere zondag, iedere activiteit 
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en ieder stil moment draagt bij aan die levende gemeenschap waarin wij 
samen ons geloof delen. 
Als kerkrentmeesters dragen wij zorg voor wat ons is toevertrouwd. Dat 
betekent natuurlijk aandacht voor onderhoud en financiën, maar het 
gaat om meer dan cijfers alleen. Het gaat om het scheppen van ruimte: 
ruimte om samen te komen, te vieren en te rouwen, om te leren en te 
dienen. Dankzij jouw/uw betrokkenheid en financiële steun kunnen wij 
die ruimte blijven bieden — vandaag én in de toekomst. 
In deze tijd hoort daar ook goede techniek bij. Veel gemeenteleden 
volgen de kerkdiensten thuis via de uitzendingen, en uit de cijfers blijkt 
dat daar goed gebruik van wordt gemaakt. Wat is het mooi dat we ook 
op die manier met elkaar verbonden blijven. Met giften en de opbrengst 
van het Verjaardagsfonds zoeken we samen met het beamteam naar 
mogelijkheden om de kwaliteit van de uitzendingen verder te 
verbeteren. Ook onderzoeken we of het mogelijk is om het notenschrift 
van de liederen zichtbaar te maken op de monitoren in de kerk én op de 
televisie thuis. 

 

Achter de schermen wordt er veel werk verzet door betrokken 
vrijwilligers. Daar mogen we als gemeente dankbaar voor zijn. Met 
vreugde kunnen we melden dat Sjoerdhet kos tersteam is komen 
versterken. Voorlopig zal hij vooral ondersteunen bij de diensten en 
activiteiten door de week. 
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Met veel enthousiasme blijven wij ons inzetten voor alles wat er speelt 
rondom het beheer van onze kerk en voor de plannen die voor ons 
liggen. Samen bouwen we verder aan een gastvrije en toekomstgerichte 
gemeente. Daarbij weten we ons gedragen door uw meeleven, uw gebed 
en uw betrokkenheid — en dat geeft vertrouwen om deze taak samen 
voort te zetten. 
Zo zorgen we samen voor een plek waar Gods liefde zichtbaar en 
voelbaar blijft — voor onszelf, voor elkaar en voor de generaties na 
ons. 
 
 

 
 
 
 
AVONDGEBED 
Bericht van het avondgebed dat zal worden 
gehouden op 4 maart 2026 om 19.15 uur in de kerk. 
 
Wij lezen psalm 21 en wij zingen Lied 978: 1 en 4 
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Wij willen danken voor: 
# Voor alle mensen die goed nieuws hebben mogen ontvangen. 
# Voor mensen die een ander helpen op de achtergrond. 
# Voor het avondmaal dat we weer mochten vieren. 
# Voor alle vriendschappen. 
 
Wij willen bidden voor: 
# Dat wy each hawwe foar al de moaie dingen om ús hinne want 
            dy binne der echt wol. 
# Dat wy de tiid nimme om fan dingen to genytsjen en net  
            allinnich dwaende binne mei drok wêzen. 
# Foar alle minsken dy’t yn de helpferliening wurkje. 
# Alle wurk foar Oekraïne. 
# Foar Aafke dy’t wer nei Mercy ship ta is. 
# Foar nije ambtsdragers, minsken dy’t mei helpe wolle yn  
            bepaalde kommisjes. 
# Foar minsken dy’t fertriet hawwe omdat sy in dierbere misse  
            moatte. 
 
Onze vraag is willen jullie weer thuis met ons meebidden? 
Het gebed is zo krachtig en God wil onze gebeden graag horen. 
 
Een vriendelijke groet, 
Wietske Spoelstra   Wietske Lautenbach 
Petra Abma    Froukje Kuiken 
 
 
 
 

 
EVEN VOORSTELLEN 
…………… 
Op 28 november 1960 werd ik, Koen 
Jaring, in Amsterdam Oost geboren. 
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De eerste 12 jaar groeide ik op in Amsterdam Osdorp. 
Met het hele gezin verhuisden wij in 1972 naar Purmerend. 
De middelbare school volgde ik in Purmerend, gevolgd door een 
MTS in Amsterdam.Voordat ik verder kon studeren moest ik eerst mijn 
militaire dienstplicht vervullen direct gevolgd door een 
elektrotechnische studie aan de HTS van Amsterdam. Direct na mijn 
studie kon ik gaan werken bij Honeywell in de procesautomatisering en 
kocht ik in Purmerend een huis. 
Na het huwelijk met mijn eerste vrouw kwamen we er achter dat 
kinderen krijgen geen vanzelfsprekende zaak is. Dit was voor mijn 
vrouw een enorme teleurstelling. We hebben toen  besloten om 
kinderen te adopteren. Hiervoor moet je een cursus volgen. 
Intussen hadden wij ook een optie gekregen op een stukje grond in 
Purmerend om daar een huis op te bouwen. Eind 2001 begon ik met de 
bouw van ons huis. 
Na de hele adoptieprocedure maakten wij een reis naar China om daar 
onze eerste dochter Fu te adopteren. Het huis was toen nog niet 
helemaal af, maar met z'n drieën konden wij er al wel wonen. 
Als ik dan thuiskwam van mijn werk ging ik direct verder met het huis. 
Drie jaar later adopteerden wij onze tweede dochter Wen eveneens uit 
China. Alles leek nu goed: een mooi gezinnetje in een mooi huis. 
Tot 14 maart 2008. Ik was net terug van wintersport toen ik getroffen 
werd door een beroerte (Herseninfarct.) De linkerzijde van mijn 
lichaam was volledig verlamd. 
Eerst kwam ik in het ziekenhuis te liggen, waar ik na twee weken werd 
overgeplaatst naar het revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee. 
Daar kreeg ik direct een eigen rolstoel omdat lopen niet mogelijk was. 
Na vier maanden verliet ik lopend het revalidatiecentrum. Ik probeerde 
het leven weer op te pakken door te starten met re-integratie op het 
werk maar vermoeidheid speelde mij parten en werd ik na 20 jaar dienst 
ontslagen. Ik was nu volledig arbeidsongeschikt. Gelukkig was alles 
financieel goed geregeld. 
Maar ja, elke dag thuis zitten was ik niet gewend, ik ben toen begonnen 
met het terug krijgen van mijn rijbewijs, wat door epilepsie twee jaar 
vertraging opleverde. Uiteindelijk kreeg ik mijn rijbevoegdheid weer 
terug.Waar ik heel dankbaar voor ben. 
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Via een zorginstelling ging ik mensen helpen die problemen hadden 
met de techniek van deze tijd. Mijn vrouw die met een totaal andere 
Koen getrouwd was als de Koen die ik was geworden, besloot te willen 
scheiden. Dit hield in dat ik mijn zelfgebouwde huis moest verkopen. 
Gelukkig kreeg ik een mooi huis op loopafstand van het centrum van 
Purmerend. 
Mijn vrijwilligerswerk breidde zich uit naar zaken die betrekking 
hadden met de kerk. En in die kerk waar ik elke zondag zat waren ook 
Jan en Julia. Na de kerkdienst sprak ik altijd onder het genot van een 
kopje koffie met Jan. Ik schrok dan ook toen ik van Julia een bericht 
ontving dat Jan was overleden. Ik kon nog wel afscheid van Jan nemen, 
maar Julia moest alleen verder 
Omdat Julia uit Hong Kong komt, dacht ik na een tijdje om haar te 
vragen of zij hulp kon gebruiken. Zij kon hulp gebruiken. 
In de zomer van 2025 zijn wij verhuisd naar Minnertsga (P.B. 
Winsemiusstraat) en afgelopen 17 januari  in Purmerend getrouwd. 
 

Een kijkje bij de Tieners van de Tienerkerk! 
 
Vrijdagavond 6 februari was het zover; De Clubstriid 2026! Tijdens 
Clubstriid mag de jeugd zich uitleven met actieve spelen, opdrachten en 
ludieke activiteiten. Onze jeugd was vertegenwoordigd met 11 
deelnemers. De Clubstriid vindt elk jaar plaats op de eerste 
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vrijdagavond in februari. De strijd stond in het teken van Back to the 
90’s en daar had de jeugd zich ook op gekleed. Onze club nam het op 
tegen jeugdclubs uit andere dorpen in Friesland.  Minnertsga heeft niet 
gewonnen, maar we hebben een supergezellige avond gehad met 
sjoelen, hapjes maken, playbacken, levend lingo en een topografie 
opdracht! 
 
Op zondag 15 maart is er weer een Tienerdienst. We beginnen om 9.30 
uur in de kerk, en gaan daarna weer naar de Twaskar. Tot dan! 
Tjerk Nagel en Geppy van der Meer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Levend Lingo 
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Hapjes maken door Arjen, Femke, Eeke, Julian, Roan, Hilde, Fimke, 
Dana, Jildau, Juna en Jins. 
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UIT DE REGIO…………. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd bij de zangdienst in de Gideonkerk in 
Sint Anne op zondagmiddag 15 maart 2026 
 
Het thema is : De barmhartigheid van God 
 
15.30 uur: inloop met koffie/thee 
 
16.00 uur: start zangdienst 
 
Muzikale medewerking van Dirk Norbruis en de gebroeders Kuiken uit 
Minnertsga. 
 
Vriendelijke groet, Henny Rondaan, zangcommissie 
 
 
 
Concert: B&B -Brabanders & Bilkerts- Vol muziek 
 
Op zaterdag 11 april 2026 komen Brabanders en Bilkerts samen in de 
Groate Kerk te Sint Jacobiparochie. Een muzikale middag met liefde 
voor muziek en onze roots.  
Bijna 7 jaar geleden verhuisde ik van Het Bildt naar Veldhoven 
(Brabant). Ik vond daar al snel aansluiting bij één van de harmonieën: 
L’Union Fraternelle uit Zeelst-Veldhoven. De contacten met Brassband 
Blaast de Bazuin van Oude- en Nieuwebildtdijk waren er ook nog altijd. 
Een uitwisseling in 2023 in Veldhoven was het gevolg. En van daaruit 
nu een bezoek van de Brabanders aan het Bildtse land. Het beloofd een 
bijzonder concert te worden, waarin we de liefde voor muziek delen.  
Het concert begint om 16.00 uur. Entree € 12,50 (tot 12 jaar gratis). 
Graag tot ziens op 11 april. (voor kaarten of meer info: 
www.blaastdebazuin.nl) 
Namens de beide muziekverenigingen,  
Lieuwe Wijbenga. 
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Collecteweek ZOA van 23 maart t/m 28 maart 
Het minste wat je voor iemand in nood kan doen… is helpen!   
 
Minnertsga – Voel jij je ook zo overweldigd door wat er gebeurt in 
de wereld? Het kan je moedeloos maken, maar… met een kleine 
bijdrage kun je al heel veel verschil maken in de levens van mensen 
in nood. Geef daarom aan de ZOA-collectant die van 23 t/m 28 
maart langs de deuren gaat! 
 
Het huis van Lyudmyla in Oekraïne werd door een bom verwoest en ze 
raakte zwaargewond. Door de schok kon ze wekenlang nauwelijks eten. 
Hoe moet je verder als alles weg is - ook je vertrouwen in de toekomst?  
 
Elke dag stappen hulpverleners van ZOA in crisisgebieden op mensen 
als Lyudmyla af. Om te luisteren en praktische hulp te geven: water, 
voedsel, onderdak of psychische zorg. Zo lang als dat nodig is. Om dat 
te kunnen blijven doen, is de ZOA-collecte van groot belang!  
 
Help je mee? 
Samen met jou kunnen we iets doen aan de enorme nood die er is. Door 
jouw bijdrage kan ZOA in crisisgebieden als Zuid-Sudan, Jemen en 
Myanmar helpend naast mensen staan. Van noodhulp tot wederopbouw: 
dát maakt voor hen alle verschil.  
 
Help je mee? De collectanten hopen je aan de deur te ontmoeten. Heb je 
geen geld in huis of loop je de collectant mis? Geven kan ook door de 
QR-code op de collectebus te scannen. Wil je meer weten over ZOA? 
Ga naar www.zoa.nl  
 
Contact Persoon ZOA Minnertsga 
Anna   
 


