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OVERDENKING 
 
Praat mar Frysk 
Afgelopen december heb ik met succes de eerste Friese taalcursus 
afgerond. Het verstaan van het Fries gaat inmiddels vrijwel vlekkeloos. 
Mijn voornemen voor 2026 is om in Minnertsga en omstreken zoveel 
mogelijk uitsluitend Fries te spreken. 
Tegelijkertijd vind ik het eerlijk gezegd best spannend om de taal actief 
te gebruiken. Gelukkig gaat het stap voor stap steeds beter. Graag wil ik 
de gemeente hierbij om hulp vragen: zouden gemeenteleden in 
gesprekken zoveel mogelijk Fries willen spreken, mij willen corrigeren 
wanneer ik fouten maak en mij willen vergeven wanneer er onverwacht 
toch een Nederlands woord tussendoor glipt? 
In januari hoop ik de vervolgcursus te volgen om de puntjes verder op 
de i te zetten. 
Tot slot kwam ik een prachtige Friese Bijbeltekst tegen die mij 
bijzonder raakte: 
“Alles kin ik troch Him dy't my krêft jout.” (Filippenzen 4:13) 
Wat mij zo aanspreekt in deze Friese vertaling is dat het woord krêft 
door de ‘ê’ langer wordt aangehouden. De kracht van God mag in ons 
leven eveneens voortdurend aanwezig zijn. Die kracht reikt verder dan 
een moment, zij draagt ons niet voor even, maar voor altijd. De krêft 
fan God hâldt nea op. 
Jacob Nentjes. 
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND JANUARI 
 
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag 
10.00 uur Meditatie Twaskar 
Collecten: Kerk 
 
Zondag 4 januari                                         Koffie na de dienst 
9.30 uur  Dhr. J. Helfferich, 
                                                                       Oude Bildtzijl 
Collecten: Diaconie en Kerk  
De paaskaars wordt aangestoken door Jins  
Kinderkerk Leiding: Mirjam  
                                                                       Koffiedrinken na de dienst 
 

Zondag 11 januari                                       Doopdienst 
9.30 uur Dhr. J. Nentjes 
Collecten: Pastoraal werk en Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Brecht 
Kinderkerk Leiding: Jellie  
 
Zondag 18 januari                                       
9.30 uur Dhr. J. Eijkelenboom, Urk 
Collecten: Pastoraalwerk en Kerk                                                         
Extra collecte:                                                Diaconie  
De paaskaars wordt aangestoken door Johanneke  
Kinderkerk Leiding: Elizabeth  
 
Zondag 18 januari                                       Tienerdienst (start in de 
9.30 uur                                                         kerk); info volgt 
 
Zondag 25 januari  
9.30 uur Dhr. J.W. van Dijken 
Collecten: Pastoraal werk en Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Femke  
Kinderkerk Leiding: Trienke & Hannah  
  
Zondag 25 januari                                       Zangavond 
19.30 uur                                                       m.m.v. Fryslân Brass 
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AGENDA 
7 januari  Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
14 januari        Overleg moderamen en werkgroep beleidsplan om  
                        19.30 uur in de Twaskar 
16 januari        Kaarten maken bij fam. Boomsma om 14.00 uur 
19 januari Redactievergadering  bij H. Andringa om 20.00 uur  
19 januari        Ouderlingenberaad om 19.30 in de Twaskar 
21 januari Moderamen om 19.30 uur in de Twaskar 
26 januari        Jeugdouderlingen om 20.00 uur 
29 januari        Kerkenraad om 19.30 in de Twaskar 
 
 
 
VERWONDERING  (2)                                              21-12-2025 
Omkijken in verwondering.                                                                                         
Naar al die bijzondere diensten in november en december van 2025. 
Te beginnen op 2 november toen in de theaterdienst een heel groot 
geschenk  werd uitgepakt en uitgepakt en uitgepakt tot er nog één klein 
pakje overbleef……. 
En daarin zat het grootste geschenk. Boeiend van het begin tot het eind 
voor jong en oud. Gevolgd door de zendingsdienst op 9 november met 
centraal daarin het werk van Trijntje Beimers. 
Op 16 november was het wederom bijzonder. Onze pastor Jacob 
Nentjes mocht voor het eerst het sacrament van de Doop bedienen aan 
ChrisJan, zoon van Reina en Jan. Voor alle betrokkenen een liefdevolle 
en bijzondere belevenis. 
 
23 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar.                                            
Op deze Eeuwigheidszondag werd in onze kerk stil gestaan bij 
overleden dierbaren in onze gemeente en in ons dorp. Op de middag 
van deze zondag was er gelegenheid om in stilte en rust een kaarsje 
voor een dierbare aan te steken. Ik ervaar het steeds weer als een 
voorrecht om dan in de sfeervol verlichte en stille, vredige kerk te 
mogen zijn. 
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30 november was de eerste zondag van advent. Er staan wat andere 
elementen in de kerk die voorzichtig hinten naar de dingen die komen 
gaan in deze tijd van voorbereiding naar Kerst. Een nog lege kerststal 
die op elke adventszondag nieuwe bewoners krijgt van de kinderen die 
met veel plezier naar de kinderkerk gaan. Een voorzichtige 
adventsschikking, die naarmate de tijd vordert meer betekenisvolle 
elementen zal gaan krijgen.                                                                        
Na de dienst krijgen de kerkgangers een houten kerstbal mee naar huis. 
Bij de kerstbal hoort een opdrachtje: wie wil jij in het licht zetten, naar 
het idee van Joris ’kerstboom.   
Op de zondag van de 2e advent krijgt de kerststal inderdaad meer 
bewoners en krijgt de adventsschikking meer vorm. 
 
Op vrijdagmorgen 12 december bruist het in de kerk van de mensen en 
de activiteiten. Ik mocht die ochtend meemaken hoe enthousiast een 
groep betrokken mensen de kerkzaal van zijn bijzondere sfeervolle 
versiering voorzag en een grote en prachtige boom optuigde. Een 
gestroomlijnd gebeuren waarin een ieder zijn taak had. Ook de voorkerk 
en de hal werden niet vergeten. De kerststal is een onlosmakelijk 
onderdeel en de voorhal nodigt uit.   
De inzet van deze groep mensen draagt ertoe bij dat Advent en Kerst in 
onze kerk een sfeervolle beleving kan/zal worden. 
 
Dan is het 14 december en mogen we als kerkgangers en volgers van 
onze diensten via de media genieten van de inrichting van onze kerk. 
Voor aanvang van de dienst worden er al enkele zelfgemaakte 
kerstballen in de boom gehangen. De boom wordt er alleen maar 
mooier van. De bevolking in de kerststal groeit, en de kleur van de 
adventsschikking verandert van kleur en krijgt meer witte elementen. In 
die omgeving mogen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Met 
elkaar aan de tafels in het koor. Zo bijzonder en betekenisvol. De 
symboliek van het delen van brood en wijn en de woorden die de 
gastpredikant ons mee gaf maakten het tot een betekenisvolle dienst. 
 
De vierde adventszondag is op 21 december. Het groen van de 
kerstboom is haast niet meer te zien door alle zelfgemaakte kerstballen 
die er ingehangen zijn. 
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De schikking is al bijna helemaal wit, een vingerwijzing naar kerst. Als 
de kinderen terugkomen in de kerk wordt de kerststal verder gevuld met 
bewoners. Er is een grote groep kinderen en één van hen vertelt over de 
droom van Jozef. De kinderen blijven nog even staan en zingen ons een 
prachtig kerstliedje toe. Ontroerend. 
 
En ook de Kerstviering van de Diaconie en Chr. Plattelandsvrouwen op 
17 december in het MFA was weer een fijne en gezellige middag. Zie 
het verslag hiervan op pag. 17/18. 
 
Verder kan ik niet omzien in verwondering, want op het moment dat ik 
dit schrijf (21-12-2025), rekening houdend met de deadline voor 
Tsjerkenijs, is het nog geen Kerst. Het zal vast een onvergetelijke Kerst 
geworden zijn met ingetogen vieringen die hier en daar een verrassend 
element herbergen.     
Op 1 januari zien we elkaar vast en kunnen we samen terugkijken op 
onze  bijzondere Kerstvieringen. We mogen verder, bemoedigt door de 
geboorte van Gods Zoon, door onze betrokkenheid te tonen aan de 
mensen in onze gemeente en in ons dorp.  
 
Folle lok en seine foar it kommende jier. 
Heb het goed, Marian Krol.                    
  
VAN DE KERKENRAAD 

 Vacatures  
Door het tussentijdse vertrek van Cas uit onze gemeente is er, per 
direct, een vacature ontstaan. Cas heeft zijn ambt als diaken teruggelegd 
in onze gemeente. 
Dat betekent dat er nu 1 vacature open staat voor het ambt van 
diaken en dat er nog immer 2 vacatures open staan voor het ambt 
van ouderling !!                                                                                                
Wat weer betekent dat we als kerkenraad en gemeente gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid dragen om deze vacatures in te vullen. 
De kerkenraad doet dan ook een dringend beroep op u om uw gaven en 
talenten in te zetten voor het welzijn van onze gemeenteleden en Gods 
werk te bestendigen binnen de Protestantse Gemeente Minnertsga. 
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de kerkenraadsleden.  
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 Notulisten 
De kerkenraad heeft na rondvraag in de gemeente 2 gemeenteleden 
bereid gevonden om de notulen van de vergaderingen te verzorgen.                
Met veel genoegen mogen we Tineke de Schiffart en Marjan Rienks 
welkom heten om deze belangrijke taak voor de kerkenraad uit te 
voeren. Ze wisselen elkaar af om de zoveel tijd af. 

 Scriba 
Gezocht: een spin in het web, oftewel een lid van onze gemeente die 
het ambt van ouderling-scriba op zich wil nemen en samen met de 
voorzitter en de andere leden van het moderamen de 
kerkenraadsvergaderingen wil voorbereiden en een oog wil houden op 
de ingekomen brieven en verslagen.  
            Lectoren 
Het is u vast wel opgevallen dat tijdens een enkele dienst de ouderling 
van dienst de Schriftlezing doet, het Bijbelgedeelte uit de liturgie 
voorleest. Het is u vast ook wel opgevallen dat een enkele gastpredikant 
vraagt naar een lector. De kerkenraad heeft overlegd en wil u als lid van 
onze gemeente vragen deze bijzondere taak invulling te geven. We 
zouden graag een groep van 10 tot 12 gemeenteleden willen 
samenstellen die bij  toerbeurt de Schriftlezing gaan doen. Voor vragen 
en informatie kunt u terecht bij de voorzitter. 

 En dan nog even dit…. 
- De kerkenraad is een pilot gestart om vanaf januari 2026 

maandelijks te vergaderen. In juni wordt dat geëvalueerd. 
-  Het Bildts Mannnenkoor gaat op de middag van 

Palmzondag, 21 maart 2027, het lijdensverhaal van Maria 
uitvoeren. 

- In 2026 gaan de voorbereidingen van start om, in 
samenwerking met ‘Tsjerke en Media’, in 2027 een maand 
lang de diensten vanuit onze mooie Meinardskerk uit te 
zenden.  

- Op onze website staat een link naar de uitzending van 
“Nederland zingt” van de EO vanuit onze kerk op 26 
oktober 2025 
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EVEN VOORSTELLEN ……….. 
Hoi, ik ben Doetie Mennema, getrouwd met 
Jan en ik woon samen met onze kinderen 
Dennis en Tom op de Finne.  
In het dagelijks leven werk ik 3 dagen per 
week bij de RDW.  
In mijn vrije tijd mag ik graag wandelen.  
Ik ben eigenlijk al jaren betrokken bij de kerk. 
Zelf bij de 16+ club gezeten.  
Daarna begonnen als leiding bij de 
zondagsschool en later werd dat de 
kinderkerk, hier ook nog een aantal jaren actief geweest.  
Een aantal jaren clubleiding gegeven en daarna toen de club is gestopt 
begonnen met het opstarten van de kliederkerk.  
Ook ben ik 5 jaar jeugdouderling geweest en ook actief bij het 
voorbereiden van de commisie andere diensten.  
Dit jaar ben ik gevraagd voor de functie van diaken en in september ben 
ik bevestigd. Weer een nieuwe functie waar ik mij weer voor wil 
inzetten samen met de andere diaconieleden. Dat we ook iets kunnen 
betekenen voor de mensen die in welke vorm dan ook onze hulp kunnen 
gebruiken,ver weg maar ook dichtbij en zowel binnen als buiten de kerk 
 
 
NIEUWS VAN DE OUDERLINGEN 
 
Het 80+ feestje 
De pracht van Jonge mensen is hun kracht,   
De sier van oude mensen is hun grijze haar.   
(spreuken 20:29  een tekst die generaties verbind) 
Op 11 november 2025 waren de tachtig jarige dorpsgenoten weer 
uitgenodigd om gezamenlijk te vieren dat ze in de 2e helft van het jaar 
weer een jaartje ouder zijn geworden.  
Een leeftijd die wijsheid en respect met zich mee draagt.  
Naast tijd voor elkaar om gezellig bij te praten was er een programma 
met leuke quiz vragen. En ook een spel met onbekende voorwerpen, 
waarover uiteen lopende verhalen werden verteld. En ja welk verhaal is 
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dan waar?  En natuurlijk was er ook weer heerlijk gebak en lekkere 
hapjes en een drankje.  
Wil u/je een bezoekje?   
Graag willen we vanuit het pastoraat mensen bezoeken die dat nodig 
hebben. Het kan gaan om een bezoekje van een omtinker of iemand van 
de diakenen, ouderlingen, of een kerkelijk werker.  
Laat het ons gerust weten! 
Bel met het nummer  van de coördinatoren 0613028735. 
 

Diensten  
Na de mooie diensten in december en met kerst, starten we het nieuwe 
jaar 2026 op 1 januari om 10 uur met een vesperdienst in de Twaskar.  
Na afloop is er koffie en appelflap. 
Op 11 januari is er een doopdienst, waar in de kleine Kaat van  
Tsjikke en Jeffrey de Jong-Bloem wordt gedoopt.  
 
Vacatures 
Er zijn nog twee openstaande vacatures bij de ouderlingen.  
We gaan proberen om mensen te vragen die dit willen gaan invullen.  
 
Coördinatoren 
Het team van Coördinatoren functioneert nu bijna anderhalf jaar en 
ondersteunt daarmee het werk van de ouderlingen. Erik Hoekstra heeft 
aangegeven dat hij per  1 januari 2026 wil stoppen, maar blijft nog 
gedeeltelijk betrokken bij het maken van de roosters. Dankjewel, Erik! 
Betty, Henny, Aukje en Klaaske verzorgen de bereikbaarheid nu om de 
beurt twee weken achter elkaar. 
 
 
 
 
 
DIACONIE 
 
Collectes  26 oktober t/m 7 december: 
Diaconale collectes: € 664,15 
Overige giften: € 1151,50;  Gift Compassion: € 30,- 
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Avondmaalcollecte Minima Het Bildt 14 december: € 527,45 
Kerstpot kerstviering 17 december Diaconie & CPB: € 426,65 
Huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie ‘Samen tegen armoede’:  1010,- (via 
QR code: € 128,-) 
COLLECTANTEN, HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE 
MEDEWERKING! 
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, 
dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 0119 3004 27 of 
via de QR code.  
Wij zijn als diaconie heel erg blij met deze opbrengsten 
en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage. 
Bloemengroet-kaartengroet: 
De volgende personen hebben in 
oktober/november/december een bloemengroet ontvangen als attentie 
ter bemoediging: 
 
Aanmelding en/of vragen? 
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder 
uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of 
een kaart, dan kan dat via de volgende manieren: 
 blommengroet@gmail.com 
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet: 
Bankrek. Nr. NL93RABO 0119300427  o.v.v. bloemengroet. 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
Wilt U ook eens een bloemetje weggeven? Meld je aan bij Anna Tilma. 
 

Kaarten maken 
Ook in januari worden er weer kaarten gemaakt 
voor mensen die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Als u mee wilt helpen bent u 
welkom op vrijdag 16 januari vanaf 14.00 uur 
bij fam. Boomsma, S. v. Andlawei 21. Materiaal 
is aanwezig en de koffie/thee staat klaar 
 

In wurd fan dank 
Tiden hawwe tiden en it bliuwt nea sa as it is! Útspraken die’t ek yn dit 
gefal jilde. 
Sietse  hat jierrenlang de fruitbakjes fersoarge foar it krystfeest foar de 
âlderein. Dêr is no in ein oan kommen.  
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Fanôf dit plak wolle wy Sietse tige tige tank sizze foar de ynset, we ha 
dit altyd tige wurdearre.  
 
Ek wolle wy Wopke & Hanna fan Postuma RVS & montage BV tige 
tank sizze. Sy ha de jûnsmielskalen oanpast sadat der gruttere bekers yn 
kinne. Dit ha se fergees dien. Wy, as diakony binne hjir och sa bliid 
mei.  

OAN ELTSENIEN, FOLLE LOK & GODS SEINE TAWINSKE 
 
DE DIACONIE. 
KERKRENTMEESTERS 
 
Begin november, op een stille zaterdagochtend, ligt ús doarp onder een 
zachte deken van mist. De wereld lijkt kleiner dan anders, maar in die 
stilte vol grijze contouren speelt zich iets groots af. Rondom de 
begraafplaats zijn vrijwilligers druk in de weer om het prachtig 
opgeknapte, fris geverfde hekwerk weer op zijn plaats te zetten. Het is 
een werk van geduld en toewijding. Zelfs de jongste generatie steekt 
enthousiast de handen uit de mouwen: met bouten en moeren zorgen zij 
ervoor dat alles weer stevig vast komt te staan. En natuurlijk hoort daar 
ook een moment van piipskoft bij. 
Het maakt ons dankbaar en stil. Waar zouden wij als kerkelijke 
gemeente zijn zonder al die mensen die, zichtbaar en vaak ook 
onzichtbaar, hun tijd en liefde geven? Hun inzet draagt het dorp, de 
kerk en de gemeenschap die wij samen willen zijn. 
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Ook binnen onze kerk was er bedrijvigheid. Het jaarlijkse lampepoetsen 
stond op het programma. Eén keer per jaar worden de koperen 
kroonluchters zorgvuldig gepoetst, zodat ze in de donkere 
wintermaanden weer warm kunnen stralen. Waar dit vroeger een 
spannend karwei was, gaat het nu dankzij een elektrische lier een stuk 
veiliger. En dat is belangrijk, want op onze vrijwilligers moeten we 
zuinig zijn. 
Nu we in het winterseizoen zitten, stijgen ook de stookkosten weer. Om 
de kerk behaaglijk warm te houden, vragen we uw hulp. Als de 
buitendeur en de tussendeur tegelijk openstaan, gaat er veel warmte 
verloren. Daarom willen we graag ‘schutten’, net als bij de sluizen: 
eerst de buitendeur sluiten, en dán pas de tussendeur openen. Zo houden 
we samen de kosten zo laag mogelijk. Op koude of winderige dagen 
gaat er al snel zo’n 160 m³ gas doorheen om het warm te krijgen. Alles 
wat we gezamenlijk kunnen besparen, is waardevol. 
Eind december hebt u waarschijnlijk de brief over de Oudejaarscollecte 
ontvangen. Wilt u hier nog even aan denken? Halverwege januari 
worden de enveloppen weer bij u opgehaald. 
Als kerkrentmeesters wensen wij u van harte alle goeds voor het nieuwe 
jaar . Dat we samen verder mogen bouwen aan een warme, levende en 
verbonden gemeente.  
 
ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE 
Zoals u hebt kunnen lezen in het Tsjerkenijs van oktober 2025, is het 
project “Fryslân foar Moldavië“ dat jaar afgesloten en is het nieuwe 
project “Fryslân foar Ghana” per 1 januari 2026 van start gegaan. 
Wij willen een ieder bedanken voor de donaties welke zijn ontvangen 
voor het project in Moldavië en bevelen het nieuwe project in Ghana 
van harte bij u aan: 
Stop kinderarbeid in de visserij 
In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder 
dwang in de visserij. Kinderarbeid is verboden, maar de wet wordt te 
weinig gehandhaafd. In arme vissersplaatsen werken kinderen vaak al 
op jonge leeftijd met hun ouders mee. Zeker als zij niet naar school 
gaan, zijn ze een makkelijke prooi voor handelaren, die hen soms tegen 
betaling en onder valse beloften bij hun families weghalen. Challenging 
Heights zet zich in om kinderen die onder dwang in de visserij werken, 
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te bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Door 
voorlichting wil men nieuwe uitbuiting voorkomen.  
Via kinderrechtencomité’s, kinderclubs en voorlichting aan traditionele 
en religieuze leiders worden inwoners van vissersplaatsen bewust 
gemaakt dat kinderarbeid schadelijk en verboden is. En dat onderwijs 
de beste manier is om uit de spiraal van armoede te komen. 
Gezagsdragers worden getraind om de wet te handhaven, zodat mensen 
die kinderen aan het werk zetten gestraft worden. 
Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat kwetsbare 
kinderen in Ghana en waar ook ter wereld om een beter bestaan op te 
bouwen. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Stop kinderarbeid Ghana of 
geef online. Bedankt voor je gift.   
Lees meer op: kerkinactie.nl/kinderarbeidghana 
 
De collecte ten behoeve van de Trijntje Beimers stichting en ZZG in 
Tanzania welke is gehouden tijdens de laatste zending- en evangelisatie 
dienst, met het thema “ Oogst”  op zondag 9 november j.l. heeft het 
geweldige bedrag van € 535,60 opgeleverd. Hiervoor allen dank. 
Namens onze commissie, 
met vriendelijke groet, 
Sjaak Weiland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVONDGEBED 
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Even een bericht van het avondgebed. 
Wij willen het avondgebed houden op woensdag op 7 januari om 19.15 
uur in de kerk. 
  
Lezen Psalm 19 en zingen lied 755: 1 en 2 
 
Wij willen danken voor: 

De kerstdagen die wij in vrede mochten vieren 
Voor alle vriendschappen en daden in liefde gedaan 
Voor alle mensen die een jubilea mochten vieren 

Wij willen bidden voor: 
Voor rust in de wereld maar ook dichterbij in de gezinnen 
Voor alle mensen die ziek zijn 
Voor alle mensen die verdrietig zijn om iemand die ze hebben 
   verloren 
Voor alle mensen in de gevangenissen 

  
Onze vraag is willen jullie thuis weer met ons mee bidden? Het gebed is 
zo krachtig en God wil onze gebeden graag horen. 
 
Een vriendelijke groet: 
Wietske Spoelstra 
Petra Abma 
Wietske Lautenbach 
Froukje Kuiken 
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KERSTFEEST 2025 DIACONIE EN CHR. 
PLATTELANDSVROUWEN 

Ook dit jaar werden de oudere jongeren onder ons weer van harte 
uitgenodigd door de diaconie en de Chr. Plattelandsvrouwen om samen 
kerst te vieren. 
Deze viering heeft plaatsgevonden op 
17 december j.l. vanaf half vijf. 
Zoals we inmiddels gewend zijn 
werden we welkom geheten met een 
kopje koffie of thee en een kerstkoek. 
Hammie deed het welkomstwoord en 
een gedicht. 
Na het aanvangsgebed werden de 
kaarsen aangestoken terwijl Hammie 
de bijpassende tekst oplas. 
Er werden verschillende kerstliederen gezongen waarbij Dirk Norbruis 
de organist van deze middag was. Ook was het de muzikale begeleider 
van het viertal gastzangers n.l. de gebroeders Jitse, Jelle, Marten en Piet 
Kuiken. 
Cas las ons voor uit Lucas 1: vers 26 – 38. 

De gebroeders zongen o.a. in het 
nederlands, bildts en fries zoals de 
bildtse psalm van ds. Baas, het 
boethûs, de herders zij skapen en 
o, heilige nacht. 
Ook nam Hammie het gedicht in 
‘Betlehem was geen plaats’ voor 
haar rekening. 
Gerda tracteerde ons op het 
gedicht ‘de Hoeders’ van oud 
dorpsgenoot en schoolhoofd Jan 

van der Veen, niet te verwarren met Jan Veen. 
Ook deed zij het verhaal DROK, DROK, DROK over het drukke 
bestaan waarin wij met z'n allen leven en vaak de belangrijke dingen  
over het hoofd zien. 
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Cas ging voor in gebed waarna we een 
geweldige broodmaaltijd  konden 
nuttigen. 
Na een dankwoord van Willem 
Joostema en het gedicht: ‘vol 
verwachting’ zongen we tot slot samen 
Ere zij God. 
De kerstpot bij de uitgang was bestemd 
voor het project "vakanties met 
aandacht". 
Volgens mij weer een zeer gezellige en 
prima georganiseerde middag. 
BEDANKT. 
Nanne de Haan.  
 
 
 
WIJ ZEGGEN GEDAG 
De pen in de hand, de punt op het papier. Het duurt een tijd voordat de 
inkt stroomt naar de plek waar hij vloeien moet. Het ligt niet aan de pen 
maar aan onze gedachten die rustig moeten worden.  
Ruim 6 jaren zijn voorbij gegaan en het is niet zomaar in 10 zinnen te 
beschrijven wat wij hebben beleefd, gedaan, meegemaakt en nu moeten 
achterlaten. Ook de vrienden die we in die 6 jaar hebben gemaakt.  
Wij weten allemaal: het leven is een lach en een traan, het is vallen en 
opstaan. Gelukkig hebben wij onze levende Heer die je bij staat als je 
daarom vraagt in gebed. Dat geeft troost en blijheid.  
Wat we zeker gaan missen zijn jullie: lieve warme mensen. In 
Minnertsga zegt iedereen je gedag. Of je nu in de kerk bent, op straat of 
gewoon een boodschap doet in het dorp. Altijd een glimlach en een 
hand omhoog met soms een praatje erbij. Hoe bijzonder is dat.  
Het leven in Minnertsga gaat natuurlijk gewoon door als we verhuisd 
zijn, net zoals dat van ons. Wat ook doorgaat is ons vertrouwen in de 
Heer. Hij gaat met ons mee maar blijft gelukkig ook in Minnertsga.  
Blijf elkaar helpen, steunen en liefhebben, dat is onze wens voor jullie.  
Tot ziens!  
Margreet en Cas. 
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Beste mensen, 
Tijdens de zondagavond zangdienst in Oktober 2025, is er 
gecollecteerd voor Amecet, opvanghuis voor baby’s, peuters en kleuters 
in Uganda. 
Enorm bedankt voor jullie gulle gaven. Er is € 500,00 opgehaald. Dit 
bedrag gaat rechtstreeks naar het opvanghuis. Echt super bedankt! 
https://en.amecet-childrenshome.com                            Petra. 
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