
Adventskrant

Voor alle inwoners van Minnertsga

"Verwondering" 



Het kerstverhaal is een verhaal vol 
verwondering. God kwam naar deze 
wereld als een kind. Het voelt 

onwerkelijk, niet te bevatten en toch is het 
waar: God kwam naar ons toe. Hij werd 
Immanuel, God met ons.

In deze editie van de Adventskrant staat het 
thema verwondering centraal. Verschillende 
mensen hebben geprobeerd woorden te 
geven aan momenten of gebeurtenissen die 
hen met verwondering hebben vervuld. 
Daarnaast vind je in deze krant gedichten, 
citaten en een recept waarin verwondering 
doorklinkt. En natuurlijk ontbreekt ook een 
prachtig kerstverhaal niet.

Als Adventscommissie wensen wij iedereen 
gezegende kerstdagen, veel heil en zegen in 
het nieuwe jaar en vooral veel verwondering 
bij het lezen van deze editie van de 
Adventskrant.

The Christmas story is a story filled with 
wonder. God came into this world as 
a child. It feels unreal, beyond 

understanding, and yet it is true: God came 
to us. He became Immanuel, God with us.

In this edition of the Advent Newspaper, the 
theme wonder takes center stage. Several 
people have tried to put into words the 
moments or experiences that filled them 
with wonder. You will also find poems, 
quotes, and a recipe that reflect this sense 
of awe. And of course, a beautiful 
Christmas story could not be missing.

As the Advent Committee, we wish 
everyone a blessed Christmas, much 
happiness and blessing in the new year, 
and above all, a deep sense of wonder as 
you read this edition of the Advent 
Newspaper.

Zondag 7 December
2e Advent - 9.30 uur 

Zondag 14 December
3e Advent - Heilig Avondmaal

9.30 uur

Zondag 21 December
4e Advent - 9.30 uur

Zondagavond 21 December
Zangavond - 19.30 uur

Woensdag 24 December
Kerstnachtdienst - 21.00 uur

Donderdag 25 December
1e Kerstdag - 9.30 uur

Donderdag 26 December
2e Kerstdag - 9.30 uur

Zondag 28 December
9.30 uur

Woensdag 31 December
Oudejaarsdag - 19.30 uur

Donderdag 1 Januari
Mediatie in de Twaskar - 10.00 uur

• da. J.J. Douma v/d Molen Leek
De paaskaars wordt aangestoken 
door Joël Wiersma

• Collecten: Diaconie en Kerk

• Extra collecte: Jeugdwerk
• Kinderkerk: Leiding kinderkerk
• Koffiedrinken na de dienst

• Da. N. de Jong Wiersma Sneek
• De paaskaars wordt aangestoken door Esmay Stienstra
• Collecten: Avondmaalscollecte en Kerk 
• Kinderkerk: Leiding kinderkerk

• dhr. Jacob Nentjes 
• De paaskaars wordt aangestoken door Jelrick Aartsma
• Collecten: Kinderen in de Knel en Kerk
• Kinderkerk: Leiding kinderkerk

• Dhr. P. Knijf Raerd
• De paaskaars wordt aangestoken 

door Arjen Schuiling

• Collecten: Diaconie en Kerk 
• Kinderkerk: Leiding kinderkerk

• M.m.v. Advendo uit Franeker

• I.s.m. Muziekvereniging Oranje 

• dhr. Jacob Nentjes
• De paaskaars wordt aangestoken 

door Brecht v/d Meer

• Collecten: : Pastoraalwerk en Kerk
• Kinderkerk: Leiding kinderkerk

• Dhr. J. Eijkelenboom Urk
• De paaskaars wordt aangestoken 

door Eeke Tilma

• Collecten: Pastoraal werk en Kerk 
• Kinderkerk: Leiding kinderkerk

• Ds. W. Keuning Mantgum
• Collecten: Diaconie en Kerk
• Extra collecte: Oudjaarscollecte

• Dienstdoende ouderlingen

Er zijn slechts twee 
manieren om te leven; 

doen alsof niets een 
wonder is, of doen alsof 

alles een wonder is.

Diensten



Elk jaar nodigen de Diaconie van de 
Protestantse gemeente en de Christelijke 
Plattelandsvrouwen iedereen in Minnertsga 
uit voor het vieren van het kerstfeest.  

Dit jaar willen wij het kerstfeest vieren op 
woensdag 17 december in MFA De 
Doarpsfinne.

De viering begint om 16.30 uur, en we 
sluiten af met een broodmaaltijd. De 
kerstpot is dit jaar voor Vakanties met 
aandacht, voor senioren en mensen met 
een zorgvraag. 

U kunt eventueel ook een  bedrag overmaken 
op rek nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. 
kerstpot 2025.

U kunt zich opgeven tot woensdag 10 
december bij: Gerda van der Ploeg, 
Skoalstrjitte 28 telnr. 0518-471430 .

De diaconieleden komen langs bij 67-plussers 
met de uitnodiging voor dit kerstfeest. 

Op dinsdag 23 december nodigen wij alle basisschool kinderen uit Minnertsga uit vanaf 
14.00 uur in het Oranjehiem.

Het doel van de middag is om de musical 'De keizer wil een kerstverhaal' voor te bereiden. 's 
Avonds zal deze musical voor ouders, pakes en beppes en andere belangstellenden 
opgevoerd worden. Vanaf 14.00 uur kunnen de kinderen samen de musical instuderen, 
attributen en versiersels voor de musical knutselen, muziekjes en dansjes voorbereiden en wat 
ook maar nodig is om de musical voor elkaar te krijgen.

Daarna gaan we met z'n allen lekker patat eten en om 19.00 uur is het dan tijd voor de 
musical!

Datum: dinsdag 23 december

Aanvang: 14.00 uur

Locatie: Oranjehiem (Meinardswei 1)

Tijdstip musical: 19.00 uur

Opgave: vóór 16 december: 

fanfare@oranje-minnertsga.nl 

Kom jij ook?

Tot dan! Groetjes,

Juf Afke Dijkstra en Oranje Minnertsga

Het Brouwersfonds verzorgt jaarlijks de 
zogenoemde uitdeling aan alle weduwen uit 
Minnertsga. De uitdeling van 2025 is op 
woensdag 31 december a.s. van 16.00 tot 
17.00 uur in de Twaskar, eventueel onder het 
genot van een bakje koffie. 

Diegene die slecht ter been zijn of om andere 
redenen de uitdeling niet zelf kunnen halen, 
kunnen dit doorgeven tot woensdag 31 
december vóór 12.00 uur bij Willem 
Joostema Almasingel 6 tel.nr. 0657872677. Zij 
krijgen de uitdeling thuisbezorgd.

Kerstviering Brouwersfonds

'De keizer wil een kerstverhaal'

Het is verbazend wat gewone 
mensen kunnen bereiken als 
ze zonder vooroordelen op 
pad gaan.



Wachtend op Utrecht Centraal op 
mijn volgende trein. Als mij dat 
overkomt, loop ik zo snel mogelijk 

naar de vleugel, zoals ook nu. Helaas is hij al 
bezet. Bij de vleugel staat een groepje 
jongeren, één van de jongens lijkt in het vuur 
van zijn betoog, en ik luister mee: ‘Maar, geloof 
je niet dat er iemand voor jou is gekomen? 
Heb je hoop in je hart? Kijk naar de mensen 
om je heen, hebben ze hoop in hun hart?’

Mijn ogen worden groter en ik probeer te 
peilen wat hij nu bedoelt te zeggen. Dat wordt 
al snel duidelijk, hij spreekt verder: ‘Het houdt 
hier een keer op. Ik ken je vragen, ik snap ze. 
Maar, in alle godsdiensten moet je naar God 
toe gaan. Eindeloos jezelf opwerken en 
oppoetsen, maar God kwam naar deze 
aarde, naar jou toe. Hij verlangt er zo naar dat 
jij bij Hem gaat horen. En, Hij gaat ver hé.’  Het 
is even stil. Dan zegt de jongen: 

Kerst voor elke dag, elke dag Kerst?! ‘Hij gaat zelfs voor je op de knieën, God gaat 
voor je op zijn knieën.’

Ik glimlach verwonderd en knik de jongen 
bemoedigend toe. Eindelijk is de kruk achter 
de vleugel vrij en ik neem plaats en zet het 
‘Amazing Grace’ in. Het meisje wat bij het 
groepje staat, kijkt om en gaat mee zingen. De 
jongen die na het vurige gesprek weer tot rust 
is gekomen, zegt tegen zijn luisteraar: ‘Hoor je 
dat?’  Hij gaat aan mijn rechterkant staan en 
speelt mee met één hand. Het ‘Amazing 
Grace’ vloeit over naar ‘Kom tot de Vader, kom 
zoals je bent.’ Na het slotakkoord kijk ik de 
jongeren glimlachend aan en zeg: ‘Ik vind het 
mooi dat Jezus’ naam op Utrecht Centraal 
genoemd wordt.’ Daarna sprint ik naar de trein. 
Het klinkt na in mijn hoofd terwijl ik ren. ‘God 
gaat voor je op zijn knieën.’ Sjonge, zó heb ik 
het nog nooit gezien.

Kerst wordt best gewoon.

Kerst. Wij op onze knieën. Het beeld van 
nederigheid en aanbidding. Wijzen die 
neervallen bij Jezus. Dichtbij de grond. Blijkbaar 
is het zo dat het zien op Jezus je op de knieën 
brengt. Verwondering en ontzag die je soms 
kan laten springen, kan laten juichen, en soms 
kan laten knielen. Maar daarvoor, moest eerst 
Hij voor jou op zijn knieën en moest Hij de 
aardse grond raken. Ik weet niet hoe vaak jij al 
kerst hebt gevierd. Maar soms ben ik bang, dat 
ik het gewoon ga vinden dat God naar deze 
aarde is gekomen. We komen in november en 
begin december weer in de mood, de 
kerstverlichting wordt weer in huis gehaald en 
de kerstliedjes mogen weer over de radio 
schallen. Maar eigenlijk heb ik vaak weinig het 
besef hoe bijzonder en bizar het verhaal is.

Jezus die naar de aarde komt en alles uit liefde 
en gehoorzaamheid voor zijn Vader doet.

Handjes die zich uitstrekten zouden doorboord 
worden, voetjes die spartelden zouden het kruis 
naar Golgotha brengen. Lippen die de 
moedermelk proefden, zouden de edik 

drinken. Nieuw leven zou gedood worden. De 
dood zou nieuw leven geven. Dit alles omdat 
wij het écht niet goed konden maken. Omdat 
Hij is gekomen om te zoeken én zalig te 
maken, wat verloren is. Jij en ik.

De realiteit van de geschiedenis van kerst is 
allesbehalve gewoon.

Verwondering van elke dag.

Kerst, het is de verwondering van elke dag. De 
menswording van Gods Zoon is iets wat wij 
christenen belijden en vieren. Maar, hoe vaak 
sta ik er werkelijk bij stil? Laat deze kerst een 
kerst zijn die zo vol van Jezus is, dat je genoeg 
hebt voor alle dagen die er volgen.

Het kan niet zonder op je knieën te gaan. Het 
kan niet zonder aanbidding en ootmoed. God 
gaat op zijn knieën en Hij smeekt de wereld 
om tot Hem te komen. Niet omdat Hij er zelf 
beter van wordt, maar omdat Hij ons hart op 
het oog heeft en omdat zijn Naam verhoogd 
moet worden in ons leven.

Paulus schrijft hierover:

“En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf 
verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de 
bediening van de verzoening gegeven heeft. 
God was het namelijk Die in Christus de wereld 
met Zichzelf verzoende, en aan hen hun 
overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het 
woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn 
dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf 
door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, 
laat u met God verzoenen. Want Hem die 
geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons 
tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 
gerechtigheid van God in Hem.”

(2 Korinthe 5: 18-21, HSV)

Kom, laten wij aanbidden. Die Koning! Elke 
dag, elk moment. Laten we het zingen, niet 
alleen in december, maar telkens weer 
opnieuw! Maak plaats voor die Koning, elke 
dag opnieuw.





"Bewondering en verwondering en menselijk 
gevoel geest en Gods geest zijn volgens mij 
met elkander verbonden, ook mede door mijn 
geloof, verwonder ik mij over de geboorte en 
start van een nieuw leven, mijn leven en alle 
leven, dit is een voor mij nog altijd niet te 
bevatten wonder, wat alle menselijk verstand 
te boven gaat.

Daarbij komt op een gegeven moment, en in 
de loop der jaren bij dat ik een pad bewandel 
die alleen Hij kent.

Het besef dat je al op jonge leeftijd bent 
opgeroeid met de bijbel en zijn prachtige 
verhalen, de plaatjes van vroeger in de 
kinderbijbel o.a. Jonah in de walvis de Heilige 
geest, Jezus en God.

Ik ben hier dankbaar voor, met de overtuiging 
dat God op mij let, en dat hij elke dag met mij 
meeloopt, als ik in de kerk soms Zijn warme 
zonnestralen door de hoge ramen voel, en 
een lofzang mag zingen, dan voel ik mij 
gedragen door zijn geest.

Ik ben blij dat ik mij hieraan mag vasthouden 
met deze warme gemeente en met 
verwondering denk ik aan het kerstkindje Jezus 
welke zo onschuldig aan het kruis is gestorven 
voor onze zonden, met deze overtuiging en 
de verwondering dat de dood niet het laatste 
woord heeft!, wens ik ook eenieder Gods licht 
en kracht op zijn pad toe, Amen."

- Sake Willem Weiland

Eerste adventszondagVerwonder recept!

Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.

Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht

een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt,
zoals toen lang geleden.

Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol kracht,

een kind dat zorgt voor vrede.

Advent is kijken naar wat komt,
Advent is durven hopen.

Het kerstkind is een nieuw begin.
We zien een weg van vrede in.

Die moet je verder lopen.

Advent is kijken naar wat komt,
Advent is durven dromen.

Is hem zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.

Ingrediënten voor 4 personen:
• 1 citroen
• 100 g roomboter
• 50 g witte basterdsuiker
• 150 g bloem + extra om te bestuiven
• 1 ei
• 30 g amandelschaafsel

Benodigdheden:
• Oven
• Bakplaat bekleed met bakpapier
• Bakkwastje
• Vershoudfolie
• 1 deegroller
• 1 glaasje of steker (ø 6 cm)
• 1 stekertje of dopje van een fles (ø 3 cm)

Bereidingswijze:
1. Boen de citroen schoon en rasp de gele schil. 
2. Snijd de koude boter in blokjes. 
3. Kneed de citroenrasp, boter, suiker, bloem en 

een mespunt zout tot een soepel, 
samenhangend deeg. 

4. Verpak in vershoudfolie en laat 1 uur 
rusten in de koelkast.

5. Verwarm de oven voor tot 180 °C.
6. Rol de helft van het deeg op een met 

bloem bestoven werkvlak met de 
deegroller uit tot een 0,5 cm dik. 

7. Steek met het glaasje of de steker 
rondjes uit. 

8. Steek met het stekertje of dopje 
gaatjes uit het midden.

9. Herhaal met de rest van het deeg. 
10. Deeg dat overblijft kun je opnieuw 

kneden en uitrollen. Leg de rondjes op 
de met bakpapier beklede bakplaat.

11. Klop het ei los en bestrijk ze met 
behulp van het bakkwastje met het ei. 
Bestrooi met het amandelschaafsel. 

12. Laat het midden vrij. 
13. Bak in ca. 10 min. gaar en goudgeel 

in de voorverwarmde oven.

Geniet ervan, mmmmmm



"Wat een mooi thema. Wat kun je soms blij 
worden van iets moois in de natuur.                                    
Van je kleinkinderen een goede buur of een 
vriendin. Mooie ontmoetingen, zomaar.

Als ik terugkijk naar mijn jeugd als jongste uit 
een gezin van 5 kinderen verwonder ik mij 
altijd over de verscheidenheid van karakters 
allemaal uit hetzelfde gezin en toch zo anders.                                                           

Als 15-jarige werd ik echt aangeraakt door de 
Heer het was alsof Hij me bij mijn schouder 
nam het voelde als een wonder.                                                                                                                                            
Ben de bijbel meer gaan lezen en 
naar belijdenis catechisatie 
gegaan en op mijn 17de 
het jawoord gegeven aan 
God.                                                                                                                                                       
Mijn vertrouwen in Hem is 
nooit verdwenen mijn 
hele leven door heb ik 
God en Jezus en de 
Heilige Geest als de rode 
draad in mijn leven 
ervaren. Altijd was Hij 
daar.                                                                   
In ziekte, in pijn en 
verdriet en rouw maar 
ook in blijdschap en 
geluk.                                                                                                          
Een God die altijd bij je 
is. Daar is dan ook die 
verwondering, die God 
die zo machtig is maar 
toch naar elk mens omziet.

Volgens mij horen 
vertrouwen en 
verwondering dan ook 
onlosmakelijk bij elkaar.                                                    
Door vertrouwen in 
Gods woord te hebben 

en onze naasten bij te staan mogen we leven 
in verwondering.

Daarom is mijn lievelingslied dan ook:

Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.                                          
Hem heb ik lief, Zijn liefde woont in mij en ik zie 
naar Hem op en weet Hij is mij steeds nabij.

Een bewonderaar van onze Heer."                                                                

- Froukje Kuiken

Tweede adventszondag
"Komt, verwondert U hier mensen is het eerste 
dat bij mij opkomt. Misschien is dit bij u/jou ook 
wel zo. Als ik erover na denk verwonder ik mij 
eigenlijk best wel vaak door te zien, te luisteren, 
te voelen hoe alles groeit en bloeit. Luisteren 
naar muziek, het zingen van de vogels 
………………….. Noem maar op!

Maar wordt het niet steeds moeilijker om ons te 
verwonderen als we kijken naar alles wat er in 
de wereld gebeurt. Oorlogen, natuurrampen, 
haat en geweld. Of zijn dit de voortekenen die 
in de bijbel staan voordat de grote dag 
aanbreekt en we ons echt kunnen 
verwonderen over de nieuwe Hemel en Aarde. 

De tijd gaat zo snel, hebben wij nog wel tijd en 
rust om ons te verwonderen? Misschien een 
manier om verwondert te raken is om alles 
eens uit te zetten. Tegenwoordig zijn we veel 
bezig met TV kijken, radio luisteren en vooral 
met de mobiel. Social media is een groot 
tijdverdrijf.

Neem de tijd om te luisteren naar het wonder 
van de stilte, dan raken we misschien eerder in 
verwondering. Ziet God met verwondering op 
ons neer? Wat denkt u, wat denk jij?  

Met verwondering kijken met het oog,

alles wat groeit en bloeit, de kleuren van de 
regenboog.

Wonderlijk wat geuren met je doet,

alles wat je ruikt en proeft, zuur, zout en zoet.

Met verwondering luisteren naar muziek,

alles wat de Heer ons geeft, is toch uniek.

Blijf u toch steeds verwonderen, mensen,

alles van hem ontvangen, is er nog meer te 
wensen. 

Ik wens u allen een liefdevolle kerst en veel heil 
en zegen."

- Willem Joostema

Derde adventszondag



"Dagelijks werk ik met mensen: ik geef les, bied 
instructie en begeleid jongeren, 
jongvolwassenen en ook ouderen in heel 
verschillende contexten. Van rijlessen tot 
verkeerslessen in het voortgezet onderwijs, op 
het mbo en zelfs bij Defensie.

Wat mij steeds weer verwondert, is hoe 
verschillend mensen leren, groeien en 
stappen durven zetten, ook als het tegenzit. Als 
mijn naasten worden gevraagd wat ik precies 
voor werk doe, vinden ze dat moeilijk uit te 
leggen. En eerlijk gezegd is dat ook zo. Ik zeg 
dan vaak: “Ik werk met mensen, ik leid ze op 
en bereid ze voor op een volgende stap.”

De mens staat centraal in alles wat ik doe. 
Zowel in mijn werk als daarbuiten vind ik het 
belangrijk te ontdekken wat iemand écht 
bezighoudt. Door verdiepende vragen te 
stellen, kom je dichter bij de kern en kun je 
iemand beter bereiken en laten leren. Ons 
werk draait er uiteindelijk om, om gedrag op 
een positieve manier te beïnvloeden, elke 
dag opnieuw.

In mijn verhaal gebruik ik een anekdote die ik 
een aantal jaren geleden heb meegemaakt, 
een ervaring waarin ik mij diep verwonderd 
heb gevoeld.

Tijdens een rijles gaf ik instructie aan Michel, 
een man van middelbare leeftijd die graag 
chauffeur wilde worden. In het begin voerden 
we wat luchtige gesprekjes, maar al snel bleek 
dat hij soms niet goed reageerde op mijn 
aanwijzingen. Ik vroeg hem waarom hij dit 
werk graag wilde doen. Zijn blik veranderde en 
met tranen in zijn ogen vertelde hij dat hij en 
zijn vrouw kortgeleden een tweeling hadden 
gekregen, sterrenkindjes, die dezelfde dag 
overleden waren, omdat ze veel te vroeg 
geboren waren.

Een intens en pijnlijk 
verhaal, dat zomaar 
tijdens een rijles boven 
tafel kwam. Er volgden 
meer zorgen en tegenslagen die hij deelde. 
Rijden was eerlijk gezegd niet zijn grootste 
talent – achteruitrijden al helemaal niet. Maar 
juist vanaf dat moment ontstonden de 
mooiste gesprekken. Ik verwonderde mij over 
zijn kracht om ondanks alles door te gaan. Zijn 
woorden waren: “Je moet wel.”  Ik realiseerde 
me dat mijn werk niet alleen draait om hun 
handen op kwart voor drie op het stuur te 
houden, maar vooral om de mens naast mij.

Toen de dag van het examen aanbrak, was 
Michel zichtbaar gespannen. De route door 
Leeuwarden verliep niet eenvoudig: door een 
misverstand belandden we met een 16,5 
meter lange vrachtwagen in een woonwijk. 
Zelfs de examinator raakte nerveus en vroeg 
mij om in te grijpen en hem te helpen. Met 
wat aanwijzingen reden we er weer uit, maar 
Michel en ik waren ervan overtuigd dat het mis 
was. Tot onze verbazing schudde de 
examinator hem bij terugkomst de hand: 
“Gefeliciteerd! Je hebt laten zien dat je kunt 
rijden. Achteruitrijden oefen je zelf nog maar 
wat vaker.”

De verwondering stond op onze gezichten, en 
terecht. ‘Dan zit het je nu een keer mee’, zei ik 
tegen Michel en ik schudde hem de hand.  
Soms is de grootste kracht niet perfect kunnen 
sturen, maar de moed vinden om door te 
gaan. Uit nieuwsgierigheid heb ik hem 
recentelijk nog opgezocht op internet en daar 
zag ik op zijn profiel allemaal foto’s van 
vrachtauto’s waarin hij gelukkig lijkt. Echter zal ik 
deze periode van lessen nooit vergeten, want 
het heeft mij ook het nodige geleerd. 
Misschien hij mij nog wel meer dan ik hem."

- Aalzen Trinus de Haan

Vierde adventszondag

"Op negentienjarige leeftijd heb ik mijn leven 
volledig omgegooid. De reden? God riep mij 
om Zijn weg te gaan. Daar blijf ik mij over 
verwonderen. Waarom koos God juist mij? Die 
jongen die elk weekend twee, soms zelfs drie 
keer, dronken werd van het bier. Die jongen die 
drie pakken shag per week rookte om stoer te 
lijken. Die jongen met een grote mond, maar 
van binnen zo onzeker. Waarom moest juist 
deze jongen geroepen worden?

Op die vraag krijg ik steeds meer een 
antwoord, wanneer ik zie wat ik mag bijdragen 
aan het Koninkrijk van God. Ik merk dat God mij 
niet zonder reden heeft geroepen, maar 
omdat Hij toekomst in mij ziet. Hij wil een weg 
met mij gaan. Het vervult mij met 
verwondering hoe God in mijn leven werkt en 
dat tot op de dag van vandaag blijft doen, 
ook in de levens van anderen.

God is een God van verwondering. Hij nodigt 
ons uit om ons over Hem te verwonderen. 
“Verwonder je over wat Ik heb gedaan en nog 
zal doen,” zegt God tegen ons. Vanuit die 
gedachte mogen wij ons verwonderen over 
Kerst: het verhaal van hoe God als een 

kwetsbare baby naar de aarde kwam. Een 
verhaal om stil van te worden. Wat een 
wonder! Tegelijkertijd is dit verhaal voor velen zo 
vanzelfsprekend geworden. We horen het elk 
jaar opnieuw: de bekende woorden over de 
maagd Maria die zwanger werd en een kind 
baarde in een stal in Bethlehem. Toch blijft dit 
verhaal, in de kern, diep wonderbaarlijk.

Zullen we ons dit jaar opnieuw laten 
verwonderen? Verwonderen over hoe God 
mens werd. Verwonderen over de herders die 
rustig lagen te slapen, maar toch geroepen 
werden naar de stal. Verwonderen over de 
wijzen uit het oosten die op reis gingen. 
Verwonderen over de geboorte van dat kleine 
kind, Jezus Christus, onze Heer en Redder.

Als negentienjarige jongen had ik nooit 
gedacht dat de Bijbel, het kerstverhaal, mij zo 
diep zou raken. Dat ik mij zou verwonderen 
over de weg die God met de mensheid gaat – 
en in het klein ook met mij. We mogen ons 
door God en Zijn boodschap laten raken. 
Bovenal mogen we ons verwonderen over het 
goede nieuws: Jezus Christus is geboren!"

- Jacob Nentjes

Kerst
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