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OVERDENKING 
 
God handelt door ons heen. 
Dit kerkelijk jaar staan we als gemeente stil bij het Bijbelboek 
Handelingen. Eén Bijbelboek gedurende een heel jaar klinkt op het 
eerste gehoor misschien wat eentonig. We zouden kunnen denken dat 
we dit Bijbelboek inmiddels goed kennen en dat de lessen eruit ons wel 
duidelijk zijn. Maar niets is minder waar. 
 
De afgelopen weken hebben we de eerste drie hoofdstukken behandeld, 
en ik merk dat ik telkens opnieuw geraakt word door de boodschap van 
Handelingen. We zouden verwachten dat in dit Bijbelboek vooral de 
daden van de apostelen centraal staan, maar de werkelijke boodschap 
gaat veel dieper. Het laat zien hoe God handelt door de apostelen heen. 
Eigenlijk zou het boek, als je het mij vraagt, niet Handelingen van de 
apostelen moeten heten, maar Handelingen van God. 
 
Tegelijkertijd nodigt dit ons uit tot reflectie op ons eigen leven. Welke 
handelingen staan in ons leven centraal? Die van God, of die van 
onszelf? We leven in een tijd waarin individualisme sterk aanwezig is. 
Alles draait om het ‘ik’. Ik moet het goed hebben. Ik moet een leuke 
baan hebben. Ik, ik, ik… 
 
Het Bijbelboek Handelingen leert ons een andere houding: niet ik, maar 
God staat centraal. Hij verdient de eer. Vanuit Hem vloeien vreugde, 
blijdschap, liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing voort. God is de bron van al het 
goede. Wat een rijkdom dat we daaraan mogen vasthouden. 
 
Jacob Nentjes 
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND NOVEMBER 
 
Zondag 2 november Themadienst‘het geschenk” 
9.30 uur Commissie Andere 
                                                                       Diensten (zie pag. 13) 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Pastoraal Werk en Kerk 
Extra collecte: Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Roan  
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 

Woensdag 5 november Dankstond 
19.30 uur Ds. J. van Olffen, 
                                                                       Tzummarum 
Collecten: Diaconie en Kerk 
Extra collecte: Dankstondcollecte 
 

Zondag 9 november Zendingsdienst 
9.30 uur Ds. F. Visser, Makkum 
Collecten: Pastoraal Werk en Kerk 
Extra collecte: Zending 
De paaskaars wordt aangestoken door: Hanette  
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 

Zondag 9 november                                    Tienerdienst (start in de  
9.30 uur                                                         kerk – zie pag. 20) 
                                                                                                           

Zondag 16 november  
9.30 uur Dhr. Jacob Nentjes 
Collecten: Pastoraal Werk en Kerk 
Extra collecte: Diaconie 
De paaskaars wordt aangestoken door: Julian   
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 

Zondag 23 november Eeuwigheidszondag 
9.30 uur Dhr. Jacob Nentjes 
Collecten: Diaconie en Kerk 
Extra collecte: Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Irene  
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Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 

Zondag 30 november  
9.30 uur Ds. R. Reitsma, 
                                                                       Leeuwarden 
Collecten: Pastoraal Werk en Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Siebe  
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 

Zondag 30 november Zangavond met zingen op 
19.30 uur verzoek (zie pag. 23) 
 
AGENDA 
4 november Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
5 november Gemeenteavond na de kerkdienst in de Twaskar 
21 november   Kaarten maken bij Tini Boomsma om 14.00 uur   
26 november Moderamen om 19.30 uur in de Twaskar 
3  december    Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
10 december Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in de Twaskar 
17 december Kerstviering van de Diaconie en de Christelijke 
                        Plattelandsvrouwen in het MFA om 16.30 uur 
21 december   Zangavond m.m.v. Harmonie orkest Advendo uit  
                        Franeker om 19.30 uur  
22 december  Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur  
31 december Uitdeling Brouwersfonds van 16.00 – 17.00 uur in de 
                        Twaskar 
 
PASTORALIA 
Jeffrey en Tsjikke de Jong- Bloem zijn op 7 oktober trotse ouders 
geworden van Kaat Sjoeke de Jong. Moeder en kind maken het goed. 
Wij danken God voor het wonder dat Tsjikke en Jeffrey uit zijn hand 
mochten ontvangen. 
 
KEUZES                                                                         19-10-2025 
Het is zondag 12 oktober. En we vieren in deze dienst 80 jaar 
bevrijding. Onze pastor Jacob staat midden tussen ‘in hiele kloft bern’, 
en hij laat ze voedselbonnen uit de oorlog zien en legt uit wat ze 
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betekenen. Dan legt hij 4 dingen op tafel: een zak aardappels, een pak 
rijst, een zak chips en verpakking met kleine zakjes snoep erin. Hij 
vertelt de kinderen dat ze 1 ding mogen kiezen, wat kies je voor je gezin 
om in leven te blijven………………..                                                                                               
Bij het vertrek van de kinderen naar de kinder- en de tienerdienst, krijgt 
de ene groep de zak chips mee en de andere de zakjes snoep. 
We maken dagelijks keuzes en meestal gaat dat vrijwel vanzelf. We 
maken echter ook keuzes die je na lang wikken en wegen en na gedegen 
overleg met je gezin, je familie, vrienden en met jezelf maakt. Die 
keuzes verdienen ons respect.  
De keuze om 80 jaar bevrijding te vieren in de maand van de 
geschiedenis, is welbewust gemaakt. In deze maand was er voldoende 
tijd en ruimte om alle aandacht te geven aan hoe de mensen uit 
Minnertsga deze fase in de geschiedenis hebben meegemaakt. We 
hebben hun verhalen gehoord, en meegekregen hoe en waarom ze hun 
keuzes hebben gemaakt. Mensen uit ons midden die keuzes maakten die 
ons respect verdienen.                                                                                                       
Verhalen omlijst met imponerende muziekstukken, waardoor het geheel 
van de bijeenkomst op zaterdag en de viering op zondag een 
indrukwekkende beleving werden.  
We besluiten de maand oktober met de zangavond, waarin het 
projectkoor ‘Telling Voices’ zich zal laten horen, en gaan op weg naar 
de maanden november en december. Gaan op weg naar advent. De 
periode waarin we op 23 november, op Eeuwigheidszondag, met elkaar 
onze overleden dierbaren te gedenken. Een zondag later, op 30 
november – de eerste Adventszondag-, gedenken we dat God kiest voor 
ons door zijn Zoon onder ons te laten wonen en werken en er voor ons 
te zijn.                                                            Heb het goed, Marian Krol.  
VAN DE KERKENRAAD 
 
Eeuwigheidszondag   
Op de kerkenraadsvergadering van 15 oktober jongstleden, hebben we 
met elkaar gesproken over de eeuwigheidszondag. In het overleg werd 
het idee geopperd om families uit ons dorp die een dierbare hebben 
verloren, maar niet verbonden zijn aan onze gemeente, de ruimte te 
geven om in deze dienst hun overleden dierbare te herdenken. Het 
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voorstel vond weerklank in de kerkenraad en er is besloten uitvoering te 
geven aan dit voorstel.   
Onderstaand de tekst die op een flyer komt te staan en door het hele 
dorp verspreid wordt: 

* Op zondag 23 november 2025 gedenken we in de dienst in de 
Meinardskerk de mensen die het afgelopen jaar in een familiekring zijn 
overleden. Deze families zijn als gemeentelid verbonden aan onze kerk. 

Dat doen we door een kaars aan te steken ter nagedachtenis aan de 
overleden dierbare. 

Is er in jullie familie het afgelopen jaar iemand overleden die je graag 
wilt gedenken, dan is daar tijdens deze dienst ruimte voor, ook al ben je 
niet verbonden aan de Protestantse Gemeente Minnertsga. 

We steken dan ook voor de overleden dierbare ter nagedachtenis een 
kaars aan. 

Want mensen die ons lief zijn willen we niet vergeten. 
 

Wil je graag dat we een dierbare van jullie gedenken? Neem dan 
contact op met Marian Krol via 06 125 16 704 voor 18 november* 
 
We stellen 's middags de kerk ter beschikking zodat iedereen de 
gelegenheid heeft om een kaarsje aan te steken en in alle rust plaats te 
nemen om stil te staan bij dierbaren die overleden zijn. We zullen koffie 
en thee klaarzetten en u bent van harte welkom. Dit kan vanaf 15:30 
uur tot 17:00 uur in de Meinardskerk. 
  
 
 
Vacature  
Door het tussentijdse vertrek van Ronald uit onze gemeente is er, per 
direct, een vacature ontstaan. Ronald heeft zijn ambt als ouderling 
teruggelegd in onze gemeente. 
Dat betekent dat er nu 2 vacatures open staan voor het ambt van 
ouderling !!  Wat weer betekent dat we als kerkenraad en gemeente 
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gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen om deze vacatures in te 
vullen. 
De kerkenraad doet dan ook een dringend beroep op u om uw gaven en 
talenten in te zetten voor het welzijn van onze gemeenteleden en Gods 
werk te bestendigen binnen de Protestantse Gemeente Minnertsga. 
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de kerkenraadsleden en de                                                       
de voorzitter van de kerkenraad.  
Marian Krol  – 06 125 16 704.   
 
 

     
 

Mag ik mij even voorstellen, ds. Jeroen van Olffen,  

Voor de zomer ben ik benaderd om naast collega Jacob Nentjes 
achterwacht te zijn voor onvermoede en ongehoopte crisissituaties in 
het pastoraat gedurende het zwangerschapsverlof van onze collega 
Tsjikke Bloem. Allereerst trouwens ook vanaf deze plaats wens ik haar 
en hun gezin Gods zegen toe met de geboorte van hun dochter.  

Achterwacht betekent dat ik het volste vertrouwen heb in alle mensen 
die in de gemeente Minnertsga zich met hart en ziel inzetten. Het gaat 
niet om kwaliteit maar kwantiteit. Er kunnen zich situaties voordoen dat 
er teveel tegelijk is. Het gaat in de meeste gevallen om de pastorale zorg 
en nabijheid rondom sterven en de voorbereiding en uitvoering van een 
begrafenis.  

Achterwacht kan ook betekenen dat het rustig blijft. Minnertsga is zelf 
een gemeente die niet achterover leunt, maar de handen uit de mouw 
steekt.  

De kerkenraad heeft mij gevraagd dat ik mij even voorstel via het 
kerkblad. We zullen elkaar trouwens ook ontmoeten bij de viering van 
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de dankstond voor gewas en arbeid op woensdagavond 5 november om 
19.30 uur. Aansluitend is er de gemeenteavond.  

Ik ben geboren in 1966. Ik ben sinds bijna 30 jaar predikant en 
verbonden geweest aan diverse gemeenten behorende tot de 
Protestantse Kerken in Nederland.  

Recent was ik ruim 9 jaar predikant te Menaam. In het voorjaar van 
2024 vroeg de gezamenlijke beroepingscommissie van Tzummarum-
Firdgum in samenwerking met Oosterbierum-Winaam een beroep naar 
beide kerkdorpen te overwegen. Een pastorie was niet beschikbaar. Ik 
vond echter zeer voorspoedig een prachtige woning aan het Oosteinde 
58 te Sint Jacobiparochie. En het beroep heb ik aangenomen. Ik behoor 
dus pastoraal tot de schaapjes van Jacob en Liesbeth. Ik fiets door het 
pastorale werkgebied van Jacob en Tsjikke en mag herder en leraar zijn 
in bovengenoemde kerkdorpen. Als ik dan nog even onder mijn collega 
in Sexbierum ds. Martha Kroes begroet kom ik ook nog bij de 
gemeenteleden die als de Galliërs uit Asterix en Obelix moedig stand 
houden de geloofsgemeenschap voor heidens verval in Winaam te 
behoeden.  

Dat ik vorig jaar mijn beroep aannam naar “De Bjirmen” verbaasde 
mijn kinderen overigens niet. Pappa, op je vrije dag fietste je altijd al 
die kant. Dat het met de zuidwester te maken heeft op de terugweg heb 
ik maar niet uitgelegd.  

Tegenwind ervaar ik niet op kerkelijk vlak in de vele kerkdorpen die als 
parels aan een ketting verbonden zijn van Winaam tot 
Vrouwenparochie. En de gemeente die ik het liefst heb is Firdgum. 
Daar staat alleen nog een toren. De gemeente is het land. En mijn gebed 
is de stilte delen met het landschap.  

Ik zal het verder nu maar een beetje afronden. Waar nodig en wenselijk 
zal ik u de komende tijd ontmoeten. Bij voorkeur ben ik op vrijdag 
overdag beschikbaar. Ik ben telefonisch bereikbaar onder 06 42966880.  

Mijn mailadres is: jpvanolffen@solconmail.nl  
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Uiteraard ben ik ook via Jacob of via de leden van de kerkenraad 
bereikbaar. Ik dank de gemeente voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik 
ben voor bepaalde tijd achterwacht. En met u kijk ik er naar uit wanneer 
straks ook Tsjikke Bloem weer het werk in de wijngaard zal hervatten. 
En dat is dan de knipoog van het feit dat de dominee weer in voormalig 
Wijngaarden woont.  

Ds Jeroen van Olffen.  
Oosteinde 58 
9079 LE Sint Jacobiparochie  
06 28323670 
jpvanolffen@solconmail.nl  
 
 
 

 
We zijn dringend op zoek naar 
mensen…… 
 
Voor in de Commissie Andere Diensten: 
samen een aantal keren per jaar een 
themadienst organiseren. 
 
Voor de Kliederkerk:  
Samen een aantal keren per jaar een 
kliederkerkbijeenkomst organiseren in het 
MFA en helpen met de spelletjes en het 
knutselen, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
 
Voor de Kinderkerk:  
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Ongeveer 1 keer per 4 of 5 weken een 
bijbelverhaal vertellen aan de kinderen en 
verwerken, bijvoorbeeld een kleurplaat of 
knutselopdracht. Dit is voor de kinderen van 
3 t/m 8 jaar, en is in de consistorie. 
 
Iets voor jou? 
Bel of app naar 1 van de jeugdouderlingen: 
Wally: 06-20683059 
Tjerk: 06-54976885 
Yvonne: 06-22534110 
Geppy: 06-27208226   
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
DIACONIE 
 

Collectes 19 september t/m 20 oktober: 
Diaconale collectes: € 178,25   
Giften: € 365,50  
Avondmaalscollecte: € 353,30 
Werelddiaconaatcollecte: € 
Bloemengroet: € 10,-  
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, 
dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 0119 3004 27 of 
via de QR code. 
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten 
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en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen. 
 

Aanmelding en/of vragen? 
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder 
uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of 
een kaart dan kan dat via de volgende manieren: 
blommengroet@gmail.com 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de bloemengroet:  
Bankrek. Nr. NL93RABO0119300427 o.v.v. bloemengroet 
Wilt u ook eens een bloemetje weggeven? Meld je aan bij Anna, 
dan wordt je ingeroosterd. 
 

Heilig avondmaal: 
Op zondag 14 december hopen wij weer het Heilig Avondmaal te 
vieren, deze keer weer aan tafel. 
De avondmaalcollecte is dan bestemd voor: Minima op het Bildt. 
Als gezamenlijke kerken van de voormalige gemeente Het Bildt, willen 
wij opkomen voor degene die het financieel moeilijk hebben. Helaas 
nemen financiële problemen bij veel gezinnen toe. Ook in onze eigen 
gemeente, in ons eigen dorp.  
Daarom willen wij hen, die rond moeten komen van een minimum 
inkomen, in de dure decembermaand tegemoet komen. Het blijkt al 
jaren dat hier behoefte aan is, omdat er veel mensen reageren op deze 
actie. 
Als diaconie vinden wij het daarom weer een mooie gelegenheid om de 
avondmaalcollecte te bestemmen voor deze actie en er ook voor deze 
mensen  een goede december maand van te maken. Helpt u daarbij?  
Ook kan u een bedrag over maken op de bankrekening van de diaconie, 
rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. Minima Het Bildt. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Kerstviering 
Elk jaar nodigen de Diaconie van de Protestantse Gemeente en de 
Christelijke Plattelandsvrouwen iedereen in Minnertsga  uit voor het 
vieren van het kerstfeest.   
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Het Lammert Brouwersfonds 
Graag nodigen wij de weduwen van Minnertsga uit om deze traditie van 
het Lammert Brouwersfonds in stand te houden. 
Op woendag 31 december a.s. van 16.00 tot 17.00 uur is de jaarlijkse 
uitdeling van het Brouwersfonds in de “Twaskar”,  eventueel onder het 
genot van een bakje koffie. Voor degene die zelf niet meer de uitdeling 
kunnen halen en de uitdeling thuisbezorgd willen hebben kunnen dit 
doorgeven tot woensdag 31 december vóór 12.00 uur aan Willem, 
tel.nr. 0657872677. 
* 

Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie: Samen tegen armoede. 

De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie is van 17 t/m 22 november. 
Armoede in Nederland is een keiharde realiteit: volgens de laatste 
cijfers van het CBS leven 540.000 mensen onder de armoedegrens, en 
1,2 miljoen net daarboven, maar zijn erg kwetsbaar. Steeds meer 
gezinnen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan 
zonder ontbijt naar school. De Voedselbank kraakt onder de groeiende 
vraag. Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe hulpvragen. Dat is 
onacceptabel. Samen kunnen we meehelpen het tij te keren. Kerk in 
Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen: van directe hulp tot 
structurele oplossingen.  
Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie 
mensen in armoede en organisaties die strijden tegen armoede. Steun dit 
werk via de huis-aan-huiscollecte of maak je bijdrage over op 
NL93RABO 0119 3004 27 o.v.v. Samen tegen armoede. Hartelijk dank 
voor je gift. Lees meer op kerkinactie.nl/samentegenarmoede. 
De Diaconie. 
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KERKRENTMEESTERS 
De afgelopen weken is er weer van alles gebeurd in en rond onze kerk. 
We kijken terug op bijzondere ontmoetingen, mooie activiteiten en 
enkele wisselingen binnen het bestuur. In dit bericht een korte terugblik 
op wat er speelde. 
Werkzaamheden op de begraafplaats 
Eind september is er in eigen beheer op verschillende plaatsen op de 
begraafplaats grond gestort. In totaal ongeveer 16 m3 grond wat 
afkomstig is van het sportveld. De hovenier heeft daarmee de grasmat 
geëgaliseerd.  
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Bezoek van Stichting Alde Fryske Tsjerken 
Op zaterdag 4 oktober mocht de Meinardskerk een groep donateurs van 
de Stichting Alde Fryske Tsjerken ontvangen. De stichting had een 
najaarsexcursie georganiseerd langs de kerken van Finkum, 
Vrouwenparochie en onze Meinardskerk. 
Sommige bezoekers kwamen op eigen gelegenheid; later arriveerde een 
touringcar met deelnemers. In de kerk was een doorlopende 
fotopresentatie te zien over de brand en de herbouw van onze kerk. Een 
vrijwilliger van de stichting had zich verdiept in de geschiedenis van de 
Meinardskerk en verzorgde een interessante inleiding.   
Het was een bijzonder geslaagde 
dag: de ruim honderd bezoekers 
waren diep onder de indruk van de 
grootte, de ruimte en de 
geschiedenis van onze kerk. De 
stichting had ook een model van 
onze kerk meegenomen dat 
gemaakt was van luciferhoutjes. 
Wij wisten niet van het bestaan van 
dit model.  
Excursie uurwerkliefhebbers 
In september ontvingen we ook een groep liefhebbers van oude 
torenuurwerken, onder leiding van oud-slotbewaarder Bert Prins van 
het Popta-slot. Bert is deskundig op het gebied van oude 
torenuurwerken en bestuurslid van de Stichting Behoud Monumenten 
Gemeente Waadhoeke, de eigenaar van onze kerktoren. 
Hij zorgt er bovendien voor dat het eeuwen oude torenuurwerk van 
onze kerk altijd goed loopt en stelt het bij wanneer we in het dorp wat 
voor- of achterlopen in de tijd. 
Wijzigingen in het bestuur 
Tijdens de vergadering van 7 oktober hebben we afscheid genomen van 
Anno als penningmeester. Zijn taken zijn overgedragen aan Jan S, die 
op zijn beurt het secretariaat heeft overgedragen aan Gerryt B. 
Met deze wisseling herzien we de taken- en rollenlijst, zodat duidelijk 
blijft wie waarvoor verantwoordelijk is. Zodra deze compleet is, wordt 
de lijst gepubliceerd op onze website. 
Op de website vindt u ook een overzicht van alle contactpersonen met 
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telefoonnummers en e-mailadressen. Via het contactformulier kunt u 
eenvoudig een bericht sturen; de webbeheerder zorgt dat dit bij de juiste 
persoon terechtkomt. 
Concert “80 jier Frijheid” 
Op zaterdagavond 11 oktober verzorgde de Christelijke 
Muziekvereniging Oranje een indrukwekkend concert in de 
Meinardskerk, onder het motto “80 jier Frijheid”. De kerk was volledig 
gevuld met publiek dat luisterde naar korte verhalen over 
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van 
ons dorp, afgewisseld met bijpassende muziekstukken en beelden. 
Ons beamteam leverde voortreffelijke ondersteuning door alles perfect 
in beeld te brengen op de grote schermen, zodat niemand in de volle 
kerk iets hoefde te missen. 

Adventsconcert door organist Wietse Ouwejan en gregoriaans koor 
De Meinardskerk in Minnertsga bezit iets heel speciaals: een Fries orgel 
met een Vlaamse tongval! Het indrukwekkende Robustelly-orgel, 
gebouwd door een Vlaamse meester, is een zeldzame verschijning in 
Friesland – een orgel dat klinkt met een elegante zuidelijke tongval.  

 
Organist Wietse Ouwejan heeft speciaal hiervoor een 
concertprogramma vol weelderige Franse orgelmuziek 
samengesteld, waarin het orgel volledig tot zijn recht 
komt.  
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Werken van grootmeesters als De Grigny, Daquin en Guillain laten het 
instrument spreken zoals het bedoeld is – helder, levendig en stijlvol. 
Dit concert staat in het teken van de advents- en kersttijd, met 
bijpassende orgelwerken die afgewisseld worden met verstilde 
gregoriaanse gezangen, zoals dat eeuwen geleden al gebeurde. Een 
betoverende reis door tijd en klank, waarin verwachting en 
verwondering centraal staan. Een unieke ervaring voor iedere liefhebber 
van orgelmuziek, gregoriaans en historische klankkleuren! 
 
De koordelen worden gezongen door een groep ervaren koorzangers uit 
o.a. het Leeuwarder Kamerkoor. 
Zondag 7 december 2025 | 15:30 uur | Meinardskerk, 
Minnertsga | toegang GRATIS | collecte bij de uitgang 
Voor meer informatie: 
https://orgelwaadhoeke.nl/concertagenda/adventsconcert-wietse-
ouwejan-en-gregoriaans-koor/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE 
 
De zending en Evangelisatie commissie Minnertsga houdt op zondag 
9 november een zendingsdienst met als thema “Oogst”.  
M .W. Flora-Visser uit Makkum zal in deze dienst voorgaan. 
 
Tijdens deze dienst vragen wij o.a. aandacht voor het werk van Zeister 
Zendingsgenootschap voor Trijntje Beimers in Tanzania. 
De collecte opbrengst voor onderstaand werk bevelen wij dan ook van 
harte bij u aan. 
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Kilangala en Kantembo, zo heten de twee missieposten in een afgelegen 
streek in het zuidwesten van Tanzania. Beide zijn ontstaan door het 
werk en de bevlogenheid van de Friese zendelinge en verpleegkundige 
Trijntje Beimers (Tryntsje) die er maar liefst 53 jaar werkte. 
In 1967 begon ze samen met een groepje Tanzanianen vanaf de grond 
de Kilangala missiepost op te bouwen. Tien jaar later volgde Kantembo, 
100 kilometer verderop. Allebei werden het bloeiende gemeenschappen 
die van grote betekenis waren voor de wijde regio vanwege de opbouw 
van gezondheidszorg, onderwijs (alfabetisering, vaktraining en 
bijbelschool), zorg voor moederloze baby’s, landbouw en natuurlijk 
verkondiging van het evangelie. Want dat laatste was volgens Tryntsje 
het allerbelangrijkste. 
Vanuit Friesland en ook vanuit Canada kwam er financiële steun en 
waren er vele warme contacten. En dat bleef zo, ook na het overlijden 
van Trijntje Beimers in 2006. De Stichting Trijntje Beimers (STB) en 
het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) zetten zich sinds 2013 
gezamenlijk in voor de ontwikkeling van de missieposten, met als 
einddoel zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid. 
 
Alvast bedankt vanuit onze commissie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Sjaak.  

 

AVONDGEBED 
Het eerste avondgebed willlen we houden op dinsdag 
4 november om 19.15 uur in de kerk. 
Welkom                                                                                                                       
stilte                                                                                                                                                                                   
liedboek orde van getijdengebed (blz 497)                                                                                                                    
lezing:  Psalm 18 vers 1 t/m 25                                                                                                       
zingen:  Lied 968 De ware kerk des Heren vers 1 en 4                                                                                  
stilte                                                                                                                                                                                                                                  
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rondje persoonlijk                                                                                                           
gebeden (inbreng)                                                                                                                             
Wij zitten in de kring en spreken af wie begint en diegene zegt amen en 
wil de volgende niet bidden die zegt niet en dan gaat de volgende verder 
en we sluiten het af met het Onze Vader te bidden. 
Laatste stuk getijdengebed: de Heer schenke ons zijn zegen. 
Wij willen danken voor: 
* Danke foar ús eigen frijheid                                                                                                                         
* Dat de gegizelden frij kommen binne                                                                                          
* Foar it ôfroune wykein mei alle slagge befrijdingsbetinkingen                                                 
* De prachtige hjerstkleuren, de moaie natoer 
Wij willen bidden voor: 
* Om wiisheid hoe oft it no fierder moat yn Gaza                                                                 
* De lieding en bern fan de berne- en kliedertsjerke en fan de  
            tienerdienst 
* Voor de commissie van de adventskrant                                                                                        
* Alle mensen die het moeilijk hebben door ziekte, verlies of  
            ouderdom 
 

Avondgebed te houden op 3 december om 19.15 uur in de kerk. 
Lezing: Psalm 18 vers 26 t/m 51   
zingen: Lied 900 de laatsten worden de eersten alle verzen 
Danken voor:                                                                                                                 
* Alle vrijwilligers in onze kerk en dorpsgemeenschap                                                                          
* Voor de mensen op de achtergrond die de dingen in stilte doen                                                                
* Dat we weer advent mogen vieren op naar de geboorte van onze 
            Heer                                                                          
Bidden voor:                                                                                                                 
* Mensen die gevangen zitten                                                                                                   
* De vervolgde christenen over de hele wereld                                                                                  
* Voor mensen die geestelijk in de knoei zitten                                                                                
* Vrede en gerechtigheid voor de wereld                                                                                        
Bid u ook weer mee? Zo kunnen we samen kerk van Christus zijn met 
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een opmerkzaam hart en liefde voor onze medemens.                                                                            
Vriendelijke groet:Wietske, Petra,  Froukje enWietske.  
  
 

 
 

“EEN WARME HUISKAMER’ 
 
         Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de 
         koffie klaar in de Twaskar (Meinardswei 6). 
         Even elkaar ontmoeten en bijkletsen.  
         Het is een fijn samenzijn!  
      
         Iedereen is van harte welkom! 
 

 De koffiezetters. 
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Kerstactie voor de minima  
 
Als gezamenlijke kerken van Oude Bildtzijl, Nij Altoenae, Minnertsga, 
Vrouwenparochie, St. Jacobiparochie en St. Annaparochie (van de 
voormalige gemeente “het Bildt”) hebben we besloten de “Kerstactie 
voor minima“ ook in 2025 te organiseren. Deze Kerstactie is alleen 
bestemd voor mensen die binnen de gemeentegrenzen van onze 
voormalige gemeente “het Bildt” wonen. Het maakt niet uit of je lid 
bent van een kerkelijke gemeente. Leden van de deelnemende kerken 
die ergens anders wonen mogen ook deelnemen aan deze Kerstactie. 
Als u tot één van de volgende categorieën behoort en zelfstandig woont 
in de voormalige gemeente “het Bildt” dan komt u voor een bijdrage in 
aanmerking als:  
1. U alleenstaand bent, zelfstandig woont en u 21 jaar of ouder 
            bent en geen student. 
 Uw netto maandinkomen bedraagt € 1375,- of minder. 
2. U een eenoudergezin bent met een netto maandinkomen van 
            € 1375,- of minder. 
3. U een echtpaar vormt of samenwonend bent (met of zonder  
            kinderen) met een netto maandinkomen van € 1960,- of minder. 
4. U alleenstaand bent, een echtpaar vormt of samenwonend bent 
           en alleen een AOW-uitkering (zonder extra pensioen) geniet. 
           (en zelfstandig woont) 
 
Als u valt onder bovenstaande categorieën en u aanmeldt om een 
bijdrage te ontvangen dan gaat u tevens akkoord met het registreren van 
uw persoonlijke gegevens. Uiteraard worden uw gegevens 
vertrouwelijk behandeld en na gebruik vernietigd. Als u een bijdrage 
wilt ontvangen moet u dit vóór 30 november a.s. kenbaar maken door 
het antwoordstrookje in te vullen en op te sturen (of in de brievenbus te 
doen).  
Behoort u niet zelf tot één van bovenstaande categorieën, maar kent u 
misschien mensen die voor een bijdrage in aanmerking komen, geef 
hun dan een tip door ze bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie te 
geven. Deze publicatie is ook te vinden op de website 
www.pgsintannaparochie.nl 
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Het doet ons ook goed om te ervaren dat zowel particulieren als 
bedrijven deze actie elk jaar een warm hart toedragen en geld geven 
waardoor dit initiatief mogelijk wordt gemaakt. Daarom vragen wij 
opnieuw aan mensen die het qua inkomen beter hebben om ons te 
helpen deze Kerstactie ook dit jaar weer tot een succes te maken. 
Nadrukkelijk worden ook bedrijven gevraagd een handje te helpen.  
 
Steun onze actie door uw bijdrage te storten op bankrekening: 
NL21 RABO 0149 8802 94 van de Diaconie Protestantse Gemeente 
te St. Annaparochie o.v.v. ‘Kerstactie minima’.  
 

Met z’n allen kunnen we er voor iedereen een mooi 
Kerstfeest van maken. 

 
Het ingevulde antwoordstrookje langs onderstaande lijn afknippen en 
vóór 30 november sturen naar: 

Diaconaal team Protestantse Gemeente Sint Annaparochie  
Van Harenstraat 67       9076 BT St. Annaparochie  

 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:…..………….……………..…………………………………….. 
 
Adres:……..………….…....……………………………………….…. 
 
Postcode/woonplaats:....……….…..………..…..………………..….…. 
 
Telefoonnummer:................................... 
 
Ik val onder de categorie:   1 2 3 4  (graag 
omcirkelen) 
Met hoeveel volwassenen moet u rondkomen van 1 minimum inkomen:
  …. 
 
Hoeveel minderjarige inwonende kinderen heeft u : ……. 
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ZANGMIDDAG St. Annaparochie 
In de Gideonkerk te is zondagmiddag 16 november 2025 een 
zangdienst. 
Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en een 
heerlijk uurtje te zingen tot Gods lof! 
Thema: Het wonder van Gods liefde 
15.30 uur inloop met koffie/thee; 16.00 uur start zangdienst 
 

Muzikale medewerking: Johan Leistra, orgel en Feike Kingma, cornet 
 

KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


