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OVERDENKING 
Verbonden in Jezus. 
Deze maand zijn er weer verkiezingen. Voor sommigen is het kiezen 
lastiger dan ooit, voor anderen staat de keuze al lang vast. Het politieke 
landschap lijkt steeds verder uit elkaar te vallen: progressief tegenover 
conservatief, links tegenover rechts. 
De afgelopen tijd heb ik verschillende kranten gevolgd, van De 
Telegraaf tot het NRC, van het Reformatorisch Dagblad tot de 
Volkskrant.  
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Ik was benieuwd of er nog een verbindende toon te vinden zou zijn. 
Maar telkens zag ik hetzelfde gebeuren: in plaats van elkaar op te 
zoeken, trok ieder zich terug in zijn eigen bubbel. 
Een pijnlijk voorbeeld was de verslaggeving rond de moord op de 
Amerikaanse christelijke influencer Charlie Kirk. In plaats van te 
zoeken naar wat mensen samenbrengt, werden bestaande beelden en 
tegenstellingen alleen maar versterkt. 
 
Die polarisatie zien we ook in ons eigen land. Niet alleen in de politiek 
of de media, maar ook in gesprekken onderling. Het gevaar ligt op de 
loer dat wij als gemeente daarin meegaan: mensen in hokjes plaatsen, 
denken in ‘zij’ en ‘wij’. 
Tijdens onze vakantie bezochten we de oude stad Korinthe. Een stad die 
bekendstond om scherpe tegenstellingen: rijken die feestvierden, terwijl 
duizenden slaven dagenlang zwoegden; mensen die zich alles 
veroorloofden, terwijl anderen niets mochten. In die context schreef 
Paulus zijn brief aan de Korintiërs. In hoofdstuk 12 benadrukt hij dat 
wij in Christus één lichaam zijn. Niet verdeeld door afkomst, status, 
fouten of kleur – maar verbonden in Hem. 
Dat is ook onze roeping vandaag. Midden in alle verschillen, 
overtuigingen en politieke kleuren mogen wij laten zien dat er iets 
groters is dat ons samenbindt: de liefde van Christus. Dáár ligt de echte 
eenheid. 
Laten we die verbondenheid uitstralen in onze gemeente, in ons dorp, in 
ons land. 
Jacob Nentjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
KERKDIENSTEN IN DE MAAND OKTOBER 
 
Zondag 5 oktober Israëlzondag + Heilig  
                                                                       Avondmaal 
9.30 uur Ds. R. Reitsma, 
                                                                       Leeuwarden 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Avondmaalscollecte en  
                                                                       Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Sietske Joostema 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 
Zondag 12 oktober Viering bevrijding 
9.30 uur Dhr. Jacob Nentjes 
Collecten: Pastoraalwerk en Kerk 
Extra collecte: Diaconie 
De paaskaars wordt aangestoken door: Femke Aartsma 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 

Zondag 12 oktober Tienerdienst 
9.30 uur (start in kerk) 
 

Zondag 19 oktober Werelddiaconaat met  
                                                                       Compassion 
9.30 uur Dhr. Jacob Nentjes 
Collecten: Diaconie en Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Hylke de Haan  
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 

Zondag 26 oktober  
9.30 uur Dhr.T.v/d Meulen, 
                                                                       Tytsjerk 
Collecten: Diaconie en Kerk 
Extra collecte: Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Anke Schuiling 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
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Zondag 26 oktober Zangavond met project- 
19.30 uur                                                       koor ’Telling Voices’ 
AGENDA 
1 oktober Avondgebed om 19.00 uur in de kerk  
10 oktober      Kaarten maken bij Tini Boomsma om 14.00 uur 
15 oktober Moderamen om 19.30 uur in de Twaskar 
20 oktober Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur  
29 oktober Kerkenraad om 19.30 uur in de Twaskar 
31 oktober      Kaarten maken bij Tini Boomsma om 14.00 uur 
 
VAN HET OUDERLINGENBERAAD 
 
Vacature ouderling. 
We zijn nog steeds op zoek naar een ouderling die ons team kan 
versterken. 
Er is veel onwetendheid over wat deze "taak" inhoud. 
Vaak horen we: dit is niets voor mij of ik heb het te druk. 
Ik ga nu een aantal redenen vertellen om het wel te doen. 
* je komt in een leuk team dat één keer per 2 maanden samen komt in 
een vergadering van max. 2 uren. We bespreken dan wat we kunnen 
betekenen voor gemeenteleden die extra aandacht nodig hebben. De 
bezoekjes die je aflegt op eigen wijze zijn waardevol en worden erg 
gewaardeerd. Onze groep "omtinkers" zijn goede ondersteuners. 
* ook vergaderen we met de gehele kerkenraad en horen dan van de 
andere waar zij mee bezig zijn. Deze vergadering duurt meestal ook 
maar 2 uurtjes. 
* soms helpen we een dienst te organiseren. Meestal 2 leden die dit 
doen. 
* eens in de zoveel tijd ben je ouderling van dienst. Wanneer je hier 
tegenop ziet neemt iemand anders deze taak van je over. 
 
Samen moeten we er voor staan. We zien vaak dezelfde personen terug 
in de kerkenraad (die zijn we ook erg dankbaar) maar wij willen jou ook 
graag een keer zien. 
Wanneer jij je aangesproken voelt neem dan contact met ons op voor 
eventuele vragen die nog niet beantwoord zijn. 
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Je kunt bellen met Marian Krol. 
Telefoonnummer: 06 12516704 
_________________________________________________________ 
 
VREDE 
 
Vrede is… een warme deken 
Vrede is… je even veilig voelen 
Vrede is… eten en drinken  
Vrede is… je eigen brood verdienen 
Vrede is… samen sterk staan 
Vrede is… iemand die je echt ziet 
Vrede is… een boom in de woestijn 
Vrede is… niet vergeten worden 
Vrede is… gezien worden 
Vrede is… een warme maaltijd 
 
“Ik laat jullie vrede na;mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet 
geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 
”Johannes 14:27 
VERWONDERING                                                     22-09-2025 
Hebt u de mooie foto’s gezien die onze gemeenteleden hebben gemaakt 
tijdens hun wandeling door het dorp? Als u naar onze website gaat en 
de kerkdienst van de startzondag op 21 september aanklikt, kunt u, na 
afloop van de dienst, de foto’s nog eens op uw gemak bekijken.                                                               
Dan verwonder je je toch hoe het allemaal mogelijk is, dat techniek 
voor niks staat, want er komen van tientallen mensen foto’s binnen op 
een mailadres en aan het eind van de dienst loopt er een diashow van al 
die opnames.                                                                                                            
Dat kan, omdat we een beamteam hebben dat dat allemaal toch maar 
voor elkaar krijgt. En dat mag best eens gezegd worden. Compliment !! 
In het gesprek dat we met elkaar hadden in de kerk over verwondering 
kwamen we tot de ontdekking dat het niet alleen positieve, mooie en 
bijzondere dingen zijn waar je je over verwondert, maar dat je je ook 
verwondert over de verdrietige dingen die om je heen gebeuren. Die 
verwondering blijft bij je als je mag meebeleven hoeveel veerkracht een 
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mens heeft om uit het donker te komen en met Gods steun in de rug 
verder kan gaan.  
 

Zondag 21 september, eerste dag van de week, eerste dag van de herfst, 
begon met het hartverwarmende verhaal van Pinkster. Het verhaal dat 
ons de warmte wil meegeven van het gemeente zijn. In vuur en vlam 
staan en daardoor ‘Sichtber wêze foar God’ en onze medemensen.  
Die uitspraak, die zo kenmerkend is voor onze gemeente, gaat zeker op 
voor Doetie en Willem die in de dienst van 28 september zijn bevestigd 
als diaken. En niet minder voor Gerryt Bouma, die zich door de belofte 
uit te spreken heeft verbonden aan het college van kerkrentmeesters.                                                         
 

Een bijdrage aan het ‘Sichtber wêze foar God’ werd zeker ook 
uitgedragen door de ambtsdragers van wie in deze dienst afscheid is 
genomen: Aafke en Ritske als ouderling, Sytze en Anna als diaken en 
Anno als kerkrentmeester.                                                                        
dit gebed geven we hen mee:                                                                   
God fan fier en hein ús Heit,                                                                                
wûnder heimnis is jo Namme,                                                                               
grut yn krêft en hearlikheid,                                                                           
oant yn alle tiden. Amen.  
En terwijl ik de dienst van de startzondag nog eens terugkijk en onze 
gemeente in beweging zie komen, jubelt het orgel dat die mooie zomer 
weer voorbij is. Een zomer die moeiteloos overgaat in de herfst. Ook 
weer een mooie tijd. 
Heb het goed.      Marian Krol 
 
 
Verslag Kerkenraadsvergadering – 25 juni 2025 
Afwezig: Nel, Betty, Tini, Gerda, Carst, Anno, Tjerk, Geppy, Aukje, 
Bram. 
1. Opening 
Marian opent de vergadering met een overdenking getiteld “Huis van 
Stilte”, gevolgd door gebed. 
2. Notulen en ingekomen stukken 
2.1 Verslag vorige vergadering (30 april) 
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Correctie: Aafke is in mei bij Mercy Ships. 
Met deze aanpassing wordt het verslag vastgesteld. 
2.2 Beleidsplan 
De commissie is bijna klaar met het nieuwe beleidsplan. Wordt 
vervolgd. 
2.3 Actielijst 
Wordt behandeld in de volgende vergadering. 
2.4 Ingekomen verslagen 
Verslagen van diaconie, kerkrentmeesters, jeugdouderlingen en 
ouderlingen worden in de vergadering van september besproken. Er zijn 
nu geen dringende punten. 
2.5 Nieuwe ambtsdragers 

 Kerkrentmeesters: compleet 
 Ouderlingen: nog geen nieuwe 
 Diaconie: nog geen nieuwe 

2.6 Omrop Fryslân 
De kerkenraad gaat akkoord met uitzending van kerkdiensten via 
Omrop Fryslân. Onze gemeente staat gepland voor 2027, aangezien 
2026 al is ingevuld. Marian zal dit verder doorgeven. 
2.7 Andere locatie voor de dienst bid- en dankstond: 
Marian heeft hierover een gesprek gehad met Willem Joostema. Het 
onderwerp wordt besproken in de vergadering van september. 
Kerkenraadsleden kunnen hier tot die tijd over nadenken. 
2.8 Begeleiding Oranje tijdens de diensten  
Dit onderwerp wordt meegenomen naar de vergadering in september. 
2.9 Compassion  
De avondmaalscollecte van 6 juli is bestemd voor Compassion. Op 19 
oktober komt er een toelichting. Nadere invulling wordt nog besproken. 
2.10 Verzoek Bildts Mannenkoor 
Het Bildts Mannenkoor wil op zondagavond 29 maart (Palmpasen) het 
verhaal van Maria ten gehore brengen. De kosten bedragen €500. Er is 
die avond tevens een zangavond gepland. Marian informeert of het 
optreden eventueel op een ander moment kan plaatsvinden. 
2.11 Open Kerk zijn in Minnertsga (beleidsplan) 
In de plaatselijke regeling staat onder punt 5.1.4 dat andere 
levensverbintenissen zijn toegestaan. De kerkenraad gaat hiermee 
akkoord; dit kan worden meegenomen in het beleidsplan. 
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2.12 Bezoek classispredikant 
Ds. Praamsma bezoekt de kerkenraadsvergadering van 17 september in 
het kader van het vierjaarlijkse classisbezoek. 
2.13 Consideraties 
Er is een brief ontvangen van het landelijk moderamen inzake wijziging 
van de kerkorde. De kerkenraad van Minnertsga gaat niet akkoord met 
het voorstel. Wij willen als kerkenraad inspraak houden in de kerkorde 
en de bevoegdheden niet bij het Moderamen te laten zoals hun voorstel 
is. 
2.14 Ouderschapsverlof Tsjikke 
Marian heeft hierover een stukje gedeeld met de kerkenraad. Er komt 
ook een mededeling in Tsjerkenijs. Ds. Van Olffen uit Tzummarum zal 
ondersteunen bij noodpastoraat. Coördinatoren krijgen gedurende het 
verlof een extra taak zoals dit is besproken. 
2.15 Protocol 'Veilige Kerk' (gedragscode) 
Voorstel van Oege om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in te 
voeren wordt goedgekeurd. Daarnaast moet een vertrouwenspersoon 
worden aangesteld. Jitse moet dit bespreken in het  provinciaal 
moderamen en bespreekt het met ds. Praamsma. 
Het doel is om dit voor 1 oktober 2025 geregeld te hebben. 
2.16 Voorstel vervroegen verkiezingen 
Wordt meegenomen naar de vergadering van 17 september. Iedereen 
wordt verzocht het voorstel door te nemen. 
2.17 Adventskrant – voorstel uitbesteding opmaak 
Jacob stelt voor de opmaak van de adventskrant uit te besteden. 
De kosten bedragen ca. €480. Mogelijk wordt ook het drukwerk 
uitbesteed; Jacob informeert nog over de kosten. 
De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel. De kosten worden 
gedeeld door Tsjerkenijs, diaconie en kerkrentmeesters. 
3. Brainstorm 'Waarom Samen' 
In kleine groepjes worden uitgangspunten besproken voor mogelijke 
toekomstige samenwerking met andere gemeenten. Wordt vervolgd. 
4. Sluiting 
De vergadering wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 
Onze Vader. 
Aansluitend is er een gezellige afsluiting ter gelegenheid van de 
zomerperiode. 
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“EEN WARME HUISKAMER’ 
 
         Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de 
         koffie klaar in de Twaskar (Meinardswei 6). 
         Even elkaar ontmoeten en bijkletsen.  
         Het is een fijn samenzijn!  
      
         Iedereen is van harte welkom! 
 

 De koffiezetters. 
 

DIACONIE 
Collectes  
In augustus en september zijn de volgende bedragen binnengekomen. 
Collectes diaconie: € 342,55, giften: € 500,50, Avondmaalcollecte: € 
626,80; Bloemengroet: € 85,- .  
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de 
diaconie, dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 
0119300427 of via de QR code van de diaconie.  
Wij zijn als diaconie zeer blij met de opbrengsten 
en willen u hartelijk danken voor uw bijdragen. 
 

 
Kaartsjes meitsje is moai wurk!  
It is wer safier, tiid om kaartsjes te meitsjen foar 
minsken dy’t wol in steuntsje yn de rêch brûke kinne. 
Op freed 10 oktober en 31 oktober is elk dy’t kaartstjes 
meitsje wol, wolkom by Tini Boomsma,  
Om 14:00 oere stiet de tee/kofje klear. Oant dan!  
 
 

Heilig Avondmaal 
Op zondag 5 oktober a.s. hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren, 
deze keer in de banken. De collecte is dan bestemd voor:  
JOODSE EN PALESTIJNSE KINDEREN SPELEN SAMEN 
Joodse en Palestijnse kinderen komen elkaar in het dagelijkse leven 
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bijna niet tegen. Door het gescheiden onderwijs in Israël weten ze niets 
over elkaars cultuur en gebruiken. Via het ontmoetingsprogramma van 
het Rossing Center leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste 
klassen elkaar kennen. Ze bezoeken elkaar op school en leren 
spelenderwijs over elkaars geschiedenis en tradities. Vooroordelen 
verdwijnen. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar 
voor de hele Israëlische samenleving. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/israëlpalestina 
 
Werelddiaconaat: 
Op zondag 19 oktober staat de dienst in het teken van het 
werelddiaconaat. Tijdens deze dienst willen wij uw aandacht vragen 
voor Compassion in Indonesië.  
Collecte van harte bij u aanbevolen.  
 
Op 19 oktober staat er een bijzondere dienst op het programma. 
Vertegenwoordigers van Compassion hopen bij ons langs te komen om 
samen een speciale Compassiondienst vorm te geven. Compassion is 
voor mij een doel dat veel betekent. In maart mocht ik met een delegatie 
van voorgangers afreizen naar Papoea, waar we verschillende projecten 
van Compassion hebben bezocht. Wat mij vooral raakt in hun werk, is 
dat zij op een praktische én efficiënte manier kinderen onder de 
armoedegrens helpen. Ze bieden niet alleen directe steun, maar geven 
kinderen ook uitzicht op een toekomst. 
Tijdens de dienst van 19 oktober willen we hier samen bij stilstaan en 
ons steentje bijdragen aan de bevrijding van kinderen uit armoede. 
Hopelijk zien we u ook. 
 
Hartelijke groet, 
Commissie Werelddiaconaat en Jacob Nentjes. 
 
De Diaconie. 
KERKRENTMEESTERS 
 

Ôfskied fan oargalist Ant Lont 
Ant wie al op jonge leeftyd, ûngefear 12 jier, mei oargelles dwaande. 
Oargelles krige se fan Binderd Postma, letter fan syn dochter Liskje. 
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Nei jierren les hân te hawwen krige se der wol in goed gefoel by. Doe 
har heit, boer Lont fan de Stasjonstrjitte, tsjin har sei: probearje ienris 
op it oargel fan ús tsjerke (grifformearde tsjerke). 
Dit wie in 1959. 
It wie foar har in hiele útdaging, mar it gong goed en hie der wol earen 
nei om dit te dwaan. Hja kaam de besteande oargelisten Jan Tuinhof en 
Janke Boersma te helpen/fersterkjen. 
It wie in dy tiid wol sa dat der moarns en middeis tsjinst wie, dus twa 
kear per snein achter it oargel. In 1970 troude se mei Ulbe Wijnja en 
ferhúze nei Boalsert. 
In 2001 gienen de grifformearde- en herfoarme tsjerke tegearre op wei. 
Fanôf dy tiid hat Ant 4 sneinen yn  it jier op it Robustelly oargel in de 
tsjerke spyle. Ek spyle se regelmjittich yn de omjouwing fan Boalsert. 
Nei ferrin fan tiid woe se it wat rêsticher oan dwaan. It autoriden wurde 
wat minder, foaral winterdeis om nei Minnertsgea te gean. Se woe ek 
wol plak meitsje foar jongere oargelisten en derom is yn goed oerlis 
tusken Ant en de Tsjerkrintmasters oerienkommen dat se snein 12 
sptimber lêstlin har lêste tsjinst begelied hat in dizze tsjerke. 
66 jier as oargelist is net neat en derom wolle wy Ant betankje foar har 
ynset en as oantinken ha wy Ant nei de tsjinst in byldsje mei ynskripsje 
oerlange: ‘66 jier fan 1959 oant 2025 oargelist in Minnertsgea’. En 
fansels hearde dêr ek noch in bosk blommen by. 
 

Tydens it kofjedrinken, mei wat lekkers der by, koe elts har tank sizze 
foar it  jierrenlange oargelspyljen. 
 

Ant, de Protestantske Gemeente Minnertsgea  winsket dy mei dyn bern 
en lyts bern noch in protte seinige en sûne jierren ta.  
 

Hekwerk begraafplaats 
Het metselwerk rondom de begraafplaats is nog voor de vakanties 
schoongespoten en is inmiddels ook hersteld c.q. gevoegd. Het hekwerk 
ligt momenteel nog bij Anno en zal de komende tijd opnieuw in de verf 
gezet worden. We hopen dat voor de winter alles klaar is en dat alle 
werkzaamheden afgerond zijn. 
 

Wisselingen in het College 
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Na bijna 25 jaar heeft Anno op 28 september afscheid genomen van ons 
college. Vele jaren heeft hij als penningmeester de kerk mogen dienen 
en heeft dat altijd gedaan op geheel eigen wijze. Wij zullen hem missen 
tijdens de vergaderingen en willen hem dan ook hartelijk danken voor 
het vele werk dat hij heeft gedaan. Helemaal zonder de Walda’s kunnen 
we niet, Ineke blijft het Verjaarsdagsfonds doen en ook voor 
collectebonnen kunt u nog steeds terecht op de Stasjonsstrjitte. 
Als penningmeester is voortaan Jan Schotanus verantwoordelijk voor de 
financiën. Rekeningen, bonnen  e.d. kunnen bij hem ingeleverd worden 
op De Finne 13 A. 
Zijn functie als secretaris zal overgenomen worden door ons nieuw lid 
Gerryt Bouma.  
 

 
AVONDGEBED  
Wij willen op 1 oktober avondgebed houden in de 
kerk om 19.15 uur. 
Zingen:           Lied 75 vers 1 en 7  
Lezen:  Psalm 17 
 

Wij willen bidden voor: 
# Wiisheid by de ferkiezingen 
# Dat het nieuwe winterseizoen weer goed van 
start mag gaan. Dat  
            we ook een ingang mogen vinden bij de jeugd, die opgroeit in  
            een wereld met zoveel keuzes. 
# Bidden voor de leiding en de kinderen van de kinderkerk. 
# Wereldwijd om vrede. 
# Voor de zieken thuis en in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. 
#` Voor de ouderen die steeds meer in moeten leveren.  
 

Wij willen danken voor: 
# De nieuwe ambtsdragers. 
# Voor de natuur, prachtige herfstkleuren. 
# Voor de rijke oogst van pruimen, pompoenen en peren en nog 
            zoveel meer. 
# Voor alle mensen die klaar staan voor hun naasten. 
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Laten we zo samen kerk van Christus zijn met een opmerkzaam hart en 
liefde voor onze medemens. Bid u ook mee? Gods zegen gewenst. 
 

Vriendelijke groet, Wietske Spoelstra, Wietske Lautenbach, 
                                Petra Abma  en Froukje Kuiken. 
 

NIEUWS VAN TSJERKEPAAD 
De open kerkdagen zijn intussen weer voorbij. 
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We mochten de afgelopen zaterdagmiddagen zo’n honderd bezoekers 
ontvangen. 
In de map die tijdens deze middagen op de tafel in de voorkerk ligt,  
werden namen, woonplaatsen en opmerkingen geschreven. 
Opmerkingen waaronder deze keer: 
wat een kolossale kerk, 
prachtige grafstenen op de vloer, 
hartelijke ontvangst met zelfs koffie 
en cake, 
even in het hondenhok gezeten èn 
bedankt voor de interessante uitleg! 
 
 
Op de laatste openkerkmiddag, 
tevens monumentendag, waren de afgevaardigden van “Stichting 
Dorpsmonument Meinardskerk Minnertsga” aanwezig. Zij hadden een 
tentoonstelling georganiseerd m.m.v. Minnertsga Vroeger. 
Deze middag was tevens bedoeld om nieuwe donateurs te werven voor 
de Stichting. 
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd seizoen waar onder 
het genot van een kop koffie weer mooie gesprekken werden gevoerd 
en linken werden gelegd tussen wederzijdse bekenden. Het blijft 
bijzonder dat mensen er een zaterdag op uittrekken om de kerken te 
bezoeken, ieder met zijn eigen interesses, en tussendoor genieten van 
het Friese landschap. 
Een woord van dank aan het Tsjerkepaadteam voor hun enthousiaste 
inzet en we hopen u in het volgende jaar opnieuw welkom te mogen 
heten in onze mooie Meinardskerk! 
Met vriendelijke groeten, Team Tsjerkepaad.  
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BERICHT VAN DE ZENDING 
Op donderdag 4 september jl. was het een 
bijzondere avond in Trinitas.  Met elkaar hebben 
wij na 3,5 jaar Fryslân foar Moldavië afgesloten. 
Daan Verbaan gaf samen met twee reizigers een 
update van de projecten aldaar. En wat er zoals 
gebeurd is met het bijeengebrachte geld. En wat 
een geld heeft u samen bijeengebracht!! Op de 
foto ziet u de stand per 11-09-2025. Wellicht 
komt er nog wat bij, een aantal kerken zijn nog 
aan het afronden. 
Natuurlijk blijft Moldavië in het actielanden 
pakket en gaan de projecten daar door met 
ondersteuning van Kerk in Actie. Landelijk 
dragen kerken in Heel Nederland deze projecten 
ook. Bovendien komt u Moldavië nog wel tegen 
op het collecte rooster.  
De nieuwe Fryslän foar.…  werd gekozen. De 
keus tussen Ghana en Bangladesh. Deze twee 

landen werden door de relatiebeheerder aan ons voorgesteld. 
Iris Bruijn had een mooie presentatie over Ghana en Marten van den 
Toren deed dit over Bangladesh. Er werd gestemd en geteld door mijn 
collegas uit Utrecht samen met  onze classis Predikant Ds. Riemer 
Praamsma. 
Ghana kreeg de meeste stemmen en we gaan dus vanaf nu verder 
onder: Fryslân foar Ghana!! 
Een prachtig land met mooie projecten. Kijk hiervoor 
op www.kerkinactie.nl/ghana 
Voor alle update en de extra filmpjes voor jouw gemeente kun je op 
deze site vinden. Om echt in verbinding te blijven is het aan te raden 
om je via de button op deze site aan te melden. 
Natuurlijk kom ik graag ook weer bij u in de gemeente om over Ghana 
te vertellen. 
Dank voor uw betrokkenheid!  
Groetnis, fan jo consulent, Jannie Boonstra, 
Protestantse Kerk | Kerk in Actie. 
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Nieuwsbrief van de classis; Jaargang 2025 - Nummer 6 
 

 ‘Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is,  
wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.’ (I Petrus 3:15, NBV21)  
 

Appelboom  
De zomer is voorbij, het kerkenwerk gaat weer beginnen: startzondag, 
jeugdwerk, leerhuis en allerlei creatieve werkvormen worden uit de kast 
gehaald ter verdieping van ons geloof en verbreding van onze 
gemeenschap. We moeten dat hoog houden, ook nu op het wereldtoneel 
zowel in het Oosten als in het Westen de wolken zich samenpakken. 
‘Ook als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, plantte ik vandaag 
nog een appelboom’, zou Luther ooit hebben gezegd. Dat beeld houd ik 
graag voor ogen, bij al die schijnbaar onbetekenende dingen die we 
doen.  
Beleidsplan  
Zo zijn we in de classis bezig met een nieuw beleidsplan: de wereld kan 
er zomaar heel anders uit gaan zien, en wie kijkt daar dan nog naar? 
Maar we gaan er toch op broeden, al was het maar om de gedachten te 
ordenen en ons te oefenen in het geestelijk gesprek. Nummer 4 van deze 
nieuwsbrief was een eerste aanzet. Als u er ook een steentje aan bij wilt 
dragen kunt u daar dit najaar op kerkenraad of gemeenteavond een met 
elkaar over spreken. We zijn benieuwd naar uw inbreng.  
Gemeenteavond  
Als we het dan toch over de gemeenteavond hebben: misschien zoekt u 
nog een spreker voor na de pauze. Laatst sprak ik met mensen van het 
studentenpastoraat, die graag eens een presentatie willen verzorgen. En 
op de website van de classis vindt u bij ‘aanbod’ nog meer 
mogelijkheden. U kunt ook contact opnemen met Jannie Boonstra voor 
een presentatie van Kerk in Actie. (j.boonstra@protestantsekerk.nl)  
Regiobijeenkomsten Kerk in Actie 2025  
Over Kerk in Actie gesproken: de regiobijeenkomsten dit najaar hebben 
een hoogst actueel thema: de vluchteling in ons midden. Diaconieën 
krijgen een uitnodiging, maar ook andere belangstellenden zijn 
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welkom: op 27/10 om 13.30 in Stiens, op 03/11 om 19.30 in 
Heerenveen, op 10/11 om 13.30 in Bolsward en op 17/11 om 19.30 in 
Surhuisterveen. Wel graag even aanmelden via de link op de website 
van de classis of bij: j.boonstra@protestantsekerk.nl.  
Kerkasiel Kampen  
Wanneer u concreet iets voor vluchtelingen wilt doen, maak ik u graag 
attent op het kerkasiel in Kampen. U heeft er wellicht in de krant al eens 
iets over gelezen. Met een doorlopende viering biedt de kerk hier een 
veilig onderkomen aan een gezin dat uitgezet dreigt te worden. En van 
die viering kunt u met uw gemeente een stukje invullen. U leest er alles 
over op de website: www.kerkasielkampen.nl.  
Inspiratiefestival 2025  
‘Jutten is je laten inspireren door wat je niet zocht maar wel vindt!’ In 
het weekend van 16, 17 en 18 oktober hebt u daar alle gelegenheid voor 
op Terschelling. Het hele eiland is dan ontmoetingsplek voor 
vernieuwende initiatieven op het gebied van geloof, kerk en 
samenleving. Er zijn concerten, spirituele wandelingen, 
theatervoorstellingen, boekpresentaties, meditaties op de getijden, 
vieringen in kerk en kroeg, lezingen, bibliodans en veel muziek en 
cultuur. Omdat overnachtings-plaatsen beperkt zijn, is het zaak om je 
tijdig aan te melden. Meer informatie is de vinden op 
www.inspiratiefestvalterschelling.nl. Scriba: Hanneke Dijkstra | 0512-
363548 | scriba@classisfryslan.nl Classispredikant: ds. Riemer 
Praamsma | 06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl 
Muziek Meezing Festijn 2025  
De stichting KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een 
Verstandelijke Beperking) organiseert zaterdagmiddag 4 oktober een 
muzikale middag voor iedereen, met (meezing-)optredens van vele 
muzikanten, waaronder ook Elly Zuiderveld.  
De middag begint om 13.30 uur in De Arke, Flevo 161 in Drachten. ’s 
Morgens is er ook nog een workshop, speciaal voor vrijwilligers die 
zich inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor meer 
informatie over zowel de ochtend als de middag kunt u terecht bij ds. 
Piet Hulshof, secretaris@kmvhfriesland.nl.  
Alde Fryske Tsjerken Op 9 september 2025 was de stichting Alde 
Fryske Tsjerken precies 55 jaar jong. In al die jaren zette zij zich in 
voor behoud én gebruik van bijzondere kerken in Fryslân. In 55 jaar 
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nam de stichting al 56 kerken over van kerkelijke gemeenschappen die 
zelf hun gebouwen niet meer kunnen beheren. Soms worden die nu 
gebruikt voor andere publieks-activiteiten, maar vaak ook nog voor 
kerkdiensten. Zo werkt het twee kanten op: gemeenten worden ontlast 
en vierplaatsen blijven behouden.  
Om dit werk te kunnen blijven doen is de stichting afhankelijk van 
giften en legaten. Misschien is de verjaardag van de stichting een mooi 
moment om daar werk van te maken. U kunt de stichting mailen: 
info@frysketsjerken.nl.  
Kerk op het dorp  
Bij missionaire projecten denken veel mensen eerst en vooral aan 
pioniersplekken in de grote steden, maar op 27 oktober 2025 
organiseert de IZB een bijeenkomst over de mogelijkheden om je 
geloof te delen met dorpsgenoten. Met een inleiding en drie workshops 
om uit te kiezen krijg je een beeld van de mogelijkheden die er zijn. De 
bijeenkomst begint om 10.00 uur in De Ontmoeting in Damwoude 
(Foarwei 4) en wordt afgesloten met een lunch. Voor aanmelden en 
meer informatie over de IZB en deze ochtend: 
www.izb.nl/bijeenkomsten  
Studiedag 2026  
Op 4 februari organiseert de classis een studiedag voor predikanten en 
kerkelijk werkers over ‘macht en gezag, leiding en dwang’ . Een 
uitvoeriger uitnodiging volgt, maar de datum ligt nu vast.  
Emeriti  
Eind augustus kregen alle collega’s een brief met nog meer 
studiemogelijkheden dichtbij huis. En toen dacht ik: zou dit ook voor 
emeriti interessant kunnen zijn? Helaas hebben we als classis alleen de 
adressen van de dienstdoende predikanten. Jammer. Maar als nu eens 
elke emeritus een mailtje naar de classis stuurt, dan maken we daar een 
lijst van voor volgend keer. U kunt dit sturen naar onze scriba: 
scriba@classisfryslan.nl.  
Vertalers  
Regelmatig krijg ik een compliment voor het mooie fries in deze 
nieuwsbrieven. Dank daarvoor! Maar ik geef die dank ook meteen door: 
het mooie fries is niet van mij, maar van een groep van vier 
enthousiaste vertalers, die verder graag onbekend willen blijven. En 
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voor wie deze brief in het Nederlands leest: de vertaling is inderdaad 
veel mooier dan het origineel…  
Appeltaart  
Adreslijsten, zangmiddagen, oude kerken en beleidsplannen: het lijkt 
niets tegen de achtergrond van de grote gebeurtenissen om ons heen. 
Daarom nog even terug naar die appelboom van het begin. Lutheranen 
eten op 31 oktober appeltaart. Ik heb ‘m nog precies in het hoofd zoals 
mijn moeder het me leerde: 600 bloem, 400 boter, 200 suiker, twee 
eidooiers en een kilo appels die een nacht in suiker en kaneel hebben 
gestaan. Mijn moeder deed er nog wat abrikozenjam over, ik doe het 
met cashewnoten, minder suiker en meer kaneel. Die appeltaart is een 
troostvol vooruitzicht nu de zomer voorbij is, maar verwijst ook naar 
die appelboom die je toch nog gaat planten als de wereld ten onder 
dreigt te gaan. Het is een traditie die ook breder binnen ons kerkverband 
wordt opgepakt, bij de koffie na de dienst op of rond Hervormingsdag.  
Luther  
Of het citaat echt van Luther is en hoe hij z’n appeltaart at, dat kunt u 
hem zelf vragen, want op 31 oktober komt hij naar Leeuwarden in de 
persoon van theoloog, schrijver en theatermaker Kees van der Zwaard. 
Ik heb zijn voorstelling over Luther ooit eens gezien, en de zaal hing 
aan zijn lippen. Ik ga dus gewoon weer. (Lutherse kerk, Nieuwe 
Oosterstraat 28-30, zaal open vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, 
vrijwillige bijdrage welkom)  
Met hartelijke groet,  
ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant.  
Zie ook de website: classisfryslan.nl  
VAN DE REDACTIE …………. 
 

 
In week 48 verschijnt weer de Adventskrant. 

Hierdoor vervalt het decembernummer van Tsjerkenijs. 
Wilt u daarom de kopij voor november én december 

inleveren vóór 20 oktober a.s.? 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
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