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OVERDENKING – Kom volg mij! Marcus 1:17 
 
Dit seizoen staan we stil bij het bijbelboek Handelingen. Het jaarthema 
is namelijk: Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. In 
Handelingen wordt het Pinksterfeest beschreven, waar Gods Geest 
wordt uitgestort en hoe Gods Geest verder gaat met de leerlingen van 
Jezus en de eerste gemeenten. Deze zomer heb ik het boek gelezen van 
John Mark Comer, een bekende Amerikaanse dominee/theoloog. Hij 
schrijft over het leerling zijn van Jezus. Vaak bestempelen wij onszelf 
als Christen, wat logisch is, maar het is toch een iets statische 
uitdrukking...want in deze tijd hoeft dat niet heel veel te betekenen. Het 
zegt misschien iets over je normen en waarden, je gaat misschien naar 
de kerk, maar verder zegt het niet zoveel. Terwijl Jezus ons en in die 
tijd ons oproept om zijn leerlingen te zijn. Jezus was ten eerste een 
Rabbi, een meester hij onderwees de mensen over de Thora (de heilige 
schrift van hun tijd) maar ze waren ook voorbeelden hoe te leven met 
God. Iemand kon zich bij een Rabbi aansluiten en dan leefde je dus met 
elkaar in een groep om zo het goede leven te leren en onderwijs uit de 
Bijbel te krijgen.  
We zijn allemaal leerling, maar de vraag is: van wie of waarin ben jij 
een leerling?  
De ‘wereld’ is constant bezig ons te vormen. Maar tot wat vormt die 
wereld ons? Want we zijn allemaal iets aan het worden. Dat is de kern 
van het mens-zijn. Het proces van persoonlijkheidsvorming. Mens-zijn 
is veranderen. Groeien. Ontwikkelen. Zo heeft God ons gemaakt. Wie 
of wat ben jij aan het worden?  
Voor degene die Jezus willen volgen is dit de realiteit die we onder 
ogen moeten zien: als we ons niet welbewust laten vormen door Jezus 
zelf, dan laten we ons hoogstwaarschijnlijk onbewust vormen door 
iemand of iets anders?  
Het is dus de vraag wie we ons leven toevertrouwen in de vorming van 
ons leven, want gevormd worden we toch wel... op positieve en 
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negatieve manieren. Toch hebben we door Gods zoon en zijn Geest een 
keuze om ons door Hem te laten vormen. Dat vraagt wel het nodige van 
ons, want soms moeten we juist omgevormd worden. Mogen we slechte 
gewoontes loslaten en nieuwe goede gewoontes omarmen.  
Ik hoop en bid dat we dit seizoen als leerlingen van Jezus met elkaar op 
mogen trekken als volgelingen van onze Rabbi. Dat we zijn Geest in 
ons midden mogen ervaren en ons daaraan op kunnen trekken door de 
lessen die we met elkaar leren van de eerste leerlingen van Jezus die 
met vallen en opstaan hem achter na gingen. Hoe bij bijzonder is het dat 
we vandaag de dag over hun levens mogen lezen in Handelingen en dat 
wij als leerlingen ook invloed hebben in onze wereld, in 2025. Dat 
allemaal verbonden door de Heilige Geest en de Bijbel. Dus ik zou 
zeggen, laat je verassen en ga op weg. Wie volg jij?  
Tsjikke de Jong 
 
 
KERKDIENSTEN IN DE MAAND SEPTEMBER 
 
Zondag 7 september Heilig Avondmaal 
9.30 uur Ds. H. Wiersma, Sneek 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Avondmaalscollecte en 
                                                                       Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Brecht v/d Meer  
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 
Zondag 14 september  
9.30 uur Dhr. J. Eijkelenboom, Urk 
Collecten: Diaconie en Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Eeke Tilma  
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 
Zondag 21 september Startzondag 
9.30 uur Dhr. Jacob Nentjes 
Collecten: Pastoraalwerk en Kerk 
Extra collecte: Jeugdwerk  
De paaskaars wordt aangestoken door: Jins Joostema  
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Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 
 
 
Zondag 21 september Bevestiging en afscheid  
                                                                       Ambtsdragers 
9.30 uur Dhr. Jacob Nentjes 
Collecten: Pastoraalwerk en Kerk 
Extra collecte: Kerk  
De paaskaars wordt aangestoken door: Daniël  de Haan 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 
 
AGENDA 
3 september Avondgebed om 19.15 uur in de kerk  
17 september Kerkenraad om 20.00 uur in de Twaskar 
22 september Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur  
24 september  start ‘kleine groepjes’om 20.00 uur in de Twaskar 
 
 
We mogen weer……….                                              (23-08-2025) 
We mogen weer samenzijn in onze mooie Meinardskerk, bij 
vergaderingen en bijeenkomsten, na een mooie en inspirerende reeks 
van zomerdiensten. We mogen en kunnen elkaar tot zegen zijn en 
openingen zoeken om elkaar te ontmoeten.                                                                                     
Die openingen en ontmoetingen kunnen we vinden in het samen kerk 
zijn en met elkaar de vieringen op zondag meebeleven in onze mooie 
Meinardskerk. Die vinden we ook in tal van activiteiten die weer op 
gang gaan komen. Kortom, september staat alweer bol van de 
activiteiten.                                            
Het Tsjerkepaad loopt nog door t/m 13 september en de koffiedrinkers 
die de hele zomer langs gekomen zijn blijven dat, ongetwijfeld, de 
komende tijd ook doen. De vergaderdata van de verschillende 
geledingen zijn bekend en ook de schema’s van de tienerdiensten en 
kliederkerk hebben al gestalte gekregen.                                                                      
Op 1 september is er een bijeenkomst voor de omtinkers en op 3 
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september heeft het moderamen haar eerste vergadering en op 17 
september is er kerkenraadsvergadering met een bijzonder tintje: de 
classispredikant, ds. Praamsma, komt langs in het kader van het 
vierjaarlijks bezoek aan onze gemeente. Dit bezoek heeft als doel om de 
band tussen onze gemeente en andere gemeenten te versterken en om de 
kerkenraad en haar pastores pastoraal en collegiaal te ondersteunen.                  
Op 21 september is de startzondag, het thema voor het komende 
kerkelijk jaar (2025-2026) is inmiddels bekend en tijdens de dienst 
wordt de ‘aftrap’ gedaan richting alle activiteiten die daarmee in 
verband staan. Verder is er op 28 september een bijzondere dienst. In 
die dienst nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en hopen we 
nieuwe ambtsdragers te kunnen bevestigen. Data, plaats en tijd worden 
vast en zeker op tijd bekend gemaakt en die kunt u, tzt, ook terugvinden 
op de kalender van onze website. 
Dan heb ik één datum nog niet genoemd, en dat is 12 september. Dat is 
de laatste dag met werkzaamheden voor Tsjikke voordat ze met verlof 
gaat. We wensen haar een goede en gezegende tijd toe.   
En tenslotte nog dit. We mogen als kerkenraad en gemeente ons blij en 
gezegend weten met onze beide pastores, Jacob Nentjes en Tsjikke de 
Jong-Bloem, want nadat Jacob de bevoegdheden waren toegekend, is 
gedurende de zomer bekend geworden dat ook Tsjikke het preekconsent 
en de sacramentsbevoegdheid is toegekend. Nu kunnen beiden 
voorgaan bij een viering van het Heilig Avondmaal. 
We zien elkaar.                                                                                                    
Groetnis, Marian Krol. 
 
We denken in deze opstartmaand na de zomer in het bijzonder aan 
mensen die aan de rand van de samenleving staan, omdat ze niet meer 
kunnen werken en dit wel graag nog zouden willen doen en aan 
jongeren die het moeilijk vinden om keuzes te maken en zich op die 
manier verdwaald kunnen voelen in het leven.  
  
 
Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. 
 
Het nieuwe jaarthema van de PKN nodigt uit tot verwondering. 
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Het roept ons als gemeente op om om ons heen te kijken en te zien hoe 
God werkt op deze aarde. Wij zijn een gemeente in ontwikkeling. Wat 
brengt de toekomst ons? Gods Geest speelt hierin een cruciale rol. Dat 
lezen we ook in het Bijbelboek Handelingen. 
 
Handelingen vertelt over de eerste christenen. De verhalen zijn zo’n 
2000 jaar oud, maar nog altijd verrassend actueel. We kunnen kijken, 
leren en ons verwonderen over hoe zij leefden en geloofden. 
 
Door het kerkelijk jaar heen willen we het Bijbelboek Handelingen 
terug laten komen. In de diensten en bij de kleine groepjes zal dit boek 
regelmatig opengaan. 
 
Hopelijk doet u dat thuis ook. 
Lees met ons mee. 
Samen door het Bijbelboek Handelingen. 
Tsjikke en Jacob 
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FANÚT FRJENTSJER 
 
Noach zit 40 dagen en nachten op de ark, het volk Israël trekt 40 jaar 
door de woestijn, de inwoners van Ninevé hebben 40 dagen om zich te 
bekeren, koning David, Salomo en Joas hebben ieder 40 jaar geregeerd, 
Mozes verbleef 40 dagen op de berg voordat hij de Tien Geboden 
kreeg, Jezus vaste 40 dagen en nachten in de woestijn voordat hij zijn 
optreden begon en een vrouw is gemiddeld 40 weken zwanger. In de 
Bijbelse context duidt 40 dus vaak op een periode van beproeving, 
voorbereiding, of transformatie, die voorafgaat aan een nieuwe fase of 
een nieuw begin.  
Daarom vind ik het geen toeval dat een vrouw gemiddeld 40 weken 
zwanger is. Het laat iets goddelijks zien, dat het God is die een nieuw 
mens vormt en zo over de hele schepping regeert. Op dit moment ben ik 
33 weken zwanger en zal ik met 36 weken zwangerschap met verlof 
gaan. Dat zal op 12 september zijn. Ik merk ook dat ik daar zo 
langzamerhand naartoe leef. Tegelijkertijd voelt het ook vreemd om een 
tijdje afwezig te zijn, net nu het nieuwe seizoen weer begint. Ik merk 
dat het gemeenteleven verweven is geraakt in mijn eigen leven. Ik vier 
met jullie de feestdagen, zondagen en herdenkingsdagen zoals 
eeuwigheidszondag. We leven met elkaar mee tijdens gesprekken of 
korte ontmoetingen, het ritme van de gemeente bepaald ook mijn ritme. 
Ik ga het missen! Ik ga jullie missen!  Maar de tijd is gekomen om mij 
voor te bereiden op het nieuwe leven wat we in oktober hopen te 
ontvangen. Via deze weg wens ik jullie ook een heel mooi nieuw 
seizoen toe. Een seizoen waar vast weer mooie ontmoetingen ontstaan. 
Nu ik er een tijdje niet ben wil ik jullie oproepen om juist nog vaker de 
coördinatoren te bellen. Ook al is het om iets kleins door te geven, maar 
op deze manier zijn we elkaars ogen en oren. Als ik jullie de komende 
weken niet meer persoonlijk spreek wens ik jullie Gods liefde en 
nabijheid toe! Tot over een poosje.  
Tsjikke de Jong. 
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DIACONIE 
Collectes 
In de maanden juni en juli zijn de volgende bedragen bij de diaconie 
binnengekomen: 
Collectes Juni: € 205,45;  Giften: € 642,50; 
Avondmaalcollecte (Compassion): € 510,-; 
Zomerdienstcollecte (Voedselbank): € 614,95. 
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en 
willen u hartelijk danken voor uw bijdragen. 
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, 
dat kan op Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 of 
via de QR code van de diaconie. 
 
Bloemengroet: 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet: 
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet. 
Wilt u ook eens een bloemetje weggeven? Meld je aan bij Anna Tilma. 
Heilig Avondmaal 
Zondag 7 september vieren wij het Heilig Avondmaal. Deze keer aan 
tafel.  
De extra collecte is bestemd voor Versterk de kerk - bouwen aan 
vrede in het Midden-Oosten. 
Vrede in het Midden-Oosten lijkt verder weg dan ooit. Mensen zijn 
bang, moe en wanhopig. Toch blijven we geloven in een betere 
toekomst. Kerken ter plekke spelen hierbij een onmisbare rol. Kerk in 
actie steunt hen bij noodhulp, het bieden van bestaanszekerheid en 
werken aan vredesopbouw.  
De actie ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’ richt zich op Libanon, 
Israël, Palestina, Syrië en Egypte. 
Meer lezen? Kerkinactie.nl/versterkdekerk  
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
VRIENDELIJKE GROET VAN DE DIACONIE 
 
 

 
EEN WARME HUISKAMER’ 
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         Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de 
         koffie klaar in de Twaskar (Meinardswei 6). 
         Even elkaar ontmoeten en bijkletsen.  
         Het is een fijn samenzijn!  
      
         Iedereen is van harte welkom! 
 
         De koffiezetters. 
 

 
 
KERKRENTMEESTERS 
Hekwerk begraafplaats 
Het metselwerk rondom de begraafplaats is nog voor de vakanties 
schoongespoten en zal binnenkort waar nodig hersteld c.q. gevoegd 
worden. Het hekwerk ligt momenteel nog bij Anno en zal de komende 
tijd opnieuw in de verf gezet worden. 
We hopen dat voor de winter alles klaar is en dat alle werkzaamheden 
afgerond zijn. 
Verjaarsdagsfonds 
De opbrengst over het eerste halfjaar is € 1.493. Alles gevers, 
rondbrengers en ophalers hartelijk dank voor deze gaven. 
 

AVONDGEBED 
 
Wij willen op 3 september 2025 weer ons 
avondgebed houden om 19.15 uur in de kerk. 
 
Wij willen bidden voor: 
# Wiisheid foar eltsenien yn dizze drege tiiden mei oarloch. 
# Dat wy de moed net frlieze mar betrouwe op Him. 
# Voor de regering om wijsheid en inzicht om het land te besturen. 
# Wereldwijd om vrede. 
# Voor de ouders en familie van vermiste kinderen die niet meer  
            thuiskomen? 
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#` Voor Israel, Gods volk. 
# Voor de kinderen en jongeren die weer naar school gaan. 
 
Wij willen danken voor: 
# Voor de mooie zomerdiensten in het Bildt. 
# Voor het opstarten van al het winterwerk. 
# Voor alle bezoeken die bij de naasten werden gedaan. 
# Voor de mensen die doorgaan om Uw koninkrijk te laten zien. 
 
Laten we zo samen kerk van Christus zijn met een opmerkzaam hart en 
liefde voor onze medemens.  
Bid u ook mee? 
Gods zegen gewenst. 
 
Vriendelijke groet, 
Wietske Spoelstra,             Wietske Lautenbach 
Petra Abma                             Froukje Kuiken 
 
 
 
 
 
 
 
ZENDING 
Een mooie periode met een gezamenlijk doel loopt ten einde. Fryslân 
foar Moldavië.  
Tot nu toe is er een geweldig bedrag bij elkaar gebracht; meer 
dan 350.000 euro!! 
(Het uiteindelijk gerealiseerde bedrag maak ik bij de afsluiting 
bekend). Waarvoor hartelijk dank.   
Natuurlijk gaan wij verder met Fryslân foar.....  
We sluiten gezamenlijk Moldavië af en We gaan een nieuw land kiezen 
met elkaar,  
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Een gezamenlijk doel van ons al Friese kerken bij en met elkaar.  
Voor de goede orde: er is niks verplicht, meedoen is omdat het leuk, 
goed en verbindend is!  
Onze Classis Predikant Ds. Riemer Praamsma is enthousiast en samen 
met hem heb ik al een voorselectie gedaan. Tja...de keuze was/is 
reuze....vandaar.  
Bangladesh en Ghana.  
Hij zal ook aanwezig zijn op de avond en op zijn weg door de provincie 
ook hierin een (kleine)  rol gaan spelen. Op deze avond komen er twee 
relatiebeheerders van de twee landen vanuit Kerk in Actie om het land 
en de projecten aldaar aan jullie te presenteren.  
Dit zijn: Marten van den Toren; Relatiebeheerder Bangladesh 
             Iris Bruijn; Relatiebeheerder Ghana.  
Aan de hand daarvan gaan wij naar een keuzemoment.  
Ieder kan dan voor eigen kerk beslissen wanneer je hiermee start en 
Moldavië afsluit. We maken er een leuke, informatieve en bijzondere 
avond van met elkaar.  
Alvast oriënteren? Kijk dan op www.kerkinactie.nl/actielanden.   
Fryslan foar.......  is al een bekend begrip binnen Kerk in Actie. Laten 
wij hiermee vooral doorgaan!! Zet alvast in je agenda:  
Donderdagavond 11 september 
Van 19.30 - 21.45 uur.  
Locatie: Trinitas Heerenveen  
Een groet ook namens ds. Riemer Praamsma,  
Jannie Boonstra, Consulent 
Protestantse Kerk | Kerk in Actie 
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Beste lezers van Tsjerkenijs 
 
Op zaterdag 13 en zondag 14 september is het Open Monumentendag 
met als thema: Gebouw(d) om te blijven. Dat is nu bij uitstek een thema 
dat past bij de Stichting Dorpsmonument Meinardskerk. 
Om ervoor te zorgen dat dit gebouw ook behouden blijft tot ver in de 
toekomst is, zoals u weet, onderhoud nodig. De kosten daaraan 
verbonden worden voor een belangrijk deel vergoed uit gelden 
bijeengebracht door de donateurs van de stichting. Velen van u zullen 
tot die groep van donateurs behoren, zo niet, dan is dit mogelijk een 
mooi moment om in te stappen. De Stichting Dorpsmonument 
Meinardskerk nodigt iedereen en in het bijzonder de donateurs uit om 
op zaterdag 13 september langs te komen in de Meinardskerk. Daarin 
worden tekeningen tentoongesteld van een aantal kinderen die het huis 
waarin zij wonen getekend hebben en Minnertsga Vroeger heeft de 
geschiedenis van dat huis erbij gezocht. Minnertsga Vroeger zal o.a. de 
geschiedenis van het kerkgebouw tonen en Gerryt Bouma is aanwezig 
om in te gaan op vragen. 
 
Kom 13 september tussen 11.00 en 17.00 uur langs in het 
kerkgebouw dat van alle dorpsbewoners  is en waarop wij trots 
mogen zijn! 
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