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OVERDENKING 
Het koningkrijk van God is als …… 
 

Het afgelopen seizoen hebben we het gehad over het Koninkrijk van 
God en wat verschillende gelijkenissen hier over te zeggen hebben. De 
gelijkenissen gaan vaak over gewone dagelijkse activiteiten of 
gebruiken. Ik zie het Koninkrijk van God ook in onze gemeente in 
Minnertsga.  Namelijk in het volgende: 
 

Het Koninkrijk van God is als de gebedsgroep waarbij een aantal 
vrouwen iedere eerste woensdag van de maand in de kerk samenkomt 
om te bidden en om God te loven en te eren. Er wordt gebeden voor 
mensen, voor de gemeente en voor de activiteiten. Een klein groepje 
vrouwen, die de gemeente in Gods handen legt.  
 

Het Koninkrijk van God is als de vrouwen die cake bakken voor het 
koffiedrinken op dinsdagochtend. Het inzetten van talenten om de ander 
te dienen met gastvrijheid. Mensen geven elkaar op dinsdagochtend een 
luisterend oor of een bemoedigend woord.  
 

Het Koninkrijk van God is samen met tieners een ochtend samen 
bidden, praten en activiteiten doen met betrekking tot een bijbelverhaal. 
Tieners die zich gezien en gehoord voelen, samen zoeken naar de 
betekenis die God geeft, ook in jonge levens.  
 

Het Koninkrijk van God is als degene die al jarenlang dezelfde man 
ontmoet die alleenstaand is. Er wordt gepraat over de gewone dagelijkse 
dingen, maar ze voelen zich allebei gewaardeerd en gezien.  
 

Het Koninkrijk van God zijn de mensen die iedere maand het kerkblad 
drukken en alle andere uitnodigingen. Ze hebben er plezier in en geven 
een deel van hun tijd aan de gemeente, zodat we bouwen aan verbinding 
met elkaar.  
 

Zo kan ik nog heel lang doorgaan. Er zijn zoveel mensen bezig met het 
Koninkrijk van God. Er zijn mensen die de kerk schoonmaken, de 
Twaskar beheren, in de kerkenraad zitten of de kinderkerk organiseren. 
En daarnaast gebeurt er nog veel meer. Soms lijken deze dingen 
gewoon, maar toch mogen we weten dat dit juist bouwen is aan Gods 
Koninkrijk.                                                          Tsjikke de Jong-Bloem. 
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KERKDIENSTEN IN DE MAANDEN  
JULI EN AUGUSTUS 
 
Zondag 6 juli Heilig Avondmaal 
9.30 uur Ds. R. Bergsma, Berltsum 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Avondmaalscollecte en  
                                                                       Kerk  
De paaskaars wordt aangestoken door: Joël Wiersma 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 

Start gezamenlijke zomerdiensten: 
 

Zondag 13 juli Kerk tussen de dijken, Nij  
                                                                       Altoenae 
10.00 uur dhr. Ruurd Walinga 
Inloop vanaf 9.30 uur met koffie  
Collecte: Stichting "Het Huisgezin"  
                                                                       in de Tike  
Kinderkerk: Voor de kinderen is er iets  
                                                                       te doen. 
 

Zondag 20 juli Dienst in Minnertsga 
10.00 uur Themadienst verzorgt door 
Inloop vanaf 9.30 uur met koffie                   Commissie andere diensten 
Collecte: Voedselbank Harlingen 
Kinderkerk: Voor de kinderen is er iets  
                                                                       te doen. 
 
Zondag 27 juli Bordenakerk,  
10.00 uur                                                      Vrouwenparochie 
Inloop vanaf 9.30 uur met koffie Dhr. Lieuwe Wijbenga 
Collecte: Vluchtelingen Werk  
                                                                       Nederland 
Kinderkerk: Voor de kinderen is er iets 
                                                                       te doen. 
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Zondag 3 augustus ’t Beerdhuus,   
10.00 uur                                                       St.Jacobiparochie 
Inloop vanaf 9.30 uur met koffie  Da. L. Geijlvoet, St. Anna 
Collecte: Zending 
Kinderkerk: Voor de kinderen is er iets 
                                                                       te doen. 
 
Zondag 10 augustus Gideonkerk, St.  
10.00 uur                                                       Annaparochie 
Inloop vanaf 9.30 uur met koffie Da. L. Geijlvoet, St.Anna  
Collecte:                                                        Moldavië  
Kinderkerk: Voor de kinderen is er iets  
                                                                       te doen. 
 
Zondag 17 augustus Vrije Evangelische  
10.00 uur                                                       gemeente Oudebildtzijl 
Inloop vanaf 9.30 uur met koffie Dhr. H. van Dam 
Collecte: Buurvrouw & Buurvrouw 
Kinderkerk: Voor de kinderen is er iets  
                                                                       te doen. 
 
Voor vervoer naar de zomerdiensten kunt u contact opnemen met 
Sytse Aartsma: tel.nr. 06 126 988 38. 
                                                                    
Zondag 24 augustus  
9.30 uur Dhr. T. v/d Meulen, 
                                                                       Tytsjerk 
Collecten: Diaconie en Kerk  
De paaskaars wordt aangestoken door: Esmay Stienstra 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 
Zondag 31 augustus  
9.30 uur Dhr. F.F. Fink, Burgum 
Collecten: Diaconie en Kerk 
Extra collecte: Kerk  
De paaskaars wordt aangestoken door: Arjen Schuiling 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
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FAN DE TSJERKERIED 
In het Tsjerkenijs van juni hebt u kunnen lezen dat Tsjikke in september 
2025 met verlof gaat. Op 16 mei jl. hebben de beide pastores, Oege van 
der Mossel en Marian Krol bij elkaar gezeten en overlegd over de 
praktische invulling voor de tijd dat Tsjikke met zwangerschapsverlof 
is. Als resultaat van dat overleg zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 Het zwangerschapsverlof gaat 12 september 2025 in. Tot en met 
31 januari 2026 is dat een volledig verlof. Vanaf 1 februari 2026 
wordt dan weer opgebouwd met 2 dagen per week en vanaf 1 
maart 2026 3 dagen per week. 

 Ds. Jeroen van Olffen van Tzummarum is gevraagd om in die 
periode het noodpastoraat te willen doen. Ds. Van Olffen heeft 
inmiddels toegezegd dat te willen doen. 

 De coördinatoren zijn gevraagd om in deze periode de extra 
ogen en oren te zijn voor Jacob. Zij hebben in een ander overleg 
aangegeven dat te willen doen. 

De coördinatoren doen dat al vanuit het Pastorale Plan van onze 
gemeente.       In de periode van het verlof van Tsjikke wordt hun 
bijzondere taak nog eens extra benadrukt. Het coördinatieteam, het 
pastoraal team, de omtinkers en Jacob vangen op deze manier de 
afwezigheid van Tsjikke op. Daarin is ook een taak weggelegd voor ons 
als gemeenteleden, namelijk doorgeven aan de coördinatoren wat u van 
belang vindt en daarmee een ander te helpen.                                                                                 
Bel dan het centrale telefoonnummer als u dingen wilt doorgeven of als 
u vragen hebt. Die meldingen en vragen kunnen op uzelf betrekking 
hebben, maar ook op buurt en- of dorpsgenoten waarvan u denkt dat ze 
uw steun en de steun van een bijvoorbeeld een omtinker wel kunnen 
gebruiken. Het team draagt er zorg voor dat de meldingen en vragen 
worden doorgegeven aan de pastores, het pastoraal team en de 
omtinkers. De lijnen tussen deze geledingen zijn kort en dat draagt ertoe 
bij dat er vrij snel contact met u of de desbetreffende persoon wordt 
opgenomen en langskomt.  
Het coördinatie team kunt u bereiken via dit nummer:  
06 130 287 35  
Namens de Kerkenraad, Marian Krol. 
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WANDELEN                                                                    17 juni 2025 
Mei en juni staan bol van de afsluitende activiteiten.                                                
Afsluiten, door met elkaar terug te kijken op de activiteiten van de 
afgelopen periode en bespreken wat je daarvan vast wil houden voor de 
komende tijd.    
Het als een wandeling, al voortgaande met elkaar komen er ideeën op 
en krijgen plannen vorm. Onderweg vormen de 4-dorpendienst, de 
dienst op Hemelvaartsdag en de openluchtdienst op 15 juni inspirerende 
rustpunten waar je kunt bijkomen en energie op doet voor de rest van de 
wandeling, want 

Wie wandelt, wandelt nooit alleen.                                                                                
Altijd zijn er wel vogels,                                                                                               

altijd de wind                                                                                                               
of de waterstromen,                                                                                                          
de bronnetjes soms                                                                                                         

of passanten.                                                                                                                
Altijd zijn er de bomen                                                                                                      

en de wolken die je groeten                                                                                                  
of de strakke, blauwe hemel.                                                                                                 

En de zijwegen en kruispunten                                                                                                
die vragen om een keuze.                                                                                                  
Altijd zijn er je gedachten                                                                                                

die met je meetrekken.                                                                                                     
Alleen wandelen bestaat niet.                                                                                      

Wandelen brengt je ook altijd weer                                                                                      
op je innerlijke weg                                                                                                         
en brengt je thuis.                                                                                                   

(Marinus van den Berg; ‘Opengaan’; PKN) 
 
Geniet van de zomer, of je nu op reis gaat of thuisblijft, gaat wandelen 
langs de zee of op bergpaden, of met elkaar gaat opfietsen naar één van 
de zomerdiensten in de Bildtkerken. Welke weg je ook wandelt, ga met 
God en pas ondertussen goed op jezelf en op degenen die met je mee 
wandelen en kom veilig thuis. 
Heb het goed de komende tijd.                                                                                        
We zien elkaar,      Marian Krol. 
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AGENDA 
25 augustus Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur  
27 augustus Moderamen om 19.30 uur in de Twaskar 
 
 
HET IS ZOMER                                                                                                                 
Tijd voor de zomerdiensten. Tijd om als gemeenten bij elkaar op 
bezoek te gaan en met elkaar de eredienst in zes verschillende kerken te 
vieren. De zomerdiensten zijn vorig jaar zeer goed bezocht en als 
positief ervaren. Het samen opfietsen naar de verschillende dorpen, het 
mooie zingen in volle kerken, nieuwe mensen ontmoeten is als 
bijzonder en goed ervaren. De verschillende kerken hebben besloten het 
initiatief dit jaar voort te zetten. Voor dit jaar ziet het schema er als 
volgt uit:       
  
`datum Dienst in Plaats 
13 juli 2025 Kerk tussen de Dijken Nij Altoenae 
20 juli 2025 Meinardskerk                   

Deze dienst is via de 
kerkomroep te volgen 

Minnertsga 

27 juli 2025 Bordena Kerk Vrouwenparochie 
03 augustus 2025 ’t Beerdhuus St. Jacobiparocjie 
10 augustus 2025 Gideonkerk                              

Deze dienst is via de 
kerkomroep te volgen 

St. Annaparochie 

17 augustus 2025 Vrij Evangelische 
Gemeente 

Oudebildtzijl  

 
De diensten beginnen om 10.00 uur. De inloop is vanaf 09.30 uur met 
koffie. Hebt u vervoer nodig naar 1 (of alle) zomerdiensten, dan kunt u 
contact opnemen met Sytze Aartsma, 06 126 988 38. 
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Toelichtingen collectes zomerdiensten: 
 
Zondag 13 juli Nij Altoenae: Stichting Het 
Huisgezin: 
Stichting Het Huisgezin wil een veilige 
opvangplek zijn voor kinderen en jonge 
moeders die kwetsbaar zijn, gedragsproblemen 
hebben of uit een problematische gezinssituatie 

komen. Omdat ze (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, willen 
Annemarie en Pieter deze kinderen in hun gezin een veilige plek 
bieden. Het doel is om liefde, geborgenheid, stabiliteit en perspectief te 
geven, zodat elk kind kan uitgroeien tot een volwassene die onder 
begeleiding of op eigen benen weer gelukkig kan zijn. Stichting Het 
Huisgezin richt zich op kinderen vanaf de basisschoolleeftijd tot 
jongvolwassenen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen en extra 
zorg nodig hebben. Ook kinderen die tussen wal en schip vallen zijn 
van harte welkom! Er is geen betere plek voor opgroeiende kinderen 
dan binnen een stabiel gezin. Het gezin biedt een veilige omgeving 
waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en tot bloei kunnen komen. Om 
deze stabiliteit te waarborgen, zijn beide ouders 24/7 aanwezig—dus 
niet slechts een paar dagdelen per week. De passie van Annemarie en 
Pieter komt voort uit een christelijke levensvisie. Hun zorg voor 
kinderen is gedreven door het geloof dat God, de Schepper van hemel 
en aarde, van kinderen houdt en hen welkom heet. Deze liefde maakt 
het onbelangrijk wat de achtergrond van het kind is; elk kind is 
welkom, ongeacht religie, geaardheid of milieu. 
 
Zondag 20 juli in de Meinardskerk te Minnertsga: Voedselbank De 
Helpende Hand: 
De voedselbank De Helpende Hand helpt mensen die tijdelijk financieel 
niet rond kunnen komen. Zij delen voedselpakketten uit die bestaan uit 
houdbare en verse producten, ingezameld bij producenten en 
distributeurs. De pakketten worden één keer per twee weken verstrekt. 
De hulp is bedoeld als noodvoorziening en richt zich op mensen met 
een laag besteedbaar inkomen, volgens landelijke criteria. Wie onder 
een bepaalde inkomensgrens valt na aftrek van vaste lasten, komt in 
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aanmerking voor een pakket. De voedselbank is actief in Harlingen en 
de Waadhoeke. 
 
Zondag 27 juli Bordena kerk Vrouwenparochie: 

Steun vluchtelingen 
Een vluchteling laat álles achter, op zoek naar 
veiligheid. Uw/jouw steun zorgt ervoor dat hij er 
in Nederland nooit alleen voor staat. Hieronder 
vind je verschillende manieren om vluchtelingen 

te steunen. Naast persoonlijke ondersteuning bij onder andere de 
asielprocedure en het wegwijs maken van vluchtelingen in onze 
samenleving, komt Vluchtelingenwerk ook op voor de belangen van 
vluchtelingen bij onze regering. Dit kunnen we alleen doen met 
uw/jouw steun.    
Uw/Jouw gift draagt bij aan: 

 Individuele hulp bij de asielprocedure 
 Samenbrengen van verscheurde gezinnen 
 Begeleiding naar werk 
 Lobby voor een humaner beleid in Nederland en Europa 

Dank je wel voor uw/jouw steun! 
 
Zondag 10 augustus Gideonkerk St. Annaparochie: ZWO-project- 
Fryslân voor Moldavië: 
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Geef in de collecte of maak uw gift over via 
IBAN: NL68 INGB  0007 2364 51 t.n.v. Zending en Evangelisatie 
met vermelding Moldavië  
 
Zondag 17 augustus in de Vrije Evangelische Gemeente 
Oudebildtzijl: 
Buurvrouw & Buurvrouw 
Bij Buurvrouw & Buurvrouw  kunnen mensen, die het niet zo breed 
hebben, winkelen op een laagdrempelige manier, je hoeft geen 
financiële bewijzen aan te leveren of iets in die trant, maar we gaan uit 
van goed vertrouwen. Daarnaast hopen we verbinding te maken tussen 
verschillende groepen mensen. Zo is ons streven ervoor te zorgen dat er 
wat minder eenzaamheid en sociale uitsluiting is in onze samenleving.  
De winkel hangt vol met kleding, er is huisraad, spelletjes/puzzels en 
speelgoed. Maar ook voldoende linnengoed. Al deze spullen worden 
door mensen bij ons gebracht zodat wij dat weer uit mogen delen.  
Onze winkel is 3 ochtenden in de week geopend en er is altijd wat leuks 
te ontdekken. En er is altijd ruimte voor een goed gesprek. Inmiddels 
komen zo n 400 huishoudens onze winkel regelmatig bezoeken.  
Ook delen we wekelijks zo'n 40 maaltijden uit aan mensen die dit goed 
kunnen gebruiken. Deze maaltijden worden gemaakt door verschillende 
buren die op deze manier een beetje liefde aan de ander willen geven.  
Of je nou een praatje komt maken, een kopje koffie komt drinken of 
wat spulletjes komt halen of brengen. Iedereen is van harte welkom.  
Bij de Buurvrouw en Buurvrouw winkel werken geen vrijwilligers maar 
zijn we buren! Want zeg nou zelf wie heeft 
er geen Buurvrouw nodig? 
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan 
langs bij ons in de winkel. 
De opbrengst van de collecte wordt 
gebruikt om ingrediënten voor de 
maaltijden die wij uitdelen te kopen. Zeker 
in onze huidige tijd zijn boodschappen en 
met name groente en vlees erg duur. 
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We denken aan alle mensen die dierbaren zijn verloren in de afgelopen 
tijd of die te kampen hebben met een chronische ziekte of psychische 
problemen.   
 
Daarnaast zijn veel jongeren weer geslaagd voor hun diploma! Ieder 
van harte gefeliciteerd en de jeugdouderlingen komen graag bij jullie 
langs!  
 
 
FANÚT ST. ANNE 
Samen in de naam van Jezus 
Op 1 augustus 1978 klonk het lied Samen in de naam van Jezus voor 
het eerst. Componist en tekstdichter Charles Groot kreeg de opdracht 
om een lied te schrijven voor de derde Europese Pinksterconferentie. 
Hij ging aan de slag en vond een krachtige opbouw: 
– Het eerste couplet benadrukt de eenheid in verschillen, door Jezus. 
– Het tweede couplet benoemt de nood in de wereld, waarin Jezus het 
antwoord is. 
– Het derde couplet draait om de ontmoeting en de lofprijzing, in Jezus. 
Een lied van bijna vijftig jaar oud en nog steeds actueel. We zingen het 
nog vaak. Maar raakt het ons nog? Zet het ons nog in beweging om echt 
samen te zijn, in de naam van Jezus? 
Als ik naar de wereld kijk, voelt het soms alsof de problemen ons eerder 
uit elkaar spelen dan dichter bij elkaar brengen. Israël of Gaza? 
Oekraïne of Rusland? Blij met de val van het kabinet of juist 
teleurgesteld? Voor of tegen Trump? 
We lijken tegenwoordig bijna verplicht te worden om ergens voor of 
tegen te zijn. Terwijl de waarheid vaak ergens in het midden ligt. 
En in de kerk? Laten we daar ook de verschillen overheersen? 
Laten we goed kijken naar het lied Samen in de naam van Jezus. Het 
negeert de problemen niet. Het benoemt de nood in de wereld en de 
verschillen tussen mensen. Maar het komt uiteindelijk tot één 
gezamenlijk antwoord: Jezus. 
Laten we ons daaraan vasthouden. 
Niet de verschillen laten overheersen, maar de gemeenschap in Zijn 
Naam. 
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Van donderdag naar vrijdag! 
Met ingang van augustus zal mijn vrije dag verschuiven van donderdag 
naar vrijdag. Dit heeft te maken met een verandering in het werkrooster 
van mijn vrouw Gretha, die in haar nieuwe baan op donderdag aan het 
werk zal zijn. Door mijn vrije dag naar vrijdag te verplaatsen, kunnen 
wij samen toch een gezamenlijke vrije dag behouden. Voor vragen of 
afspraken ben ik vanaf augustus dus bereikbaar op donderdag, en niet 
meer op vrijdag. Bedankt voor uw begrip! 
Jacob Nentjes. 
FANÚT FRJENTSJER 
Allereerst wil ik jullie hartelijk danken met het meeleven en de 
felicitaties die we mochten ontvangen. We wonen nu meer dan een 
maand in ons nieuwe huis (Willem Koningstraat 14) en op de 
benedenverdieping zijn we al helemaal gesetteld. We hebben genoten 
van het proces om het eigen te maken, maar het was ook druk en 
rommelig. In de zomer hopen we de bovenverdieping nog wat op te 
frissen met wat kleurtjes hier en daar en natuurlijk niet te vergeten de 
babykamer, moet nog gereed worden gemaakt. Met mij en de baby gaat 
tot nu toe alles goed en ik ben op dit moment 24 weken zwanger.  
In juli zijn we drie weken met vakantie wa99arvan 1 week op vakantie 
naar Noordoost Duitsland. Hier hopen we lekker uit te rusten en weer 
op te laden. Dus vanaf 30 juni tot 21 juli ben ik afwezig, maar Jacob is 
er en natuurlijk de ouderlingen en het hele pastorale team. Na mijn 
vakantie hoop ik nog veel bezoekwerk te kunnen doen, waarna ik 12 
september met verlof ga. Ik wens eenieder een hele goede zomer toe! 
Waarbij rust en ontspanning centraal mogen staan, maar ook 
gezelligheid met het gezin en bezinning aan de orde mogen komen. 
Tsjikke de Jong-Bloem 
 
 
DE BELIJDENISGROEP 
Sinds februari zijn we bezig met de belijdenisgroep. Het is een mooie 
groep mensen die met elkaar in gesprek gaan over verschillende 
thema’s, zoals de bijbel, de doop, twijfel, het lijden en de schepping. 
We gaan geen moeilijke vragen uit de weg, bevragen elkaar en we zijn 
nieuwsgierig naar elkaars standpunten. Er is een openheid waarbij ieder 
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zich op zijn of haar manier uit en ik moet zeggen dat het heel erg 
opbouwend is. Voor mij persoonlijk zijn het de pareltjes van het werk, 
omdat je met mensen ontdekt wat geloof nou eigenlijk inhoudt en dat 
iedereen hier ook verschillend over mag denken, maar wel met respect 
naar elkaar luistert. We gaan na de zomer moedig voorwaarts en hebben 
geen haast. Stap voor stap gaan we de onderwerpen bij langs en nemen 
we de tijd voor het proces!  
Namens de belijdenisgroep, Tsjikke de Jong. 
 
DIACONIE 
Collectes mei/juni 
De collectes die de afgelopen tijd zijn binnengekomen: 
Giften: € 755,-;   Collecte Deelstation € 410,95; 
Bloemengroet: € 75,-; Collecte Prinses Maxima 
Centrum: € 182,60. 
Wilt U een financiële bijdrage geven aan de diaconie, 
dit kan op bankrekeningnr. NL93RABO 0119300427 
of via de QR code van de diaconie. 
Bloemengroet: 
Aanmelding en/of vragen? 
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie 
kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die 
u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart 
dan kan dat via de volgende manieren: 
blommengroet@gmail.com 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte 
informatie om! 
Wilt U ook eens een bloemetje weggeven? Meld je 
dan aan bij Anna Tilma. 
Heilig Avondmaal  
Zondag 6 juli hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren. Deze keer 
weer in de banken. 
De extra collecte is dan bestemd voor Compassion in Indonesië. 
Jacob Nentjes onze pastorale medewerker is hier geweest en hij heeft 
van dichtbij ervaren welke goede werken Compassion doet.  
Compassion 
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Op zondag 6 juli zullen we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren. 
We breken samen het brood en drinken de wijn, in herinnering aan het 
lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. 
Traditiegetrouw wordt er tijdens deze dienst een avondmaalscollecte 
gehouden. Deze keer is de bestemming Compassion. 
Compassion is voor mij persoonlijk een bijzonder doel. In maart mocht 
ik samen met een delegatie van predikanten afreizen naar Papoea, waar 
we verschillende projecten van Compassion hebben bezocht. Eén 
verhaal wil ik graag met u delen. 
Op de afbeelding ziet u de jonge Pato met zijn 
gezin. Zij wonen in een eenvoudig hutje 
onderaan een ravijn waarboven een snelweg 
loopt. Op regenachtige dagen stroomt het 
water van de weg rechtstreeks hun huis 
binnen. De grond waarop het huisje staat is 
voortdurend nat en wemelt van het ongedierte. 
Dankzij Compassion kan Pato naar school en 
ontvangt het gezin medische zorg. 
Compassion ondersteunt het gezin waar 
mogelijk en biedt hen hoop en perspectief. 
Door de hulp van Compassion krijgen 
kinderen als Pato weer uitzicht op een betere toekomst. Op 6 juli willen 
we graag geld inzamelen om dit werk te ondersteunen. Daarnaast hopen 
we op 19 oktober een themadienst te houden die volledig in het teken 
staat van het werk van Compassion. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
Collecte Zomerdienst  
Zondag 20 juli vieren wij weer samen met de kerken in het Bildt een 
zomerdienst.  Minnertsga is dan de gastheer.  
We hebben deze keer voor een goed doel in de regio gekozen. 
De collecte is bestemd voor de Voedselbank “de helpende hand” . 
Doelstelling: 
Het doel van de voedselbank is mensen bij te staan door 
voedselpakketten beschikbaar te stellen in een periode waarin dit heel 
erg nodig is. Tegelijk wil de voedselbank meehelpen te zoeken naar een 
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uitweg uit de problemen. De voedselbank is werkzaam in Harlingen en 
de Waadhoeke. 
Wat is een voedselpakket? 
De voedselbank zamelt bij producenten en distributeurs artikelen in die 
om de één of andere reden niet meer verkocht kunnen worden, maar 
kwalitatief nog goed zijn. Het streven is een zo compleet mogelijk 
pakket samen te stellen. Dat wil zeggen een pakket met zowel houdbare 
als verse producten. Deze producten worden eenmaal per twee weken 
beschikbaar gesteld.  
Criteria 
De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor 
kortere of langere tijd financieel echt niet kunnen rond komen. Bij 
toekenning van voedselpakketten volgt de voedselbank de landelijke 
criteria. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van een besteedbaar 
inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding 
e.d. nadat de vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en 
verzekeringen(en eventuele aflossingen) zijn betaald.  

EEn fijnE zomEr toEgEwEnst! 
DE DiaconiE 

 
TSJERKEPAAD 2025 
Ook dit jaar stellen wij onze mooie Meinardskerk weer open ter 
bezichtiging. 
U kunt van 5 juli t/m 13 september van 13.00 uur tot 17.00 uur op 
de zaterdagmiddagen onze kerk vrij binnen lopen om deze van binnen 
te bezichtigen. 

O.a. de ornamenten, het orgel, de grafstenen 
en de uit de brand geredde houten voorwerpen, 
etc. 
De gastdames/heren zullen u welkom heten en 
proberen om eventuele vragen te 
beantwoorden.  
Ook is er gelegenheid om onder het genot van 
koffie/thee even (na) te praten. 

Bent u nieuwsgierig geworden? 
Dan heten wij u graag welkom op één van deze middagen. 
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Tot ziens! Vr.gr. Team Tsjerkepaad. 
Verslag Kerkenraadsvergadering – 30 april 2025 
 
1. Opening 
Marian opent de vergadering met een lezing getiteld “Ogen van liefde” 
en gaat voor in gebed. 
2. Diversen 
Voortgang nieuw beleidsplan 

 De commissie heeft twee bijeenkomsten gehad; de eerste op 27 
maart. 

 Er is een vraag opgekomen of onze gemeente een open kerk is, 
o.a. voor verschillende typen huwelijken. Dit wordt nagezocht 
in oude notulen. 

 Marian stelt namens de kerkenraad een voorstel op met punten 
voor het beleidsplan. Deze worden eerst per mail gedeeld ter 
goedkeuring. 

Kerkenraadsvergadering 25 juni (slotvergadering seizoen) 
 Doel: standpunt bepalen over samenwerking met Barradeel 

en/of Het Bildt. 
 Afsluiting met informeel samenzijn. 
 Marian en Tsjikke doen een voorstel voor een brainstormavond 

over samenwerking met omliggende gemeenten. 
Verkiezingsprocedure ambtsdragers 2025 

 Inlevermomenten kandidaatbriefjes: 11 en 18 mei. 
Aftredend en niet herkiesbaar: 

Kerkrentmeesters komen men een vraag of een dooplid ook in 
de commissie van kerkrentmeesters mag. Dit is wel mogelijk, 
maar deze persoon zit niet in de Kerkenraad en heeft ook geen 
stemrecht; voorstel hierover volgt. 

Antependia 
 Liturgische kleuren en toepassing (tafel-, kanselkleden, 

leeslinten) worden besproken. Besluit volgt later. 
3. Ambtsdragers, commissies en werkgroepen 
a. Persoonlijk 
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 Tsjikke met zwangerschapsverlof van september t/m februari. 
Jacob neemt meeste diensten over. 

 Aafke gaat in april weer naar Woldservence. 
Preekvoorziening 

 Froukje doet rustiger aan. Marian ondersteunt. 
Pasen & Passion 

 Mooie viering, positieve reacties. 
Verkiezingsvoorstel ambtsdragers 

 Nieuw voorstel in januari/februari 2026. 
b. Diensten 

 20 april (Pasen) & 25 december (Kerst): muzikale begeleiding 
door Oranje. 

 Slotzondag: 18 mei, aanvang 9:15 uur. 
 22 juni: themadienst commissie. 
 20 juli: zomerdienst door commissie. 
 28 september: bevestiging ambtsdragers. 
 12 oktober: viering bevrijding met Jacob. 
 19 oktober: Werelddiaconaat. 

Zomerdiensten carpoolen (ouderen): 
 Dit vermelden dat dit mogelijk is bij de diensten in Tsjerkenijs, 

contactpersoon: Sietse. 
c. Moderamen 

 VOG: Advies om niet in te voeren. Alternatief voorstel van 
Oege, bespreking volgt. 

d. Pastores 
 Nieuw preekrooster over Handelingen als jaarthema. 
 Tijdens afwezigheid Tsjikke moet er backup komen voor Jacob, 

wordt vervolgt. 
e. Ouderlingenberaad 

 80+ feestje in voorbereiding. 
 Promotie activiteiten onder noemer “Kerk Minnertsga”. 
 Verwarring samenwerking Barradeel: Marian stuurt 

toelichting/brief. 
 Verslag ouderlingenberaad: geen opmerkingen. 

Twaskar 
 Activiteiten melden bij Jurjen en Hillie. Geen losse 

sleutelafspraken. 
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Jaarplanning gemeenteactiviteiten 
 Op website plaatsen voor transparantie. 

f. College van kerkrentmeesters 
 Verslag: geen opmerkingen. 
 Geen aanvullende mededelingen. 
 Winkelboodschappen: melden bij winkel dat het voor de kerk is. 

Bon in brievenbus bij Twaskar met naam. 
 Uurwerk toren: wordt gerepareerd door gemeente Waadhoeke. 
 Wegwijzer: actualiseren na verkiezingen. 

g. College van diakenen 
 Verslag: geen opmerkingen. 
 Kerstfeest: optreden Bote & Jacob. 
 Koffieochtend dinsdag: geen collectebus bij uitgang 

(meerderheid kerkenraad). 
 67+ middag: 27 mei in MFA. Vervangt onbetaalbaar reisje. 

h. Jeugdwerk 
 Verslag CAD goedgekeurd. 
 CAD verzorgt dienst op 20 juli. 

4. Ter bespreking/vaststelling 
4.1.1. Verslag vorige vergadering 

 Vraag: waarom jaarcijfers zending niet tegelijk met die van de 
diaconie? Diaconie pakt dit op, Sytse stuurt mail aan Willem. 

 Naam Cas foutief vermeld, wordt aangepast. 
4.1.2. Actielijst 

 Enkele punten vervallen en worden geactualiseerd. 
 Verslag en besluitenlijst vergadering 19 februari goedgekeurd. 

Verslag gemeenteavond 
 Dank aan Nel voor notulen. 
 Willem Joostema doet voorstel voor alternatieve locatie; wordt 

verder onderzocht. 
 Extra gemeenteavond of combineren met thema-avonden? 

Wordt vervolgd. 
 Verslag goedgekeurd. 

5. Ingekomen stukken 
 Brief van Classis: voorstel voor gedeeltelijke wijziging 

kerkorde. Behandeling in volgende vergadering. 
6. Rondvraag 
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 Opmerking: kring tijdens vergadering graag kleiner maken. 
Achterin was slecht verstaanbaar. 

 Oudjaarscollecte: briefjes eerder ophalen is niet mogelijk i.v.m. 
bankoverschrijvingen en benodigde lijst. 

7. Sluiting 
 De vergadering wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden 

van het Onze Vader. 
 
 
AVONDGEBED 
Even een berichtje van het avondgebed 
Het  is vakantietijd en vanaf deze plek willen wij 
een ieder een hele fijne vakantietijd toewensen, 
als u weg gaat maar zeker ook als u thuis blijft. 
 
Wij stoppen even met het avondgebed en wel de 
maanden juli en augustus, maar we willen u allen vragen om niet te 
stoppen met bidden, voor uw naaste, de zieken in onze gemeente, voor 
de pastors en allen die het nodig hebben om ons heen.                                                                  
Laten we zo samen kerk van Christus zijn met een opmerkzaam hart en 
liefde voor onze medemens. 
Dan hopen wij in september weer onze avondgebeden voort te zetten en 
eerste zal zijn op 3 september om dan met frisse moed weer tegen aan te 
gaan. 
Bid u ook mee? 
Gods zegen gewenst in deze zomermaanden. 
 
Vriendelijke groet, 
Wietske Spoelstra                  Wietske Lautenbach 
Petra Abma                             Froukje Kuiken 
 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
Eredienst familie Meijer 
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De collecte tijdens de dankdienst heeft het mooie bedrag opgeleverd 
van € 190,00. 
 
Hekwerk begraafplaats 
Op zaterdag 16 juni hebben wij met hulp van een grote groep 
vrijwilligers het hekwerk verwijderd en zijn de staanders 
schoongemaakt. 
Het hekwerk is schoongemaakt en is momenteel opgeslagen bij Anno. 
Deze zal de komende tijd ervoor zorgen dat alles weer opnieuw in de 
verf komt. 
Het metselwerk rondom de begraafplaats zal de komende tijd 
schoongemaakt worden en waar nodig zullen herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd worden. 
Dankzij de grote groep vrijwilligers waren de meeste werkzaamheden al 
voor de koffie klaar en mochten we genieten van de koffie en wat 
lekkers. Mooi dat deze werkzaamheden zo uitgevoerd konden worden 
en onze dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. 
 
 

KINDERDIENST – Wil je wel geloven dat het groeien gaat?! 
Op zondag 22 juni hebben we samen een kinderdienst gevierd over de 
gelijkenis van het mosterdzaadje. Soms dan lijkt iets te klein om van 
waarde te zijn, maar juist in het kleine van het dagelijks leven ligt alle 
waarde die we nodig hebben. Een 
gesprek met elkaar, een glimlach of 
gewoon er zijn voor iemand is van 
onschatbare waarde. Zo is het ook met 
het Koninkrijk van God, het is klein 
begonnen, maar nu geloven over de 
hele wereld miljoenen mensen. En nog 
steeds gaat dit door en komen mensen 
tot geloof! De kinderen hebben genoten van het verhaal, toneelstukje en 
het maken van graspoppetjes. Wij kijken als commissie terug op een 
geslaagde dienst, allen hartelijk dank voor jullie komst!  
Doetie, Geppy, Rintje, Petra, Yvonne & Tsjikke. 
Het DIACONIETreisje  -  21 mei 2025 
Nee, dit is geen drukfout maar deze keer dus niet een reisje. 
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In plaats van het gebruikelijke reisje in het najaar heeft de diaconie dit 
jaar besloten om het in het voorjaar en dichter bij huis te houden. 
Reden hiervan is het steeds duurder worden van entree, hapje, drankje 
en noem maar op plus het feit dat niet iedereen met het reisje kan omdat 
dit te vermoeiend is. 
Daarom is het besluit genomen om er 
een verrassingsmiddag van te maken in 
de Doarpsfinne. 
Wie weet volgende keer weer een reisje. 
Nou verrast werden we zeker. 
Bij binnenkomst stond er op elke tafel 
een etagère met lekkere hapjes zoals bij 
een high tea en kregen we een kopje koffie. 
Ondertussen werden we welkom geheten door Gerda die ons vertelde 
dat het de bedoeling was om elk een nummertje te trekken en aan de 
tafel met het getrokken nummer te gaan zitten. 
De eerste verrassing was dus dat je niet vooraf wist bij wie je aan tafel 
kwam en zo ook eens met andere gemeenteleden in contact kwam. 
De hierop volgende verrassing was dat dit een spelletjesmiddag zou 
worden. 
Aan de hand van o.a. foto's, bijnamen, cryptische omschrijvingen, tekeningen 
en door elkaar gehusselde letters mochten wij bijvoorbeeld  proberen van 
welke dorpsgenoten enkele kinderfoto's waren, bij wie de bijnamen hoorden, 
welk antwoord bij een omschrijving hoorde, welke spreekwoorden er in een 
tekening zaten en welke plaatsnamen met de letters gevormd worden. 
Zelfs degenen die niet van spelletjes hielden konden hun nieuwsgierigheid  
niet bedwingen en speelden ijverig mee. 
Ondertussen werden we ook nog op een drankje getrakteerd en werd het eten 
al gebracht voordat iedereen uitgepuzzeld was. 
De maaltijd bestond deze keer uit Chinees buffet. 
Na het buffet werden we nog verrast met een heerlijk toetje. 
Ondanks de geluiden hier en daar dat het jammer was van het reisje ben ik er 
van overtuigd dat ik namens de aanwezigen kan zeggen dat het bijzonder 
gezellig was en het eten goed in de smaak viel. 
Diaconie, jullie zijn er met z'n allen goed in geslaagd om ons te verrassen.         
Bedankt hiervoor,  Nanne de Haan. 

4-dorpendienst zondag 25 mei 
“Wat een Feest om samen te zijn” 
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De 4-dorpendienst werd dit jaar in Minnertsga gehouden. 
Het was vol in het met ballonnen en slingers versierde MFA ‘de 
Doarpsfinne’’ waar de dienst gehouden werd. 
Bij binnenkomst kreeg men koffie of thee, 
met de plak cake, die men zelf mocht 
versieren, voor de kinderen was er 
limonade. 
Er werd genoeglijk gepraat voordat de 
dienst begon, en er was al muziek te 
horen. 
Het was een feestelijke sfeer. 
Voor de kinderen werd het verhaal van “Rupsje Nooitgenoeg” verteld, 
die zich door van alles heen eet, en waarin we mogen horen dat we 
allemaal goed zijn zoals we zijn. 
De boodschap voor de “grote mensen” is dat het feest al begonnen is, en 
we uitgenodigd zijn om dat zichtbaar te maken in ons leven. 
Dan delen we uit van alles wat het leven, het feest te bieden heeft en is 
er genoeg voor alle mensen. 
Er werd gezongen bij de beamer en er was prachtige muziek en zang 
van Rowan, Tom, Nicky en Stephan, dit maakte het “feest” compleet. 
De kinderen kregen een tasje met lekkers en knutselspulletjes mee, en 
voor iedereen was er een traktatie in de vorm van een rups. 
De collecte voor Jarige Job bracht het mooie bedrag op van € 427,15. 
Volgend jaar is de 4-dorpendienst in Sexbierum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
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                                               Utnoadiging 
                              Bildtse kerkdienst op sundeg 27 july 2025 
                              In de Bordenakerk te Froubuurt 
                              Anfang: 10.00 uur 
                                      Thema: ‘t Erbaaiersfolk in ‘t druvehôf 
                                      Foorganger: de heer Lieuwe Wijbenga 
                                      Orgelspeuler: de heer Jan Swart 

           Fan harte welkom 


