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OVERDENKING 
Wat een ervaring! 
Ik herinner het me nog goed: de dag dat mijn reis begon. Een reis vol 
spanning, verwachtingen en bijzondere ontmoetingen. Maar deze reis 
was niet alleen fysiek, het was ook een geestelijke reis die mijn kijk op 
het leven voorgoed heeft veranderd. 
Als er één ding is dat ik heb geleerd, dan is het wel dat geloof, hoop en 
liefde juist door gebrokenheid heen werken. Ik heb mensen ontmoet die 
nauwelijks iets bezitten, die leven in een eenvoudige hut en met slechts 
een paar cent per dag moeten rondkomen. Toch straalde er hoop uit hun 
ogen. ‘’Want geloof is niet alleen genade, het is ook een zegen.’’ Deze 
zin mocht ik horen uit de mond van een vrouw die in mijn ogen niks 
bezit. Ze leeft in een huisje van vijf bij vier met acht kinderen en haar 
man is werkloos. Voor mijn gevoel is daar geen zegen, maar toen ik 
haar de vraag stelde waar ze zegen vond keek ze naar boven, daar is de 
zegen.  
Steeds opnieuw moest ik denken aan een Bijbeltekst: 
“Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.” 
(Matteüs 20:16) 
Deze woorden kregen tijdens mijn reis een diepere betekenis. In veel 
opzichten kunnen wij ons voelen als de eersten: we zijn opgegroeid in 
voorspoed, wonen in comfortabele huizen en behoren tot de rijkste 
mensen ter wereld. 
De mensen in Indonesië, zoals Abiatar, zouden we kunnen zien als de 
laatsten. Hij bezit nauwelijks iets, en toch 
straalt hij een vreugde uit die niet in 
materiële rijkdom te vinden is. Toen hij mij 
omhelsde, besefte ik dat God juist in deze 
kleine momenten groot wordt. 
Gebrokenheid hier op aarde betekent geen 
gebroken geloof, juist in de eenvoud, in het 
tekort, schittert Gods aanwezigheid des te 
meer. 
De ontmoeting met Abiatar is ontzettend 
bijzonder. Een reis om nooit meer te 
vergeten. 
Jacob Nentjes. 
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND APRIL 
 
Zondag 6 april  
9.30 uur Dhr. P. Knijf, Brantgum 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Diaconie en Kerk  
De paaskaars wordt aangestoken door Arjen Schuiling  
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 13 april Palmpasen 
9.30 uur Dhr. Jacob Nentjes 
Collecten: Pastoraalwerk en Kerk 
Extra collecte: Diaconie  
De paaskaars wordt aangestoken door Irene Joostema 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Maandag 14 april Vesper 
19.15 uur Commissie Stille Week 
  
Dinsdag 15 april Vesper 
19.15 uur Commissie Stille Week 
  
Woensdag 16 april Vesper 
19.15 uur Commissie Stille Week 
 
Donderdag 17 april Witte donderdag 
19.15 uur                                                       Vesper (zie toelichting) 
 Commissie Stille Week 
 
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag 
19.00 uur De Passion Kuier  
 Start parkeerterrein MFA 
 
Zaterdag 19 april Paaswake 
20.00 uur Commissie Stille Week 
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Zondag 20 april 1e Paasdag 
9.30 uur Mevr. T. Bloem 
Collecten: Diaconie en Kerk 
Extra collecte: Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Joël Wiersma 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 

Maandag 21 april 2e Paasdag 
9.30 uur Dhr. Johan Helffrich, Oude  
                                                                       Bildtzijl 
Collecten: Pastoraal Werk en Kerk 
 

Zondag 27 april  
9.30 uur Ds.R.Reitsma, Leeuwarden 
Collecten: Diaconie en Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Esmay Stienstra 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 

Zondagavond 27 april Zangavond m.m.v. Anne 
19.30 uur                                                      Jaap Soldaat en Ronald
 Postma als pianist. 
 
Toelichting Witte donderdag:  
Witte donderdag 17 april a.s. is er dit jaar geen Heilig Avondmaal.  
Dit omdat Tjikke de Jong-Bloem nog niet bevoegd is om voor te 
gaan tijdens het Heilig Avondmaal omdat de cursus nog niet is 
afgerond. 
Daarom hebben wij in overleg met de commissie Stille Week 
besloten om een gewone Vesper dienst te houden. 
 
AGENDA 
2 april Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
2 april Moderamen om 19.30 uur in de Twaskar 
13 april           Kliederkerk: palmpasen stokken maken om 9.30 uur in 
                       De Twaskar 
16 april Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in de Twaskar 
22 april Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur  
 



5 
 

FANÚT FRJENTSJER 
We zijn alweer een half jaar getrouwd en dat deed mij denken aan de 
collecte die tijdens onze huwelijksdienst gehouden is. Zoals vele van 
jullie weten heb ik een zus die meervoudig gehandicapt is en samen met 
mijn gezin gaan we ieder jaar een week of paar dagen naar de manege 
zonder drempels toe. Een plek waar mensen die lichamelijk beperkt zijn 
kunnen huifbedrijden en dit heeft een hele goede werking op het 
lichaam en is natuurlijk ook erg leuk om te doen. Mijn zus kijkt ieder 
jaar erg uit naar deze vakanties en je ziet haar lichaam soepeler worden. 
Hoe deze manege is ontstaan vind ik een inspirerend verhaal.  
Er was een melkboer met een aantal paarden die in Bennekom woonde, 
namelijk Johan Roelofsen.  
Hij bood ponyritjes aan in Wageningen. Toen het buurmeisje met een 
beperking ook een ritje wilde maken, maar niet op een pony kon zitten 
bedacht hij een aangepast ‘bed’ een frame waarop zij kon liggen en ook 
kon genieten van het bewegen van de paarden. Zo is het huifbedrijden 
ontstaan. 
Het ontwikkelen van het huifbed en het rijden met de gehandicapte 
kinderen nam Johan steeds meer in beslag; het werd moeilijk te 
combineren met zijn melkhandel. 
Een aantal mensen was onder de indruk van zijn goede werk en om 
Johan te helpen zijn ideaal te verwezenlijken, richtten zij in 1983 de 
"Stichting Manege zonder Drempels" op. Johan kwam in loondienst van 
de Stichting en kon zich nu helemaal wijden aan het huifbedrijden. 
Het is een mooi voorbeeld van iemand die echt betrokken was met zijn 
medemens en daardoor is iets heel moois ontstaan. Vaak vinden wij het 
als mensen moeilijk om in oplossingen te denken en zeggen we al snel 
dat iets niet kan, maar wat als jij diegene bent die de oplossing bedenkt, 
dan kan je leven zomaar een hele andere wending nemen en dit 
eigenlijk alleen uit naastenliefde. Ik geloof dat wij als mensen zoveel 
talenten hebben gekregen, juist om deze voorbeelden. Hopelijk mag het 
ons allemaal inspireren.  
Wij hebben namens alle gulle gevers 1000 euro aan de Manege Zonder 
Drempels kunnen geven. Wij danken iedereen voor hun vrijgevigheid.  
Tsjikke de Jong. 
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MAART - LENTEMAAND                                         23-03-2025 
Als ik dit schrijf, tikt de regen zachtjes op het dakraam boven mijn 
bureau. Naast de computer ligt de 40dagen kalender van de stichting 
Leff en daarin staat op 21 maart een gedicht. Het refereert aan het 
kerkelijk thema van dit jaar ‘Als Nieuw’, aan Pasen en aan de 
lentemaand maart. De maand waarin het nieuwe leven de grond uit 
‘broest’. En daar zal het regenbuitje van vanavond zeker bij gaan 
helpen.                                                                                                                        
In onze gemeente bruist het ook deze maand weer van de activiteiten. 
De gebruikelijke, maar ook bijzondere, zoals de commissie die de 
Paascyclus ter afsluiting van de 40dagentijd voorbereid, met op 18 april 
de Passionkuier.     
De zondag vóór het begin van de 40dagentijd stond in het teken van de 
Zending en de eerste zondag (9 maart) in de 40dagentijd was 
Wereldgebedsdag. In die dienst werd de eerste fase van de liturgische 
bloemschikking zichtbaar. Deze bloemschikking en de symbolische 
waarde daarvan geeft extra diepte aan de zondagen in de vastentijd.                                                          
Op woensdagavond 12 maart was het Bidstond en aansluitend de 
gemeenteavond. Het was voor mij de eerste keer dat ik deze 
bijeenkomst mocht begeleiden en ik heb het als bijzonder en goed 
ervaren. De jaarcijfers van de diverse geledingen werden goed 
ontvangen en de verslagen van de voorgaande gemeenteavonden in 
2024 goedgekeurd. De kerkenraad kon op deze avond met trots melden 
dat de commissie ‘Beleidsplan’ compleet is en dat deze op donderdag 
27 maart met de besprekingen gaat beginnen.                                                   
Op 17 maart was in de Twaskar  de derde, en laatste, verdiepingsavond 
met als thema ‘Geloof en Ongeloof’. Deze 3 bijzondere avonden zijn zo 
goed bevallen, dat ze begin volgend jaar een vervolg krijgen in de 
maanden januari, februari en maart.                                                                               
Als u dit leest, zijn we over de helft van de 40dagentijd en bereiden we 
ons voor op het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar: Pasen. Voor de 
komende tijd wil ik u het volgende gebed graag meegeven:                                                                    

God, onze Schepper,                                                                                                    
uit aarde hebt Gij ons gevormd                                                                                             
tot mensen van vlees en bloed                                                                                       
om in vrede en gerechtigheid                                                                                            

uw wereld te bewonen.                                                                                                 
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Wij bidden U:                                                                                                               
open onze ogen voor Hem                                                                                                      

in wie Gij ons de goede plaats wijst,                                                                             
Jezus, onze Herder en Leidsman,                                                                                        
die ons voorgaat door de woestijn                                                                                    

naar uw land van belofte,                                                                                                    
in deze 40 dagen en heel ons leven.  Amen 

 
Heb het goed,  Marian Krol. 
 
P.S.                                                                                                             
Ons venster is nog niet geopend op de website van de classis Fryslân. 
Maar wat niet is, kan nog komen. Volgens mij heb ik me in de datum 
vergist. 
 
 
De verdiepingsavonden over geloof en ongeloof 
De afgelopen drie maanden hebben we stil gestaan bij het thema geloof 
en ongeloof. Hierbij hebben we nagedacht over wat geloven eigenlijk 
is, wat als je niet gelooft? En hoe je omgaat met naasten die niet 
geloven. Het waren stuk voor stuk mooie avonden met logischerwijs 
veel diepgang. Het is goed om met elkaar na te denken en te praten over 
deze onderwerpen, omdat wij als pastores merken dat deze thema's bij 
veel mensen naar voren komen in de pastorale gesprekken die wij 
voeren of in de wandelgangen horen. We danken iedereen die mee heeft 
gedaan voor een ieders openheid en daarbij is het mooi om zo even met 
elkaar op te lopen. Volgend jaar hopen wij weer een drietal 
verdiepingsavonden te organiseren. Mochten er thema’s zijn waarbij je 
wel eens wat langer op wil kauwen. Geef dit dan vooral aan, wij staan 
open voor alle suggesties en vinden dit alleen maar leuk!  
Jacob & Tsjikke. 
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Verslag kerkenraadsvergadering 4 december 2024 
Afwezig: 
Sytse Aartsma, Tsjike de Jong-Bloem, Jacob Nentjes, Tjerk Nagel, 
Geppy v/d Meer, Jan Schotanus, Aukje Joostema 
1. Opening 
De voorzitter Marian opent de vergadering en verwelkomt iedereen en 
leest een stukje voor: Bezielt leven en gaat voor in gebed. 
2. Beleidsplan 

De nieuwe commissie moet bestaan uit gemeente leden aangevuld 
met 2 kerkenraadsleden. 
Voorlopige namen van de commissie: Magreet Spieksma, Gerryt 
Bouma en Johannes Joostema 
Er komt nog een oproep voor leden in Tsjerkenijs en website. 
Marian zal Tineke de Kei nog vragen om offerte. 
In de volgende kerkenraadsvergadering de commissie samenstellen, 
wordt vervolgd. 

3. Diversen: 
● Wegwijzer:  

Er komen twee versies van de wegwijzer één voor de 
kerkenraadsleden met alle telefoonnummers en een 
algemene versie met alleen de telefoonnummers van de 
contactpersonen. 

● Samenwerking met omliggende gemeenten: 
Momenteel is er een samenwerking met Oud Barradeel en 
het Bildt. Samenwerking met Barradeel is momenteel 
thema’s winterwerk. Samenwerking met het Bildt zijn de 
gezamenlijke zomerdiensten. 
Dit punt komt op actielijst en we komen hier later op terug. 

● Kerstviering school op 19 december in de Kerk: 
Wat willen we de kinderen een sinaasappel + presentje. We 
vragen geen huur voor de kerk. 

● Diensten tijdens de kerstdagen: 
Kerstnachtdienst is door Wally en Gerda + Oranje. 
1e kerstdag Kinderkerk is druk bezig met een stukje + band. 
2e kerstdag is Jacob de voorganger. 
Nieuwjaarsdag wordt verzorgd door de ouderlingen. 
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● Film van de leien: 
Deze film van de restauratie laten zien tijdens het 
koffiedrinken na de dienst. 10.45 u. op 2 februari. 

● Begeleiding diensten CMV-oranje (zie bijlage verslag) 
CMV-oranje wil graag op normale zondagen de diensten 
begeleiden omdat er dan meer mensen aanwezig zijn in de 
kerk en de begeleiding van paasmaadag en 2e kerstdag 
komen dan te vervallen. 
Oranje zal 1e paasdag begeleiden en kerstnachtdienst. 
Oranje zal in overleg met de commissie van de 
zangavonden ook één keer de muzikale begeleiding 
verzorgen. 
De verdeling van de kosten van het gebruik van de kerk en 
de vergoeding Oranje wordt niet gewijzigd.  

● Fries of Nederlands bij afkondigingen/mededelingen: 
Als er bijzondere diensten zijn waarbij gasten aanwezig zijn 
dan de afkondigingen en mededingen in het Nederlands. 
Bij de gewone diensten moet iedereen zelf weten in Frysk 
of Nederlands. 

4. Ambtsdragers, commissies en werkgroepen 
a. Rondje persoonlijk: 
Kerkrentmeesters: zijn opzoek naar andere organisten. Alef gaat 
verhuizen naar Ameland. 
b. Diensten: 
Graag bij de kinderen in de kerk de microfoon gebruiken. 
De andere kaarsen aansteken met een kaarsje van de paarskaas, 
graag hierom denken. 
c. Avondmaal: 
Drinken uit avondmaalbeker of romers is een keuze van de 
diaconie met instemming van de kerkenraad. 
d. Moderamen: 
Tijdens het koffie drinken na de dienst mogen de kinderen niet 
op de kansel en op de kreke in verband met de veiligheid. De 
ouders moeten de kinderen hierop zelf aanspreken. 
e. Ondersteuning diensten in de Beukelaar: 
23 februari Sytse; 2 november Nel. 
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f. Pastores 
Diverse vergaderingen van het Moderamen en Kerkenraad 
vallen op dezelfde data van de cursusdata van de pastores. 
Ronald zal het schema hierop aanpassen. 
Thema’s van de pastores wordt door iedereen gebruikt: 
Kinderkerk, Commissie andere diensten, Tienerkerk ed.  
Dit maandelijks communiceren. Hoe of wat nog verder 
uitwerken. 
g. Ouderlingenberaad: 
Maandagavond 9 januari een evaluatie met de coördinatoren. 
h. College van kerkrentmeesters: 
Kantoortje voor de Pastores in de Twaskar is klaar.  
De inrichting en het meubilair is zeer summier naar mening van 
de Kerkenraad en had wel wat meer aandacht mogen hebben.  
Vanuit Sexbierum is er nog een vraag gekomen hoe de Pastores 
zijn aangenomen, hierop zullen de kerkrentmeester reageren. 
i. College van diakenen: 
Anna geeft een korte uitleg over het Presentatie team als 
onderdeel van het pastorale plan. 
Bij nieuwe gemeenteleden wordt eerst een welkom kaart 
gebracht, daarna een goodiebag met wat kleine dingen als 
welkom in onze gemeente en er wordt verzocht om een 
vrijwillige vaste bijdrage te geven. 
Een geboortekaart wordt bezorgd bij alle geboren kinderen in 
Minnertsga. 
Bij huwelijk van 12,5, 25 en 40 jaar wordt er een Jubilea kaart 
bezorgt. Vanaf 50 jaar huwelijks jubilea een bezoek door een 
ouderling in overleg met de coördinatoren. 

5. Ter bespreking/ vaststelling: 
5.1.1. Verslag kerkenraadsvergadering 23-10-2024 

Geen opmerkingen,, goed gekeurd. 
5.1.2. Actielijst: Goedgekeurd 
5.1.3. Protocol veilige kerk/ Gedragscode 

Bij concerten mogen niet te veel bezoekers in de kerk. 
Vluchtwegen moeten vrij toegankelijk zijn en geen 
kabels e.d. op de grond.  
Protocol zal Oege voortaan meesturen. 
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Vluchtdeur voor preekstoel moet worden nagekeken. 
5.1.4. Fries-Nederlands 

Als er bijzondere diensten zijn waarbij gasten aanwezig 
zijn dan de afkondigingen en mededelingen in het 
Nederlands. 
Bij gewone diensten Frysk of Nederlands wat eenieder 
zelf wil. 

5.1.5. Begeleiding diensten Oranje: 
Muzikale begeleiding op 1e paasdag en Kerstnachtdienst. 

5.1.6. Verslag gemeenteavond: 
Het stukje van de vrijwilligers voor de bouw van het 
kantoortje aanpassen. 
Gerrit schrijven als Gerryt. 
Klokluiden op 2e Paasdag, Hemelvaart, 2e Pinksterdag en 
Kerstdagen  e.d. 
Dit kan voor deze dagen niet worden aangepast, dit is 
technisch niet mogelijk, het blijft zoals het is. 

5.1.7. Pastorie: 
Maandagavond 2 december is de loting geweest. 
Pastorie door Thijs en Marja Rienks gekocht. 
De kerkenraad gaat hiermee akkoord en de 
kerkrentmeesters zullen dit verder afhandelen met de 
familie Rienks. 

6. Ter info: 
Ingekomen stukken:  
Brief 40-dagen kalender stichting LeFF (Wally neemt voorbeeld 
mee) Nog een stukje in Tsjerkenijs plaatsen voor bestellen 40 dagen 
kalender. 
Uitnodiging diaconie kerstviering in MFA 18 december 
Kerstviering: hier is iedereen welkom, als je blijft eten dit graag aan 
Gerda doorgeven. 

7. Rondvraag 
Orgelspelen: 
Bauke de Haas Franeker wil graag op het orgelspelen in januari. 
De kerkrentmeesters zullen contact met hem opzoeken en willen 
graag een nummer hebben. 

8. Sluiting  Sluiting door voorzitter met een gebed. 
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DIACONIE 
Collectes: 
Diaconale collectes: € 271,70 giften: € 475,- 
Avondmaalscollecte Mercy ships: € 470,40 
Werelddiaconaatcollecte Colombia: € 509,90  
Bidstondcollecte Kameroen: € 564,-  
Bloemengroet: € 175,- 
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie,  
dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en  
en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen. 
 
Een kaartje als teken van medeleven 
Voor de volgende gemeenteleden die in een verpleeghuis of andere 
woonvorm verblijven. Tevens vermelden wij de personen die in een 
verzorgingshuis wonen. Ook voor hen is het prettig om een kaart te 
ontvangen als blijk van medeleven. Hieronder vindt u de namen en 
adressen van de mensen vanuit onze Protestantse Gemeente 
Minnertsga.  
 
Save the date 
Woensdagmiddag 21 mei organiseert de diaconie voor de 67-plussers 
in Minnertsga weer een activiteit. Voorheen was dit in september, nu 
iets eerder in het jaar.Noteer deze datum alvast in u agenda! Wat we 
gaan doen is nog even een verrassing, meer informatie volgt in het 
Tsjerkenijs van mei. 
 
Uitkering Van der Schaaf Fonds 
Sinds een lange tijd beheert de Diaconie de gelden van het van der 
Schaaf fonds. 
Indertijd werd dit fonds door ds. van der Schaaf, die in Minnertsga 
predikant is geweest, in het leven geroepen.  Van 1775 tot 1787 is 
Dominicus van der Schaaf hier dominee geweest , dit jaar 250 jaar 
geleden begon hij hier in Minnertsga!  Zijn tijd in Friesland was niet 
onbesproken. Zijn huwelijk bleef kinderloos. 
Op “Minnertsga Vroeger” is meer te vinden over deze bijzondere 
dominee.  
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Toen na zijn overlijden zijn testament werd geopend bleek dat deze 
dominee welgesteld was.  
Zijn vermogen is geschonken aan de Diaconie van Minnertsga en 
Limmen (een plaatsje in Noord-Holland) en de rente van dit bedrag 
moeten de Diaconieën uitkeren aan de weduwe van een predikant, die 
in de betreffende plaats heeft gestaan. Dit omdat er voor deze vrouwen 
in het verleden geen goede voorzieningen waren.  
Mocht er geen predikants-weduwen zijn, dan zijn wij als Diaconie 
verplicht dit te verdelen onder de weduwen van Minnertsga. 
Mw. Schilt is nu de enige weduwe, volgens voorschrift, krijgt zij ieder 
jaar de rente overgemaakt, van het deel dat aan Minnertsga geschonken 
was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Diaconie. 
 
VERJAARDAGSSLINGERS 
Omdat ieder kind een verjaardagsfeest verdient… 
Het initiatief kwam van iemand uit het dorp. Ze had een hoop mooie 
stofjes over en wilde hier feestelijke slingers van maken voor kinderen 
in gezinnen, die hier simpelweg geen geld voor hebben. Een paar leden 
uit de gemeente en kerkenraad wilden dit initiatief wel aanvullen met 
dingen die een verjaardagsfeest compleet maken. Van deze spullen gaan 
ze pakketjes maken, en deze komen in de deelkast op het erf bij de 
familie Zijlstra.                                                                      
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Op deze manier zorgen we er samen voor dat ieder kind een fijne 
verjaardag kan vieren!                                  Geppy v.d. Meer-v.d. Kuur. 
 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
Eindejaar collecte 
Dit jaar heeft de Eindejaar collecte het mooie bedrag opgeleverd van 
€ 8.100,00. 
Volgens ons is dit nog nooit zo hoog geweest en we zijn er dan ook 
ongelooflijk blij mee. Dit jaar is er nog geen specifieke bestemming 
gevonden omdat het verduurzamen van de kerkelijke gebouwen een 
voortdurend proces is. Vooreerst voegen wij dit bedrag dan ook toe aan 
onze reserves, wanneer wij er een specifieke bestemming voor hebben 
gevonden zullen wij dit melden. 
Alle gevers en ophalers willen wij wel weer hartelijk danken. 
Scheve grafzerken 
In de notulen van de gemeenteavond stond per abuis dat de kosten voor 
het herstellen hiervan voor rekening van de kerk waren. Dit is niet 
correct. Wanneer een grafzerk scheef staat of stuk is zijn de kosten voor 
de familie en niet voor de kerk. Tijdens de laatstgehouden 
gemeenteavond is dit ook medegedeeld en aangepast in de notulen. 
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TIENERKERK 
Een berichtje van de Tienerkerk: 
We zijn in het najaar van 2024 begonnen met de Tienerkerk.                            
De Tienerkerk bestaat uit een groepje- de naam zegt het al- tieners 
tussen de leeftijd van 9 tot 12 jaar, samen met ons als leiding. We 
komen 1 keer in de maand samen op zondagmorgen. We starten in de 
kerk en gaan in de loop van de dienst naar de Twaskar, waar we het 
onderwerp waar het in de kerkdienst over gaat, op een speelse 
(begrijpelijker voor kinderen) manier behandelen. We beginnen met het 
aansteken van de kaars. Iedere keer mag een ander kind de kaars 
aansteken. Elk kind mag vertellen voor wie of wat hij/zij de kaars 
aansteekt. Dit varieert van voor een pake of beppe, een huisdier, tot aan 
rampen over de hele wereld. Daarna vertellen we het bijbelverhaal en 
praten er daarna met de kinderen over. We werken met de methode 
Bible Basics, speciaal voor kinderen. Na dit gedeelte gaan we een spel 
doen, of iets knutselen over het verhaal. Zo hebben we al eens 
stoelendans gedaan, het knipoogspel, een estafette met maiskorrels en 
rietjes, een dobbelsteen gemaakt en daarmee met maiskorrels het mais-
erger-je-nietspel gespeeld, droge bonen in een glazen potje geplant, in 
de hoop dat er een plantje uit groeide (helaas is dat niet bij iedereen 
gelukt). Als afsluiting mogen de kinderen vertellen voor wie of wat ze 
graag willen bidden en danken. Dit schrijven we op een briefje en dit 
wordt meegenomen in het dankgebed. Als er dan nog tijd over is, 
kunnen de kinderen nog even ping-pongen of sjoelen.                                                                                                     
We hebben een enthousiast groepje tieners, waarmee we leuke 
activiteiten kunnen bedenken en doen. Zo willen we op vrijdag 18 april 
samen met ze de Passion Kuier lopen. En als afsluiter van dit seizoen 
organiseren we in mei een film-avond met patat.                                                                                         
We starten in september weer, en dan mogen de kinderen die dan 9 zijn 
of worden, ook gezellig meedoen! 
Tsjerk Nagel en Geppy van der Meer-van der Kuur. 
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AVONDGEBED 
Een bericht van het avondgebed dat zal worden gehouden op 2 april 
2025 om 19.15 in de kerk. 
Wij beginnen met de kaars aan te steken, het licht van Christus. 
Welkom 
Orde van getijdengebed  uit het liedboek (blz 497) 
Lezing: Psalm 12 
Zingen: lied 791 alle verzen 
Danken voor: *Dat it restich bleaun is yn India. 
  *De peaske komt der oan. It feest fan de oerwinning op 
                         de dea. Der meie wy bliid mei weze en der kinne wy nei 
                         útsjen.      
  *Foar it skitterende maitiidswaer. Dat it wer maitiid is 
                         en alles wer groeien en bloeien giet.    
  *Voor alle mensen die zich inzetten voor hun medemens 
                          en daarmee Uw koningkrijk. 
                      
Bidden voor: *Voor de voorgangers en commissie van de “stille 
week” 
                         om kracht en zegen. 
 *Voor vrede en gerechtigheid. 
 *Voor alle mensen die verdriet hebben. 
 *Voor onze jongeren dat zij moed mogen houden voor 

de 
                          toekomst.              
 *Voor alle zieken in onze gemeente maar ook 

daarbuiten. 
 *Voor onze jonge kerkelijke werkers Tsjikke en Jacob. 
  
Wilt u weer met ons meebidden? God laat geen bidder/bidster staan. 
Vriendelijke groet, Wietske Spoelstra, Wietske Lautenbach, 
                               Petra Abma, Froukje Kuiken. 
 
 

Citaat van Maarten Luther uit het Friesch Dagblad: 
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“de Heer heeft de belofte van de opstanding niet 
alleen in de 
boeken geschreven, maar ….. ook in het lenteblad”. 
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EVEN VOORSTELLLEN……………. 
 
Mijn naam is Gerda van der Ploeg-Haarsma , 61 
jaar oud en hikke en tein in Minnertsga. 
Bijna 40 jaar getrouwd met Hans, ouders van 3 
dochters en in het rijke bezit van  
8 kleinkinderen. 
Drie dagen per week werk ik als medisch 
secretaresse in het Frisius MC op de poli 
cardiologie. 
In mijn vrije tijd mag ik graag wandelen, fietsen, haken, lezen en tijd 
doorbrengen met de kleinkinderen. 
Sinds september 2024 maak ik voor de 2e keer deel uit van de diaconie. 
Ik heb het penningmeesterschap overgenomen van Sjoerd Visser en 
vind dit een echte uitdaging. 
De diaconie bestaat uit een 8-tal enthousiaste mensen, waarbij ik mij 
dan ook direct welkom voelde. 
Met elkaar zetten wij ons in voor onze medemensen dichtbij maar ook 
veraf. 
Ik voel me thuis binnen onze gemeente en hoop zo mijn steentje bij te 
kunnen dragen. 
Groetnis fan Gerda. 
 
ONS AFVALPROBLEEM  

Dit kunstwerk maakte ik een aantal jaren 
geleden toen ik nog in Amsterdam werkte. 
Al die flesjes, blikjes, pakjes en zelfs een 
mondkapje lagen gewoon voor het oprapen 
langs de kant van de weg. De materialen die 
ik ervoor gebruikte vallen allemaal onder het 
woord afval. Overal is afval. Afval, 
achteloos weggegooid in de natuur. Smerig 
afval gedumpt op een stille plek in het bos. 

Ook hier rond Minnertsga, langs de kant van de weg in het gras of de 
sloot. Peuken bij de bushalte en op een parkeerplaats.  
Nu de lente aan is gebroken ben ik weer druk in de weer in de tuin. Er is 
tenslotte altijd wat te doen als je een tuin hebt. Ook in de tuin is er een 
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afvalprobleem. Het is niet meteen met het blote oog te zien. Rommel, 
misschien al tientallen jaren verstopt onder de grond, komt omhoog bij 
het graven en spitten. Een hele verzameling van plastic, oud ijzer, 
blikjes, bouwafval en zelfs een stuk oude vloerbedekking komen aan de 
oppervlakte. 
 

De vorige eigenaar van die rommel zal gedacht hebben: Wat niet weet, 
wat niet deert. Of anders gezegd: Wat het oog niet ziet, deert het harte 
niet.  
 

Ik zie een gelijkenis tussen al die troep die we verstoppen onder de 
grond of weggooien op plaatsen waar geen haan er meer naar kraait en 
de dingen die we doen die niet zo fraai zijn. Noem het zonden.  Wij 
hebben het er niet graag over en stoppen die zaken, die zonden het liefst 
diep weg waar zodat niemand er zicht op heeft of weet van heeft. Want 
wat niet weet… 
Wij mogen er dan zo overdenken, onze Vader in de Hemel ziet dat toch 
anders. Hij wil niet dat we onze rommel verbergen, verstoppen. Hij wil 
dat we schoon schip maken. In Bijbel noemt men dat je schuld belijden 
om zo vergeving van zonde te krijgen. De rommel, de puinhopen in ons 
leven staan een goede relatie met jezelf, met de mensen om je heen 
maar bovenal ook met God in de weg. Er moet niet verstopt worden 
maar gestort. Uitgestort bij God, aan het licht gebracht in plaats van 
onder de zoden gewerkt. Hij vergeeft en vergeet. Gods Zoon Jezus 
ruimde vrijwillig al ons afval op en nam al onze zonden weg. Geen 
zand erover maar echt weg als sneeuw voor de zon. Zodat je de draad 
weer kunt oppakken, Hem weer kunt liefhebben en prijzen met geheel 
je hart, je ziel en al je kracht. 
 

Mocht je nou niet van spitten houden, dan helpt de natuur je een handje 
om je toch te laten zien wat niet goed gaat. Er bestaat een 
natuurverschijnsel dat stenen, glasscherven en andere rommel vanzelf 
omhoogkomen bij vorst in de grond. Het is de Vorst, God of Gods 
Geest, die je door emoties laat zien wat niet goed gaat. Je krijgt 
gevoelens van spijt, wroeging en schaamte. Hij laat je voelen dat je iets  
moet opruimen. Hij helpt je om je denken te veranderen zodat jij ook 
wilt dat het weer in orde komt. Met God en met de mensen om je heen.  
Gods liefde voor ons is eeuwig.                                       Cas Pieksma. 
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Aankondiging 80+ feestjes  
 
Ook dit jaar gaan we weer 2 keer een 80+ 
feest vieren. 
De jarigen van 80 jaar en ouder worden 
weer uitgenodigd voor een gezamenlijk 
verjaardagsfeestje in de Twaskar. 
 
De mensen die jarig zijn in het 1e halfjaar worden uitgenodigd op  
13 mei vanaf 15.00 uur in de Twaskar.  
Het feestje voor de mensen die in het 2e halfjaar jarig zijn vieren we op 
11 november vanaf 15.00 uur ook in de Twaskar. 
Noteer de data alvast in uw agenda.  
De uitnodiging wordt t.z.t. bij de desbetreffende mensen thuisbezorgd. 
De 80+  commissie.  
 

 

 
 
 

 
Minsken fan ‘e wei (Nieuwsbrief van de classis) 
 Nieuwsbrief van de classis; Jaargang 2025; Nummer 2  
 
‘Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders en zusters bijeen te wonen!’  
(Psalm 133:1, NBV21)  
 
Alleen samen zijn we Kerk, maar hoe?  
Dit was het thema van de brede vergadering van onze classis op 
donderdag 23 januari in Joure: geloven doe je samen. Al eeuwen is de 
kerk daarom verdeeld in gemeentes waar mensen samen kunnen komen 
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en naar elkaar omzien. Doorgaans zijn die gemeentes in oppervlakte zo 
groot, dat je elkaar nog net te voet bereiken kunt. Eeuwenlang was dat 
van groot praktisch belang. Zo kent de kaart van onze classis meer dan 
200 gemeentes. Dat werkt goed, maar blijft dat ook zo in onze tijd? De 
kerk is een stuk kleiner geworden, en afstanden ook. Zouden we het 
heerlijk bijeen wonen van al die broeders en zusters niet anders kunnen 
regelen? Om dit te verkennen loop ik de verschillende vragen van deze 
avond één voor één met u langs en vertel wat de rode draad is in de 
reacties.  
Waar draait het om in uw gemeente?  
Geloof en gemeenschap: daar draait het om in de gemeente van de 
Heer. Bij deze vraag werden vooral deze twee opties aangekruist, en 
dan vaak met de opmerking erbij dat het ene niet los te zien is van het 
andere: geloven doe je samen, dat kan niet anders! Het geloof is te groot 
voor mijn koppie alleen en het wil handen en voeten krijgen in de 
omgang met elkaar. Daarom vormen we een gemeente en willen we 
elkaar niet missen!  
Hoe staat het met de bestuurskracht van uw kerkenraad?  
Deze tweede vraag bevindt zich nog steeds op geestelijk vlak. Geloven 
komt niet zomaar op uit onszelf, het vraagt om geestelijk leiderschap. 
Daar staat de kerkenraad voor. En gelukkig: de meeste gemeentes 
hebben nog een volledige of bijna volledige kerkenraad! En dat gaat 
goed! Maar: in heel veel gemeentes verwacht men dat dat niet lang 
meer duurt. Opvolgers zijn vaak niet meer te vinden. Veel kerkenraden 
zijn de afgelopen jaren al flink gekrompen, en verder krimpen gaat niet 
meer. Daar kun je somber over zijn, maar je kunt ook zeggen: meer dan 
tweehonderd zelfstandige gemeenten met elk hun eigen kerkenraad, dat 
is ook wel een beetje veel.  
Op welke punten zou u willen samenwerken met andere 
gemeentes?  
Na alle zorgen die zijn uitgesproken bij de vorige vraag, zou je 
verwachten dat er een breed gedeeld verlangen zou zijn om op 
bestuurlijk vlak met elkaar samen te werken. Als je kerkenraden 
samenvoegt, dan heb je weer ambtsdragers genoeg om leiding te geven 
aan het vieren, leren en dienen in onze gemeentes. Maar dat ligt toch 
anders. Vooral in de toelichting op de antwoorden verlangen de meesten 
naar meer projectmatige samenwerking. En dat is nog te begrijpen ook: 
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de gemeente is een gemeenschap en gemeenschappen hebben tijd nodig 
om naar elkaar toe te groeien. Je kunt in een paar maanden mooie 
afspraken maken op papier, maar het groeien van herkenning en 
vertrouwen vraagt meer tijd. ‘Als we die tijd nog hebben’, denk ik dan. 
Maar misschien ben ik te ongeduldig…  
Een gemakkelijker stap die vaak genoemd werd, was: richt een 
gezamenlijk kerkelijk bureau op. Daar kun je niet alleen de 
ledenadministratie aan toevertrouwen, maar ook bijvoorbeeld het 
beheer van de website, de boekhouding, de preekvoorzienig of het 
uitvoerend deel van het scribaat. Zo krijg je als kerkenraad de handen 
vrij voor het leiding geven zelf. En ondertussen bouw je zo een 
infrastructuur waardoor toekomstige samenwerking veel gemakkelijker 
gaat.  
Hoe ziet u de rol van gemeentes met een sterke kerkenraad?  
Hier lopen de meningen echt uiteen. De ene helft zet in op groei en 
bloei van die gemeentes zelf, de andere helft ziet ze als steun en 
toeverlaat voor kleine gemeentes. Dat kan samengaan, maar zie ik ook 
een dilemma: misschien heeft zo’n gemeente een eigen weg gevonden 
het evangelie actueel en aansprekend te verstaan. Die wil je dan ook de 
kans geven om die weg verder te verkennen. Er zou zo een palet van 
gemeentes met elk een eigen, aansprekend geluid kunnen ontstaan. 
Samenwerking kan dat eigene weer vlak maken, als je niet oppast.  
Hoe ziet u de rol van gemeentes met een kleine, kwetsbare 
kerkenraad  
Het viel me op dat de optie om op te gaan in een grotere (of meer vitale) 
buurgemeente toch een flink aantal keren werd aangekruist. Dat had ik 
niet verwacht. Maar de meesten kiezen toch voor één of andere manier 
om min of meer zelfstandig te blijven, het liefst met meerdere kleine 
gemeentes in één groot verband. Dat laatste is een interessant idee om 
verder uit te werken: hoe zou zo’n groter verband eruit kunnen zien?  
Wat verliezen we wanneer we meer gaan samenwerken?  
Zelf had ik verwacht dat de meesten het verlies vooral zouden zien in de 
mogelijkheden samen te werken met lokale partners als school, 
muziekvereniging en dorpsbelang. Maar dat blijkt heel anders te zijn: 
het zijn vooral de bekende, vertrouwde gezichten die men vreest te 
zullen gaan missen. Het is hier dus weer waar we ook mee begonnen: 
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ons geloof kan niet zonder gemeenschap en onze gemeenschap niet 
zonder geloof.  
Wat winnen we wanneer we meer gaan samenwerken?  
Hier komt de verrassing: wat we volgens een nog veel grotere 
meerderheid gaan winnen bij samenwerking is: nieuwe mensen met 
nieuwe ideeën en tradities! Dit doet vermoeden dat een 
samenwerkingsproces een lastige tussenfase kan zijn op weg naar een 
mooi nieuw begin. Het komt er dan op aan om zorgvuldig om te gaan 
met de bestaande gemeenschap, die te beschermen en intact te laten, en 
van daaruit te genieten van het nieuwe en verrassende van de 
ontmoeting met elkaar. De kerkenraden zouden daarin voor kunnen 
gaan, bijvoorbeeld door een weekend met elkaar op stap te gaan. Maar 
dat laatste komt nu pas al schrijvend bij me boven.  
Hoe ziet u bij dit alles de rol van de classis?  
Dit was een belangrijke vraag voor het Breed moderamen van de 
classis: hoe wilt u dat we als classis samenwerking stimuleren? En het 
antwoord is duidelijk: vooral door informatie te geven. Een aantal kiest 
ook voor een meer sturende rol, omdat gemeentes anders naar elkaar 
blijven kijken wie er begint. Wel stelt de meerderheid helder en klaar: 
druk en drang werkt remmend. Dat is een belangrijk signaal: de 
gemeenten zijn eerst zelf aan zet!  
Wat wilt u verder nog met ons delen?  
Tot slot werd ons als classis op het hart gedrukt om ook in groei te 
denken, elkaar te verdragen, de gemeenschap te koesteren, in 
mogelijkheden te denken en hulp te bieden en werd erop gewezen dat 
ook grote gemeentes kwetsbaar kunnen zijn en dat krimp ook kansen 
biedt. En er waren mensen zo aardig om ons te bedanken voor het 
initiatief, waarbij ik graag ieder wil bedanken die op deze avond mee 
heeft gedaan!  
Met hartelijke groet, ds. Riemer Praamsma uw classispredikant  
Zie ook de website: classisfryslan.nl 
 
 
UIT DE REGIO ……… 
 
Bezinning in de 40-dagen tijd 
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De werkgroep Ontmoeting en Inspiratie Barradeel nodigt je uit voor 
een korte, deels stilte wandeling, sobere maaltijd en liturgische viering 
op woensdag 9 april in Sexbierum. 
We willen met de buurdorpen stil staan- maar wel tijdens een 
wandeling-  en nadenken over een woord of een tekst, om naar elkaar te 
luisteren en elkaar te ontmoeten tijdens een sobere maaltijd om daarna 
samen de rust en de verdieping te zoeken in het midweekgebed. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
17-17.15 uur: inloop met koffie /thee in de Terskflier te Sexbierum                                                                      
17.15-17.30 uur: uitleg programma, route en het meegeven van een 
woord/tekst waar onderweg over nagedacht en gesproken kan worden                                                             
17.30-18.00 uur: wandeling (bij slecht weer blijven we binnen. Mensen 
die niet mee kunnen lopen kunnen achterblijven en daar met elkaar in 
gesprek gaan) 
18.00- 18.15 uur: aanvang maaltijd (er wordt voor soep en drinken 
gezorgd. Graag zelf uw eigen brood(jes) meenemen)                                                                            
18.45-18.50 uur: vertrek naar Sixtuskerk voor midweekgebed                                                                    
19.00-19.30 uur: midweekgebed met voorganger Wybo Dondorp over 
”Zalig de reinen van hart”   
Hierbij wordt iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze 
activiteit. U hoeft zich niet aan te melden.  
Voor vragen:                                                                                                                 
Aukje van der Schaaf  jvdschaaf@planet.nl  0517-591178  

 
 
2025 
 
 
 

 
Op vrijdag 9 mei a.s. gaan we weer een bazaar organiseren in 
het MFA.  
Er zijn diverse raadspellen,  draaiend rad, lotenverkoop en een 
aantal stands waar leuke spullen te koop zijn. We sluiten de 
bazaar ’s avonds af met een GROTE BINGO. U kunt alleen 
contant betalen. 
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In het vorige NUED hebben we gevraagd naar ideeën voor het 
doel van de bazaar. We doen nogmaals een oproep aan alle 
bewoners van Minnertsga ideeën aan te leveren. We zoeken een 
doel waar het hele dorp van mee kan profiteren. Heeft u een idee 
geef dit dan door aan Piet Haarsma, tel. 0518-471794. Wanneer 
geen ideeën aangeleverd worden, zal de opbrengst van de 
bazaar aan diverse goede doelen / projecten in ons dorp besteed 
worden. 
Heeft u DE-punten of spaarzegels waar we iets voor kunnen 
kopen voor de verloting of draaiend rad, dan is dit zeer welkom.  
Ook nieuwe hand-/theedoeken, toiletartikelen, serviesgoed e.d. 
kunnen we heel goed gebruiken. Heeft u spullen voor de bazaar 
dan graag een telefoontje naar Bea van Dalfsen tel. 0518-
471705 dan wordt het bij u opgehaald. Of u kunt het brengen bij 
Zwanie van der Schaaf, De Opfeart 3. 
Ook gaan we weer samenwerken met IKC De Twirre. De 
schoolkinderen verkopen hun eigen gemaakte cadeautjes in de 
tent bij het MFA. De opbrengst hiervan is voor de school. 
Namens de bazaarcommissie, 
Aukje, Piet, Foeke, Hieke, Zwanie, Tini, Klaas Evert, Wietske en 
Bea. 
 


