OVERDENKING

De Thora is het hart van de Bijbel en bestaat uit de eerste vijf boeken van de
Schrift: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Hierin zijn alle
levenslessen uit de Bijbel te vinden. Deze bestaan uit verhalen, aanwijzingen
voor een goed en gelukkig leven en gedachten over een eerlijke en rechtvaar-
dige samenleving.

DE THORA WORDT MI1J STEEDS DIERBAARDER
Hoe ouder ik word, hoe meer ik van de Bijbel ga houden. Het Boek der
Boeken blijft mij altijd weer verrassen. Dat komt onder meer door het
feit dat we met de huidige inzichten de Bijbel veel beter begrijpen. Het
is geen saai boek, maar juist spannend en altijd weer fris. Bij
oppervlakkige lezing ontgaat je de essentie totaal of kan je er zelfs
aanstoot aan nemen. Ook als je een Bijbelverhaal al meent te kennen,
blijken er altijd weer diepere lagen in te zitten, die je pas gedurende je
leven ontdekt. Zeker op die momenten waar je even rust neemt in je
bestaan. Eigenlijk proberen we dat elke zondag in de kerk, maar er zijn
ook fasen in je leven waarin je aanvoelt dat even gas terugnemen beter
voor je is. Soms kiezen mensen daar zelf voor. Op andere momenten
word je er toe gedwongen, te denken valt aan dagen van rouw.
Onlangs sprak ik een collega. Hij citeerde een zin van Loesje: ‘Het was
z6 donker dat ik overal lichtpuntjes zag.” En dat raakte mij en troostte
mij. Ik weet dat ik heel veel energie heb en altijd overal 100% voor wil
en kan gaan. En zelfs als ik het moeilijk heb, ben ik geneigd gas te
geven en er een schepje bovenop te doen. Elk lichtpuntje wordt dan een
doel om te bereiken. En toen las ik Psalm 119. Met name vers 105 ken
ik al mijn hele leven. Maar na die woorden van Bert Kramer kreeg die
zin ineens veel meer betekenis voor mij: ‘Een lamp voor mijn voeten is
je woord, een licht op mijn pad.” Dat is een andere manier van leven
dan steeds weer gas geven. Het is thuis komen bij jezelf en daarmee
thuiskomen bij G’D.
Een mens is niet wat hij of zij bereikt. De betekenis van je leven ligt in onze
verbinding met anderen. Maar om je echt te kunnen verbinden is het nodig om
verbonden te zijn met jezelf. Vers 106 van Psalm 119 geeft daar invulling aan:
de rechtvaardige leefregels van G’D naleven. Anders gezegd: eerlijk zijn,
liefdevol, niet-oordelend en oprecht. Als je je daar op richt heb je geen
lichtpuntjes nodig. Dan wordt je zelf een licht. ¢
Ds. Engele Wijnsma, Bergen.



KERKDIENSTEN IN DE MAAND MAART

Zondag 2 maart
9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Zondag 9 maart
9.30 uur

Collecten:
De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Woensdag 12 maart
19.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

Zondag 16 maart

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Zondag 23 maart

9.30 uur

Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Zendingsdienst

Dhr. H. Wiersma Sneek
Koffiedrinken na de dienst
Pastoraalwerk en Kerk
Zending voor Moldavié
Anke Schuiling

Leiding kinderkerk

Wereldgebedsdag
mevr. Tsjikke de Jong-
Bloem

Diaconie en Kerk
Hylke de Haan
Leiding kinderkerk

Bidstond

Ds. H. Strubbe, Wommels
Pastoraalwerk en Kerk
Bidstondcollecte

Tevens Tienerdienst
dhr. Jacob Nentjes
Diaconie en Kerk
Siebe Tilma
Leiding kinderkerk

dhr. T. v/d Meulen Tytsjerk
Pastoraalwerk en Kerk
Julian Stienstra

Leiding kinderkerk



Zondag 30 maart

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte:

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Zondagavond 30 maart

Themadienst

Commissie andere diensten
Diaconie en Kerk
Jeugdwerk

Jelrick Aartsma

Geen kinderkerk

Zangavond met het
Christelijk Bildts
Mannenkoor

19.30 uur o.L.v. Adriaan Westra

AGENDA

4 maart Avondgebed om 19.15 uur in de kerk

12 maart Gemeenteavond in de Twaskar na de bidstonddienst

17 maart Verdiepingsavond Geloof en Ongeloof om 19.45 uur in
de Twaskar

24 maart Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur

28 maart Kaarten maken om 14.00 uur bij T. Boomsma

18 april De Passion kuier om 19.00 uur op parkeerterrein bij de
sportvelden

VERDIEPINGSAVOND GELOOF EN ONGELOOF

Op 17 maart willen we nog een avond organiseren over geloof en
ongeloof. Deze avond willen we meer pastoraal insteken. Hoe ga je om
met naasten die niet geloven? Dat kan best wel wringen of pijn doen.
Welke vragen spelen er of welke gevoelens zijn er?

Het is goed om met elkaar hierover in gesprek te gaan om zo elkaar te

bemoedigen.

De avond begint om 19:45 uur en jullie zijn welkom in de Twaskar.

Jacob & Tsjikke.



TIENERDIENST

Op 16 februari is er weer een tienerdienst geweest. De tieners hebben
het gehad over de gelijkenis van de zaaier. Soms krijg ik de vraag wat
de tieners doen tijdens de tienerdienst. Het begint met de kaars
aansteken en een gesprekje, er is een bijbelverhaal en een gebed
daarnaast is er vaak een spel of een activiteit wat te maken heeft met het
verhaal wat centraal staat. Als afsluiter mogen de kinderen even
pingpongen op de pingpongtafel en daarna is de tijd alweer voorbij. De
volgende tienerdienst is op zondag 16 maart. De uitnodiging voor de
tieners volgt nog.

Tsjikke de Jong

Agenda vergadering

Gemeenteavond Protestantse Gemeente te Minnertsga

1.

2.

12 maart 2025 in de Twaskar

Opening

Jaarrekening 2024 Zendings- en Evangelisatiecommissie
inclusief kascontrole

Jaarrekening 2024 Diaconie inclusief kascontrole en
eventuele mededelingen Diaconie

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie jaarrekeningen
2025 Zending en Diaconie

. Jaarrekening 2024 Kerkrentmeesters inclusief

Accountantsverklaring
Eventuele mededelingen

Pauze



7. Vaststelling verslag gemeenteavond 13 maart 2024
Toelichting op Gedachtenis steen bij overlijden, wij hebben
dit in het moderamen besproken en hebben besloten om dit
niet te wijzigen.

Vaststelling verslag gemeenteavond 6 november 2024

8. Mededelingen
9. Rondvraag

10. Sluiting door gezamenlijk het bidden van het Onze Vader.

SICHTBER 17-02-2025
Ons kerkgebouw is een markant en beeldbepalend punt in het wijde
landschap om ons heen. Onze activiteiten en onze zorg voor elkaar,
zowel binnen de gemeente als in het dorp, zijn beeldbepalend voor de
Mienskip die we hier voelen. Zoals het op onze website treffend in
beeld wordt gebracht: ‘Mei elkoar sichtber foar God’.

Dat ‘sichtber’ zijn wordt volgende maand een stukje uitgebreid. De
classis Fryslan zet elke twee maanden drie gemeentes uit Fryslan in de
spotlights op haar website. Onze gemeente komt in de maanden maart
en april op die website in de spotlights te staan.

Op www.classisfryslan.nl kunt u onze bijdrage terugvinden onder het
kopje ‘venster op uw gemeente’. Van harte uitgenodigd om de website
te bezoeken. Maar de premiére is nu al in Tsjerkenijs.

Hieronder vindt u onze bijdrage.

PKN Gemeente Minnertsga

Na de koffie is er snert.........

Y Een zin bij een berichtje op onze website die
. niecuwsgierig maakt. In de geest van het thema
van de maand januari, ‘het feestmaal’, had één
"y van de gespreksgroepen een snerteterij
georganiseerd voor de koffiedrinkers van de
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Twaskar. Een feestmaal voor alle aanwezigen. De snert was heerlijk en
het gezellige geroezemoes deed de naam ‘warme huiskamer’ tot zijn
recht komen. De koffiedrinkers van de Twaskar (lokaliteit van de
gemeente Minnertsga) is een begrip in ons dorp. Elke dinsdagmorgen
staat de koffie, vaak met zelfgebakken cake, klaar voor gemiddeld zo’n
25 bezoekers. Er zijn 16 vrijwilligers die bij toerbeurt koffie schenken
en zorg dragen voor wat lekkers erbij. Tijdens het koffiedrinken wordt
er met elkaar gepraat en gaan er zelfgemaakte kaarten rond die door de
koffiedrinkers ondertekend worden en na het koffiedrinken bij
dorpsgenoten worden gebracht die een beetje extra aandacht wel
kunnen gebruiken. Deze ‘warme huiskamer’ is een dorpsbijeenkomst
op initiatief van de Diaconie en het pastoraat van de gemeente
Minnertsga.

Dagelijks Brood.........

“Geef ons heden ons dagelijks brood...” Wie herkent deze zin niet?
Iets gewoons zoals brood is in de getroffen gebieden in Oekraine geen
vanzelfsprekendheid. Bakkerijen zijn verwoest en de bakkers dienen nu
veelal in het leger of zijn vertrokken.

Onze gemeente is sterk betrokken met het
wel en wee van de inwoners van Oekraine
en is daar door betrokken geraakt bij de
‘Friese Rijders’ *). Met enige regelmaat
worden er acties op touw gezet om de nood
enigszins te helpen lenigen. Zo ook op 7
februari jl. Tijdens een actie in de buurtsuper
van ons dorp hebben we met elkaar 30
dozen met levensmiddelen kunnen vullen,
die, samen met 1 fiets en een donatie van €
170,00 naar het distributiecentrum van de
‘Friese Rijders’in Haulerwijk konden
worden gebracht.

In de dozen op de foto levensmiddelen en de middelen om brood te
kunnen bakken die naar Oekraine gaan vergezeld met de wens voor alle
mensen daar en voor ons dat er Vredige Luchten mogen zijn en Geurig
Brood.




*)Friese Rijders is samen met Willem Kaleb Fennema (Hope4Ukraine)
en Klaes Hoekstra (TheBreadhouse.org) een project gestart om
mobiele bakkerijen in te gaan richten in Oekraine. Mobiel betekent in
dit geval een bakkerij in een grote zeecontainer die speciaal hiervoor
ingericht wordt, een zgn. _baketainer_. Per dag kunnen daar 2.000
broden in gebakken worden en direct lokaal verspreid worden. Onze
partner in Oekraine zit te springen om een dergelijke oplossing.
Mensen staan klaar om getraind te worden als bakker op de eerste
aangewezen plek in de buurt van Odessa.

Kerk in de steigers........

Als bidden verbeeld zou worden in een kerk,
staat hier een gebed van eeuwen en deze kerk
staat in de steigers. Letterlijk, maar ook
figuurlijk. De eeuwenoude toren wordt weer in
zijn kracht gezet en straalt dat uit naar onze
gemeente. De leden van onze gemeente nemen
die kracht mee om verder te bouwen aan het
welzijn van gemeente en dorp. Betrokken zijn
bij elkaar en zichtbaar zijn voor elkaar is een
belangrijk thema in deze opbouw en daarin
wordt de jeugd van onze gemeente actief
betrokken. (Bijna) elke zondag is er kinderkerk
tijdens de reguliere diensten, om de maand is er
kliederkerk voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd en een ieder die daarin mee
willen draaien is van harte welkom. Eén keer in
de maand is er tienerkerk voor de oudere
kinderen. Alle drie de vieringen worden bezocht door zo’n 15 kinderen
per keer. De eerste tienerdienst van dit jaar begon op 19 januari dan ook
met een feestje. Luisteren naar het verhaal over het feestmaal en daarna
met elkaar overleggen wat belangrijk voor je is. Vanuit een kerk die
figuurlijk (eigenlijk altijd) in de steigers staat bouwen we verder naar de
toekomst.




Vanuit die gedachte bidden wij, dat wij aan hen die het nodig hebben,
mogen delen van onszelf en van u.

Zegen ons doen en laten,

dat wij voor elkaar een bron van zegen mogen zijn.

Wij bidden, ga met ons op de weg die voor ons ligt.

Wij mogen gaan in de belofte van uw naam:

‘Ik zal er zijn, Ik zal met je meegaan’.

Dat wij onze toekomst tegemoet mogen leven met U,

zoals U ons tegemoet leeft.

Dat wij in die toekomst anderen mogen laten zien en merken

dat wij met hen meeleven.

Mag de weg ons zegenen met vredige luchten en geurig brood. Amen.
Groetnis, Tini Boomsma en Marian Krol.

DIACONIE

Collectes
In het aprilnummer van Tsjerkenijs vermelden wij weer de collectes en
bijdragen die zijn binnen gekomen. Wilt u een
financiéle bijdrage geven aan de Diaconie, dat kan op
bankrekeningnr. NL93RABO 0119 3004 27.

Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en
willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Bidstondcollecte

Woensdag 12 maart is de bidstond voor gewas en arbeid. De Diaconie
heeft dan de extra collecte.

Deze keer voor “Duurzame landbouw in Noord-Kameroen”.

In Noord-Kameroen regent het drie maanden per jaar. Door het
veranderende klimaat, houtkap en slecht bodemgebruik mislukken
oogsten. De Lutherse Broederkerk traint dorpsbewoners in duurzame
landbouw, zodat ze hun gezinnen van voldoende voedsel kunnen
blijven voorzien. Mensen leren energiezuinig te koken en eigen
brandstof en mest te maken. Door landbouw te combineren met
bosbouw herstelt de uitgeputte bodem. Er worden mimosa, moringa,
neem-en sheabomen geplant en ook spaargroepen en codperaties
opgezet om de krachten te bundelen.

Meer informatie op kerkinactie.nl/kameroen
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Als u een extra bijdrage wilt geven kan dat door een bedrag over te
maken op de bankrekening van de Diaconie, rek.nr. NL93 RABO 0119
3004 27 o.v.v. Bidstond collecte.

Paasgroetenactie 2025

Zondag 2 februari hebben wij paasgroeten kaarten voor de gevangenen
uitgedeeld. Als u nog kaarten thuis hebt liggen kunt u die inleveren bij
¢én van de diakenen. Deze kaarten kunnen wij volgend jaar ook nog
versturen naar de gevangenen.

Heilig Avondmaal

Op Witte Donderdag 17 april hopen wij het Heilig Avondmaal te
vieren.

Dit vieren wij in de kring voor in de kerk met matzes en druivensap.
Kaarten/bloemengroet

Aanmelding en/of vragen?

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder
uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of
een kaart dan kan dat via de volgende manieren:
blommengroet@gmail.com

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Actie voor Oekraine
' Op vrijdag 7 februari hebben we een actiedag

| gehouden in de Buurtsuper.

De opbrengst van deze dag was, 30 volle dozen met

voedsel en 1 toegezegde fiets.

Verder is er € 170,- ingezameld om over te maken

naar de Friese Rijders.

" Er zijn veel mensen bezig geweest voor dit

resultaat.

Fijn om te ervaren dat zoveel mensen de Friese

Rijders en daardoor de Oekrainers in Oekraine

steunen. Hartelijk dank!

Kaarten maken




In maart worden er weer kaarten gemaakt
voor mensen die wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Als u mee wilt helpen
bent u van harte welkom op vrijdag 28
maart vanaf 14.00 uur bij Fam. T.
Boomsma, S. van Andlawei 21.

Materiaal is aanwezig en de koffie staat klaar!

Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie
klaar in de Twaskar (Meinardswei 6).
Even elkaar ontmoeten en bijkletsen,
Het is een fijn samenzijn.

ledereen is van harte welkom!

De Koffiezetters

De Diaconie.

KERKRENTMEESTERS

Verjaarsdagsfonds

De 2° helft van 2024 is € 1.500,00 ontvangen. De schenkers en ophalers
hartelijk dank hiervoor.

Het eerste deel van 2024 was de opbrengst voor het glas mozaiek wat
vroeger in de Rabobank te bewonderen was. Het is de bedoeling dat dit
te zien zal zijn in de toren. Voor de 2° helft van 2024 is de bestemming
de verbouwing die plaatsgevonden heeft in de Twaskar.

Eindejaar collecte
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Veel mensen hebben dit jaar gebruik gemaakt van het overmaken van
de eindejaar collecte. Onze hartelijke dank hiervoor. Deze wijze van
schenken scheelt ons veel werk en ook de kosten van het afstorten
kunnen we hierdoor besparen.

Als het goed is zijn alle enveloppen nu opgehaald door de
kerkenraadsleden, mocht u niet thuis geweest zijn dan kunt u nog steeds
u bijdrage storten op NL89 RABO 0342 6002 22 o.v.v. Eindejaar
collecte.

EVEN VOORSTELLEN ...............

Ik ben Bram Joostema.
Ik ben getrouwd met Anne-Jels en
woon met onze drie kinderen Irene,
Sietske en Johanneke in het enigste
(net verbouwde) huis op Colkesyl. We
% hebben daarnaast een hond, kippen en
. paarden. Samen met mijn vader
| Johannes en broer Bauke runnen wij
een loon- en akkerbouwbedrijf in
Minnertsga, met 2 vestigingen op
Colkesyl en Moaie Peal. Van huis uit
zijn wij groot gebracht met het geloof
en daar speelde de kerk van Minnertsga een centrale rol in. Vroeger zelf
op de SOW club gezeten en daarna meer dan 10 jaar club gegeven. Ook
ben ik al enkele jaren actief in de commissie andere diensten. Om dit
voor te bereiden heb je vaak mooie gesprekken met elkaar en kom je
vaak blij weer thuis!
Afgelopen jaar ben ik gevraagd om de kerkenraad te versterken als
kerkrentmeester. Deze functie biedt mij de mogelijkheid om mijn
ondernemende achtergrond te combineren met mijn geloof.
In de rol van kerkrentmeester ben je verantwoordelijk voor het beleid,
het beheer en de visie van de kerk. Mijn focus ligt niet alleen op het
financiéle aspect, maar ook op het versterken van de kerk als
gemeenschap en het ondersteunen van de langetermijnvisie.
Het is mijn doel om samen met de andere kerkenraadsleden me in te
zetten voor het behoud van onze kerk. En hopelijk groei en voortzetting
van de (kerkelijke) gemeente van Minnertsga.
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Samen werken aan Gods gemeente!
Oant Sjen, groetnis Bram.
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AVONDGEBED

Een bericht van het avondgebed dat zal
worden gehouden op 4 maart om 19.15 in
de kerk.

Wij beginnen met de kaars aan te steken, het
licht van Christus.

Welkom
Orde van getijdengebed uit het liedboek
(blz 497)
Lezing: Psalm 11
Zingen: lied 655:1,3 en 5

Danken voor: *Voor Gods eeuwige trouw. Dat we veilig zijn in Zijn
vaderhanden. Dat te weten geeft rust en vrede.
*Voor vrede en vrijheid.

Bidden voor: *De overleggen tussen Trump en Poetin en de algehele
top van de wereldmachten.
Dit is best wel zorgelijk als je de berichten hoort.

*Voor onze eigen regering.

*Om respect voor de medemens, dat we met elkaar

omgaan in liefde en aandacht.

*Litte wy probearje bliermoedich te wézen ondanks alle
ellinde. Litte wy tsjin de stroom yn swimme en op syk
gean nei it goede yn de minsk.

*Voor alle mensen die verdriet hebben omdat ze ouder

worden of een dierbare hebben verloren of ziek zijn.

Wilt u weer met ons meebidden? God laat geen bidder/bidster staan.

Vriendelijke groet,
Wietske Spoelstra Wietske Lautenbach

Petra Abma Froukje Kuiken
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D¢ passion kuier R
Minertsga

_ 18 april 2025

Start 19:00u
Parkeerterrein sportvelden

/

fil, -\\li7// |,

ik A\ i |

AN\
SONRWEY

15



WERELDGEBEDSDAG 2025

I MADE YOU WONDERFUL
~ Psalm 139:14

Vrijdag 7 maart 2025 gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed
opnieuw de wereld rond. Onze gemeente viert dit tijdens de
ochtenddienst op zondag 9 maart a.s.

Op de wereldconferentie van 2017 in Brazilia werd Cookeilanden
als land voor 2025 gekozen.

De viering is voorbereid door een groep vrouwen van verschillende
kerken van de Cookeilanden en hebben zich de afgelopen jaren
verdiept in het thema: "I Made You Wonderful" ('K HEB JE
PRACHTIG GEMAAKT'), gebaseerd op Psalm 139:1-18.

Het programma van 2025 nodigt ons uit in de wetenschap dat ieder
van ons met zorg en liefde door God is gemaakt. Als we deze diepe
waarheid kunnen ontvangen, verandert alles in ons leven en
beginnen we van binnenuit te stralen en te schitteren. We leren ook
hoe we elke andere persoon moeten behandelen als iemand die door
God prachtig is gemaakt.

De eredienst nodigt ons uit om aspecten van ons goddelijk
geschapen lichaam op te merken die we vaak als vanzelfsprekend
beschouwen. De schriftlezing uit Psalmen 139:1-18 is verweven
met verhalen van drie vrouwen van de Cookeilanden. We leren
begrijpen dat God ons kent, altijd bij ons is en ons uniek en
speciaal heeft gemaakt.

Voor meer info: www.wereldgebedsdag.nl
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UIT DE REGIO. ..............

“Bij jou”: aansprekende songs van Aron Veninga in Oosterbierum
Op vrijdag 28 maart a.s. staat in dorpshuis It Mienskar in
Oosterbierum een muzikale avond met zanger, song-writer Aron
Veninga en zijn band gepland. Aron Veninga, woonachtig in
Leeuwarden, schrijft en zingt liedjes die zowel poétisch als goudeerlijk
zijn. Hij zal ons met zijn band meenemen op een reis langs diverse
liedjes uit eigen werk, maar schuwt ook het werk niet van songwriters
die hem inspireren. Zijn repertoire heeft thema’s die voor een breed
publiek herkenbaar kunnen zijn. De uitdagingen, de twijfels en vragen
die de huidige tijd met zich meebrengt, maar ook het verlangen naar
rust, geloof, hoop en liefde zullen deze avond muzikaal door hem
worden ingekleurd. Het thema van zijn optreden op deze avond “Bij
jou”, is ook de titel van zijn eerste CD die eind 2023 werd uitgebracht.
Het optreden begint om 20.00 uur en de toegang is GRATIS. Zaal open:
19.30 uur. Er is een pauze en consumpties zijn in de zaal verkrijgbaar.
Voor een vrijwillige bijdrage in de kosten van de avond, staat er een
collectebus bij de uitgang.

Deze avond vol muziek wordt georganiseerd door de werkgroep
‘Ontmoeting & Inspiratie Barradeel’, uitgaande van de protestantse
gemeenten Sexbierum-Pietersbierum, Oosterbierum-Wijnaldum en
Tzummarum-Firdgum. De werkgroep heeft als doel mensen van binnen
en buiten de kerk bij elkaar te brengen met betekenisvolle activiteiten.
Kom... en laat je meevoeren op een muzikale reis door Aron en zijn
muzikanten.

ZANGMIDDAG

Beste mensen,

Er is weer een zangmiddag in de Gideonkerk in St.Annaparochie op
zondagmiddag 23 maart.

Inloop om 15.30 uur met koffie en thee en om 16.00 uur start van de
zangdienst. Het thema is: Komt nu met zang!

Iedereen is van harte uitgenodigd!!
Met vriendelijke groet, Henny Rondaan, zangcommissie.
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Kleurplaat bi) het Bijbelverhaal

De zaaier
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