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OVERDENKING – Feestmaal! 
Lucas 14: 16 t/m 24 
 
De feestdagen zijn allemaal weer achter de rug en we gaan weer de 
lange en lege maand januari in. Tenminste zo kan het voelen. Januari 
kan juist ook een fijne maand zijn, omdat er weer een nieuwe start is 
gemaakt en alle decemberchaos weer achter de rug is.  
Deze maand gaan we het hebben over de bovenstaande tekst. Het gaat 
over een groot feestmaal, mensen worden uitgenodigd, maar iedereen 
heeft het te druk om te komen. Daarna worden er zieken en kreupelen 
uitgenodigd en die komen wel.  
Deze gelijkenis verteld Jezus om te laten zien hoe het koninkrijk van 
God is.  
Veel mensen die ziek zijn of arm tellen in onze maatschappij vaak niet 
mee. Of zo af en toe, maar je wordt misschien snel vergeten.  
God is de man die het feest geeft, God nodigt iedereen uit om deel te 
nemen aan het feest van Gods Koninkrijk. Een feest van gerechtigheid, 
rust, vrede & vreugde. Een feest waarbij iedereen dezelfde waarde kent, 
waarbij niemand aan de rand blijft zitten, maar iedereen op de dansvloer 
staat te dansen. Er zijn mensen die te druk zijn om dat feest mee te 
vieren, te druk met werk, je relaties of andere bezigheden. En hoe 
pijnlijk het ook is, ik herken dit. Vaak dan zeg ik onbewust nee tegen 
God, omdat andere dingen belangrijker lijken te zijn. En je werk, 
relaties en het huishouden zijn belangrijk, maar God wil juist aan het 
begin en het einde staan van alles wat je doet, denkt en wilt. Hij wil ons 
nu al hier op aarde een glimp van het eeuwige feest geven. We mogen 
juist naar de goede dingen streven. We hebben een God waar we altijd 
naartoe mogen gaan, maar ook een God die graag naar ons toe komt. In 
alles wat we meemaken, in ons leven, nodigt Hij ons uit om deel te 
nemen aan een feest. Het feest van vrede, van genoeg, van voldoening.  
Het nieuwe jaar is begonnen. Een nieuw begin kan betekenen, dat je 
ook ruimte ervaart om deel te nemen om te veranderen om een nieuwe 
koers te varen. Het is niet te laat om je aan te sluiten bij het 
feestgedruis, voel je welkom! 
 
Tsjikke de Jong. 
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND JANUARI 
 

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag 
10.00 uur Meditatie Twaskar 
Collecten: Kerk 
 

Zondag 5 januari 
9.30 uur Dhr. P. Speelman, Folsgare 
Collecten: Pastoraal Werk en Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Hilde v/d Meer 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 

Zondag 12 januari 
9.30 uur Dhr. J. Nentjes 
Collecten: Diaconie en Kerk  
De paaskaars wordt aangestoken door Eeke Tilma 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 

Zondag 19 januari                                       tevens Tienerdienst 
9.30 uur Mw. T. de Jong-Bloem 
Collecten: Pastoraalwerk en Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Jins Joostema 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 

Zondag 26 januari Heilig Avondmaal 
9.30 uur Da. W. Keuning, Mantgum 
Collecten: Avondmaalcollecte en Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Arjen Schuiling 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
  
AGENDA 
8 januari Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
13 januari       Verdiepingsavond: Geloof & Ongeloof om 19.30 uur in  
                       de Twaskar (pag. 8) 
24 januari       Kaarten maken om 14.00 uur bij Tini Boomsma 
20 januari Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur  
22 januari        Korte liturgie week van gebed om 19.15 uur in de kerk 
24 januari        Film War Room om 19.30 uur in de Twaskar (pag. 12) 
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29 januari Moderamen om 19.30 uur in de Twaskar 
 

BELIJDENISGESPREKSGROEP 
We hebben het positieve nieuws mogen ontvangen dat 5 mensen 
meedoen met de belijdenisgespreksgroep. In januari hopen wij te starten 
met gesprekken over geloofsthema’s zodat dit een eventuele 
voorbereiding kan zijn op het doen van belijdenis. Ben je nieuwsgierig 
of heb je behoefte aan meer verdieping in je geloof? Meld je dan aan bij 
één van de pastores.  Jacob & Tsjikke. 
 
 

FANÚT ST. ANNA    -    Een les in nederigheid 
Afgelopen maand had ik de kans om samen met twee vrienden naar de 
Verenigde Staten te reizen. Het was een prachtige ervaring waarin we in 
slechts negen dagen de steden New York, Washington en Boston 
hebben bezocht. We konden alle bekende bezienswaardigheden 
bekijken en bewonderen, iets waar we enorm van hebben genoten. Toch 
was dit niet het enige indrukwekkende aspect van deze reis. Voor mij 
was deze reis ook een les in nederigheid. 
De imposante gebouwen in New York lieten me klein voelen. De 
armoede op straat deed hetzelfde. En de boodschap tijdens de 
zondagdienst in de Redeemer Church maakte me nóg kleiner. 
Bij dit laatste wil ik graag stilstaan. Op zondag bezochten we de 
Redeemer Church, een kerk die ooit werd gesticht door mijn 
theologische voorbeeld, Tim Keller. De sfeer in deze kerk is anders dan 
in de rest van de stad. Waar New York vol is van rumoer, heerst daar 
een rust. In de stad betaal je acht dollar voor een kop koffie, maar daar 
is de koffie gratis. In de stad word je klein gemaakt door de enorme 
gebouwen, maar in de Redeemer Church word je klein voor God. 
De kerk leerde mij om nederig te zijn voor God en niet slechts 
tegenover de menselijke bouwwerken om me heen. De nederigheid die 
we tonen naar elkaar zou voort moeten komen uit onze nederigheid 
tegenover God. In de woorden van Tim Keller: 
"De kern van het christelijke leven is nederigheid. Als we begrijpen dat 
we genade nodig hebben, kunnen we niet anders dan nederig zijn." (In 
alle redelijkheid) 
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We worden nederig door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij heeft ons 
verlost, naar ons omgezien toen we in de goot zaten. Hij heeft zijn hand 
naar ons uitgestoken en ons weer in een nieuw licht gezet. Dat besef 
kan ons alleen maar nederig maken. 
Donderdag vrij 
De drukte van iedere dag kan soms de overhand over ons nemen. Ik 
vind het heerlijk om druk te zijn, maar merk dat ik soms wat oplaadtijd 
mis. Vandaar dat ik besloten heb om donderdag vrij te houden, zodat ik 
andere dagen me kan inzetten voor de gemeente. Ingeval van crisis kunt 
u me natuurlijk altijd benaderen. Wel wil ik u als broeders en zusters 
verzoeken om andere vragen, mails of berichten liever op andere dagen 
naar mij toe te sturen. Alvast ontzettend bedankt.              Pr. J. Nentjes. 
VERDIEPINGSAVOND: GELOOF & ONGELOOF 
Als pastores merken we dat er vaak vragen leven omtrent geloof, maar 
juist ook over ongeloof.  Wat maakt iemand gelovig? Is geloof een gave 
of ook een verdienste? Wat gebeurt met mensen die niet geloven. We 
zijn ons ervan bewust dat dit onderwerp erg kwetsbaar kan zijn. 
Daarom denken wij dat het goed is om eens een avond bij dit 
onderwerp stil te staan. Om samen te verdiepen op dit onderwerp. 
Daarnaast kijken we wat het animo is voor deze avond en wie weet 
organiseren we nog meer avonden over dit onderwerp. Deze avond zal 
plaatsvinden op maandag 13 januari om 19:30 uur in de Twaskar.  
 
 
 
 
FANÚT de tsjerkeried                                                  20-12-2024 
Oud en (als) Nieuw.                                                                                       

Dêr jinsen yn ’t bûthús, sa donker en kâld,                                                   
kaam ienris de lytse Hear Jezus te wrald.                                                    
Dêr skynde in stjerre, sa wûnder en rea.                                                   

De lytse Hear Jezus moast sliepe yn ‘t hea. 
Stil leine de bisten en kôgen wat griens,                                                                

en lytse Hear Jezus, Hy skriemde net iens.                                                            
O leave Hear Jezus sjoch my ek ris oan,                                                            
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en bliuw my neiby oant de daagjende moarn.                                              
(melodie: geen wiegje als rustplaats) 

 
Mooier kun je het Kerstfeest, dat we op zoveel manieren samen hebben 
mogen vieren, niet samenvatten.                                                                                
Dat begon op 13 december met het kerststukjes maken door 64 
kinderen uit onze gemeente en dorp voor de senioren in dorp en 
gemeente.      
Dan was er op 18 december de Kerstviering, georganiseerd door 
diaconie en chr. plattelandsvrouwen, waar 84 mensen uit gemeente en 
dorp aanwezig waren.                                                                                     
Op donderdag 19 december gevolgd door het Kerstfeest van IKC ‘De 
Twirre’, dat gevierd werd in de Meinardskerk. Dat was bijzonder.  
Dan de dagen vlak voor Kerst, gevuld met de kerstzangdienst op 
zondag 22 december, de kerstnachtdienst en de diensten op de beide 
Kerstdagen. En dan zou je haast vergeten dat de ‘gewone’ dingen ook 
doorgang vonden in de afgelopen decembermaand. Zoals de 
kerkenraadsvergadering op de vierde en op de negende de 
evaluatiebijeenkomst over het pastoraal plan. Die avond werd als 
bijzonder en motiverend ervaren.                                                                       
De koffieochtenden werden druk bezocht en vele kaarten zijn 
geschreven. 
En dan staat de dagende morgen van het nieuwe jaar weer voor ons.                  
Een jaar waarin we voortzetten en borgen van wat we als gemeente het 
afgelopen jaar hebben opgestart.                                                                                    
Een jaar waarin een groepje jonge mensen in onze gemeente zich wil 
gaan voorbereiden op hun belijdenis.                                                                          
Een jaar waarin we samen willen gaan werken aan een nieuw 
beleidsplan. 
En dat kan niet zonder de actieve hulp van u als gemeenteleden.                    
Het beleidsplan dat we als kerkenraad voor ogen hebben, is een plan 
waarin uw visie en onze missie als gemeente een blauwdruk gaat 
vormen voor hoe we de komende jaren kerk en gemeente willen zijn. 
Een steentje bijdragen aan de gemeente maakt het kerkzijn uniek en 
sterk. Uw inbreng, hoe jong of oud u ook bent, is belangrijk om te 
komen tot een beleid dat door een ieder van de gemeente gedragen kan 
worden en een bouwsteen wordt voor de toekomst. 
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Graag zien we uw aanmelding vóór maandag 27 januari tegemoet 
bij Marian Krol (voorzitter) of bij Ronald de Vries (scriba).                                       
Graag via de mail, voorzien van naam, adres, tel.nr én leeftijd, maar een 
telefoontje mag ook. 
Stil                                                                                                             
aan het begin van                                                                                                
dit nieuwe jaar sta ik even stil.                                                                                        
Om te ontvangen.                                                                                        
Om te zijn in uw                                                                                       
nabijheid.                                                                                                    
Stilte. 
Groetnis, Marian Krol. 
 
DE VERSNIPPERAAR 
Nu is het tijd om de tuin weer winter klaar 
te maken. Zodat de tuin in het voorjaar een 
betere en nieuwe start kan maken. De 
struiken en bomen gaan dan meer bloemen, 
en vrucht dragen. 
De natuur, de vele insecten en zoogdieren 
houden een winterslaap en soms zeg ik 
tegen mij zelf kon ik dat ook maar doen, 
lekker uitgerust wakker worden als in april 
de dagen dan weer langer en warmer zijn. 
Nee, wie gaat er dan snoeien, bladeren 
vegen en hakselen? De kabouters doen het 
immers niet. 
Wij boffen maar dat er nog mooie dagen zijn, de temperatuur is zacht 
en het is redelijk droog.  
Wat moet je met al die takken die gesnoeid en afgezaagd zijn? Want 
voor je het weet is het een hele berg en je groene container is al snel te 
klein. 
Eigenlijk wil ik het niet afvoeren of wegbrengen, nee ik wil dat het 
weer vruchtbare grond wordt zodat het weer terug kan naar de tuin als 
voeding, compost als een soort van humus. 
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Ik ben al een paar weken de natuur een handje aan het helpen door alles 
te verbrokkelen in de takken versnipperaar die al het hele jaar staat te 
wachten op zijn taak.  
 
Is dat niet hetzelfde wat God met ons doet, Hij is net als een tuinman? 
Hij zet ons stil, snoeit daar waar nodig is. Verder haalt Hij al het 
onkruid weg wat ons overwoekerd heeft wat ons als het ware verstikt. 
Hij geeft ons weer voeding en laat ons weer bloeien en vrucht dragen 
als wij dicht bij Hem blijven. 
Ons leven was verbrokkeld maar is weer heel gemaakt. 
Een nieuw begin, laat het voorjaar maar komen. 
Cas Pieksma.  
 
 
 
TIENERDIENST 
Op 19 januari is er weer een tienerdienst. Alle 9+’ers zijn weer van 
harte uitgenodigd!  
We beginnen weer in de kerk en tijdens de dienst gaan we naar de 
Twaskar. Mocht je nog vriendjes of vriendinnetjes hebben die ook 
nieuwsgierig zijn geworden. Ze zijn van harte welkom!! 
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AVONDGEBED 
Allereerst wil ik u vanaf deze plaats u allemaal 
een gezegend nieuwjaar toewensen. 
Ik wens U een jaar                                            
Als een alfabet 
Met de letters van A tot Z 
Van arbeid, blijheid en creativiteit.  
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Tot zegen, zon en zaligheid. (Guido Gezelle) 
 

Het avondgebed zal worden gehouden op 8 januari 2025 om 19.30 in 
de kerk. Lezing: Psalm 9:14-31; Zingen: 538: 1 en 4. 
Wij willen danken voor: 
· Foar de leafde fan God dy ’t wy eltse dei krije. 
· Voor het kerstverhaal met zoveel kinderen en mensen gevierd. 
· Dat het licht en de liefde mag blijven ook in het nieuwe jaar. 
· Voor Gods grote zorg voor alle mensen 
Wij willen bidden voor: 
· Geloof en vertrouwen in Gods leiding (als de toekomst onzeker is). 
· Voor alle zieken en ouderen in onze gemeente maar ook daarbuiten. 
· Voor mensen en kinderen in oorlogsgebieden. 
· Voor alle mensen die niemand hebben. 
 

Wij hopen dat u thuis ook weer met ons mee wilt bidden, want gebed is 
erg krachtig. God wil ons gebed zo graag horen. 
 

Week van gebed: thema: Ja ik Geloof. 
Nu nog even terugkomend op de week van het gebed waarover we in 
het novembernummer al berichtte. 
Op woensdag 22 januari om 19:15 uur willen we in de kerk met een 
korte liturgie meebidden met de week van het gebed. 
Daarnaast willen we op vrijdag 24 januari om19:30 uur in de 
Twaskar een film over gebed laten zien. Namelijk: de film War Room.  
Aan de buitenkant leven Tony en Elizabeth Jordan het perfecte leven, 
met hun mooie dochter in een prachtig huis. Maar in werkelijkheid lijkt 
hun huwelijk meer op een strijdtoneel waar hun dochter de dupe van is. 
Met de hulp van de inspirerende Miss Clara, een oude en wijze vrouw, 
ontdekt Elizabeth hoe ze niet tegen maar voor haar gezin kan vechten. 
De kracht van het gebed en een hernieuwde... 
Verslag kerkenraadsvergadering 23 oktober 2024 
Afwezig: 
Ritske en Aafke Wiersma, Afke Joostema, Elisabeth Dijkstra, Jelte 
Posthumus, Aukje Joostema, Jacob Nentjes, Tjerk Nagel. 
1. Opening 
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De nieuwe voorzitter Marjan opent haar eerste vergadering en 
verwelkomt iedereen en leest een gedicht: ‘Voor de Ziel’ en gaat voor 
in gebed. 
2. Beleidsplan 
Tineke Klei is aanwezig en geeft uitleg hoe een beleidsplan moet 
worden gemaakt en geeft ook advies/uitleg hoe we een beleidsplan 
moeten en kunnen gebruiken. 
Er wordt afgesproken dat er een commissie van gemeenteleden komt 
die het beleidsplan gaan maken in overleg met Tineke Klei. Deze 
commissie wordt aangevuld met 1 of 2 kerkenraadsleden. 
Het is de bedoeling om in januari te starten met het nieuwe beleidsplan, 
het maken van een beleidsplan duurt ongeveer een jaar. 
3. Begroting Diaconie en Kerkrentmeesters 2025 
Kerkrentmeesters: 
Anno geeft een korte toelichting over de begroting. 
De begroting heeft een negatief saldo, vermoedelijk zal zich dit in de 
toekomst voortzetten. 
Hoe zit het met de begroting die de ouderlingen hebben gemaakt, komt 
dit overeen met de gemaakte kosten? Anno geeft aan dat dit moeilijk is 
te beoordelen omdat de winkel geen specificaties bij de facturen doet, 
zodoende is dit niet te achterhalen. 
De kosten van Kliederkerk roepen nog enkele vragen op of de kosten 
wel worden gedekt in de post jeugdwerk. Anno geeft aan dat er 
jeugdcollectes zijn en de oudijzerbak en een eventueel tekort wordt 
aangevuld uit de algemene middelen. 
Quotum: 
Het quotum dat we moeten afdragen aan de landelijke kerk wordt nu 
anders berekend. 
Voorheen gebeurde dit op basis van het aantal leden. In de nieuwe 
situatie is het uitgangspunt de eigendommen van de kerk, voor 
Minnertsga blijft het bedrag nagenoeg gelijk. 
Begroting diaconie: 
Gerda geeft een korte toelichting op de Fondsen van Diaconie. 
Gerda geeft verder een kleine toelichting op de begroting. 
Huur landerijen wordt verhoogd met 21%. 
Verder zijn er geen vragen en opmerkingen op de begrotingen en wordt 
vastgesteld. 
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4. Ambtsdragers, commissies en werkgroepen 
a. Mededelingen uit moderamen: 
Invulling gemeenteavond, wie is voorzitter: Andries is voorzitter. 
De agenda gemeenteavond wordt vastgesteld. 
Oege zal een kleine toelichting geven op het nieuw te maken 
beleidsplan. 
b. Zomerdiensten op Het Bildt: De extra dienst op 3 augustus in 
Minnertsga vervalt, Marjan zal dit doorgeven. 
c. Samenwerking omliggende gemeenten: 
Op de volgende kerkenraadsvergadering bespreken welke kant we op 
willen. Agendapunt voor volgende vergadering. 
d. Logo kerk: Ronald zal iedereen het logo en briefpapier sturen. 
Graag dit logo en briefpapier in de toekomst gebruiken. 
e. Diensten: Jubileum concert van Dirk Norbruis op 13 oktober was een 
groot succes met een volle kerk. 
Bevestiging 20 oktober met Wally was een bijzonder moment zoals da. 
Keuning dit deed. 
Op zondag 1 december is er HA met ds. Post-Knol, na de dienst wel 
koffiedrinken. 
f. College van kerkrentmeesters: 
Ter kennisgeving de notulen en er zijn geen vragen en opmerkingen. 
Riolering: Verstopping van de riolering in het gemeente riool (niet het 
deel van de kerk). 
In de toekomst graag zulke punten doorgeven aan Ronald en die kan dit 
aan de kerkenraad doorgeven. 
Verkoop van de pastorie: 
Misschien door middel van een loting er is 1 koper en er is nog één die 
eerst een bezichtiging wil en dan besluit al of niet. 
Kantoortje Twaskar: 
Er is door vrijwilligers een nieuw kantoortje in de Twaskar gemaakt 
voor de Pastores. 
Collecterooster:Dit moet nog worden aangepast er moeten nog 
themadiensten in. 
g. College van diakenen: 
Ter kennisgeving de notulen en er zijn geen vragen en opmerkingen. 
Er is een bijeenkomst geweest met ZWO, Jannie Boonstra was niet 
aanwezig. 
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Jannie Boonstra komt bij volgende zendingsdienst in maart een 
presentatie geven. 
Het ouderenreisje van 25 september naar Sneek was een succes. 
h. Ouderlingenberaad: Ter kennisgeving de notulen en er zijn geen 
vragen en opmerkingen. 
Wegwijzer: Kloppen de gegevens nog? Volgende vergadering dit verder 
bespreken. 
 Advent krant: Wordt momenteel gemaakt en gedrukt. 
Evaluatie pastoraat: Op 9 december is er een avond voor vrijwilligers 
van pastoraat en evaluatie. 
i. Jeugdwerk:  
Ter kennisgeving de notulen en er zijn geen vragen en opmerkingen. 
Kliederkerk: Gemiddeld wordt dit door 30 kinderen bezocht. 
Het wordt meer een dorpskerk en het begint te “leven”. 
Tienerkerk: 
Is goed bezocht de eerste keer en er komen nog steeds meer kinderen bij 
Tjerk en Geppy hebben dit georganiseerd. 
Moet er bij een tienerdienst ook een kaarsje of bijbel mee of iets 
creatiefs? 
Passion wordt weer georganiseerd in 2025 en is in voorbereiding 
Marian en Wally. 
En er worden nog Kerststukjes gemaakt met de tienerkerk en 
kliederkerk. 
Tijdens de avond voor het maken van de kerststukjes ook een film of 
een challenge organiseren. 
j. Website: 
Website is online gezet en de oude vervalt op 1 feb. 2025. 
Tijdens de gemeenteavond zullen Gerrit en Tini een presentatie geven 
van de nieuwe website. 
5. Sluiting  

Sluiting door de voorzitter met een gebed. 
Verslag gemeenteavond woensdag 6 november 2024 
Ca. 37 personen aanwezig. 
Opening: 
Andries Vrieswijk is deze avond voorzitter en opent de gemeenteavond 
en heet iedereen welkom. Als opening leest hij een stukje voor uit de 
scheurkalender en gaat voor in gebed. 
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Presentatie nieuwe website: 
Gerrit en Tini hebben een nieuwe website gemaakt voor de kerk en 
geven een korte presentatie van de website. De website is voor de 
komende tijd weer up to date. De oude website vervalt per 1 februari 
2025 en wordt ook niet meer geüpdatet.  
Evaluatie zomerdiensten op Het Bildt: 
Iedereen is hierover positief en wil hiermee wel doorgaan. 
Met de gezamenlijke diensten kun je ook eens bij je buurgemeenten 
kijken hoe de diensten daar worden gevierd. 
De extra dienst in Minnertsga tijdens de zomerperiode komt te 
vervallen. 
Begroting diaconie 2025: 
Gerda geeft een korte toelichting op de jaarcijfers. 
Er zijn meer inkomsten door qr-code en extra huur van de landerijen. 
Dit omdat de huur van de landerijen is verhoogd. 
Verder geen vragen en Gerda wordt bedankt. 
Begroting kerkrentmeesters 2025: 
De dankstond collecte heeft deze avond € 785,00 opgebracht. 
Anno geeft een korte toelichting op de jaarcijfers. 
Alle bedragen worden niet voorgelezen. 
Er zijn nog enkele vragen over de kosten van het jeugdwerk of dit ook 
moet worden verhoogd op begroting, 
Anno zegt dat dit de gemiddelde kosten zijn voor het jeugdwerk en 
daarom wort het niet aangepast. 
We hebben dit jaar een tekort op de begroting. Dit komt deels door 
extra kosten voor het nieuw te maken beleidsplan. Verder is alles 
akkoord en er zijn geen vragen meer. 
Nieuwe beleidsplan: 
Oege geeft een korte toelichting  waarom er een beleidsplan moet zijn. 
Een beleidsplan is noodzakelijk voor:  
AMBI-gegevens. 
Voor de ca. 110 vrijwilligers bij onze kerk. 
Nieuwe vergaderstructuur voor de kerenraad e.d. 
Missie visie: Missie waar staan we als gemeente voor. De kerk is geloof 
hoop en liefde. We geloven met elkaar. 
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Visie: Wat voor kerk willen we zijn. We moeten een stip op de horizon 
zetten. Daaruit kunnen we een werkplan maken en uit dit plan kunnen 
we dan vooruit werken. 
Er moet een commissie komen die het beleidsplan gaat maken. 
Tineke de Kleij gaat deze commissie ondersteunen. 
Oege doet een oproep als er ook vrijwilligers zijn die in de commissie 
willen plaatsnemen. De commissie moet bestaan uit gemeenteleden 
aangevuld met één of twee kerkenraadsleden. 
We zullen de gemeente op de hoogte houden via Tsjerkenijs en website. 
Rondvraag: 
Verkoop pastorie: Er zijn twee belangstellenden uit de gemeente. 
Flikkering van livestream van de kerkdiensten: 
Oege en Cor zijn hiermee bezig om dit op te lossen. 
Nieuwe kantoor in Twaskar: Er is een nieuw kantoor gemaakt voor 
Tsjikke en Jacob in de Twaskar. 
Klokluiden: 
Het klokluiden op Paasmaandag, Hemelvaart, 2e Pinksterdag en 
Kerstdagen dan hoort de klok niet te luiden. Cor zal informeren of dit 
ook anders kan. 
Verslagen en agenda: 
Het verslag van de vorige gemeenteavond ontbrak op deze vergadering. 
De volgende gemeenteavond in maart komt het vorige verslag erbij en 
er zijn dan twee verslagen. 
Verslag en agenda komen voortaan in Tsjerkenijs. 
Gemeente avond: 
Er komt een vraag of we ook op een andere avond gemeenteavond 
kunnen houden en niet na de dienst op bid- of dankdag. 
Er wordt een korte stemronde gehouden en de meerderheid wil dit niet.  
Beplanting bij de Twaskar: 
Kunnen er ook wat nieuwe struiken e.d. geplant worden bij de Twaskar. 
Dit is akkoord. 
Sluiting: We sluiten de vergadering door het gezamenlijk bidden van 
het Onze Vader. 
DIACONIE 
Collectes oktober, november, december 
Diaconale collectes:  € 789,70; Diaconale giften: € 1463,00; 
Israëlzondag: € 198,37; Werelddiaconaatcollecte: € 932,47 inclusief 
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deeldoosjes en giften. Giften minima Het Bildt: € 215,00; 
Bloemengroet: € 78,55. 
Landelijke deur aan deur collecte voor de kinderen in Oekraïne: 
 € 1124,98 (inclusief collecte van zondag 24 november 2024). 
COLLECTANTEN, HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE 
MEDEWERKING! 
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, 
dat kan op  
bankrek.nr. NL93RABO 0119 3004 27 
Wij zijn als diaconie heel erg blij met deze opbrengsten 
en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage. 
Bloemengroet-kaartengroet 
Aanmelding en/of vragen? 
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder 
uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of 
een kaart, dan kan dat via de volgende manieren: 
Anna Tilma 
Trienke de Groot blommengroet@gmail.com 
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet: 
Bankrek. Nr. NL93RABO 0119300427  o.v.v. bloemengroet. 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
Wilt U ook eens een bloemetje weggeven? Meld je aan bij Anna Tilma. 
Kaarten maken 
Ook in januari worden er weer kaarten gemaakt 
voor mensen die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Als u mee wilt helpen bent u 
welkom op vrijdag 24 januari vanaf 14.00 uur 
bij fam. Boomsma, S. v. Andlawei 21. 
Materiaal is aanwezig en de koffie/thee staat klaar.  
Heilig Avondmaal 
Op zondag 26 januari hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren, deze 
keer weer aan tafel.  
De extra collecte is dan bestemd voor Mercy Ships. 
“Medische zorg voor ieder mens” 
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met 
vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische 
zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de 
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allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een 
handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in 
ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en 
ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, 
brengen we die droom in vervulling.  
Tijdens de themadienst van zondag 8 december 2024 heeft ons 
gemeentelid Aafke Wiersma-Lautenbach een mooie presentatie 
gehouden over Mercy Ships, Al vele jaren doet zij vrijwilligerswerk 
voor dit goede doel, ze geeft medische hulp en zet zich in voor de 
allerarmsten. We hebben veel waardering voor het werk dat zij doet! 
Deze collecte wordt na de viering gehouden.   
U kan ook een bedrag overmaken op de bankrekening van de diaconie.  
Rek nr. NL93RABO0119300427 o.v.v. Mercy Ships 
Voedselactie dag                          
In Oekraïne zijn de omstandigheden zwaar en hulp is harder nodig dan  
ooit. In samenwerking met de Buurtsuper organiseert de Diaconie op  
vrijdag 7 februari 2025 dan ook weer een voedselactie dag. De    
producten worden door de ‘Friese Rijders’ naar  Oekraïne gebracht.                                                                                              
  

OAN ELTSENIEN, FOLLE LOK & GODS SEINE TAWINSKE 
DE DIACONIE. 
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KERKRENTMEESTERS 
Pastorie 
Er hadden zich twee kandidaten aangemeld voor de pastorie. Op 3 
december moest er een keuze gemaakt worden tussen deze twee. Thijs 
en Marjan Rienks waren de gelukkigen en zijn de toekomstige 
bewoners van de ‘oude’ pastorie. 
Kandelaren 
Voor de feestdagen was er weer de jaarlijkse schoonmaak en poetsbeurt 
van de kandelaren. Een groep vrijwilligers heeft er weer voor gezorgd 
dat ze weer glimmen als nieuw. Onze hartelijke dank voor deze 
werkzaamheden.  
Niet alleen deze werkzaamheden zijn een terugkerend iets maar denk 
ook eens aan de schoonmaak van de kerk. Een vaste groep mensen 
zorgt hier om de twee weken weer voor. Ook naar deze mensen gaat 
onze hartelijke dank uit. 
Website 
De nieuwe website www.kerkminnertsga.nl is al enige tijd online.  
De oude site komt per 1 februari a.s. te vervallen en is dan niet meer 



19 
 

bereikbaar. Inhoud van de oude site die bewaart moet blijven wordt 
overgezet naar de nieuwe.  
Onder het menu-item: “nieuws”  worden actuele berichten geplaatst. Zo 
delen we met foto’s en korte berichten de vele activiteiten van de meer 
dan 100 vrijwilligers en gemeenteleden van ons kerk-zijn. Hierbij doen 
we dan ook een oproep om foto’s, liefst met een korte tekst aan te 
leveren van ogenschijnlijk gewone taken of gebeurtenissen maar die zo 
belangrijk zijn voor ons samen zijn binnen de kerk en daar buiten. E-
mail: www.webmasterpknminnertsga 
Gerryt en Tini. 
Oudejaarscollecte 
Op het moment van schrijven zijn we druk bezig om alle brieven bij de 
deur langs te brengen en het ligt in de planning om de enveloppen 
medio januari weer op te halen. 
De oudejaarscollecte is een van de collecten waarmee de jaarlijkse 
kosten betreffende onze gemeente betaald worden, denk hierbij aan  de 
energielasten, loonkosten pastores en kosten voor het wijkwerk. 
 

Geef aan de oudejaarscollecte door gebruik te maken van 
bankrekeningnummer NL89RABO 0342 6002 22 o.v.v. 
Oudejaarscollecte. Dit heeft onze voorkeur. 

 
 
 
KERSTVIERING 
Op 18 december jl. was het weer zover. 
De inmiddels traditionele kerstviering voor ouderen en alleenstaanden. 
Vanaf ca.16.00 uur waren we welkom in het MFA waar we na 
binnenkomst een bakje koffie of thee kregen. 
Bote Sijtsma en Jacob  Kingma lieten alvast enkele liedjes horen onder 
muzikale begeleiding van Tineke Laverman. 
Rond half vijf was het Cas Pieksma die ons welkom heette. 
Aukje Joostema las hierna een gedicht voor over Advent. 
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Ook stak zij de Adventkaarsen aan terwijl Hammie Zuidema over het 
licht vertelde.  Bij het zingen van de liederen werden we zoals we 
gewend zijn muzikaal begeleid door Wally Hoekstra. 
Cas ging voor in gebed en daarop volgend waren het Bote en Jacob die 
ons weer internationaal lieten genieten van kerstliederen.  
De lezing uit Mattheus 1 werd gedaan door Hammie. 
Tijdens de pauze kregen we nogmaals koffie/thee met een kerstkoek. 
Na de pauze was het Gerda van der Ploeg die ons een spiegel voor 
hield.  
Niet letterlijk natuurlijk maar door haar verhaal over het geven en het 
ontvangen.  
Voor wat je geeft geeft krijg je ook altijd iets terug. 
Wat kost het om iets te geven? 
Van een klein beetje moeite tot zoveel je maar wilt, zowel persoonlijk 
als financieel. Het hoeft geen geld te kosten.   
Denk hierbij b.v. aan een bezoekje aan een zieke of alleenstaande. 
De dankbaarheid is meestal groter dan de moeite die het kost. 
Ook kunnen we denken aan 
b.v. het deelstation waar we 
diverse producten kunnen 
doneren. 
Denk hierbij ook aan 
actieproducten die we zelf 
niet gebruiken zoals die 
1+1 of 2+1 gratis die we 
toch niet allemaal 
gebruiken. 
Dat extra product is daar 
ook erg welkom evenals de 
verspil mij niet producten. 
Aan het einde van de dienst werd het dankgebed uitgesproken door 
Sytze Aartsma. 
Cas  ging aansluitend op het slotlied voor in gebed, waarna we konden 
genieten van een lekkere broodmaaltijd.  
Ook deze keer is de diaconie in samenwerking met de christelijke 
plattelandsvrouwen er weer in geslaagd deze middag tot een zeer 
geslaagde kerst te maken. 
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Mvrgr., Nanne de Haan. 
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Jierdei feestje fan de 80+ ers it twadde healjier 2024 
Mei de ynfiering fan it pastoraalplan ha we mei elkoar ôfpraat dat we 
twa kear per jier in feessie fiere omdat de âlderen ûnder ús 80 jier of 
âlder wurden binne. 
No dat ha wy dit twadde healjier wer fiert op 12 novimber yn de 
Twaskar. 
De flagge hong wer út bij de Twaskar, sa koe eltsenien sjen dat d’r wat 
te fieren wie. 
De 80+ ers kaemen hast allegearre op de útnoeging ôf. En dat fyne wy 
fansels hiel mooi. 
Ek de omtinkers fan dizze minsken wiene safolle mogelyk oanwêzich. 
Al mei al wie d’r in groep fan sa’n 35 minsken yn de Twaskar. 
Wy begongen de middei mei it sjongen fan it alom bekinde en fleurige 
liet “lang zal ze leven”. 
D’r wie in frou oanwêzich dy’t dyselde dei 80 jier waerd. Hoe bysûnder 
is dat… 
Dernei kaam d’r kofje mei hearlik gebak. (dat heart derby fansels.) 
Tsjikke Bloem iepene it feest mei in gebed weryn foaral tankberheid nei 
foaren kaam. 
En fansels wie der ek dizze kear wer in Pubquiz makke troch Klaasje en 
Jan Zijlstra. Yn groepkes koene de antwurden joen wurde. De minsken 
oan’e tafel mei de measte goeie antwurden krigen in lyts priiske mei nei 
hûs. En dat is altiid leuk no… 
Doe wie it pauze en krige elts lekker drinken en waarden d’r hearlike 
hapkes op de tafels set. 
Nei de pauze liet Gerrit Bouma wer fan alles sjen oer froeger en oer âld 
Minnertsgea. Foar de oanwêzigen wiene it faaks bekinde bielden en de 
“Oh jaa’s” en de “ja dat wit ik ek nog wol”, fleagen  troch de loft. Alle 
oanwêzigen ha der fan genoaten. Gerrit Bouma ek fanôf dit plak nog 
tige tank! 
Oan de ein fan de middei waard d’r ôslúten mei it foarlêzen fan in mooi 
gedicht.  
Wy hoopje alle minsken oar jier wer te moetsjen op dizze 80+ feessies. 
Oant sjen! 
 
De Kommisjeleden: Wietske Spoelstra, Betty Groeneveld, Piety 
Aartsma, Klaaske Zijlstra en Nel Haarsma-Vrieswijk. 
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‘JEUGDW
ERK 
MINNERT
SGA IN 
ACTIE’ 
Op 13 
december was 
het zover, 
kerststukjes 
maken voor de 
‘gemeente’. 
Voor de oudere 
mensen uit ons 
dorp, voor de 
mensen aan 
wie we extra 
denken, omdat 
ze het moeilijk 
hebben of 
hebben gehad 
het laatste jaar. 
Het gaat hier 
om mensen die 
‘ziek’ zijn, 
naasten hebben 
verloren, het mentaal zwaar hebben en een schouderklopje nodig zijn. 
Met veel liefde en saamhorigheid wordt dit elk jaar georganiseerd in 
Minnertsga vanuit het Christelijke jeugdwerk.  Dit jaar deden we het 
iets anders.  
De Tienerkerk en de Kliederkerk (de onderbouw basisschool) werden 
allen uitgenodigd door de organisatie.  
Samen ons inzetten  met een goed doel. Warmte, liefde en aandacht 
voor degenen die het extra nodig hebben verbind elkaar en dat was 
zichtbaar!  



25 
 

Maar liefst 75 jongeren en kinderen kwamen op de uitnodiging af en 
daarbij kwamen nog vele ouders 
helpen. De ‘Twaskar’ was vol! 
Het was ‘chaos’, maar mooie chaos!  
Het doel ‘verbinden’,  met elkaar iets 
doen werd bereikt! En dat is goud 
waard! 

Na een klein 
uurtje waren er 
65 kerststukjes 
gereed en konden 
deze bezorgd 
worden.  Met een lichtje en een kaartje brachten 
de jongeren deze langs met een begeleider. De 
ene groep te voet en de andere groep in de auto.  
De grote jeugd nam de jongere jeugd mee, 
dorpsgenoten hi elpen mee en mensen werden blij 
verrast.  
Als afsluiting gingen we nog met elkaar patat eten 

en werd de boel weer netjes opgeruimd en schoon achter gelaten. 
Een geslaagd en enorm succesvol initiatief vanuit de kliederkerk en 
tienerkerk wat we zeker volgend jaar weer gaan herhalen! 
Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet.                                      Trienke. 
DANKBETUIGING 
 
Bêste minsken, 
 
Op 13 oktober ha wy in skitterende middei hân. Ut namme fan Dirk wol 
ik graach eltsenien tige tankje foar jimme komst. It hat him o sa rekke 
dat sa’n protte minsken nei syn jubileumkonsert kaam binne. 
Nochris tige tank. Op nei it folgjend jubileum! 
 
Hertlike groetnis, 
Dirk Norbruis. 
 
‘LAAI’ - foar de MEINARDSTSJERKE- 
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30 minuten, Fries gesproken, Nederlands ondertiteld 
 
Beste Dorpsgenoten ! 
Begin augustus 2022 fietste ik ons dorp in. 
Er stonden steigers bij onze monumentale kerk en een grote ijzeren bak 
op de stoep, met daarin oude en gebroken leisteen. 
Op de hoogte van de dakgoot en zelfs veel hoger, bij de dakkapel, 
waren mensen aan het werk. 
Leidekkers die op grote hoogte tikten met hun hamers, de ritmische 
geluiden die ze maakten, en zo het dak van de kerk een nieuwe huid 
gaven. Alsof ze niets anders gewend waren.  
Ik voelde vrijwel direct mijn knieën slap worden.  
Hoogtevrees! 
Onmiddellijk besloot ik mijn filmcamera en statief te halen, en zo heb 
ik het hele verloop van het leidekken vanaf de grond gevolgd.  
Ook zijn er mensen uit ons dorp gefilmd, oud en jong, die de oude 
leisteen uit de bak een nieuwe bestemming geven. 
 
Noorderlicht Film.  
Henk Penninga, camera en montage 
Wieke Mollema, productie en stem  
Vince Walsarie - grading en mixage 
Arnold Nouta - tweede camera 
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Door de Stichting LeFF wordt dit jaar ook weer een 40-dagen kalender 
gemaakt. 
De opbrengst is voor het werk van Eman en Hillie (afkomstig uit 
Franeker) op Java, Indonesië.  Zij werken sinds 2007 voor de stichting 
LeFF. Als onderwijsdeskundige wil Hillie bijdragen aan het verbeteren 
van het onderwijs aldaar om zo de jongere generatie een beter  
toekomstperspectief te bieden.  
Eman richt zich op de ontwikkeling in de landbouw.  
Zie ook www.stichtingleff.blogspot.com 
 
Elizabeth Schaaf-Westra uit Bitgummole is de secretaresse van deze 
stichting en, samen met Jeanet Veenstra uit Franeker, de initiatiefnemer 
van deze actie.   
Matty Weijer en Simona Joostema ondersteunen Elizabeth sinds 2024 
bij het samenstellen van de kalender.  
 
De kalender 2025 draagt de titel: “Als nieuw”, het thema dat vastgesteld 
is door Kerk in Actie en zal rond de 7 euro gaan kosten.  
De kalender kan via de mail of telefonisch worden besteld bij: 
via mail sanjay.elizabeth@kpnplanet.nl 
telefonisch: Elizabeth Schaaf-Westra 058-253 15 52 / 06-30 94 13 78 of  
Simona Joostema 06 48 79 11 21 
De kalender kan worden besteld t/m 9 februari 2025. 
Bezorgen van de kalenders 17 februari t/m 1 maart. 
 
 

 
Samen Kerk in Barradeel 
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In deze rubriek houden we u op de hoogte van het samen optrekken als 
Protestantse gemeenten van Minnertsga, Tzummarum-Firdgum, 
Oosterbierum-Wijnaldum en Sexbierum-Pietersbierum.  
 
Pastoraatsgroep: gezamenlijke uitwerking Jaarthema 
De pastoraatsgroep (ouderlingen en pastores uit de verschillende 
gemeenten) was bijeen op 8 oktober jl. in Tzummarum. Afgesproken is 
om in de komende maanden opnieuw aan de slag gaan met het 
jaarthema van de PKN. Dat luidt dit jaar: ‘Als 
Nieuw! Leven in het Licht van Gods Koninkrijk’.  
 
Waar denken we aan bij Gods Koninkrijk? 
Als je de bijbel leest is wel duidelijk dat Gods 
Koninkrijk haaks staat op hoe het meestal toegaat 
in onze wereld. Het Koninkrijk is de omgekeerde wereld van Gods 
liefde waarin de laatsten de eersten zijn, de omgekeerde wereld van 
vrede en recht, van de heelheid van de schepping, van de 
gelijkwaardigheid van alle mensen als kinderen van de ene God. Dat is 
de ene kant: het grote contrast met onze werkelijkheid en onze manier 
van samenleven. Jezus zegt tegen Pilatus: Mijn koninkrijk is niet van 
deze wereld (Johannes 19: 36). Dat is de ene kant. Maar er wordt in de 
bijbel over Gods Koninkrijk ook op een andere manier gesproken. Voor 
wie het wil zien is dat Koninkrijk ook al begonnen. Voor wie er uit wil 
leven, is het nu al werkelijkheid. Het is, zoals Jezus zegt tegen zijn 
leerlingen: ‘binnen jullie bereik’ (Lucas 17: 21). Twee kanten dus, met 



30 
 

een behoorlijke spanning daar tussen. Niet van deze wereld en tóch 
voor het grijpen. Niet alleen kritiek, maar óók mogelijkheid. Niet alleen 
belofte en toekomstmuziek, maar óók tastbare werkelijkheid. Niet 
alleen iets totaal nieuws, maar óók vernieuwing van het oude, 
vernieuwing van onszelf. Wij die worden geroepen om ‘als nieuw’ te 
leven in het licht van het koninkrijk.  
Wat gaan we doen? 
Elke gemeente kiest als inzet een bepaald venster op die dubbele 
boodschap van Gods Koninkrijk. Minnertsga was al bezig met de 
gelijkenissen. Op voorstel van ds. van Olffen kiezen de andere 
gemeenten vergelijkbare vensters met steeds iets andere accenten. In 
Oosterbierum worden dat de wonderverhalen, in Sexbierum verhalen 
over omkering, in Tzummarum die over navolging. Het idee is dat elke 
gemeente rondom dat eigen subthema aan de slag gaat, door het 
bijvoorbeeld aan de orde te stellen in een gespreksgroep of op een 
gemeenteavond. Net als vorig jaar willen we de ‘oogst’ daarvan dan 
weer samen brengen in een gezamenlijke creatieve themadienst. De 
themadienst van afgelopen voorjaar (14 april) over ‘geloof, hoop, liefde 
en wijsheid’ vond iedereen een groot succes. 
De pastoraatsgroep komt weer bijeen op 4 februari 2025 in it Mienskar, 
Oosterbierum. 
 
Leesgroepje Chaja Polak Tzummarum 
Deze winter willen we met een groepje het veelgeprezen boekje (essay) 
van Chaja Polak lezen, dat ze schreef, als Joodse vrouw, over 
antisemitisme en de oorlog in Gaza. Het heet Brief in de nacht. 
Gedachten over Israël en Gaza. Het is niet dik (90 bladzijden, maar rijk 
aan inhoud. We lezen het in twee bijeenkomsten en iedereen is welkom, 
ook uit onze buurgemeenten.  
Het is een spannend onderwerp, niet alleen vanwege de actualiteit, maar 
ook omdat we volgens de kerkorde van de PKN ‘onopgeefbaar 
verbonden zijn met het volk Israël’. De vraag rijst wat daar precies mee 
bedoeld kan zijn. 
U kunt zich nog steeds opgeven: wybodondorp@gmail.com , dan kijken 
we samen wat geschikte data en tijden zijn. Plaats: ontmoetingsruimte 
Martinustsjerke Tzummarum. Wie mee wil doen, kan het boekje vast 
aanschaffen. 14,99 in de boekwinkel.  
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In een interview in Trouw afgelopen najaar, reflecteert de schrijfster op 
de enorme weerklank die haar boekje gekregen heeft. Ze zegt: “Daar 
ben ik zelf een beetje verbouwereerd over. Misschien komt het doordat 
ik het geschreven heb vanuit een diep begrip voor zowel de Joodse 
bevolking van Israël als de Palestijnen.” 
 
Wybo Dondorp,Tzummarum. 
 
 

 

 
 
In de voorkerk liggen exemplaren van de nieuwsbrief van de 
classis Fryslân “Minsken fan’e wei”. Wie belangstelling heeft 
kan een nieuwsbrief meenemen. Ook is de nieuwsbrief te 
vinden op de website. 
 
 

De redactie van Tsjerkenijs 
wenst iedereen veel geluk, liefde 

en gezondheid in het  
nieuwe jaar! 


