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GEDICHT VOOR WIE MOE IS 
 

Moe ben ik, 
als leef ik achter zware gordijnen, 

dicht. 
Sleep me voort, tors elke 
vezel van mijn lichaam, 

ieder zuchtje van mijn ziel 
valt zwaar. 

 
‘s Avonds laat ik mij vallen in een slaap, 

die geen rust geeft. 
Ik tuimel in dromen rond, 

die me opjagen en verwarren. 
Afgemat begin ik aan de dag, 

waarvan ochtendlicht en 
buitengeuren me niet bereiken. 

 
Misschien als Jij de gordijnen 

voor mij open schuift, 
en dat Je dan, heel even maar, 

wat adem blaast, zo teder, 
als op de eerste dag? 

 
Dan zal ik, 

met alles wat verlangen kan 
mijn ziel, mijn hart, mijn lijf, 

opstaan en wat lichter leven gaan. 
 
Dit is een gedicht van Janneke Nijboer uit haar nieuwste uitgave 
'Op vleugels van verwondering', uitgegeven door Kok 
Boekencentrum. 
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND MEI 
 
Zondag 5 mei Slotzondag 
9.30 uur Mevr. T. Bloem 
Koffiedrinken voor de dienst  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Sietske Joostema 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 
Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag 
9.30 uur Dhr. J. Eijkelenboom, Urk 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
 
Zondag 12 mei  
9.30 uur Ds. de Boer, Leeuwarden 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Femke Aartsma 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 
Zondag 19 mei Pinksteren 
9.30 uur Dhr. J. Eijkelenboom, Urk 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Diaconie 
De paaskaars wordt aangestoken door: Hylke de Haan 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 
Zondag 26 mei 4 Dorpendienst 
10.30 uur                                                      in de Sint Martinuskerk, 
Koffiedrinken voor de dienst                        Tzummarum-Firdgum 
                                                                       (zie pag. 19) 
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AGENDA 
1 mei Avondgebed om 19.15 uur in de kerk (pag. 20) 
21 mei Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur  
26 mei Zangdienst om 19.30 uur in de Meinardskerk m.m.v.  
  Sneeker Mannenkoor Edoza en huisorganist Durk  
                        Norbruis (pag. 21) 
 
 
SLOTZONDAG KERKDIENST 5 MEI 
De slotzondag begint om 9 uur met een bakje koffie en thee en iets 
lekkers. Vanuit ontmoeting en samenzijn beginnen we daarna om half 
10 met de dienst. Jullie zijn allen van harte welkom om de dienst mee te 
beleven. Het thema van deze dienst zal zijn: Ga mee met Jakob. We 
gaan kijken wat we van het leven van Jakob kunnen leren en wat zijn 
leven met God voor ons kan betekenen. Na de dienst kunnen we met 
elkaar fietsen, langs de landerijen van de kerk. Vergeet je niet op te 
geven!  
Tsjikke Bloem. 
  
FANÚT FRJENTSJER   
De blaadjes aan de bomen worden steeds groener en we zien de zon zo 
af en toe. Het is fijn om te zien dat de natuur altijd doorgaat. Dat God 
als schepper ons de natuur heeft gegeven als voorbeeld. God is een 
betrokken God en laat niet los, de blaadjes komen ieder jaar weer en zo 
mag Hij in ons leven ook zichtbaar worden als een betrokken God.  
Het is het einde van het kerkelijke seizoen. We mogen even uitrusten en 
juist genieten van de natuur en tot bezinning komen. Ook al gaat Gods 
werk altijd door, gelukkig maar!  
Ik kijk terug op een goed seizoen met mooie ontmoetingen en diensten. 
We zijn gestart met het pastorale plan! Het telefoonnummer van de 
coördinatoren wordt zo af en toe gebeld. En we mogen juist elkaar daar 
in dienen met onze talenten en gaven.  
Ik persoonlijk zie er erg naar uit om vanaf deze maand met mijn nieuwe 
collega, Jacob Nentjes te werken. We hebben elkaar nu een aantal keer 
ontmoet en we zetten onze schouders eronder en gaan ervoor! Dat geeft 
mij ook weer nieuwe energie.  
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Want ik kan niet ontkennen dat het afgelopen seizoen soms ook zwaar 
was om alleen te werken. Ik wil zo graag dat de gemeente weer 
opgebouwd wordt en alleen kom je daar niet aan toe. Op deze manier 
hoop ik zelf ook weer opgebouwd te worden in mijn werk. Zo ben ik 
heel erg dankbaar dat God niet loslaat en dat Hij 
Jacob heeft geroepen om onze gemeente in 
Minnertsga te dienen!  
Tsjikke Bloem. 
 
 
 
UIT DE KERKENRAAD 
Beste mensen, 
Het moment van schrijven is maandag 22 april en daarmee zijn we dus 
al half april. 
We zijn bezig met het organiseren van de slot zondag en dat beloofd 
een speciale zondag te worden. U bent van harte uitgenodigd om voor 
de dienst samen koffie te drinken waarna we de viering willen 
oppakken en na de dienst is er de mogelijkheid om samen een tocht te 
maken op de fiets of met het treintje dat speciaal rijdt voor mensen die 
graag ook mee willen. De rit gaat langs de landerijen die in eigendom 
zijn van de kerkgemeente en die verpacht worden aan agrariers die hun 
producten hierop verbouwen. Een andere aanpak dus als u zich 
inmiddels heeft opgegeven wordt er op u gerekend. 
Wat is er verder bijzonder aan de slotzondag.                                                                                
De slotzondag is tevens een nieuw begin want op deze zondag kunt u 
kennis maken met onze nieuwe kerkelijk werker Jacob Nentjes.                                                                 
Jacob is inmiddels voorgesteld aan de kerkenraad en zondag 5 mei zal 
onze kerkelijk werker Tsjikke Bloem haar nieuwe collega aan u 
voorstellen. 
We zijn blij dat de zoektocht naar pastorale ondersteuning tot een einde 
is gekomen en we heten Jacob dan ook van harte welkom in onze 
gemeente en wensen hem en zijn collega Tsjikke dan ook Gods zegen 
bij hun werk in onze gemeente en we hopen dat u als gemeenteleden 
Jacob in uw midden wilt ontvangen als onze nieuwe pastorale werker. 
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Straks als  de taakverdeling tussen de pastores geregeld is zullen we u 
op de hoogte brengen over het hoe en wat zodat het voor een ieder 
duidelijk is hoe we het gaan aanpakken. 
We zijn inmiddels op zoek naar nieuwe ambtsdragers en hopen dat we 
mensen mogen ontmoeten die deze taak op zich willen nemen dus als u 
gevraagd word zeg niet nee maar doe mee aan een stukje werk voor de 
kerk, we hebben u nodig. 
Zo gaan we op naar het pinksterfeest en we hopen dat Gods Geest mag 
waaien in onze harten en dat we elkaar mogen aansteken met het vuur 
van de Heilige Geest om zo aangeraakt te worden voor het werk van de 
Heer. 
Zo wens ik u namens de kerkenraad alle goeds voor de komende tijd. 
Vriendelijke groet, Jitse. 
ZES ZOMERDIENSTEN 2024 
 
In het najaar van 2022 hebben zes 
kerkelijke gemeenten besloten om in de 
zomervakantie van 2024 zes gezamenlijke 
kerkdiensten te houden. Het gaat hierbij om 
de protestantse gemeentes van 
Vrouwenparochie, Nij Altoenae, 
Minnertsga, St.-Jacobiparochie, St.-
Annaparochie en de Vrije Evangelische 
gemeente van Oudebildtzijl. 
 

Er zijn voor dit besluit een aantal redenen:  
 Het geeft lucht aan 

preekvoorzieners, organisten en 
kosters. Het wordt steeds lastiger 
voorgangers te vinden en helemaal 
voor de zomerperiode; organisten 
hebben op deze wijze ook eens een 
aantal keren vrij en ook voor de 
(vrijwillige) kosters levert het een 
adempauze op. 

 Het is goed om bij elkaar “te 
buurten” en te leren kennen. Het 
aantal kerkelijk betrokkenen daalt 
en we zullen in de toekomst meer 
met elkaar te maken krijgen als 
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kerken. En meer naar elkaar groeien is nodig om elkaar in de 
toekomst te vinden. Natuurlijk: eigen kerk in eigen dorp staat 
voorop, maar je hoeft geen waarzegger te zijn om te weten dat er 
meer samen-werking (en wellicht méér) nodig zal zijn, juist 
vóór die toekomst. 

 In 2022 zijn naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne een 
twaalftal gezamenlijke gebedsdiensten georganiseerd. We 
hebben toen mogen ervaren hoe goed het is  
om elkaar als kerken te ontmoeten, 
samen te werken en “bij elkaar in de 
eigen kerk op bezoek te gaan”. 

 

Het houden van deze gezamenlijke 
zomerdiensten is – nadrukkelijk – een pilot, 
een proef. Na de zomer zal elke kerk de 
mening van de gemeenteleden peilen. 
Daarna kunnen we bekijken hoe verder. 
Wel is besloten om voor 2025 alvast te 
besluiten om ook dán deze zomerdiensten te 
organiseren: de preekvoorzieners zijn 
immers al lang voor dat jaar aan het werk!  
 

Het houden van gezamenlijke diensten 
vraagt een aantal besluiten om een en ander 
goed te laten verlopen. Hier volgen de 
belangrijkste: 

 Elke dienst begint om 10.00 uur. 
Maar vanaf 9.30 staat de koffie klaar en is er alle gelegenheid tot 
kennismaking en een praatje.  

 De kerk waar de dienst wordt gehouden levert voorganger, 
organist, kerkenraad, enz. en bepaalt het doel van de collecte (er 
is er steeds maar één) van die zondag. 

 Afkondigingen worden waar mogelijk beperkt, om een lang 
verhaal te voorkomen. 

 Is er sprake van een overlijden dan wordt de mededeling 
daarvan natuurlijk in de dienst “meegenomen”. Bij één 
overlijden wordt het lied gezongen dat de familie opgeeft; bij 
meerdere overlijdens wordt gekozen voor “Een land van louter 
licht”. 
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Namens de kerkenraden van protestantse gemeentes van 
Vrouwenparochie, Nij Altoenae, Minnertsga, St.-Jacobiparochie, St.-
Annaparochie en de Vrije Evangelische gemeente van Oudebildtzijl. 
 
 
 
 
 

 
EVEN VOORSTELLEN……….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mijn naam is Jacob Nentjes en ben geboren en getogen op Urk. Ik ben 
25 jaar jong. Ik kom uit een gezin met drie kinderen, waarvan ikzelf de 
middelste ben. Ondertussen heb ik al 8 jaar een relatie met Gretha en 
sinds februari mag ik haar mijn vrouw noemen. Mijn hobby’s zijn heel 
divers. Ik ben een echte lezer en houd ervan om mij helemaal onder te 
dompelen in een goed boek. Aan de andere kant ben ik ook gek op 
sporten. Voetbal en crossfit zijn twee sporten die ik vaak en actief 
uitvoer.  
 
Dit ben ik een beetje in een notendop, maar nu blijft de vraag wel staan 
hoe ik uiteindelijk hier gekomen ben. Dan moeten we terug naar mijn 
kindertijd. Als kind ging ik altijd aan de hand van mijn ouders naar de 
Bethelkerk op Urk, toen ik eenmaal de puberale leeftijd aanbrak 
kwamen mijn vragen bij het geloof. Ik heb zelfs een aantal keren op het 
punt gestaan om het geloof volledig vaarwel te zeggen. De plannen van 
God gingen heel anders. Op 18 jarige leeftijd liet God bepaalde 
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gebeurtenissen in mijn leven gebeuren, waardoor ik niet anders kon dan 
me neer te knielen voor zijn troon. Uiteindelijk heeft God me tot in 
zoverre geraakt dat ik besloot om theologie te gaan te studeren. Sinds 
twee jaar geleden mag ik mezelf officieel docent godsdienst noemen en 
dit heb ik 6 jaar met plezier mogen doen. 
Toch was het docentschap niet mijn enige roeping. Ik merkte dat er een 
grotere taak voor mijn lag en ben in 2022 Hbo- theologie gaan studeren. 
Dit heb ik afgelopen januari met succes mogen afronden. 
Mijn ervaring bevindt zich vooral in de jongeren. Ik ben 6 jaar 
werkzaam geweest als docent en daarnaast ben ik 2 jaar werkzaam als 
jeugdwerker in de Hervormde Gemeente Wezep. Ondertussen ben ik 7 
maanden werkzaam in de Protestantse Gemeente Sint Annaparochie. 
Mijn taken in de Protestantse Gemeente Minnertsga zullen heel divers 
zijn. Mijn doel zal blijven om te bouwen aan Gods Koninkrijk. Samen 
met Tsjikke gaan we dit zo goed mogelijk vorm geven. 
Ik hoop jullie op korte termijn te ontmoeten. Als je eerder contact wilt 
kunt u mij bellen, appen of mailen: jacobnentjes@hotmail.nl of 
0611978520. 
Vriendelijke groet, 
Jacob Nentjes.  
 
DIACONIE 
 
Collectes 
Bij de diaconie zijn de afgelopen tijd de volgende collectes binnen gekomen: 
gewone collectes €  350,00; giften  € 415,00. Bidstond collecte voor boeren in 
Oeganda € 466,00; Avondmaalcollecte voor Open doors, vervolgde 
christenen  € 288,00; Slachtoffers in Oekraïne € 100,00; Bloemengroet  
€ 50,00. 
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de 
diaconie, dat kan op bankrek.nr. 
NL93RABO 0119300427 of via de QR code 
van de Diaconie. 
. 
De Diaconie is erg blij met deze opbrengsten en 
wil u hartelijk bedanken voor uw bijdragen. 
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Reisje van de Diaconie 
Dit jaar hopen we weer een reisje te organiseren. En wel op woensdag 
11 september a.s. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk, maar zet 
de datum vast in uw agenda.  
Heeft u nog suggesties waar we met z’n allen naar toe kunnen? Geef het 
dan door aan een van de leden van de diaconie. Wij willen graag weten 
waar uw voorkeur naar uit gaat. 
  
Deelstation Minnertsga 
Sinds 1 februari zijn we los en staat de deelkast 
op de Hermanawei 46, bij Jan en Klaaske 
Zijlstra. 
Het is natuurlijk even afwachten hoe het gaat. 
Zijn er mensen die er gebruik van gaan maken, 
en zo ja, waar is behoefte aan. 
Er  weten nu meer mensen het pad te vinden en 
zien wij dat de kast er niet voor niets staat. 

Heel blij zijn wij dan ook met de diverse 
binnengebrachte artikelen,  want dat is echt nodig, 
waarvoor hartelijk dank! 
Ook komen wij er zo langzamerhand achter  waar de 
meeste behoefte (op dit moment) aan is. 
Wij krijgen vaak de vraag wat voor artikelen er nodig 
zijn. 
 
 
 

 
 
Het zijn vooral de blik (of pot) groentes, pasta’s, afbakbroodjes, koffie, 
fruit, koekjes. Maar bv. ook schoonmaakartikelen, toiletpapier, 
douchemiddelen. Maar alle alledaagse benodigdheden zijn van harte 
welkom! Mocht u iets willen brengen, bij de kast staat een bak waar dit 
in kan. 
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Alvast hartelijk bedankt! 
 

 

EEN WARME HUISKAMER’ 
 

   Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie  
   klaar in de Twaskar (Meinardswei 6). 
   Even elkaar ontmoeten en bijkletsen.  
   Het is altijd  weer gezellig. 
   Iedereen is welkom! 
 

   De koffiezetters. 
 

De meeste winteractiviteiten, zoals de gespreksgroepen, swo middagen, 
kaarten maken of handwerken,  zijn gestopt. Maar de koffieochtenden 
willen we graag door laten gaan in de zomer. 
Speciaal in de zomermaanden is het belangrijk 
elkaar te ontmoeten. 
Kom er gezellig bij en laat je verrassen.                                                                    
 
Samenwerken oud Barradeel dorpen 
Omdat we meer willen samenwerken met de 
oud Barradeel dorpen hebben wij een 
ontmoetingsavond gehad met de diakenen van 
deze dorpen. 
Kort verslag hiervan: .  
  
Aafke heet iedereen hartelijk welkom en opent de vergadering met het 
aansteken van een kaars, het lezen van een gedicht en een gebed.  
Na een voorstelronde krijgen we in groepjes van vier, o.a. de volgende 
Kletspot vragen:  
- Wat vind je het leukste om te doen als diaken?  
- Waarom ben je diaken geworden?  
- Wanneer heb je voor het laatst iemand geholpen?  
- Diaconie, waar denk je dan aan?  
- Hoe zie jij het kerkzijn over 10 jaar?  
Er volgen mooie gesprekken. Zulke avonden zijn waardevol.  
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De volgende vergadering zal worden gehouden (maart 2025?) in 
Oosterbierum. Daarna volgens rooster in Sexbierum en Tzummarum.  
Anna sluit de vergadering met het lezen van een gedicht: Heer open 
onze ogen, oren en hart.  
De Diaconie. 

 
TERUGBLIK THEMA-AVONDEN GELOOFS- 
OPVOEDING 
 
We hebben 4 avonden gepraat over geloofsopvoeding. De laatste avond 
hebben we afgesloten met 5 mensen die aan het opvoeden zijn en 5 
mensen die het opvoeden al achter de rug hebben. Mooi om zo met 
elkaar van gedachten te wisselen. We zijn tot de conclusie gekomen, dat 
het soms gewoon moeilijk is! Het is moeilijk om tijd en ruimte te 
vinden om het met de kinderen over geloof te hebben. Toch, hebben we 
ervaren dat kinderen zelf al kleine theologen zijn. Ze komen zelf met 
(moeilijke) vragen over God, geloven en de wereld. Als ouders mag je 
naast dat je tijd neemt om met de kinderen hier over te praten, juist ook 
een voorbeeld zijn in het dagelijks leven. Je leeft de normen en waarden 
uit, die je aan je kinderen mee wil geven. En we zijn er des te meer 
achter gekomen, dat je eigen geloofsopvoeding toch echt mee doet in je 
eigen opvoeding. Niet dat je hetzelfde doet, maar je eigen achtergrond 
neem je toch vaak mee.  
Gelukkig mogen we weten dat God altijd meegaat en niet loslaat. Hij 
gaat met de ouders, maar ook met de kinderen mee! We gaan kijken, 
hoe we een vervolg gaan geven aan deze avonden. Het is belangrijk om 
aandacht te houden voor geloofsopvoeding. 
Tsjikke Bloem. 
 

Uitnodiging 4 dorpendienst 
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26 mei 2024 in Sint Martinuskerk 

Tzummarum-Firdgum 

Met medewerking van Gospelkoor Bliid Boadskip 

Sjongers uit Berltsum o.l.v. Piet Marinus   

Thema is: Verbinding / Ferbining 

 

 

 

 

 

Iedereen is van harte welkom! 

Vanaf 10:00 uur staat de koffie/thee/ranja klaar met 

wat lekkers 

De dienst start om 10:30 uur 

Na de dienst is er soep en broodjes voor iedereen 

AVONDGEBED 

Het avondgebed zal gehouden worden op 1 mei 
2024 om 19.15 in de kerk. 
 
Wij willen danken voor: 
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# Voor de vespers in de stille week en de  
             paasdiensten                                                                                   
# Voor de Blijde Boodschap in de Bijbel. 
# Voor vrede en vrijheid. 
# Voor Jacob Nentjes onze nieuwe kerkelijk werker 
 
Wij willen bidden voor: 
# Voor alle zieken, thuis en in het ziekenhuis en zorginstellingen. 
# Voor de nood in de wereld. 
# Voor mensen die zich geroepen voelen om de nieuwe vacatures 
            in de kerkenraad. 
# Voor de vervolgde christenen in  China en Zuid Korea en Azie. 
# Voor Jacob Nentjes dat hij zich hier gauw thuis mag voelen in 
            onze gemeente. 
# Voor alle ouderen in onze gemeente. 
 

Nog even over het bakje met de uil voor de gebedspunten. Dank u wel 
dat u meedenkt en briefjes inlevert om voor of om te bidden.                                                                 
Fijn dat we zo ook met elkaar gemeente kunnen en mogen zijn met de 
hulp van onze Heer. 

Een warme groet, 
Wietske Lautenbach   Wietske Spoelstra 
Petra Abma                                         Froukje Kuiken 
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Hallo allemaal,  
 
Op de filmavond van vrijdag 12 april, mochten 
we tot onze vreugde, ondanks afzeggingen 
vanwege ziekte en het feit dat er elders 
vergaderingen werden gehouden, toch nog een 
krappe 40 personen ontvangen. 
En aan de reacties te horen werd het een mooie 
en waardevolle avond gevonden en zeker voor 
herhaling vatbaar. 
Daar willen wij “Hem” en u hartelijk voor 
bedanken. 
Omdat de film eigenlijk wel voor zichzelf sprak 
wilden wij daar later op de avond bewust niet 
meer op ingaan en het de tijd geven om alles even te laten bezinken 
omdat het best wel heftig was wat er allemaal gebeurde. 
Wel ligt er een plan om in de toekomt een avond over dit onderwerp te 
organiseren, mocht daar belangstelling voor zijn. 
De reden hiervan is dat deze waargebeurde ervaringen van “gewone” 
mensen zoveel steun en vertrouwen kunnen geven en de angst voor het 
“hiernamaals” deels weg kunnen nemen. 
Laat het ons weten, mocht hier belangstelling voor zijn, of trek ons aan 
de mouw. 
Bellen kan ook, onze nummers zijn: 0654976885 en 0518 471863. 
 
Nogmaals bedankt en wellicht tot ziens! 
Tjerk Nagel en Hannie de Haan. 
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VAN DE REDACTIE ……… 
 
Innen abonnementsgeld Tsjerkenijs 2024 
Van degenen die een machtiging hebben afgegeven zal het 
abonnementsgeld voor Tsjerkenijs eind mei worden afgeschreven. 
De abonnees die zelf de overschrijving verzorgen kunnen dit blijven 
doen zoals ze gewend zijn. 
Degenen die per kwitantie betalen zullen in mei/juni worden bezocht.            

 

Wijzigingen 
Zijn er wijzigingen in uw adres of bankrekeningnummer mail dan naar 
p_haarsma@kpnmail.nl of neem contact op met dhr. T. Lolkema, tel. 
0518-471427.  
 
UIT DE REGIO  

 
Het Bijbels Museum heeft sinds 2020 geen eigen museum-pand meer, 
maar organiseert nu reizende tentoonstellingen. Zo is van 22 juni t/m 22 
september is in de Groate Kerk te St. Jacobiparochie de tentoonstelling 
Zie mij. De Bijbel in foto’s te zien.  
In deze tentoonstelling staan foto’s van Caroline Waltman centraal die 
gemaakt zijn bij verschillende bijbelteksten. Zo geeft ze een eigentijdse 
blik op eeuwenoude verhalen. 
De tentoonstelling is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 
uur tot 17.00 uur en is gratis te bezoeken. 
 
Vrijwilligers gevraagd 
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Om de tentoonstelling te kunnen realiseren is het bestuur van De Groate 
Kerk op zoek naar vrijwilligers die een of enkele keren tijdens de 
openingstijden willen helpen als suppoost, gastheer of gastvrouw. Lijkt 
het jou leuk om hieraan mee te werken of wil je meer informatie, neem 
dan contact op met een van onderstaande bestuursleden: 
 
Klaas Braaksma    Atje Koopmans 
0518-491882                0518- 491637 
klaasbraaksma@groatekerk.nl  wimenatje@hotmail.nl 
Meer informatie is te vinden op www.groatekerk.nl 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Minsken fan ‘e wei  
(Nijsbrief fan ‘e classis) 
 
 

‘Doe’t Er de grutte mannichte seach, hied Er tige mei harren te dwaan.  
Se wienen wurch en ferslein, as skiep sûnder hoeder.’ 
(Mattéus 9:36, NFO) 
 
Skiep sûnder hoeder 
Sjochst it plaatsje samar foar dy: de skiep dy't oer de heide doarmje, 
wylst der yn 'e fierste fierte gjin hoeder of skepershûn te bekennen is. 
Yn dizze tiid is dat net mear ferantwurde: de wolf is langer gjin frjemd 
yn ús lân. En wa sil him fuortjeie as der gjin hoeder is? 



19 
 

Dy byldspraak docht it noch altyd goed, om de ferhâlding tusken de 
gemeente en har foargonger te beskriuwen. En no't der in brekme oan 
foargongers is, is it ek net mear as logysk dat de fjirde snein fan Peaske 
(dit jier op 21 april) útkeazen is as 'roppingssnein'. 
Op dy snein wurdt tradisjoneel yn in protte tsjerken fan de Goede 
Hoeder út Johannes 10 lêzen. En wat pastor soe him/har no net graach 
oan dy Hoeder spegelje wolle? 
 
Hoeder bist net samar 
Sels fyn ik dat byld fan de Goede Hoeder frijwat heech grypt. Dêrom 
hie ik leaver de earste snein fan 'e Fjirtich Dagen keazen. Op dy snein 
stiet de ûnderfining yn 'e woestyn sintraal. As Jezus fjirtich dagen en 
fjirtich nachten yn 'e wyldernis trochbrocht hat, komt de fersiker by 
Him del. En Johannes de Doper giet ek earst de wyldernis yn, foardat er 
yn it iepenbier fan him hearre lit. Sa stiet de woestyn foar de learskoalle 
dêr't in hoeder earst trochhinne moat ear't er de keppel liede kin. Gâns 
foargongers fan no hawwe har stúdzje fan destiids ek sa ûnderfûn. Se 
wurde oan harsels oerlitten mei in steapel boeken om har leauwe te 
hifkjen. Neat mei noch fanselssprekkend wêze. Elke fraach wurdt mei 
in tsjinfraach beantwurde en elke stelling ropt in like krêftich wjerwurd 
op. Is dan neat mear wier? De woestyn leart jin yndied om te 
relativearjen. Mar dy leart jin ek wêr't it ravyn is en wêr't men 
weibliuwe moat en wêr't men de oases fynt om op krêften te kommen. 
Freegje jim predikant mar ris wat syn/har stúdzje mei him/har dien en 
jim krije grif in moai ferhaal. 
 
Earst nei de woestyn 
Doe’t ik mei myn stúdzje begûn wie der foar it protestantske diel fan de 
tsjerke noch kar út seis woestinen.  No is dat noch mar ien: de PThU yn 
Utert. Dy sit dan wol yn it hert fan de oekumene mei om ‘e hoeke de 
Theologische Universiteit fan de Nederlands Gereformeerden wylst it 
Catharijneconvent te berinnen is. In protte studinten kieze der ek foar 
om in skoftsje yn it bûtenlân te studearjen. En dan binne der fansels 
noch de HBO-opliedingen fan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) 
en Windesheim, mei wat minder woestyn en wat mear praktyske 
kundichheden om oan ‘e slach te gean. Mear dêroer kinst lêze op de 
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websites fan PThU, Windesheim en CHE. En hast kunde oan in aardige 
dûmny? Freegje dy mar ast in dei mei op’n paad meist.  
 
Hinne en wer tusken twa keppels 
Al mar mear predikanten en tsjerklik wurkers hawwe twa of mear 
gemeenten. En ik tink dat dit yn de takomst al mar mear wurde sil. Hoe 
pakst soks op? Is it allinnich mar dûbeld wurk of kinst ek saken 
kombinearje? En moatst dyn tiid en omtinken lykom opdiele tusken de 
gemeenten of meist dêr wat linich mei omgean? Der binne fragen by de 
bult en wy noegje de foargongers mei mear as ien gemeente út om ris 
byinoar te kommen om it hjir dan oer te hawwen. Oanmelde kin by dû. 
Ferdinand Pierik: f.pierik@hetnet.nl 
 
Op syk nei in hoeder 
Lykas sein: it sil hieltyd faker sa wêze dat gemeenten harren foargonger 
mei-inoar diele moatte. Dat freget in stikje koördinaasje. Dêrom moat 
de pleatslike tsjerkeried earst yn petear mei de klassis, foardat se it 
beropingswurk opstarte kinne. Us spesjalisten fan it KKBB sjogge dan 
nei jimme mearjierren begrutting, om te sjen oft der foldwaande 
(finansjele) draachkrêft is om selsstannich in predikant te beroppen. 
Mar dat is net alles. 
Twa minsken fan de klassis geane ek mei jo yn petear oft jo gemeente 
no en yn de takomst genôch bestjoerskrêft en geastkrêft hat. Mei oare 
wurden: kinne jo de nije foargonger bystean mei in stevige tsjerkeried 
om mei elkoar de ferantwurdlikheid te dielen en binne der genôch 
belutsen en ynteressearre gemeenteleden om ynspirearre te bliuwen. 
Want sa't der ynspiraasje ferwachte wurdt fan jo foargonger, sa 
ferwachtet hy dat ek fan jimme as gemeenteleden. It is goed om dizze 
fragen te stellen ear't it aventoer mei in nije predikant oangien wurdt. 
 
Ekstra stipe 
As jo in predikant sykje is boppesteande proseduere ferplichte, mar as 
jo in tsjerklik wurker sykje is der wat dat oangiet noch neat regele. 
Formeel stiet in gemeente der dan allinnich foar. As klassis hawwe we 
dêr gjin frede mei, en dêrom biede we ús fakatuerepetear tenei ek oan 
foar gemeenten dy 't in tsjerklik wurker sykje. Der binne sels yn dizze 
route noch wat ekstra falkûlen te nimmen en foar te kommen. 
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Nim dêr gerêst kontakt foar op mei skriba of klassispredikant. 
 
Tsjerklik wurkers 
Ferline jier wie der in goed slagge moeting foar alle tsjerklik wurkers 
yn Fryslân. It gie doe benammen oer it plak fan tsjerklik wurkers yn ús 
tsjerke. Dit jier sil it gean oer ien spesjaal ûnderdiel dêrfan: it foargean 
yn de tsjinsten en yn it bysûnder it preekjen. Kees van Ekris kin dêr in 
soad oer fertelle. Hy waard bekend mei syn boek ‘Dialoog, dans en 
duel. Preken voor tijdgenoten’ en sûnt novimber ferline jier is hy 
‘Theolooch des Vaderlands’. It wurdt grif in moaie en learsume moarn! 
En nei it ynhâdlike diel sille wy mei inoar in breamiel  genietsje en mei 
inoar fierder prate kinne. Set alfêst yn jimme bûsboekjes: 9 oktober fan 
9.30 oant 13.30 yn de Lantearne yn Surhústerfean. Of meld jimme 
direkt oan by ús scriba: classisfryslan@gmail.com.  
 
As it spannend wurdt 
Sakrekt gie it al efkes oer de wolf. Dy kin it libben fan in skieppehoeder 
wol spannend meitsje. En sa is der noch wol mear dat wy op ús paad 
tsjin komme kinne. Net sûnder reden hat de lannelike predikantedei op 
21 maaie as tema ‘Als het spannend wordt’. Yn it healjier dat ik no 
klassispredikant bin, ha ik al ferskate kollegaas sprutsen dy’t der oer 
tinke om te stopjen. Blykber liket de gemeente somtiden mear op de 
woastyn as op it beloofde lân. Wat is hjir te rêden? Jierren lyn is krekt 
mei it each op dit probleem it jierliks petear foar predikanten ynfierd. 
Mar ek bûten dat petear om is it net feerkeard om jo foargonger ris te 
freegjen wat de sekularisaasje mei him of har docht, wat de fergrizing 
mei him of har docht, en oft hy of sy sels noch wol hâldfêst fynt yn syn 
of har leauwe. Dat wurdt dan grif in moai en bemoedigjend petear.  
 
Ta beslút 
Lit jimme lykwols troch sokke dingen net ûntmoedigje. En litte wy ek 
net tefolle freegje fan elkoar. Sawol de hoeder as de keppel lizze de 
latte noch wol ris te heech. By it tinken en it skriuwen oer ‘ropping’ en 
‘amt’ driigje de hoeder en de Hoeder noch wol ris troch inoar hinne te 
rinnen. De hoeder kin úteinlik net mear as wize op de Goede Hoeder 
dêr boppe. De keppel is fan Him. As wy dat ferjitte rekket de keppel 
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op’e drift en de hoeder te’n ein. Mar de Tsjerke is fan de Hear. Hy is it 
dy’t syn keppel hoedet. 
 
Mei groetnis, 
dû. Riemer Praamsma, classispredikant 
(06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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