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OVERDENKING 
 
DE TOCHT 
Eind januari zijn we naar het theaterspektakel 
“de tocht” geweest, gekregen als 
verjaardagscadeau van onze kinderen. 
Het was werkelijk fantastisch en 
overweldigend. Alle facetten van het leven 
zitten in deze voorstelling en dit zet mij aan 
het denken. 
 
Ons hele leven is als het ware een tocht van begin tot het eind. Als alles 
goed gaat begin je onbezorgd, alles gaat zijn gangetje. In de loop van je 
leven kom je allerlei obstakels tegen, een wak, een kluunplek, zand op 
het ijs, tegenwind, van alles komt op je pad.  
Dan is het heel waardevol dat je er niet alleen voor staat en hulp krijgt 
van familie & vrienden of een Hogere macht kunt aanspreken, God. 
Waar je in voor en tegenspoed altijd terecht kunt.  
 
Ons kerkelijk thema dit seizoen is “Ga mee”. Dit is eigenlijk ook een 
tocht en dit willen we op de slotzondag van 5 mei met elkaar doen. 
We gaan fietsen langs de landerijen van de kerk. 
Voor mensen die wat ouder zijn of te jong of slecht ter been, die kunnen 
gebruik maken van het Berltsumer treintsje. Dus geen reden om niet 
mee te gaan. 
GEEF JE OP EN GA MEE……………….. 
Elders in het tsjerkenijs meer informatie over deze fietstocht. 
 

Ûnderweis gong it folk, 
en de Hear gong mei yn in wolk. 

Sjoch om dy hinne, 
genietsje fan waar, wyn en sinne. 
Alles wat jim ek dwaande hâld, 
it lit ús Himelske Heit net kâld. 

Gean mei blidens de simmer yn de mjitte, 
God, famylje en freonen net ferjitte. 
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Willem Joostema. 
KERKDIENSTEN IN DE MAAND MAART 
 
Zondag 31 maart 1e Paasdag 
9.30 uur Mevr. T. Bloem 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Arjan Schuiling  
Extra collecte: Kerk 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Maandag 1 april 2e Paasdag 
9.30 uur Ds. M.J. Koppe, Dokkum 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
 
Zondag 7 april  
9.30 uur Da. H. Hoving,  
                                                                       Leeuwarden 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Hilde v/d Meer 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 14 april  
9.30 uur Da. F. Visser, Makkum 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Diaconie 
De paaskaars wordt aangestoken door Eeke Tilma 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 21 april  
9.30 uur Da. W. Keuning, Mantgum 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Jins Joostema 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
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Zondag 28 april  
9.30 uur Dhr. J. Eijkelenboom, Urk 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Arjan Schuiling 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
  
 
AGENDA 
3 april Avondgebed om 19.15 uur in de kerk (pag. 13) 
3 april Moderamen om 20.00 uur in de Twaskar 
9 april Thema-avond geloofsopvoeding om 20.00 uur in de  
                        Twaskar 
17 april Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de Twaskar 
22 april Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur  
28 april Zangdienst om 19.30 uur in de Meinardskerk m.m.v.  
                        zangkoor Vocal Chain uit Harlingen o.l.v. Gert Jan  
                        Hoekstra en huisorganist Durk Norbruis (pag. 15) 
 
30 april           Verjaardagsfeestje 80+ (geboren jan. t/m juli) in de  
                        Twaskar vanaf 15.00 uur (pag. 11) 
 
 
 
THEMA-AVOND GELOOFSOPVOEDING  
9 APRIL 2024 
Door mijn ziek-zijn is de avond in maart helaas niet doorgegaan. Nu 
verschuift de laatste avond naar dinsdag 9 april om 20.00 uur in de 
Twaskar. Zet het alvast in je agenda. Hier nog een keer de informatie: 
We gaan in kleine groepjes met andere generaties in gesprek. Wat 
kwamen zij tegen bij het opvoeden en is het nu anders dan vroeger? We 
nodigen andere generaties uit voor een goed gesprek en een goede 
afsluiting van deze thema-avonden. 
Tsjikke Bloem. 
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UIT DE KERKENRAAD  
Beste mensen, 
Namens de kerkenraad schrijf ik u het 
volgende: 
Het moment van schrijven is maandag 18 maart en we zijn in de 
lijdenstijd. 
Volgende week is het de stille week en dan wordt u weer van harte 
uitgenodigd om de vesperdiensten samen te vieren. 
Maak ik meteen gebruik van dit moment om een ieder te bedanken die 
heeft meegewerkt aan de voorbereiding een taak die op de achtergrond 
plaats vind maar erg belangrijk is.  De stille week maar toch een week 
vol activiteiten op weg naar Pasen. 
Verder even bij u in herinnering brengen dat er op zondag 14 april een 
themadienst zal worden gehouden rond het thema: Geloof, Hoop, 
Liefde en wijsheid. De dienst zal worden gehouden in de Martinus kerk 
in Tzummarum en is voorbereid door gemeenteleden uit de vier oud 
Barradeel dorpen. 
Zondag 5 mei, de slotzondag, heeft een speciaal tintje. We nodigen u uit 
om samen te komen en eerst koffie te drinken, dan samen de dienst te 
vieren en dan is er een activiteit om langs de landerijen te gaan die 
eigendom zijn van de kerkgemeente en die worden verpacht zodat van 
de opbrengst weer dingen voor kerk en gemeente kunnen worden 
betaald. Het is een rondje dat op de fiets goed te doen is dus pomp de 
banden alvast goed op. 
Zo sprekend over de slotzondag realiseer ik mij dat het ongemerkt toch 
snel gaat en dat we dan alweer naar het einde van de winter activiteiten 
gaan. 
Dan nog even kort iets over het invullen van de vacature kerkelijk 
werker(ster). We hebben eerst rond gevraagd in wat ik noem de 
binnenring dus zijn er namen bekend van mensen die we kunnen 
vragen, zo proberen we het gesprek aan te gaan om de open plaats in te 
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vullen.   Mocht dat niet slagen dan zullen we ons beraden wat verder 
goed is om te doen. Op de achter grond zijn we dus bezig om de 
vacature in te vullen. 
Zo bent u weer een beetje bijgepraat en namens de kerkenraad wens ik 
u alvast  Gezegende paasdagen en een hartelijke groet. 
Jitse Kuiken. 
 
VERKIEZINGSPROCEDURE AMBTSDRAGERS 
Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters worden voorgedragen door 
de gemeente. Alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder worden  in de 
gelegenheid gesteld om kandidaten voor te dragen. U ontvangt een 
overzicht van de ambten die vacant zijn. Verkiesbaar zijn: Belijdende 
leden en doopleden vanaf 18 jaar die hun geloof in de 
bevestigingsdienst of op een ander moment willen belijden. 
Met het kerkblad van april ontvangt u een formulier waarop u per 
vacature een kandidaat kunt invullen en u ondertekent het formulier. 
Op de zondagen 7 en 14 april kunt u het formulier inleveren in de 
daarvoor bestemde bus/doos in de voorkerk.  
Ook kunt u dit inleveren in de brievenbus bij De Twaskar of via de mail 
scribapknmsga@gmail.com vóór 20 april. 
Uit de voordrachten stelt de kerkenraad per ambt een lijst samen. Hoe 
vaker een kandidaat genoemd wordt hoe hoger hij/zij op de lijst komt te 
staan. Mocht de kerkenraad het nodig achten dan mag zij kandidaten 
aan de lijst toevoegen. Vervolgens gaat de kerkenraad de kandidaat-
ambtsdragers bezoeken. De namen van gekozen kandidaat-
ambtsdragers worden twee keer bekend gemaakt bij de mededelingen 
voorafgaande aan de zondagse kerkdienst. Bezwaren kunnen tot een 
week na de laatste bekendmaking schriftelijk worden ingediend bij de 
kerkenraad. 
 
Aftredend of herkiesbaar zijn: 
 
Ouderlingen        
Jitse Kuiken, aftredend en niet herkiesbaar     
Jeugdouderling: 
Rintje Wiersma, aftredend en niet herkiesbaar    
Aalzen de Haan, aftredend en niet herkiesbaar    
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Diaken: 
Tineke de Schiffart-Krol, aftredend en niet herkiesbaar   
Sjoerd Visser, aftredend en niet herkiesbaar     
Kerkrentmeester: 
Cor Herder, aftredend en wel herkiesbaar     
Sierk Muller, aftredend en niet herkiesbaar     
 
 
FANÚT FRENTSJER 
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties die we hebben 
ontvangen op het bericht van onze verloving. Dat doet ons goed! 
De afgelopen maand heb ik in de lappenmand gezeten. Ik heb last gehad 
van een hardnekkig virus die steeds weer oplaaide op de momenten dat 
ik dacht dat het weer wat beter ging. Op het moment van schrijven gaat 
het gelukkig weer de goede kant op. Ik doe nog een beetje rustig aan, 
maar ik hoop in april er weer helemaal te zijn! Het is mooi om te zien 
dat gemeenteleden het werk ook oppakken. Zo zie ik heel duidelijk dat 
we met elkaar gemeente zijn en dat iedereen verantwoordelijk is voor 
het reilen en zeilen in de gemeente.  
Helaas heb ik daarom niet zoveel pastorale bezoekjes af kunnen leggen 
als normaal gesproken. Weet dat ik je dus niet vergeten ben, maar dat ik 
bij een aantal van jullie binnenkort weer langskom! 
Ook merk ik dat het algemene telefoonnummer van de kerk steeds 
vaker gebeld wordt en ik hoop dat dit alleen maar mag gaan groeien. 
Samen willen we iets uitdragen van naastenliefde en daar hoort 
pastoraat zeker bij. Ik wens jullie allemaal een hele goede maand toe in 
april. Hopelijk kunnen we genieten van het mooie lenteweer.  
Tsjikke Bloem. 
 
 
 
 
DIACONIE 
 
De volgende collectes zijn de afgelopen tijd binnengekomen: 
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Diaconie collecten:  € 242,00; giften: € 720,00; Werelddiaconaat:            
€ 485,00; Bloemengroet: € 60,00. 
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u 
hartelijk bedanken voor uw bijdragen. 
 
De Diaconie. 
 
Voor giften aan de Diaconie kunt u ook gebruik maken van  
deze QR-code, gebruik hiervoor de Camera App op je 
telefoon. 

 
 
VERJAARDAGSFEESTJE:   
Vier de feestdagen! 
Bent U 80 jaar of ouder, valt uw verjaardag in het 
eerst gedeelte van het jaar, tussen januari en juli? 
Dan bent U van harte uitgenodigd om  samen met 
al deze jarigen dit te vieren. Wanneer u nog een 
partner hebt dan is die natuurlijk  ook van harte 
welkom.    
In het nieuwe pastorale plan is benoemd dat we graag meer activiteiten 
samen willen gaan organiseren. Voorheen kwam de contactpersoon 
langs met een bloemetje, maar in het  nieuwe plan willen we activeren 

om meer betroken te zijn bij elkaar. Meer 
aandacht voor elkaar. Aandacht voor elkaar voelt 
voor jong en oud goed. 
We maken er samen een gezellige middag van.  
 
 

 
 
Datum is  dinsdag 30 april in de Twaskar vanaf 15.00 uur.  
Ook de omtinkers worden uitgenodigd om dit mee te vieren, 
zij komen u een persoonlijke uitnodiging brengen. 
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Heb u nog geen omtinker en zou u het ook leuk vinden dat er 
regelmatig een bezoekje komt van een omtinker. Neem dan contact op 
met de coördinator via het nr. 0613028735. 
 
Vriendelijke groet,  
namens de omtinkers  en de ouderlingen, 
Wietske Spoelstra.      
 
 
SLOTZONDAG 
Zondag 5 mei is het slotzondag. Dan stoppen we met het winterwerk.  
Na de dienst hebben we een gezellige activiteit met elkaar. Zie 
bijgaande poster (pag.  17) 
Iedereen is van harte welkom op de fiets en als dat niet gaat dan staat de 
trein voor u klaar.  
KERKRENTMEESTERS 
Vermissing koperen afvoerbuizen 
Voor de tweede keer in korte tijd zijn een aantal koperen afvoerbuizen 
vermist, deze keer aan de kant van de Tsjerkestrjitte. De afvoerbuizen 
zullen weer vervangen moeten worden maar gezien de eerdere 
vermissing komen er nu PVC buizen die wel dezelfde kleur krijgen als 
de rest. 
Voor deze optie is gekozen omdat de kosten van de vermissing niet te 
verzekeren is en de kosten door de kerk gedragen moeten worden. Weer 
vervangen door koperen buizen is duur en het is de vraag voor hoelang 
deze keer. 
 
Riolering 
De riolering van de kerk en Twaskar is weer helemaal hersteld en 
werkend. Dankzij hulp van enkele gemeenteleden zijn na het nodige 
grondwerk de nodige aanpassingen gedaan. 
 
Hekwerk begraafplaats 
Na de nodige werkzaamheden aan het dak en binnen in de kerk is nu het 
hekwerk rond de kerk aan renovatie toe. Het ziet er van afstand nog wel 
goed uit maar bij inspectie dichtbij valt het op dat de verf niet meer 
overal dekkend is. 
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Renovatie zal inhouden dat in delen het hekwerk wordt verwijderd, 
gestraald en opnieuw met verf bespoten. Waar noodzakelijk zal ook de 
muur behandeld en gerenoveerd worden. 
We hopen deze werkzaamheden gedurende 2025 te kunnen uitvoeren. 
 
 
 
Voor giften aan de kerk 
algemeen kunt u gebruik maken 
van  deze QR-code, gebruik 
hiervoor de Camera App op uw 
telefoon. 

 
AVONDGEBED 
Het avondgebed zal gehouden worden op 3 
april 2024 om 19.15 in de kerk. 
 
Wij willen danken voor: 
# Voor alle ouderen in onze gemeente 
            voor hun geloofsinbreng en trouw.                                                                                     
# Voor de erediensten elke zondag. 
# Voor vrede en vrijheid. 
# Mensen die een jubileum vieren. 
 
Wij willen bidden voor: 
# Voor alle zieken, thuis en in het ziekenhuis. 
# Voor de nood in de wereld. 
# Voor mensen die in rouw zijn omdat zij een kind moesten  
            missen. 
# Voor alle mensen die verdrietig zijn 
# Voor de gevangenen. 
# Voor mensen met psychische problemen. 
# Voor de jongeren die opgroeien in een wereld vol met prikkels 
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            en keuzes. 
 
Nog even over het bakje met de uil voor de gebedspunten. Dank u wel 
dat u meedenkt en briefjes inlevert om voor of om te bidden.                                                                 
Fijn dat we zo ook met elkaar gemeente kunnen en mogen zijn met de 
hulp van onze Heer. 
Een warme groet, 
Wietske Lautenbach   Wietske Spoelstra 
Petra Abma                                         Froukje Kuiken 
 

 
 
 
 
FILM 
Op vrijdag 12 april a.s. wordt een film gedraaid in de Twaskar. 
Tjerk Nagel en Hannie de Haan hebben het initiatief genomen deze film 
te laten zien. 
Het gaat over een “bijna dood ervaring” (zie flyer pag. 18). 
 
 
ZANGAVONDEN 
Vanaf oktober t/m mei zijn er steeds zangavonden geweest in de 
Meinardskerk. 
We hebben nog twee zondagen in het verschiet:  
28 april 2024 m.m.v. Gospelkoor Vocal Chain, Harlingen o.l.v. Gert 
Jan Hoekstra (zie flyer op pag. 15) 
26 mei 2024 komt het mannenkoor Edoza weer naar Minnertsga. Het 
koor staat onder leiding van Jan Hibma en komt uit Sneek. 
Er is een collecte na de dienst. Na afloop van de zangavonden is er 
altijd koffie of thee met wat lekkers.  
Iedereen is van harte welkom. 
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EEN WARME HUISKAMER’ 
 

   Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie  
   klaar in de Twaskar (Meinardswei 6). 
   Even elkaar ontmoeten en bijkletsen.  
   Het is altijd  weer gezellig. 
   Iedereen is welkom! 
 
    De koffiezetters. 
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EVEN VOORSTELLEN ……… 
 
Mijn naam is Klaaske Zijlstra, 
inderdaad met twee a’s.   Maar ik 
reageer ook op Klaske of Klaasje 
hoor, helemaal prima. 
Ik ben geboren en getogen in 
Franeker, opgegroeid in een warm 
gezin en ik heb één zuster. Er werd bij 
ons thuis altijd uit de bijbel 
voorgelezen, mijn vader maakte er af en toe een iets ander verhaal van, 
voegde soms iets toe en dan hij had onze aandacht! Op zondag twee 
keer naar de kerk. 
In 1979 zijn Jan en ik getrouwd, Jan een Harlinger (nou ja, Midlum) en 
ik een Franeker. Dat kon nooit goed gaan volgens velen en dan ook nog 
de één katholiek en de ander gereformeerd! Maar de pastoor en de 
dominee hebben er een mooie dienst van gemaakt en alles is helemaal 
goed gegaan.  
Samen hebben Jan en ik meer dan 40 jaar met onze kraam op de markt 
gestaan en nu genieten wij samen van onze “oude dag”. 
Sinds januari ben ik één van de coördinatoren en al een aantal jaren 
omtinker (voorheen contactdame).  
 
Ook kregen wij de vraag of er een 
deelstation bij ons mocht staan en of wij die 
willen beheren. Natuurlijk willen wij dat. Ik 
vind het erg belangrijk dat wij anderen 
kunnen helpen en er voor mensen te kunnen 
zijn en dat probeer ik dan ook.  
Hartelijke groeten, Klaaske. 
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Filmavond in de Twaskar!  
 
Als aansluiting op ons boekje 
“Ljocht” waarin o.a. verteld 
wordt over een “bijna dood 
ervaring”, willen Tjerk Nagel en 
Hannie de Haan graag het 
waargebeurde en ontroerende 
verhaal aan u tonen in de film 
“Miracles from Heaven”! 
 
 

 
 
Dit verhaal gaat over Anna Beam. Zij lijdt aan een 
zeldzame ongeneeslijke ziekte waardoor ze geen voedsel 
kan verteren. Ondanks de diagnose zoekt moeder Christy 
onophoudelijk naar een manier om haar geliefde dochter 
te redden. 
 
De toegang is gratis. 
Deze avond wordt mede mogelijk 
gemaakt door de Diaconie. 
Reserveren kan evt. op tel.nr. 0518 
471863 en 0654976885   
U bent van harte welkom!                                                                                                     
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Datum:      vrijdagavond 12 april 
Waar:        De Twaskar aan de   
                   Meinardsweg tegenover de kerk. 
Tijd:          Inloop 19.30 uur aanvang 19.45 uur. 
Voor een natje en een droogje wordt gezorgd. 
Tot ziens!                                                    Tjerk en Hannie.   
KLIEDERKERK 
Op zondag 3 maart was het weer zo ver! De kliederkerk werd gehouden 
in het MFA. Het ging deze keer over de storm op het meer. Er waren 22 
kinderen en daarnaast ook net zoveel ouders. Kortom een gezellige 
boel!  
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Minsken fan ‘e wei                  
Nijsbrief fan de klassis Fryslân  
 
Jimme binne it sâlt fan ‘e ierde. As it sâlt syn sâltens kwytrekke is, wêr 
kin men it dan wer sâlt mei krije?’  
Matteüs 5:13, NFO  
Wy telle net. Dat telt.  
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Net sa lang lyn wie ik op besite by in ienfâldige lytse gemeente, dêr't yn 
ús klassis in hiele protte fan binne. Se sieten wat yn 'e lytse loege. It wie 
in moaie gemeente, mar de minsken seagen dat net mear. En sy sels ek 
net. Sadwaande sochten wy nei in gaadlik motto om sa no en dan út te 
sprekken om de moedfearren net hingje te litten; in pear wurden om wer 
te witten mei hokker doel wy op ierde binne. Suver fansels kaam by my 
op: 'Wy telle net. Dat telt.' De gemeente sil sels faaks noch wol in better 
motto fine kinne, mar ik gie dêr mei nei hûs. En it lit my net mear los. 
De oarsprong leit grif yn 'e gjalp dêr't ien fan ús politike partijen jierren 
lyn de ferkiezing mei yngie. 'Iedereen telt!', seach men rûnom op 
bushokjes stean, mei in grutte foto fan de listlûker der by. It boadskip 
wie wat dûbel: de slogan wie sûnder mis sosjaal bedoeld ('Iedereen telt 
mee'), mar yn dy tiid fan ôfskodde ideologyske fearren en weroplibbe 
merktinken klonk it my foaral driigjend yn 'e earen: 'Lit elk syn knopen 
telle!' Foar de tsjerke wurket sa'n biedwurd krekt oarsom. De measte 
minsken binne der ûnderwilens wol wis fan, dat de tsjerke net mear 
meitelt yn doarp en stêd. De toer stiet der noch wol, mar fan wat der 
ûnder dy toer allegear bart, ha de measten inkeld de klok noch lieden 
heard. Wy telle net mear. Mar leit dêr krekt ús opdracht net yn? Us 
Hear sels is fan bekend, dat er algeduerich nei minsken socht dy't net 
(mear) meitelden. In protte fan syn folgelingen dogge dat noch hieltyd. 
En sy dogge dat net út 'e hichte. Nee: sy kinne dat dwaan omdat se sels 
witte wat it is. It measte tsjerkewurk mei gjin namme ha. Bytiden is it 
sels de drûge kant neist. It is beskieden, ienfâldich, ûnopfallend en 
dêrtroch just tsjinstber. En hoefolle minsken oft dêr dan op ôf komme 
om mei te dwaan? Wy telle net. Dat telt.  
 
Solidêr telle  
In kollega kaam mei in moaie fraach: in gemeente út har klassis siket in 
gemeente yn ús klassis om nau mei gear te wurkjen. It is in jonge 
gemeente yn in grutte nijbouwyk, fol kriich en ideeën. Se sykje no in 
gemeente mei aardich wat modder oan ‘e kloet om dy ideeën om te 
setten yn aksje. Yn Fryslân binne fêst wol gemeenten dy ’t sa’n 
aventoer barre mei. By sa’n projekt moat it fansels wol fan twa kanten 
komme: foar de jildstipe jout dy jonge gemeente oan de Fryske partner 
graach wat ynspiraasje werom. Soe jo gemeente nocht oan soks hawwe? 
As dat sa is lis ik graach it kontakt.  
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Optelle  
Njonkelytsen binne al in protte gemeenten yn ús klassis dwaande mei 
sa’n gearwurking. De iene gemeente hat te min amtsdragers om noch in 
echte tsjerkeried te foarmjen wylst in oarenien te min jongerein hat om 
noch jeugdwurk op te setten en wer in oarenien hat te min jild om de 
begrutting rûn te krijen. Mar troch meiïnoar ien tsjerkeried te hawwen 
binne der faaks minder amtsdragers nedich, troch meiïnoar it jeugdwurk 
op te pakken kin de jongerein noch wol nei club en troch yn ‘e mande 
in dûmny te beroppen krigest de begrutting dochs noch rûn. It binne 
allegearre net grutte stappen dêrst it nijs mei hellest, mar foar de eigen 
gemeente yn it eigen doarp makket it in protte út. Soms is it foar de 
eigen gemeente net iens nedich, mar wat is der no moaier om sa de 
buorgemeente te skewielen? 
 
Oftelle  
Mocht jo gemeente no ek oan gearwurking ta wêze, dan kom ik graach 
in kear praten mei de tsjerkeried. Dat jildt fansels as der bygelyks in 
predikantsfakatuere oankomt mar ek as jo foar in grutte koerswiziging 
yn it belied steane. De planning fan myn besite haw ik ûnderwilens mei 
jo tsjerkeried dield, mar yn dit soarte fan gefallen wyk ik dêr graach fan 
ôf. Ik wachtsje dan allinnich noch wol op in mailtsje fan jo skriba.  
 
Stimme tellen  
Sa’n besite fan in klassispredikant levert fansels net altyd fjoerwurk op, 
en dat jildt ek foar de gearkomsten dy’t we as klassis mei-elkoar 
hawwe. En dochs geane we der rêstich mei troch, sadat ús tsjerke in 
deeglike bestjoerlike fundearring behâldt. Us klassis is gearstald út 
ôffurdigers fanút ’e Ringen en faaks is it goed om nochris nei te 
freegjen oft jo Ring dêr noch oan ta kommen is, we hawwe hjir en dêr 
noch wat fakatueres.  
 
Oan fjirtich ta telle  
Noch wat dat einliks gjin namme ha mei: fêstje. De Heare sei dêr yn de 
berchrede oer: Lit oaren net sjen datsto fêstest, brûk it net om der 
yndruk mei te meitsjen. Mar no’t der ûnder ús net folle mear fêste 
wurdt, meie wy inoar miskien wol wat stimulearje. Ik hearde fan in 



21 
 

gemente dêr’t se aanst fjirtich dagen sûnder plestik libje wolle. Ik ha 
tinkendewei myn dei ris trochrûn, mar wat brûk ik dan in soad plestik! 
En wat bin ik der oan ferslaafd, tink allinne al ris oan myn plestikken 
toskepluzers. Ik wit dus noch net oft ik my wol oan soks weagje kin, 
mar it hâldt my wol dwaande!  
 
Fierder telle  
By tsjerklik wurkers is it yntusken al in bekend ferskynsel: je binne 
noch net ôfstudearre mar it wurk liket sa moai dat je mar alfêst 
begjinne. En de gemeente liket dêr allinne mar bliid mei te wêzen. 
“Groenpluk” neame wy dat tsjintwurdich en dat wurd jout moai oan dat 
de bedoeling goed is mar dat der dochs wat mis giet. It belangrike wurk 
fan in tsjerklik wurker tieret ommers it bêste op de fruchtbere klaai fan 
stúdzjeboeken, papers en tentamens. En wannear moat je dêr dan noch 
tiid foar fine? De lanlike tsjerke wol graach helpe by it finen fan rêst, 
rûmte en regelmaat om de stúdzje wer op te pakken.Krekt dêrfoar is der 
yn Utrecht in “loket kerkelijk werkers” iepene dêr’t ik graach nei 
ferwiis. Allinne mei inoar kinne wy arbeidzje oan in deeglike basis foar 
it tsjerklike wurk. It is úteinlik net allinne de tsjerklik wurker dy’t (te) 
gau bloeie wol dy’t him of har oansprutsen fiele mei, mar ek en 
benammen de tsjerken dy’t te gau de fruchten plôkje wolle.  
 
Wat echt telt  
Al mei al is dizze nijsbrief net o sa spannend wurden. Wy ha gjin 
bjusterbaarlike berjochten om mei te dielen. Wy geane kalm troch mei 
de dingen dêr't wy mei oan 'e gong binne. Dat heart by ús. Sa sit de 
tsjerke yninoar. En dan ha wy it noch net iens hân oer de blommen yn 'e 
tsjerke, dêr't jim sa trou foar soargje, it tsjerkeblêd dat jim rûnbringe en 
de besite dy't jim ienris yn 'e moanne bringe. Och, sille jim sizze, dat is 
ek net iens út namme fan de tsjerke. It kaam op ús paad. Sa ienfâldich is 
it gauris. Net ien wit der wat fan, útsein dejinge om wa't it giet. Sa mei 
dat ek bliuwe: lit jim linkerhân net witte wat jim rjochterhân docht. Dat 
is wa't wy binne. Dat is hoe't wy smeitsje. As wy dy smaak mar net 
ferlieze. Wy telle net. Dat telt.                                                               
Mei groetnis, dû. Riemer Praamsma, klassispredikant                                                                                                                     
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UIT DE REGIO ……… 
 
Lezing over “Joodse feestdagen” door rabbijn Peter Luijendijk. 
Op woensdagavond 10 april komt rabbijn Peter Luijendijk naar 
Sexbierum met een lezing over de Joodse Feestdagen. 
Luijendijk is de nieuwe rabbijn van de Progressief Joodse Gemeente 
Noord-Nederland (PJGNN). Hij is de opvolger van Tamarah Benima.  
Locatie: Terskflierkerkgebouwen 
Aanvang: 19.30 uur inloop met koffie/thee. Start 19.45 uur. 
Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten. 
WELKOM! 
Namens Vorming en Toerusting PKN Sexbierum/Pietersbierum, 
Voor vragen en /of meer informatie: 
Aukje van der Schaaf,  
0517-591178    jvdschaaf@planet.nl  
_________________________________________________________ 
 
Bearn Bilker gaat voor in de Andreastsjerke in Winaam  
Zondag 28 april om 15.00 uur 
Voorganger: Bearn Bilker 
Organist: Bouwe Tjallingii 
De middagdienst op 28 april in Wijnaldum, zal in het teken staan van 
Ds. J.H. Zelle. 
 
Preken en spreken kon hij als de beste. Dat vonden heel veel 
kerkmensen en dat vond hijzelf ook. Dan hebben we het over ds. 
Johannes Hendrikus Zelle (1907-1983). Hij kwam uit Leeuwarden en 
preekte en sprak door heel het land. 
Tijdens zijn leven was hij al een legende, in ieder geval was hij een 
fenomeen in de gereformeerde kerken. De kerken stroomden  
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sterk verhaal over hem te vertellen. Maar waarom wist hij zoveel 
mensen te boeien? Wat waren dan die ‘singuliere’ gaven die hij bezat?  
Bearn Bilker maakte hem voor het eerst mee in het gereformeerd lokaal, 
de evangelisatie te Wijnaldum. Hij raakte meteen geboeid door deze 
roemruchte predikant en na al die jaren heeft hij een biografie over hem 
geschreven ‘Een tussenweg is er niet’. Bij Zelle was alles zwart wit, een 
tussenweg was er niet. Dat gold ook voor zijn persoonlijke leven. In 
deze dienst zal Bilker stilstaan bij ds. Zelle, die geregeld in Wijnaldum 
preekte. Hij zal ook voorgaan in de dienst waarin hij een overdenking 
zal houden die wel wat op Zelles preken lijkt. In ieder geval met drie 
punten en een tussenzang! 
U bent van harte welkom. 


