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OVERDENKING (vervolg over Ds. Lekkerkerker) 
 
Nicht Anneke Váhl-Lekkerkerker vertelt daarover: ‘De rouw om 
echtgenote Wien en haar laatste moeizame jaren overschaduwden zijn 
achteruitgang. De restauratie van het orgel was een opsteker. Met als 
wonderlijk lichtpunt de hernieuwde kennismaking met het (door 
Lekkerkerker als Engelen-geluid gevoelde) spel op het Robustelly-
orgel.’ 
 
Alle registers van het gerestaureerd Robustelly-orgel kunnen weer 
helemaal open. Het staat op de goede plek in de balustrade. Het is een 
lust voor het oor van de liefhebbers en de organisten Wally Hoekstra en 
Dirk Norbruis.  
Tijdens de voorstelling De Bestimming (2018) werd To my Country 
gespeeld als spannend spel tussen de fanfare CMV Oranje onder leiding 
van Bienze IJlstra en pianist Simon Bouma op het Robustelly-orgel. Het 
lied dat vaak op 4 mei wordt gespeeld is in feite ook een eerbetoon aan 
Lekkerkerker. 
 
Op 30 juli 2001 overlijdt Dick Lekkerkerker. Hij wordt begraven bij 
zijn vrouw Wien op de Algemene Begraafplaats in Terwolde. Op hun 
grafsteen staat naast hun namen, de tekst: 
 
‘De oogst ruist in de wind,  
als psalmen in de nacht’ 
Gezang 223 
 
Sybe. 
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND NOVEMBER 
 
Woensdag 1 november Dankstond 
19.30 uur Mevr. T. Bloem 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte Dankstondcollecte 
 
Zondag 5 november  
9.30 uur Dhr.T.v/d Meulen, Gytsjerk 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Irene Joostema 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 12 november Zendingsdienst 
9.30 uur Dhr. J. Helfferich, 
                                                                       Oudebildtzijl 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Zending 
De paaskaars wordt aangestoken door Siebe Tilma 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 19 november   
9.30 uur Ali Stork, Berltsum 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Joël Wiersma 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 26 november Eeuwigheidszondag  
9.30 uur Mevr. T. Bloem 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Arjan Schuiling 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
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KERKDIENSTEN  
Zondag 3 december 1e Advent  Themadienst 
                                                                       Koffiedrinken na de dienst 
9.30 uur  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk
  
Extra collecte Jeugdwerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Hilde v/d Meer 
 
Zondag 10 december 2e Advent  
9.30 uur mevr. T. Bloem 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk
  
De paaskaars wordt aangestoken door Eeke Tilma 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 17 december 3e Advent  Heilig 
Avondmaal 
11.00 uur ds. Strubbe 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk
  
Extra collecte Avondmaalcollecte 
De paaskaars wordt aangestoken door Jins Joostema  
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 17 december Zangavond  
19.30 uur M.m.v. Brasband uit 
Britsum  
 
Zondag 24 december 4e Advent   
9.30 uur ds. H. Post-Knol, Dronrijp 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk
  
De paaskaars wordt aangestoken door Jesse de Haan 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
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Zondag 24 december Kerstnachtdienst  
22.00 uur M.m.v. Chr. 
Muziekvereniging ‘Oranje’  
 
Maandag 25 december 1e Kerstdag  
9.30 uur mevr. T. Bloem 
Collecten: Diaconie en Pastoraal werk
  
De paaskaars wordt aangestoken door Sietske Joostema 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Dinsdag 26 december 2e Kerstdag  
9.30 uur Ds. J.J. Douma van der 
Molen, Leek 
 m.m.v. Chr. 
Muziekvereniging ‘Oranje’  
Collecten:  Kerk en Pastoraal werk
  
De paaskaars wordt aangestoken door Femke Aartsma 
 
Zondag 31  december Oudejaarsdag  
9.30 uur Ds. D. Schreurs 
Hegebeintum 
Collecten: Diaconie en Pastoraal werk
  
Extra collecte Oudjaarscollecte 
De paaskaars wordt aangestoken door Hylke de Haan 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Maandag 1 januari Meditatie in de Twaskar 
10.00 uur Dienstdoende ouderlingen 
 
 
 

AGENDA 
31 oktober       Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
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1 november Gemeenteavond na de kerkdienst in de Twaskar 
3, 10, 17 en 24 november:  
                        kaarten maken om 14.00 uur bij Tini  
14 november   Thema-avond Geloofsopvoeding om 20.00 uur in de  
                        Twaskar 
22 november Moderamen 
26 november Zangdienst om 19.30 uur in de Meinardskerk  
  M.m.v. samengesteld Combo van verschillende musici 
6 december Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
6 december Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de Twaskar 
15 december   Speciale Kerst Voorstelling met de Zandprinses en de 
                        Waadblazers om 19.00 uur in de Meinardskerk 
16 december    Kerststukjes maken met de kinderen van 4 – 12 jaar  
                        ’s ochtends om 9.30 – 12.00 uur  
17 december  Zangdienst om 19.30 uur in de Meinardskerk  
   M.m.v. Brassband uit Britsum 
20 december  Kerstviering van de Diaconie en de Christelijke     
                         Plattelandsvrouwen in het MFA om 16.30 uur 
27 december    Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur  
30 december  Uitdeling Brouwersfonds van 16.00 – 17.00 uur in de  
                        Twaskar 
 
 
EEUWIGHEIDSZONDAG 
Op zondag 26 november is het eeuwigheidszondag en staan we stil bij 
de mensen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en bij 
eenieder die wij verloren hebben. De families die dit jaar een dierbare 
verloren hebben krijgen een brief met een uitnodiging en iedereen is 
welkom om met elkaar troost te zoeken en te vinden in de kerkdienst.  
Daarnaast stellen we 's middags de kerk ter beschikking zodat iedereen 
de gelegenheid heeft om een kaarsje aan te steken en in alle rust plaats 
te nemen om stil te staan bij dierbaren die overleden zijn. We zullen 
koffie en thee klaarzetten en u bent van harte welkom. Dit kan vanaf 
15:30 uur tot 17:00 uur in de Meinardskerk. 
 
UIT DE KERKENRAAD  
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Beste mensen, 
Namens de kerkenraad schrijf ik u het volgende: 
De tijd gaat door en ook snel, we zijn weer gestart met het samen 
komen in de kleine groepjes en ook het andere werk in de gemeente 
gaat door, Kerk-zijn volop in beweging. 
Daarbij kijken we natuurlijk ook vooruit, wat staat er te gebeuren en 
wat staat ons te doen. 
Waar we ons als kerkenraad een beetje zorgen over maken is: “Hoe 
houden we in de toekomst het kerk-zijn in ons dorp op gang?” 
Waarom die zorg? Voor 2024 is het preekrooster ingevuld maar het zijn 
niet allemaal predikanten die bij ons voorgaan, zo is het soms lastig om 
diensten in te vullen waar in we het Heilig avondmaal kunnen vieren, 
zo ook doopdiensten en het bevestigen van ambtsdragers. 
Dat zijn sacrament diensten en die mogen alleen worden verzorgd door 
bevoegde predikanten, dus komt het voor dat een doop en/of een 
avondmaal verschoven moet worden om die reden. 
Wel is er in de landelijke kerk besproken dat het in de toekomst voor 
kerkelijk werkers na een aanvullende opleiding mogelijk mag zijn dat 
die dan ook die diensten mogen verzorgen maar dat is nu nog alleen 
mogelijk in een situatie van uitzichtloos vacant zijn van een gemeente. 
We zijn als moderamen en kerkenraad in gesprek en denken na over de 
situatie die voor ons ligt maar ook u als gemeente heeft daar mee te 
maken, en ook U wordt gevraagd om met ons mee te denken hoe we 
hier samen een weg in kunnen vinden die voor de gemeente goed is. 
Een goede gelegenheid om daar samen over te spreken is de 
gemeenteavond die wordt gehouden op 1 november na de dankstond 
dienst. 
Zo zijn we als kerkenraad aan het onderzoeken wat we met de 
gemeenten om ons heen kunnen doen om samen in de regio elkaar tot 
steun te zijn in een tijd waar kerk-zijn steeds moeilijker wordt. 
U denkt misschien door dit schrijven dat het alleen maar zorg is wat we 
uit spreken maar dat is niet het geval. 
We hebben nieuwe kerkenraadsleden mogen verwelkomen en daarmee 
gaat het werk in kerk en gemeente door. Daarbij vragen we om de 
onmisbare zegen van God onze heer die op ons allen een beroep doet 
om waar het kan elkaar tot hulp en naaste te zijn. 
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Zo mogen we ervan uitgaan dat ondanks zorg en onzekerheid Zijn werk 
doorgaat, en daar zijn wij samen voor nodig.  
Aan jullie allen een hartelijke groet namens de kerkenraad,  
Jitse Kuiken. 
 
PASTORAAL PLAN 
In Tsjerkenijs van september hebben wij u geïnformeerd over de stand 
van zaken m.b.t. het nieuwe pastoraalplan. Hierbij weer even een 
voortgangsverslag. 
Het is de bedoeling dat we starten met de uitvoering van het 
pastoraalplan vanaf 1 januari 2024. Er is dan één centraal 
telefoonnummer. Heeft u een vraag of wilt u iets melden m.b.t. de kerk 
of iemand in uw buurt die aandacht vanuit de kerk nodig heeft, dan kunt 
u dat nummer bellen. Één van de coördinatoren zorgt ervoor dat uw 
vraag doorgegeven wordt aan de juiste persoon. Het is in het begin 
natuurlijk even wennen maar zo willen wij toch beginnen om het plan 
ten uitvoer te brengen. 
Er is tevens een oproep gedaan om nieuwe omtinkers te werven. Er zijn 
2 nieuwe aanmeldingen binnengekomen en daar zijn wij uiteraard heel 
blij mee. Maar er kunnen nog wel wat mensen bij die het leuk vinden 
om zo nu en dan eens bij iemand op visite te gaan. Als u dat ook leuk 
lijkt dan kunt u contact opnemen met Wietske.  
Omzien naar elkaar is een opdracht voor ons allemaal. 
Alle namen voor de verschillende werkgroepen zijn nog niet helemaal 
ingevuld. Wij zijn op het moment van schrijven nog op zoek naar 
mensen voor het groepspastoraat en voor het presentieteam. Wij gaan 
nu ook rechtstreeks mensen benaderen om het plaatje rond te krijgen. 
Als alle groepen straks helemaal bemenst zijn dan gaan we een 
bewaarexemplaar maken van het pastoraalplan zodat u thuis op uw 
gemak kunt zien hoe het ook alweer bedacht is en welke mensen actief 
zijn.  Het telefoonnummer wordt in december bekend gemaakt. 
 
FANÚT FRJENTSJER 
De afgelopen weken gaan snel voorbij! In oktober schreef ik over mijn 
zoektocht om mijzelf te voeden met geestelijk voedsel. De afgelopen 
maand ben ik in ieder geval bewust opzoek en met dit onderwerp bezig. 
Hoe voed ik mijzelf? Ik ben erachter gekomen of nou ja, eigenlijk wist 
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ik dit ook al wel, dat het helpt om dit samen met anderen te doen. Het is 
misschien wel hetzelfde als met gewoon voedsel.  
Alleen eten is minder fijn, het is eenzaam en je eet hierdoor misschien 
ook wel minder gezond. Ik hoor dat ook vaak van mensen die alleen 
wonen, dat ze het moeilijk vinden om voor zichzelf te koken.  
In oktober was ik een weekendje weg met twee goede vriendinnen die 
ook gelovig zijn. Dit doen we een aantal keer per jaar en het zijn altijd 
heerlijke weekenden. We kletsen veel, maar we hebben het vaak ook 
over het geloof. In mijn studententijd heb ik ze ontmoet en we vormden 
samen een gebedstrio. Dat hield in dat we 1 keer in de maand een avond 
afspraken om samen te bidden. Eerst was dat best wel ongemakkelijk, 
maar het is toch heel waardevol geweest. Daarnaast waren we dus ook 
vriendinnen. In zo'n weekend praten we ook over ons geloofsleven of 
wisselen we boeken uit die over dit onderwerp gaan. Soms lukt het ook 
niet om over het geloof te praten of praten we liever over andere 
onderwerpen, maar dat geeft niet. Het is alleen al fijn dat je van elkaar 
weet dat je dezelfde normen en waarden hebt en vanuit die normen 
waarden wil leven. Daarnaast houden we ervan om elkaar scherpe 
vragen te stellen over het leven en onze doelen in het leven.  
Toen ik weer terug naar huis reed, was ik dankbaar voor mijn 
vriendinnen en voor de voeding die zij mij geven om weer even op te 
teren. De gesprekken, vragen en sowieso de leuke momenten die je 
samen deelt. Dat kan ook geestelijke voeding zijn. Daarom is het ook zo 
belangrijk dat we als gemeenteleden elkaar opzoeken, gesprekken 
voeren, elkaar vragen stellen en leuke momenten en minder leuke 
momenten met elkaar delen. Zo kan je elkaar ook voeden en raken we 
niet geestelijk ondervoed! Fijne novembermaand gewenst! Geniet van 
de mooie herfstkleuren en van elkaar.  
 
Tsjikke Bloem. 
 
 
 
 
THEMA-AVOND GELOOFSOPVOEDING 



10 
 

Op dinsdagavond 10 oktober hebben we de eerste thema-avond over 
geloofsopvoeding gehad. Het was een waardevolle avond met het 
uitwisselen van je eigen waarden en hoe je die koppelt aan je 
opvoeding. De volgende avond is op dinsdag 14 november om 20:00 
uur in de Twaskar. Ook als je de vorige keer er niet bij kon zijn ben je 
deze keer ook van harte welkom. We gaan het hebben over Bijbellezen 
en bidden in het gezin.  
 
DIACONIE 
 
Collectes in september: 
Diaconale collectes  € 195,55; Giften  € 195,00;  
Avondmaalcollecte voor de Bloemengroet  € 392,50 en tijdens het 
Oogstfeest € 200,00. 
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op 
bankrek.nr. NL93RABO 0119 3004 27. 
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk 
bedanken voor uw bijdragen. 
 
Bloemengroet-kaartengroet: 
. 
Aanmelding en/of vragen? 
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder 
uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of 
een kaart dan kan dat via de volgende manier: 
blommengroet@gmail.com 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
 
Huis-aan-huiscollecte  
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door  
Kerk in Actie organiseert van 21 t/m 26 november 2022  (week 47) een 
landelijke huis-aan-huiscollecte, omdat we willen opstaan voor 
kwetsbare kinderen in Oekraïne. De nood blijft hoog. Wij gunnen hen 
een beter leven! Daarom doen wij ook mee aan deze actie. Doet u ook  
mee? 
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Elke dag worden in de oorlog in 
Oekraïne minstens twee kinderen 
gedood en raken meer dan vier kinderen 
gewond. Bijna twee op de drie kinderen 
zijn voor het geweld op de vlucht, in 
eigen land of daarbuiten.  
 
 
Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de 
gevolgen van de oorlog in hun land.  
De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. 
Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke 
dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. 
Daar helpen we ze graag bij. 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie 
hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te 
spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense 
gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op 
tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele 
locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal 
kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van 
kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven 
leren. 
Met jouw bijdrage aan de collecte help je kinderen in Oekraïne de 
oorlog door. Help je mee? 
Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op de bankrekening van 
de diaconie NL93RABO 0119 3004 27 o.v.v. kinderen Oekraïne, 
Hartelijk dank!. Voor meer informatie: kerkinactie.nl/Oekraïne.  
Wilt u ook helpen met collecteren? Geef u op als collectant bij Sjoerd  
Heilig avondmaal 
Op zondag 17 december hopen wij weer het Heilig Avondmaal te 
vieren. 
De avondmaalcollecte is dan bestemd voor: Minima op het Bildt.  
Als gezamenlijke kerken van de voormalige gemeente Het Bildt,  willen 
wij opkomen voor degene die het financieel moeilijk hebben. Helaas 
nemen financiële problemen bij veel gezinnen toe. Ook in onze eigen 
gemeente, in ons eigen dorp.  
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Daarom willen wij hen, die rond moeten komen van een minimum 
inkomen, in de dure decembermaand tegemoet komen. Het blijkt al 
jaren dat hier behoefte aan is, omdat er veel mensen reageren op deze 
actie. 
Als diaconie vinden wij het daarom weer een mooie gelegenheid om de 
avondmaalcollecte te bestemmen voor deze actie en er ook voor deze 
mensen  een goede december maand van te maken.  Helpt u daarbij?  
Ook kan u een bedrag over maken op de bankrekening van de diaconie, 
rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. Minima Het Bildt. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Kerstviering 
Elk jaar nodigen de diaconie van de PKN kerk en de Christelijke 
Plattelandsvrouwen iedereen in Minnertsga  uit voor het vieren van het 
kerstfeest.  
Dit jaar willen wij het kerstfeest vieren op woensdag 20 december in 
het MFA, Fjildleane. De viering begint om 16.30 uur en we sluiten af 
met een broodmaaltijd. Ook is er dan weer de kerstpot voor een goed 
doel. Dit doel wordt later bekend gemaakt. U kunt eventueel ook een 
bedrag overmaken op rek nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. kerstpot 
2023. 
De Diaconieleden komen langs bij 67-plussers met de vraag of ze 
aanwezig willen zijn.  
Ook kunt u zich zelf opgeven tot woensdag 13 december bij Sjoerd. 
Het Lammert Brouwersfonds 
Graag nodigen wij de weduwen van Minnertsga uit om deze traditie van 
het Lammert Brouwersfonds in stand te houden. 
Op zaterdag 30 december a.s. van 16.00 tot 17.00 uur is de jaarlijkse 
uitdeling van het Brouwersfonds in de 
“Twaskar”,  eventueel onder het genot 
van een bakje koffie. 
Voor degene die zelf niet meer de 
uitdeling kunnen halen en de uitdeling 
thuisbezorgd willen hebben kunnen dit 
doorgeven tot zaterdag 30 december 
vóór 12.00 uur aan: 
Tineke . 
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Werelddiaconaat zondag 22 oktober jl. – Botopasi Suriname 
Het project Botopasi in Suriname is door Brigitta aangedragen bij de 
Diaconie. Botopasi is een dorpje met een school in Suriname op 3,5 uur 
rijden en 3,5 uur varen vanaf de hoofdstad Paramaribo welke ernstig 
verouderd is. Het dak lekt, slechte sanitaire voorzieningen, 
schoolmeubilair is oud en lesmateriaal is meer dan 20 jaar oud. Meer 
dan 200 kinderen uit alle omliggende dorpen komen naar Botopasi en 
gaan hier naar school.  

 
Brigitta is nauw betrokken bij dit 
project en samen met lokale 
betrokkenen willen ze graag de school 
verder opknappen.  
 
 
 
 

 
 
 
Het was een mooie dienst. We hebben het filmpje gezien waarbij 
Brigitta een toelichting heeft gegeven. De kinderen van de kinderkerk 
hebben vlaggetjes gekleurd en deze worden in november meegenomen 
naar Suriname.  
De collecte heeft € 377,30 euro opgebracht, bedankt hiervoor.  
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Een kaart als teken van medeleven  
 
De Diaconie. 
 
 

KERSTACTIE VOOR DE MINIMA  
 
Als gezamenlijke kerken van Oude Bildtzijl, Nij Altoenae, Minnertsga, 
Vrouwenparochie, St. Jacobiparochie en St. Annaparochie (van de 
voormalige gemeente “het Bildt”) hebben we besloten de “Kerstactie 
voor minima“ ook in 2023 te organiseren. Deze Kerstactie is alleen 
bestemd voor mensen die binnen de gemeentegrenzen van onze 
voormalige gemeente “het Bildt” wonen. Het maakt niet uit of je lid 
bent van een kerkelijke gemeente. Leden van de deelnemende kerken 
die ergens anders wonen mogen ook deelnemen aan deze Kerstactie. 
Als u tot één van de volgende categorieën behoort en zelfstandig woont 
in de voormalige gemeente “het Bildt” dan komt u voor een bijdrage in 
aanmerking als:  
 
1. U alleenstaand bent, zelfstandig woont en u 21 jaar of ouder  
            bent en geen student.  
 Uw netto maandinkomen bedraagt € 1250,- of minder. 
2. U een éénoudergezin bent met een netto maandinkomen van  
            € 1250,- of minder. 
3. U een echtpaar vormt of samenwonend bent (met of zonder  
            kinderen) met een netto maandinkomen van € 1750,- of  
            minder. 
4. U alleen een AOW-uitkering (zonder extra pensioen) geniet. 
 
Als u valt onder bovenstaande categorieën en u aanmeldt om een 
bijdrage te ontvangen dan gaat u tevens akkoord met het registreren van 
uw persoonlijke gegevens. Uiteraard worden uw gegevens 
vertrouwelijk behandeld en na gebruik vernietigd. Als u een bijdrage 
wilt ontvangen moet u dit vóór 26 november a.s. kenbaar maken door 
het antwoordstrookje in te vullen en op te sturen (of in de brievenbus te 
doen).  
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Behoort u niet zelf tot één van bovenstaande categorieën, maar kent u 
misschien mensen die voor een bijdrage in aanmerking komen, geef 
hun dan een tip door ze bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie te 
geven. Deze publicatie is ook te vinden op de website 
www.pgsintannaparochie.nl 
 
Het doet ons ook goed om te ervaren dat zowel particulieren als 
bedrijven deze actie elk jaar een warm hart toedragen en geld geven 
waardoor dit initiatief mogelijk wordt gemaakt. Daarom vragen wij 
opnieuw aan mensen die het qua inkomen beter hebben om ons te 
helpen deze Kerstactie ook dit jaar weer tot een succes te maken. 
Nadrukkelijk worden ook bedrijven gevraagd een handje te helpen.  
 
Steun onze actie door uw bijdrage te storten op bankrekening: 
NL21 RABO 0149 8802 94 van de Diaconie Protestantse Gemeente 
te St. Annaparochie o.v.v. ‘Kerstactie minima’.  
 

Met z’n allen kunnen we er voor iedereen een mooi Kerstfeest van 
maken. 

 
Ingevulde antwoordstrookje langs onderstaande lijn afknippen en voor 
26 november sturen naar: 

 
Diaconaal team Protestantse Gemeente Sint Annaparochie 

Van Harenstraat 67       9076 BT St. Annaparochie  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:…..………….……………..…………………………………….. 
 
Adres:……..………….…....……………………………………….…… 
 
Postcode/woonplaats:....……….…..………..…..………………..….….. 
 
Ik val onder de categorie:   1 2 3 4   
(graag omcirkelen) 
 
Met hoeveel volwassenen moet u rondkomen van 1 minimum  
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inkomen …. 
 
 
 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Beheerders Twaskar 
Jurjen en Hillie hebben zich naar aanleiding van het stuk in Tsjerkenijs 
gemeld dat zij wel belangstelling hadden om Aukje en Wally op te 
volgen. 
Een en ander is verder besproken en de nodige afspraken en 
overdrachten hebben inmiddels plaatsgevonden. 
Wanneer iemand de Twaskar wil gaan gebruiken voor een vergadering 
e.d. kunnen zij contact opnemen met Jurjen ( 06 – 50 67 66 80 ) of met 
Hillie ( 06 – 29 20 60 18 ). 
Graag dan ook even aangeven of zij koffie en thee moeten zetten of dat 
de vergadering dat zelf doet. 
Ook eventuele wijzigingen  graag zo snel mogelijk doorgeven. 
Wij zijn blij dat Jurjen en Hillie deze taak op zich willen nemen en 
wensen hun veel succes hierbij.  
 
Uurwerk 
Binnenkort zal de slinger van het uurwerk tijdelijk verwijderd en 
aangepast worden. 
De hoop bij de experts is dat het hier aan ligt en dat na herstel het 
uurwerk weer de juiste tijd gaat aangeven. 
 
Inspectierapport Monumentenwacht  
Periodiek komt de Monumentenwacht langs en maakt een heel 
inspectierapport met alles wat goed en minder goed is omschreven. 
Hierin was deze keer opgenomen dat bij de ramen er problemen kunnen 
ontstaan doordat de voegen deels van slechte kwaliteit zijn. Op korte 
termijn zal er nieuw voegwerk in de ramen aangebracht worden om te 
voorkomen dat de ramen eruit vallen. 
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Op korte termijn zal ook de afwatering aangepast worden zodat er niet 
langer lekkage kan ontstaan bij de afwateringspijpen. Door deze anders 
te stellen zal de afvoer verbeterd worden en komt niet langer tegen de 
muur aan. 
 

 



18 
 

 



19 
 

BERICHT VAN HET AVONDGEBED 

Deze keer allereerst een vraag aan u thuis.  Wij 
hebben het idee opgevat om een doosje in de kerk te 
zetten waar u als gemeenteleden uw gebedspunten 
op een briefje kunt zetten om voorbede te vragen 
voor iemand of iets wat u bezig houdt. 

En eventueel in de eredienst te gebruiken als u dat erbij zet zodat de 
dominee die dat wil het kan meenemen. U mag het ook aan mij 
doorgeven dan nemen wij het mee in het avondgebed. (Froukje 471264) 

Wij hopen dat u aan deze oproep gehoor kunt en wilt geven zodat we 
als biddende gemeente nog meer verbonden zijn met onze God en met 
elkaar. 

DE VOLGENDE DATA VAN HET AVONDGEBED ZIJN: 

Dinsdag 31 oktober (dit in verband met dankdag voor gewas en 
arbeid) om 19.15 in de kerk. 
DANKEN VOOR: 
#Voor de herfst  met zijn prachtige kleuren en rijke oogst 
#Dat we weer advent mogen vieren en ons mogen voorbereiden op de 
  komst van de Messias 
BIDDEN VOOR: 
#Dat wy nei elkoar omsjen bliuwe 
#Voor de ouderen 
#Voor Israël. Wijsheid voor de regeringen dat er toch vrede mag komen 
#Voor de wereld voor verdraagzaamheid 
#Voor de Palestijnen die ook vrede willen 
 
Woensdag 6 december om 19.15 in de kerk. 
DANKEN VOOR: 
#Dat wij in vrijheid mogen leven 
#Voor onze kinderen en kleinkinderen 
#Voor alle mensen die zich inzetten voor anderen en niet opgeven 
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BIDDEN VOOR: 
#Voor de zieken en mensen die eenzaam zijn 
#Voor de jonge mensen in deze tijd 
#Bidden voor licht in de duisternis. Dat het licht van kerst mag schijnen 
  in deze donkere wereld.  

Morgengebed 
Tot U, God, roep ik in de vroege morgen. 

Help mij te bidden 
en mijn gedachten te richten op U, 

ik kan het niet alleen. 
In mij is duisternis, bij U is licht. 

Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet. 
Ik ben bevreesd, bij U is hulp. 
Ik ben onrustig, bij U is vrede. 

In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld. 
Ik begrijp Uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg. 

Ditriech Bonhoeffer 
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, blz. 533 

 
Vriendelijke groet, 
Wietske Spoelstra, Wietske Lautenbach, Petra Abma, Froukje Kuiken. 
 

ZENDINGSDIENST ZONDAG 12 NOVEMBER  
Wij als zending- en evangelisatiecommissie houden op zondag 12 
november een zendingsdienst om 9:30 uur. 
In deze dienst zal pastoraal medewerker dhr. Johan Helfferich uit Oude 
Bildtzijl voorgaan. 
 
De opbrengst van de collecte gaat naar ons gezamenlijk ZWO 
project  in Moldavië. 
Het belooft een mooie dienst te worden, dus rekenen we op een grote 
opkomst. Tot dan! 
 
Namens de evangelisatie en zending commissie, 
Sjaak. 



21 
 

KLIEDERKERK 
Het is even stil geweest, maar we gaan weer een activiteit organiseren. 
Namelijk op zaterdagochtend 16 december. In de Twaskar gaan de 
kinderen kerststukjes maken om vervolgens ze uit te delen bij mensen 
uit het dorp. Het is een aantal jaren niet meer gedaan, maar het lijkt ons 
goed om dit toch weer op te pakken. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn 
van harte welkom!  
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KINDERTASJES 
In oktober hebben de kinderen en de gezinnen weer nieuwe tasjes 
gekregen. Ze hebben het ook over Paulus gehad en met name over 
Paulus en de schipbreuk. Op zondag 5 november kunnen de kinderen en 
hun ouders weer een nieuw tasje ophalen. 
 
 
 
 
 
KAARTEN MEITSJE 
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KLEINE GROEPJES 
De afgelopen maand hebben we het over Paulus gehad. In november 
gaan we het hebben over de hemel en de aarde. Hier nog de antwoorden 
uit de Quiz.  
Bij welke religieuze of nationalistische groep hoorde Paulus volgens 
eigen zeggen? 
Alle antwoorden waren goed. Hij noemde zich een Farizeeër.  
In welke stad begon Paulus, meteen na zijn bekering, met de 
verkondiging van het Evangelie van de Here Jezus? 
Damascus 
Wie hielp Paulus toen hij blind was? 
Silas 
In welk land is Paulus met zijn zendingsreis nooit geweest? 
Egypte 
In welke brief zegt Paulus: "Als God voor ons is, wie zal tegen ons 
zijn? Het staat in Romeinen 8. 
GEDICHT 

JOB 
 

Job was een vroom en rechtvaardig man 
en een trouwe dienaar van de Heer. 

Hij had vrouw en kinderen en héél veel vee 
en dat werd door de tijd  alleen maar meer. 

 
Hij was een gul en gastvrij man 
en deelde met anderen zijn bezit. 

Kortom: een dienaar naar Gods hart. 
Ja, zo te zien had hij alles “op de rit.” 

 
Op een keer was God in gesprek 
en schoof ook Satan hierbij aan. 

Toen kwam het gesprek op Job’s geloof 
waarover Satan zich behoorlijk liet gaan. 
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Natùùrlijk is Job een heel trouw dienaar, 
want hij is rijk en heeft eigenlijk alles wel. 

Maar God kwam voor zijn dienaar op 
en gaf toen Satan in zijn doen vrij spel. 

 
Hij mocht proberen Jobs geloof te testen 

wat Satan toen met “ liefde” deed. 
Job raakte in korte tijd dan ook alles kwijt 

wat niet voorkwam dat hij zijn geloof beleed. 
 

Toen mocht Satan aan Jobs gezondheid komen 
en Job werd vreselijk ziek en leed. 

Hij ging zijn geboortedag vervloeken 
wat hem achteraf wel heel erg speet. 

 
Maar ook door ziekte, dood en ellende 

bleef Job zijn God in alles trouw. 
Tot op de dag dat Satan weer verscheen 

en hij het gesprek hervatten zou. 
Satan moest nu wel erkennen 

dat Job desondanks trouw bleef aan zijn Heer. 
Dat was voor hem wel even slikken. 

Ja, dit verlies deed Satan heel erg zeer. 
 

Maar God verheugde zich over zijn dienaar. 
Gaf Job opnieuw een rijk en gezegend bestaan. 
En na verloop van tijd kon Job weer genieten 
en prees zijn schepper, Gods heilige naam. 

 
H. de Haan. 

 
STICHTING NIEMANDSLAND 
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Als sinds het jaar 1545 is het dorp Minnertsga in bezit van stichting 
Niemandsland. Deze stichting verpacht een perceel landbouwgrond dat 
destijds geschonken is door Gerrit Sjoerds en Tjam. Met de opbrengst 
kan een minnertsgaaster geholpen worden die financieel krap zit. U 
kunt bij ons aankloppen als een noodzakelijke levensbehoefte kapot 
gaat, bijvoorbeeld een koelkast of wasmachine, en zelf de middelen niet 
hebt om een nieuwe te kopen. Ook kunnen wij u helpen om een 
sportlidmaatschap o.i.d te betalen. Wij beoordelen eerst de aanvraag en 
leveren dan de goederen. Wij mogen niet meer uitgeven dan wat er 
jaarlijks binnenkomt. Alles gaat in overleg en gebeurt anoniem. 
Momenteel bestaat het bestuur uit Jacob Lolkema en Sytze Aartsma. 
Mocht u een aanvraag willen doen, kunt u bij ons aankloppen. 
Groet, Jacob en Sytze  
 
 
 
UIT DE REGIO 
 
SING-INN 
Feestelijke Advent en Kerstzang in Wijnaldum 
Op zondag 19 november a.s. staat de  Andreaskerk open  
voor een feestelijk Advent en kerst samenzang. 
Samen op weg naar kerst, door het zingen van de bekende Advent en 
Kerstliederen. 
De bezoekers kunnen zelf een lied opgeven uit de samengestelde lijst.  
In de pauze is er koffie en thee en wat lekkers en een gezellig samen 
zijn. De samenzang wordt begeleid door organist Bouwe Tjallingii  aan 
het van Dam orgel. 
De avond begint om 19.00 uur, er is een uitgangscollecte. 
Weet u welkom. Info: 0517591445.  
_________________________________________________________ 
 
Vorming en Toerusting-avonden over lijden en lachen door Ruurd 
Walinga.  (zie Tsjerkenijs van oktober) 
De 1e avond is op 7 november, de 2e op 14 november 2023. 
De avonden beginnen om 19.45 uur in de Terskflier te Sexbierum. 


