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OVERDENKING 
 
Dat is balen 
Het is me al meerdere keren overkomen: ik loop met te volle handen 
door het huis, en dan valt er iets af en gaat kapot. Ik baal dan enorm. 
Had ik maar twee keer gelopen. Had ik maar wat minder in mijn handen 
genomen. Had ik maar niet zo overmoedig geweest. Steeds weer 
datzelfde gevoel: had ik maar... 
De afgelopen maand ben ik begonnen met het lezen van het Bijbelboek 
Jeremia. Maar liefst 51 hoofdstukken lang probeert Jeremia de 
Israëlieten te waarschuwen: bekeer u, keer terug naar God, verander uw 
levenswijze. Maar het lijkt allemaal voor niets te zijn. De Israëlieten 
doen alsof ze Jeremia niet horen. En dan, in hoofdstuk 52, gebeurt het 
onvermijdelijke: Jeruzalem wordt aangevallen en verwoest. 
Het bijbehorende beeld bij deze 
overdenking toont een 
ontmoedigde Jeremia. Hij heeft 
al zijn energie gestoken in het 
proberen het volk op een 
andere weg te brengen, maar 
niemand luisterde. Wanneer ik 
naar dit schilderij kijk, vraag ik 
me af of Jeremia dacht: ‘Wat 
had ik anders kunnen doen?’ 
Herkent u dit gevoel? Als uw 
leven in brand lijkt te staan en 
u niet meer weet wat te doen. 
Als uw leven getekend wordt 
door ziekte. Als uw huwelijk in een storm verkeert. Telkens datzelfde 
gevoel: had ik maar... 
Het is goed om stil te staan bij deze gedachte. In geloof mogen we 
echter weten en erop vertrouwen dat God de legers van pijn, lijden en 
moeilijkheden zal doen struikelen. We mogen vertrouwen op Zijn 
liefde, in de wetenschap dat Hij ons nooit alleen zal laten. 
Jacob Nentjes. 
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND NOVEMBER 
 

Zondag 3 november Themadienst ‘Licht’ 
9.30 uur Commissie andere diensten 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Jeugd 
De paaskaars wordt aangestoken door: Hylke de Haan 
Kinderkerk: Er is geen kinderkerk 
 

Woensdag 6 november Dankstond 
19.30 uur Mw. A. de Vries, Ureterp 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Dankstondcollecte 
 

Zondag 10 november Zendingsdienst en 
                                                                       Tienerdienst 
9.30 uur Dhr. J. Nentjes 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Zending 
De paaskaars wordt aangestoken door: Henk Tilma 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 
Zondag 17 november  
9.30 uur Dhr. J. Eijkelenboom, Urk 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Boaz Wiersma 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 
Zondag 24 november Eeuwigheidszondag. 
9.30 uur Mw. T. de Jong-Bloem 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Roan Stienstra 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 
Zondag 24 november  
19.30 uur Zangavond m.m.v. CMV                 
 Excelsior uit Oudebildtzijl 
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AGENDA 
 
5 november Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
6 november Gemeenteavond na de kerkdienst in de Twaskar 
8  november    Kaarten maken bij T. Boomsma, S.v.Andlawei 21 om  
                        14.00 uur 
15 november   Kaarten maken bij T. Boomsma, S.v.Andlawei 21 om  
                        14.00 uur 
20 november Moderamen om 19.30 uur in de Twaskar 
24 november Zangavond om 19.30 uur in de Meinardskerk  
  m.m.v. CMV Excelsior uit Oudebildtzijl 
4  december    Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
4 december Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in de Twaskar 
17 december Zangavond om 19.30 uur in de Meinardskerk  
  m.m.v. Chr. Brassband ‘Looft den Heer’uit  
                       Bitgummole 
18 december Kerstviering van de Diaconie en de Chr.  
                        Plattelandsvrouwen in het MFA om 16.30 uur 
23 december Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur  
31 december Uitdeling Brouwersfonds van 16.00 – 17.00 uur in de 
                        Twaskar 
   
 

EEUWIGHEIDSZONDAG 
Op zondag 24 november is het eeuwigheidszondag en staan we stil bij 
de mensen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en bij 
eenieder die wij verloren hebben. De families die dit jaar een dierbare 
verloren hebben krijgen een brief met een uitnodiging en iedereen is 
welkom om met elkaar troost te zoeken en te vinden in de kerkdienst.  
 
Daarnaast stellen we 's middags de kerk ter beschikking zodat iedereen 
de gelegenheid heeft om een kaarsje aan te steken en in alle rust plaats 
te nemen om stil te staan bij dierbaren die overleden zijn. We zullen 
koffie en thee klaarzetten en u bent van harte welkom. Dit kan vanaf 
15:30 uur tot 17:00 uur in de Meinardskerk. 
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PASTORALIA 
 
We nemen eenieder in onze gedachten en gebeden mee. De mensen 
hierboven genoemd, maar ook iedereen die wij hier niet noemen, maar 
ook onderzoeken hebben, wachten op een operatie of in spanning zitten. 
Ook mensen die zorgen hebben of worstelen met psychische klachten 
dragen wij op in onze gebeden.    
De pastores. 
 
FANÚT FRJENTSJER 
Het seizoen is weer van start, dat betekent dat we onze eerste 
zegeningen mogen tellen en de nodige drukte weer om de hoek komt 
kijken! We kijken terug op mooie jeugdactiviteiten zoals de kliederkerk 
en de eerste tienerdienst en ook de kleine groepjes zijn weer gestart. De 
koffie-ochtenden worden drukbezocht, het ouderenreisje van de 
diaconie is alweer achter de rug en de commissie die de adventskrant 
maakt heeft alle stukken al ingeleverd. Achter de schermen gebeurt er 
altijd heel veel, meer dan je voor de schermen ziet. Soms vind ik dat 
wel eens het lastige van het werk, kon ieder gemeentelid, maar 
meekijken wat ik allemaal zie gebeuren of waar we allemaal mee bezig 
zijn.  
Toch is het mooi dat er onderling op deze manier zoveel mensen elkaar 
ontmoeten. Want dat is erg belangrijk! Dat je elkaar ziet, soms nieuwe 
mensen ontmoet of mensen waarvan je dacht dat je ze kende, maar 
eigenlijk niet zoveel weet. Minnertsga is een dorp, waarin veel mensen 
elkaar kennen en als er iets moet gebeuren, dan gebeurt het ook. Aan de 
andere kant blijf ik mijzelf verbazen, dat veel mensen elkaar eigenlijk 
helemaal niet zo goed blijken te kennen. Niet weten wat voor werk de 
ander doet of waar iemand woont, terwijl ze al jaren samen gemeentelid 
zijn. Daarom daag ik jullie en ook mijzelf uit om eens op mensen af te 
stappen die je misschien helemaal niet goed kent. Blijf nieuwsgierig 
naar elkaar en neem informatie die je denkt te weten niet voor lief, want 
soms is het allemaal anders dan je denkt. Daarom sluit ik mijn korte 
betoog af met de volgende quote: “Als nieuwsgierigheid niet bestond, 
dan zou er maar weinig gedaan worden voor het welzijn van de 
naasten.” (Friedrich Nietzche) 
Tsjikke. 
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FANÚT de tsjerkeried                                                  
Bezig zijn met het thema ‘Als nieuw’, bestaande activiteiten hebben 
hun plek gevonden en zijn weer opgestart. De vergaderingen, 
bijeenkomsten van commissies, de gespreksgroepen, koffieochtenden 
en de kliederkerk. Met de kleuren van de regenboog als leidraad en dan 
ook nog in je favoriete kleur mogen komen. Het was, volgens een 
heleboel mensen die ik daarover gehoord heb, een prachtige viering. 
De regenboog speelt ook een rol in de activiteit die is opgestart, de 
tienerkerk. De eerste tienerkerk was op 13 oktober en terwijl de groep 
naar buiten loopt en wil oversteken naar de Twaskar, ontstaat aan de 
hemel een prachtige regenboog. Indrukwekkend en bemoedigend om 
onder dit teken van hoop aan de slag te gaan. Een hemelse knipoog.            
Het was, volgens de begeleiders, een fantastische ervaring om samen 
met onze tieners deze stap te mogen en te kunnen zetten. 
13 oktober was ook de dag dat Dirk Norbruis zijn 50-jarig jubileum 
mocht vieren. En dat hebben we geweten; een afgeladen kerk, een 
prachtig koor, gasten en dan de organist, die de sterren van de hemel 
speelde. Ik heb weer eens wat gemist……………….. 
En die regenboog blijft maar terugkomen…… Op zondag 20 oktober in 
de stola Van da. Keuning die in deze dienst Wally Joostema als 
ouderling met een bijzondere taak, namelijk het jeugdwerk, mocht 
bevestigen. De bevestiging werd op een inspirerende manier met ons als 
gemeente gedeeld. Onze ouderling van dienst, Aafke Wiersma, wilde 
nog graag een woord van welkom met haar delen, maar door de 
voortgang in de dienst is dat niet gelukt. Toch wil ik hier haar woorden 
voor Wally met u delen: 
‘Wally,                                                                                                                 
Je bevestiging was wat later, maar toch heten we je van harte 
welkom in het midden van de kerkenraad.                                                                            
Het gebruikelijke kadootje, een boekje, had je al gehad. Daarom 
ook van mijn kant een kleinigheidje.                                                                                  
Met het mooie gesprek met da. Keuning in gedachten, geef ik je nu 
een kaars als teken van het licht van Christus en een dobbelsteen. 
Een dobbelsteen rolt, van de een naar de ander.                                                         
Deze is niet nieuw, maar was eerder van mijn moeder. Zes 
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Bijbelteksten staan erop, een bemoediging voor elke doordeweekse 
dag.  Mag je zo in je nieuwe ambtsperiode Lichtdrager zijn en 
mogen wij, gemeente en kerkenraad, samen met jou gezegend 
worden’.    
Aafke. 
 
Naast de laptop op mijn bureau staan 2 kalenders, een 
verjaardagskalender en een dagkalender: ’Deel je leven, inspiratie voor 
elke dag’ (uitgave Protestantse Kerk Nederland). 
Voor vandaag staat er de volgende tekst:                                                                
‘Mag het je gegeven zijn dat er een muur is om je te beschermen tegen 
de wind en een vuur om je warm te houden als het koud wordt, dat je 
een jas hebt om je te beschermen tegen de regen en mag het je gegeven 
zijn dat je een vriend hebt om samen met jou op weg te gaan’.  (Trinity; 
vrij vertaald uit het Engels) 
Mogen deze woorden met ons meegaan als we de donkere dagen van 
het Hollandse/Friese najaar weer in gaan. We mogen in die dagen 
elkaar uit de wind houden, een vuur voor elkaar aansteken en samen op 
weg gaan naar het steeds sterker wordende Licht van Advent en de 
warmte die uitstraalt van het Kind in de kribbe.  
Marian Krol. 
 
DE PASTORES OP CURSUS 
We zijn een aantal keren naar Doorn afgereisd om een dag scholing te 
krijgen over preken en liturgiek. Ondanks de lange reis van 4 uur in de 
auto zijn het leerzame ontmoetingen. Ten eerste is het leuk om mede 
pastores te ontmoeten en elkaar te spreken over het werk. Daarnaast is 
het goed om les te krijgen. We hebben het gehad over jullie, onze 
hoorders, wat speelt er in de gemeente of in de wereld waar je iets mee 
moet. Vervolgens hebben we het gehad over de tekst. Hoe lezen we de 
Bijbel en wat staat er nou echt? En als derde hebben we het over 
onszelf, wat doet de tekst met ons, waar raakt het ons? Kunnen we daar 
iets mee in de preek en hoe breng je dit dan over?  
Allemaal interessante vragen, waarbij we onze aannames kwijtraken, 
we misschien juist aan het wankelen worden gebracht, maar waarbij we 
dat juist weer kunnen gebruiken om met een kritische blik naar ons 
werk en de Bijbel te kunnen kijken.  
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Naast, dat de lunch heel lekker is en die vier uren reizen zomaar voorbij 
zijn, omdat we over van alles en nog wat kletsen, is het dus ontzettend 
leerzaam en leuk om een dagje in Doorn te zijn. Op 13 november gaan 
we weer!  
De pastores. 
 
KLIEDERKERK 
Op zondagmiddag 6 oktober was de eerste kliederkerk van het seizoen. 
We hadden het met elkaar over de regenboog. Het werd een kleurrijke 
middag met als start dat we met elkaar een regenboog vormden. 
Iedereen mocht namelijk in zijn of haar lievelingskleur verkleed komen. 
Daarnaast hebben we geknutseld, armbandjes gemaakt, twister gespeeld 
en konden de kinderen geschminkt worden. Ook hebben we gezongen 
en geluisterd naar het Bijbelverhaal van Noach. Het was een heerlijke 
middag, waarbij ook nieuwe gezinnen aansloten. In december komt de 
volgende kliederkerk, meer informatie komt zo snel mogelijk!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIENERDIENST 
Op zondag 13 oktober was de eerste tienerdienst een feit. Er waren 
maar liefst 13 tieners die samen met Geppy en Tjerk naar de Twaskar 
gingen. Hier leerden ze elkaar nog beter kennen, deden ze spellen en 
hadden ze het over het onderwerp: Licht! We kijken terug op een 
geslaagde eerste keer! Op naar de volgende keer!  
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NIJS FAN DE ZENDINGSCOMMISJE 
Op 10 novimber is der wer in zendingstsjinst. De kollekte is, sa’t jimme 
de lêste 2 jier fan ús went binne, foar Moldavië. De situaasje yn 
Moldavië is noch net folle better. In earm lân, heiten en memmen dy’t 
nei it bûtenlân gien binne om jild te ferstjinjen en de bern dy’t by pake 
en beppe efterbliuwe. Faak kinne pake en beppe sels net iens rûn 
komme en dan moatte se ek noch op de bernsbern passe. 



10 
 

Gelokkich kin mei jimme moaie jeften opfang nei skoaltiid foar de bern 
regele wurde. Der krije se oandacht, in lekker miel iten en hulp by it 
húswurk. Ek kinne se sporte en leare se hoe’t se leafdefol mei inoar om 
gean moatte. 
Kinne wy wer rekkenje op jimme jeften? 
Oant 10 novimber! 
 
 
DIACONIE 
Collectes in september: 
Diaconale collectes  € 277,30, Giften  € 399,00; 
Bloemengroet € 185,00.  
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de 
Diaconie, dat kan op bankrek.nr.  
NL93RABO 0119 3004 27 of via de QR-code. 
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten 
en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen. 
 
Bloemengroet-kaartengroet 
Aanmelding en/of vragen? 
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder 
uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of 
een kaart dan kan dat o.a. via: 
blommengroet@gmail.com 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de bloemengroet:  
Bankrek. Nr. NL93RABO0119300427 o.v.v. bloemengroet 
Wilt u ook eens een bloemetje weggeven? Meld je dan aan.  
 
Huis-aan-huiscollecte “HELP KINDEREN IN OEKRAÏNE DE 
OORLOG DOOR” 
Kerk in Actie organiseert van 18 t/m 23 november 2024 (week 47) een 
landelijke huis-aan-huiscollecte omdat we willen opstaan voor 
kwetsbare kinderen in Oekraïne. De nood blijft hoog en wij gunnen hen 
een beter leven! Daarom doen wij mee aan de actie. DOET U OOK 
MEE? 
Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de oorlog. Daarom biedt 
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Kerk in Actie veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning, 
want dat hebben kinderen daar nodig. Door de jarenlange contacten met 
Oekraïense kerken kan Kerk in Actie overal in het land hulp bieden. 
Families krijgen voedsel en zadenpakketten, zodat er toch eten op tafel 
is. Ook geven kerken tijdelijk onderdak aan gezinnen die alles moesten 
achterlaten. Kinderen hebben er een veilige plek om te spelen en krijgen 
psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven of te herstellen van 
trauma’s.  
Met jouw bijdrage aan deze collecte help je kinderen in Oekraïne de 
oorlog door. HELP JE MEE? 
Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op de bankrekening van 
de diaconie NL93RABO 0119 3004 27 o.v.v. kinderen Oekraïne. 
Hartelijk dank ! Voor meer informatie: kerkinactie.nl./Oekraïne. 
WILT U OOK HELPEN MET COLLECTEREN? Geef u op als 
collectant bij Sjoerd Visser tel.nr. 0518-471284.   
 
Heilig Avondmaal 
Op zondag 1 december hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren. 
De avondmaalcollecte is dan bestemd voor: Minima op het Bildt.  
Als gezamenlijke kerken van de voormalige gemeente Het Bildt,  willen 
wij opkomen voor degene die het financieel moeilijk hebben. Helaas 
nemen financiële problemen bij veel gezinnen toe. Ook in onze eigen 
gemeente, in ons eigen dorp.  
Daarom willen wij hen, die rond moeten komen van een minimum 
inkomen, in de dure decembermaand tegemoet komen. Het blijkt al 
jaren dat hier behoefte aan is, omdat er veel mensen reageren op deze 
actie. 
Als Diaconie vinden wij het daarom weer een mooie gelegenheid om de 
avondmaalcollecte te bestemmen voor deze actie en er ook voor deze 
mensen een goede december maand van te maken.Helpt u daarbij?  
Ook kan u een bedrag over maken op de bankrekening van de Diaconie, 
rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. Minima Het Bildt. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Kerstviering 
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Elk jaar nodigen de Diaconie van de Protestantse Gemeente en de Chr. 
Plattelandsvrouwen iedereen in Minnertsga  uit voor het vieren van het 
kerstfeest.   
Dit jaar willen wij het kerstfeest vieren op woensdag 18 december in 
het MFA De Doarpsfinne. De viering begint om 16.30 uur en we 
sluiten af met een broodmaaltijd. Ook is er dan weer de kerstpot voor 
een goed doel. Dit doel wordt later bekend gemaakt. U kunt eventueel 
ook een bedrag overmaken op rek nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. 
kerstpot 2024. 
De Diaconieleden komen langs bij 67-plussers met de vraag of ze 
aanwezig willen zijn.  
Ook kunt u zich zelf opgeven tot woensdag 11 december bij: Gerda 
van der Ploeg, Skoallstrjitte 28, tel.nr. 0518-471430. 
 

Het Lammert Brouwersfonds 
Graag nodigen wij de weduwen van Minnertsga uit om deze traditie van 
het Lammert Brouwersfonds in stand te houden. 
Op dinsdag 31 december a.s. van 16.00 tot 17.00 uur is de jaarlijkse 
uitdeling van het Brouwersfonds in de “Twaskar”,  eventueel onder het 
genot van een bakje koffie. 
Voor degene die zelf niet meer de uitdeling kunnen halen en de 
uitdeling thuisbezorgd willen hebben kunnen dit doorgeven tot dinsdag 
31 december vóór 12.00 uur aan Sytze Aartsma, tel.nr. 0612698838. 
Een kaartje als teken van medeleven 
Voor de volgende gemeenteleden die in een verpleeghuis of andere 
woonvorm verblijven. Tevens vermelden wij de personen die in een 
verzorgingshuis wonen. Ook voor hen is het prettig om een kaart te 
ontvangen als blijk van medeleven. Hieronder vindt u de namen en 
adressen van de mensen vanuit onze Protestantse Gemeente 
Minnertsga. 
De Diaconie. 
 

 
 
 
 

KERSTACTIE VOOR DE MINIMA  
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Als gezamenlijke kerken van Oude Bildtzijl, Nij Altoenae, Minnertsga, 
Vrouwenparochie, St. Jacobiparochie en St. Annaparochie (van de 
voormalige gemeente “het Bildt”) hebben we besloten de “Kerstactie 
voor minima“ ook in 2024 te organiseren. Deze Kerstactie is alleen 
bestemd voor mensen die binnen de gemeentegrenzen van onze 
voormalige gemeente “het Bildt” wonen. Het maakt niet uit of je lid 
bent van een kerkelijke gemeente. Leden van de deelnemende kerken 
die ergens anders wonen mogen ook deelnemen aan deze Kerstactie. 
Als u tot één van de volgende categorieën behoort en zelfstandig woont 
in de voormalige gemeente “het Bildt” dan komt u voor een bijdrage in 
aanmerking als:  
 
1. U alleenstaand bent, zelfstandig woont en u 21 jaar of ouder 
            bent en geen student. 
 Uw netto maandinkomen bedraagt € 1310,- of minder. 
2. U een eenoudergezin bent met een netto maandinkomen van 
            € 1310,- of minder. 
3. U een echtpaar vormt of samenwonend bent (met of zonder  
            kinderen) met een netto maandinkomen van € 1870,- of minder. 
4. U  een echtpaar vormt of samenwonend bent en alleen een  
           AOW-uitkering (zonder extra pensioen) geniet. 
 
Als u valt onder bovenstaande categorieën en u aanmeldt om een 
bijdrage te ontvangen dan gaat u tevens akkoord met het registreren van 
uw persoonlijke gegevens. Uiteraard worden uw gegevens 
vertrouwelijk behandeld en na gebruik vernietigd. Als u een bijdrage 
wilt ontvangen moet u dit vóór 24 november a.s. kenbaar maken door 
het antwoordstrookje in te vullen en op te sturen (of in de brievenbus te 
doen).  
Behoort u niet zelf tot één van bovenstaande categorieën, maar kent u 
misschien mensen die voor een bijdrage in aanmerking komen, geef 
hun dan een tip door ze bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie te 
geven. Deze publicatie is ook te vinden op de website 
www.pgsintannaparochie.nl 
 
Het doet ons ook goed om te ervaren dat zowel particulieren als 
bedrijven deze actie elk jaar een warm hart toedragen en geld geven 
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waardoor dit initiatief mogelijk wordt gemaakt. Daarom vragen wij 
opnieuw aan mensen die het qua inkomen beter hebben om ons te 
helpen deze Kerstactie ook dit jaar weer tot een succes te maken. 
Nadrukkelijk worden ook bedrijven gevraagd een handje te helpen.  
 
Steun onze actie door uw bijdrage te storten op bankrekening: 
NL21 RABO 0149 8802 94 van de Diaconie Protestantse Gemeente 
te St. Annaparochie o.v.v. ‘Kerstactie minima’.  
 

Met z’n allen kunnen we er voor iedereen een mooi Kerstfeest van 
maken. 

 
Ingevulde antwoordstrookje langs onderstaande lijn afknippen en  
vóór 24 november sturen naar: 

 
Diaconaal team Protestantse Gemeente Sint Annaparochie  

Van Harenstraat 67       9076 BT St. Annaparochie  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:…..………….……………..……………………………………. 
 
Adres:……..………….…....……………………………………….….. 
 
Postcode/woonplaats:....……….…..………..…..………………..….…. 
 
Ik val onder de categorie:   1 2 3 4   
(graag omcirkelen) 
Met hoeveel volwassenen moet u rondkomen van 1 minimum 
inkomen…. 
Hoeveel minderjarige inwonende kinderen heeft u ……. 
 
 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
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Koperen schotels 
In de consistorie staan al langere tijd koperen schaaltjes op tafel en een 
iets grotere pot. Graag zouden wij willen weten waar deze voor zijn en 
hoe de kerk ze in bezit heeft gekregen. Er is rondom gevraagd hoe ze in 
de kerk terecht zijn gekomen en niemand heeft het ons kunnen 
vertellen. Mocht iemand het weten schiet dan een van de 
kerkrentmeesters aan om het verhaal te vertellen. 
 
Twaskar 
De bezoekers van de koffie op dinsdagochtend hebben het al kunnen 
zien maar er is korte geleden een kantoorruimte gemaakt in de zaal van 
de Twaskar. Het is de bedoeling dat beide pastores er gebruik van 
kunnen maken. In heel korte tijd hebben Tino Boomsma, Jappie van der 
Ploeg en Cor Herder deze ruimte gemaakt en van stroom voorzien. De 
komende tijd zal Anno zorgen voor de kleuren aan de wanden. Alle 
medewerkers onze hartelijke dank voor deze snelle uitvoering. 
 
Durk Norbruis 
Zondag 13 oktober mocht 
Durk vieren dat hij 50 jaar 
organist en muzikant was. 
Gezien zijn leeftijd is hij 
dus al op hele jeugdige 
leeftijd begonnen met het 
begeleiden van 
kerkdiensten. 
Tijdens een, door Durk, 
georganiseerd concert op 
zondagmiddag mocht onze 
oud-voorzitter Sierk Muller hem de versierselen overhandigen die bij de 
Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer voor hem waren aangevraagd. 
Deze bestonden uit een gouden spelt met briljant en een oorkonde. 
Wij hopen dat hij nog vele jaren deel mag uitmaken van het team van 
organisten. 
 
NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING 
WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2024  
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Opening: 
De voorzitter opende de vergadering met een stukje uit de EO-gids 
“Teken van de Broden” en gaat voor in gebed. 
Vaststelling verslag kerkenraadsvergadering 26 juni 2024: 
In het verslag van de kerkenraadsvergadering staat Cor Herder zijn 
naam niet vermeld dat hij wordt herbevestigd. 
Kerkrentmeester aanpassen in ouderling-kerkrentmeester. 
Naam ouderling: Marian Knol wijzigen in Marian Krol. En verslag 
wordt verder vastgesteld. 
Pastors gaan op vervolgcursus dit is verplicht en deze kosten worden 
door de kerk vergoed.  
Na deze cursus mogen de pastores ook bevestigen en sacramenten 
toedienen. 
Mededelingen en ingekomen stukken en verslag afgevaardigden: 
Zomerdiensten op Het Bildt: 
Geweldige opkomst en mooie diensten en kunnen terugzien op een 
mooie periode. 
Collecte muntjes uit andere gemeentes moeten nog regelen-verrekenen. 
Wat doen we met de extra dienst in Minnertsga tijdens de 
zomerperiode. Is dit noodzakelijk of niet, dit meenemen in de evaluatie. 
Bevestiging Oosterbierum - Tzummarum: 
11 augustus is ds. J.P. van Olffen bevestigd in Oosterbierum - 
Tzummarum. Hier zijn Jitse en Ritske geweest en kunnen terugzien op 
een mooie dienst. 
Nieuwe opzet vergaderstructuur kerkenraad: 
Tsjikke geeft een korte toelichting op hoe we in de toekomst de 
kerkenraad kunnen organiseren. 
Het moderamen omvormen tot een kleine afvaardiging van de 
kerkenraad. 
Actuele dingen kunnen dan per geleiding worden besproken en worden 
meegenomen naar de kleine kerkenraad. De gehele kerkenraad kan dan 
een paar keer per jaar wat algemenere onderwerpen bespreken of een 
thema-avond of iets dergelijks, wordt vervolgd. 
Nieuwe voorzitter: 
We hebben nog geen nieuwe voorzitter. 
Maar tijdens de nazit van de kerkenraadsvergadering bij het afscheid en 
kennismaking van de nieuwe kerkenraadsleden stelde mw. Marian Krol 
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zich beschikbaar als nieuwe voorzitter. 
Mw. Marian Krol is in het verleden in een andere gemeente ook 
voorzitter geweest. 
Beleidsplan: 
We moeten doelen stellen voor het beleidsplan en doelen uitzetten. 
Nel, Jan, Oege en Tsjikke hebben hierover overleg gehad en we gaan 
een externe partij inhuren voor een nieuw beleidsplan.  
Vanuit de gemeente moet er een homogeen verhaal van worden 
gemaakt. 
Pastoraat: 
Koffiedrinken op dinsdagmorgen is waardevol en er komen ook mensen 
die niet in de kerk komen. Op deze manier hoor je ook de andere 
mensen die ziek zijn e.d. Op deze manier krijgt iedereen aandacht als 
dit noodzakelijk is door middel van een kaart of bezoek. 
Misschien kunnen we ook keer op een dinsdagmiddag koffiedrinken, 
dan komen er ook andere mensen die anders verhinderd zijn. 
Jeugdwerk: 
Op de notulen zijn geen op- en aanmerkingen en deze worden 
goedgekeurd. Startzondag wordt door de jeugdouderlingen opgepakt. 
Leeftijd 10 t/m 12 jaar om daar ook iets voor de organiseren 1x per 
maand.  
Wally heeft zich beschikbaar gesteld om nog één jaar jeugdouderling te 
worden, zodoende is de club weer compleet en we zijn hier dankbaar 
voor. 
Diaconie: 
Op de notulen zijn geen op- en aanmerkingen en deze worden 
goedgekeurd. We beginnen met een nieuwe team als diaconie. 
Het ouderenreisje is in september en de kerstviering is ook weer in 
voorbereiding. 
Klankbord voor de website: 
Is er iemand die de website actueel wil houden en wat erop moet 
komen. Er komt een oproep in Tsjerkenijs. 
Kerkrentmeesters: 
Op de notulen zijn geen op- en aanmerkingen en deze worden 
goedgekeurd. 
De kerkrentmeesters hebben een voorstel gemaakt voor de verkoop van 
de pastorie, dit voorstel wordt goedgekeurd door de kerkenraad en het 
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voorstel komt in Tsjerkenijs zoals dit nu is opgesteld. 
De bevoegdheid voor de verkoop van de pastorie ligt bij de kerkenraad 
en die mag hierover beslissen. De opbrengst van de pastorie komt in de 
pot algemene reserve van de kerk. 
Ouderlingenberaad: 
Op de notulen zijn geen op- en aanmerkingen en deze worden 
goedgekeurd. 
Verder geen mededelingen dit is al besproken tijdens het onderdeel 
Pastoraat. 
Rondvraag van vooraf gestelde vragen: 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen binnen gekomen. 
Voorzitter Jitse bedankt de kerkenraad voor de samenwerking en wenst 
ons Gods zegen toe. 
Tineke, Sjoerd en Rintje bedanken eveneens iedereen voor de prettige 
samenwerking. 
Sluiting: 
Sjoerd sluit de vergadering met een gedicht: Een klomp geluk. 
 
Na afloop van de vergadering hebben we nog afscheid van de oude 
kerkenraadsleden en verwelkomen we de nieuwe kerkenraadleden. 
 
 
AVONDGEBED 
Het avondgebed zal gehouden worden op 
dinsdag 5 november 2024 om 19.15 in de kerk. 
Wij gebruiken het getijdengebed uit het liedboek 
190A. 
Lezing: Psalm 7: 1 t/m 18 
Zingen: Lied 84: 1,2 en 6 
Wij willen danken voor: 
# Voor de nieuwe ambtsdraagster die nog bevestigd is.                                                                          
# Voor al het goede en positieve.  
# Voor de bijbel en ontmoetingsgroepjes die weer beginnen. 
# Danken dat er vruchten groeiden na een slechte start. En dat de  
            vruchten van het land gehaald konden worden.        
Wij willen bidden voor:                                                                                                      
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# Voor iedereen die verdriet heeft. 
# Om kracht, steun en hulp voor mensen die erg moeilijk om  
            kunnen gaan met zorgen en gemis. 
# Wy fiere aanst de komst van it Ljocht. Litte wy probearje om it  
            ljocht yn de neiste to sjen mar ek yn ús sels. Litte wy fêsthalde 
            oan Gods trou: dy is grutter en sterker dan al de ellinde yn     
 de wrâld. 
 

Dan is er ook nog een avondgebed en wel op woensdag 4 december 
2024 in de kerk op 19.15 uur. 
Wij willen danken voor: 
# Voor alle mensen in onze gemeente van jong tot oud. 
# Voor onze vrijheid. 
Wij willen bidden voor: 
# Voor alle gevangenen op deze wereld. 
# Voor alle vervolgde christenen. 
# Voor alle mensen in onze gemeente die ziek zijn of oud worden. 
 

Wij willen nog even wat onder uw aandacht brengen en dat is het 
volgende: de week van het gebed is van 19 tot 26 januari 2025. 
Gebed is heel belangrijk en daarom willen wij daar wat mee doen. 
Wij komen er in het januarinummer van tsjerkenijs op terug. 
Wilt  u ook weer met ons meebidden vanuit uw huis? 
Nog even over het bakje met de uil voor de gebedspunten. Dank u wel 
dat u meedenkt en briefjes inlevert om voor of om te bidden.                                                                 
Fijn dat we zo ook met elkaar 
gemeente kunnen en mogen zijn met 
de hulp van onze Heer. 
Een warme groet, 
Wietske Lautenbach 
Wietske Spoelstra 
Petra Abma                                         
Froukje Kuiken 

SEGEN:                 Wij libje op’n 
ferflokte ierde. 
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Wer’t folle túch opsjit. 
Mei muoiten giet  de mins teriede, 

Syn wurkjen is faak yn it swit. 
 

De waaksdom hat er net yn hannen. 
It waar is meastal net nei’t sin. 
Soms ferdroegje ek de lannen, 

Of it reint mar troch, da’s like min. 
 

Wij kleie faak, dan oer de hjitte, 
Dan wer oer de fûle kjeld. 

Wij woene alles graach mei mjitte, 
En bin’ net op útersten gesteld. 

 

Wat wol’ jo no fan dizze ierde, 
It paradys hat ienris west. 

Dat kin ús net it lok mear biede, 
Al dogge wy ’t ek noch sa bêst. 

 

Elk wrakselt om in bytsje wille, 
Mar neat hat er sels yn’e hân. 

Hij moat de muoiten wolris tille, 
Dat komt soms samar op jin oan. 

 

Wij libje allinne fan genede, 
De moaie simmer fan dit jier. 

Wy diele noch yn ierdske frede, 
En ha yn’t libben noch plesier. 

 

Wy haw’ it wierlik net ferstsjinne, 
Genede is ús deistich brea. 

En wol’ wy evich straf ûntrinne, 
Fersoening is der foar it kwea. 

 

Dy wei is foar ús wer ûntsletten, 
Iens komt it paradys werom. 

God hat de ierde net fergetten. 
Mar bringt op ‘e nij Syn hillichdom! 

 
 
In gedicht fan Bauke Tsjibbeles Miedema. 
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VERJAARDAGSFEESTJE 80+  
 
“Binne jo 80 jier en dan dogge se de flagge foar jo út!!  
Nea tocht.”  
Dit was één van de opmerkingen die we hoorden van een 
80+feestganger. 
Afgelopen 30 april was het eerste feestje voor de 80+sers en nu gaan we 
weer een feestje vieren voor diegene die het laatste halfjaar, juli t/m 
december, 80 jaar worden of al geworden zijn én de mensen die dat al 
langer zijn en ook in het 2e halfjaar jarig zijn.  
Samen willen we uw verjaardag vieren met andere leeftijdsgenoten.  
 
U bent van harte welkom in de Twaskar op dinsdag 12 november 2024 
vanaf 15.00 uur. We maken er weer een gezellige middag van met 
koffie en gebak, een mooie Pub quiz (mét prijzen) en Gerryt Bouma 
gaat ons iets moois laten zien over oud Minnertsga.  
 
U bent van harte welkom samen met uw (eventuele) partner.  
 
Opgave kan bij Wietske Spoelstra, Havenstrjitte 22, 9047 KA 
Minnertsga. Bellen met Wietske kan op nr. 06-29156028. 
 
Graag Oant Sjen op 12 november in de Twaskar. 
 
De voorbereidingscommissie: 
Betty Groeneveld  Tsjikke de Jong-Bloem 
Klaaske Zijlstra  Wietske Spoelstra 
Piety Aartsma              Nel Haarsma-Vrieswijk 
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KINDERBIJBELS 
De KFFB (Kristlik Fryske Folksbibleteek) heft haarzelf op. Voor het 
zover is wil de boekenclub graag van de voorraad van de kinderbijbel 
‘It heechste wurd’ af. Wij zijn door de KFFB benaderd met een mooi 
aanbod. We hebben een aantal bijbels voor gebruik gekocht en er nog 
een voorraad bij besteld. Op dit moment hebben we nog zo'n 15 bijbels 
over, voor 4 euro per stuk zijn ze te koop. Normaal gesproken kosten de 
bijbels 24,50 euro.  
Wil je een Bijbel? App/bel of mail Tsjikke dan even.  
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OOST EN ROBUSTELLY 
Zondagmiddag 8 september jl. werden de composities van oud 
dorpsgenoot Gert Oost en zijn beste vriend, het Robustelly-orgel, in het 
zonnetje gezet door Gerts dochter Judith. Het orgelspel werd fantastisch 
verzorgd door Peter van der Zwaag en Simon Bouma en bij enkele 
werken speelde Judith mee op de cello. De composities van Gert Oost 
werden afgewisseld met liederen van Bach, prachtig vertolkt door de 
sopraan Mirjam Beumer, die in het verleden heeft opgetreden met Gert 
en ook zij werd begeleid door het orgel. Het geheel werd op een 
theatrale wijze aangeboden. Tot zover de samenvatting van wat de zeer 
kleine groep toehoorders te horen en te zien kreeg. 
Waar het mij nu om gaat is het feit dat onze kerk, na de fatale brand in 
1947, waarbij ook het Hinsz orgel in vlammen opging, werd opgezadeld 
met een ‘afdankertje’. Dat lelijke eendje veranderde, door een grote 
restauratie, in een prachtige zwaan, genaamd Robustelly. Het 
afdankertje bleek een godsgeschenk te zijn. 
 Wij zaten met ogen en oren gericht naar het orgel en genoten dus volop 
van beeld en geluid. Normaliter zitten 
we met de rug gekeerd naar het 
schitterende instrument dat goddelijke 
klanken voortbrengt, wat natuurlijk 
jammer is. Minnertsga mag trots zijn op 
een dergelijk instrument en wat geweldig 
dat onze organisten de gemeente er vaak 
van laat genieten. Ontroerend vond ik de 
opmerking van Judith, dat de toetsen van 
het orgel al de organisten van toen, nu en 
die van de toekomst met elkaar verbindt. 
Dankjewel Robustelly. 
 
 
 
‘Die Orgel ist doch in meinen Augen und Ohren der König aller 
instrumenten’ 
              Wolfgang Amadeus Mozart 
 
Roel Schelhaas. 
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DIACONIE REISJE 
Even moest ik terugdenken aan mijn kinderjaren. 
Toen werden er voor de ouden van dagen (65+ ers) eens per jaar een 
reisje georganiseerd. 
Enkele (prominente) dorpsgenoten in het bezit van een auto waren 
chauffeur voor de groep Minnertsgaasters. 
In colonne reden ze door de provincie om onderweg een bakje koffie en 
een broodje te nuttigen en uiteraard enkele bezienswaardigheden te 
bewonderen,  waarschijnlijk  was de groepsfoto het hoogtepunt van de 
dag. 
Na een gezellig dagje uit werden ze 's avonds vanaf richting mooie paal 
weer  opgehaald door het muziekkorps, werd er gevlagd en stond het 
halve dorp langs de weg om hun oudjes te verwelkomen alsof ze weken 
waren weggeweest. 
Jammer genoeg is dit niet meer zo, maar de diaconie is als organisator 
van het ouderenreisje een waardig opvolger gebleken van de bedenkers 
van het bejaardenreisje. 
Ongeveer 50 personen waren deze middag aanwezig. 
In plaats van met de bus zijn we vorig jaar en ook deze keer met 
personenauto's  geweest. 
Dit heeft alles te maken met de steeds oplopende vervoerskosten. 
Met een aantal vrijwillige chauffeurs uit het dorp werd rond 12.00 uur 
een aanvang van het reisje gemaakt. 
Deze keer ging het naar Sneek van waaruit een boottocht werd 
georganiseerd. 
Rond 13.00 uur werden we aan de 
Jousterkade verwacht. 
Hier lag een rondvaartboot, de 
toerist 6, van Van der Werf 
aangemeerd waarmee we  nieuwe 
herinneringen mochten ophalen. 
Via de Houkessloot naar het 
Snekermeer, langs het bekende 
starteiland van de Sneekweek, de 
Goingarypsterpuollen en de 
Langweerderwielen gingen we richting Langweer. Via het starkenburg 
kanaal richting Uitwellingerga weer terug naar Sneek. 
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Onder het genot van een bakje koffie/thee met wat lekkers en later nog 
een hapje en drankje aan boord konden we genieten van een mooie 
rondvaart. 

 
Omstreeks 16.15 uur reden we weer richting Minnertsga. 
De ontvangst in het dorp was niet zoals vroeger, maar de terugkeer was 
er niet minder om. 
In het MFA wachtte ons een warme maaltijd. 
Het eten, verschillende soorten soep, salades, stokbrood en saté 
verzorgd door  Lia Boomsma  smaakte uitstekend  en ondertussen werd 
er nog gezellig nagepraat over de bootreis en zijn ook andere 
gesprekken gevoerd. 
De diaconie zorgde nog voor een lekker toetje. 
Zoals we inmiddels van de diaconie gewend zijn was het ook deze keer 
weer goed voor elkaar. 
Ik denk dat we terug kunnen zien op een gezellige en zeer geslaagde 
middag.  
Leden en vrijwilligers heel hartelijk dank voor jullie inzet. 
Groet, Nanne de Haan. 
 
 
 
 



29 
 

UIT DE REGIO ……. 
 
Het Christelijk Mannenkoor Laus Deo regio Franeker bestaat 60 jaar. 
Om dit heugelijke feit te vieren organiseert het mannenkoor een  

Feestelijke zangmiddag 
Tijdens deze feestelijke zangmiddag zullen we samen prachtige 
lofzangen zingen.  
Daarnaast zingt het mannenkoor Laus Deo een klein deel van hun brede 
repertoire en de gezamenlijke liederen worden ondersteund door 
trompet, bugel en saxofoon. 
Dus zing met ons mee op:  
• zondag 3 november 2024 om 16.00 uur in de Sixtuskerk te 
Sexbierum  
Of tijdens de tweede zangmiddag op: 
• zondag 10 november 2024 om 16.00 uur in de Voorhof te 
Franeker. 
De entree is gratis en er is een collecte bij de uitgang. 

13 november 2024 om 19.30 de Terskflier te Sexbierum 
Kijkt u ook altijd uit naar de columns van ds. Wim Beekman in de 
Leeuwarder Courant?  
We hebben ds. Wim Beekman gevraagd om op 13 november 2024   bij 
ons te komen. 
Hij gaat dan een aantal columns voorlezen. Er is ruimte om over zijn 
columns vragen te stellen. 
Deze avond hebben we ook Willem Zijlstra gevraagd om dit muzikaal 
te ondersteunen 
 
Al met al belooft het een fijne avond te worden. We nodigen u dan ook 
van harte uit. 
De toegang is gratis, bij de deur staat wel een collectebus waar een 
vrijwillige bijdrage in gedoneerd kan worden. 
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Zien we u op 13 november 2024 om  19.30 in de Terskflier in 
Sexbierum. De koffie staat klaar  (natuurlijk ook gratis). 
 
Deze avond is georganiseerd door  de werkgroep Ontmoeting en 
Inspiratie Barradeel. Een werkgroep die uitgaat van de protestantse 
gemeenten Oosterbierum-Wijnaldum, Tzummarum-Firdgum en 
Sexbierum-Pietersbierum. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zondagmiddag 17 november 
 

ZANGMIDDAGDIENST IN DE GIDEONKERK 
 

15.30 Inloop met koffie/thee 
 

16.00 Start zangdienst 
 

Met als thema:  
‘SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS’ 

 
Iedereen is van harte welkom! 

 
KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE!! 
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Heeft u oud ijzer wat u kwijt wilt? 
Bij Vrieswijk (op de Opfeart 4) staat een bak waar het oud ijzer in kan.  
De opbrengst hiervan gaat naar de jeugd binnen de PKN Minnertsga. 
Hiervan kunnen we bijvoorbeeld een leuke activiteit doen met ze.  
 
Bij deze willen wij ook de familie Vrieswijk bedanken voor het 
verzamelen van het oud ijzer, het wegbrengen daarvan en de opbrengst 
voor de jeugd.  
 
Groet van de kerkelijk werkers en jeugdouderlingen. 
 
 
 

 
 
In de voorkerk liggen exemplaren van de nieuwsbrief van de 
classis Fryslân “Minsken fan’e wei”. Wie belangstelling heeft 
kan een nieuwsbrief meenemen. Ook is de nieuwsbrief te 
vinden op de website. 
 
 
 
 


