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OVERDENKING 
 
Stilstaan 
Durven wij nog wel stil te staan? Deze vraag stelde ik mezelf de 
afgelopen weken. We leven in een tijd waarin zoveel van ons wordt 
verwacht. Een tijd die vraagt om je volle aandacht. Je moet 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week aanstaan. Durven wij onszelf nog wel eens stil 
te zetten? Stil te staan bij wie wij zijn, maar ook bij het plan dat God 
met ons heeft? 
De afgelopen maanden is er veel gebeurd. Veel veranderingen. Van 
trouwen, naar verhuizen, naar een nieuwe baan en opnieuw naar een 
nieuwe baan. Ik merk dat ik weinig tot niet stil heb gestaan en dat mijn 
stille tijd met God eronder heeft geleden. Daarom heb ik het de 
afgelopen tijd weer opgepakt en probeer ik stil te staan bij wie God is 
en wat Hij voor ons heeft gedaan. Toen kwam ik deze tekst tegen: 
 
“Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan 
dan tegen ons zijn?” (Romeinen 8:31) 
 
We mogen erop vertrouwen dat God ons nooit alleen laat en bij ons wil 
zijn. Ook als wij Hem vergeten, vergeet Hij ons niet. Hij steunt ons en 
wil ons zijn liefde tonen. Daar mogen we wel wat vaker bij stilstaan. 
Jacob Nentjes. 
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KERKDIENSTEN IN DE MAANDEN 
JULI EN AUGUSTUS 

 
Zondag 7 juli Doopdienst 
9.30 uur Ds.W v/d Heide,Sexbierum 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Joël Wiersma 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 
Zondag 14 juli  
11.00 uur Ds. J. Hilverda, Winsum 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door: Jelrick Aartsma 
Kinderkerk: Leiding kinderkerk 
 

Start gezamenlijke zomerdiensten: 
 
Zondag 21 juli Kerk tussen de dijken, Nij  
Vanaf 9.00 uur koffiedrinken                        Altoenae 
10.00 uur dhr. P. Knijff,  Nij Altoenae 
Collecte: 1x collecte voor een  
                                                                       Goed doel  
Voor de kinderen is er iets te doen. 
 
Zondag 28 juli Bordenakerk, 
Vanaf 9.00 uur koffiedrinken                        Vrouwenparochie 
10.00 uur Da.J.A. van Dijken, Hallum 
Collecte: 1x collecte voor een 
                                                                       Goed doel  
Voor de kinderen is er iets te doen. 
 
Zondag 4 augustus                                      Dienst in Minnertga 
10.00 uur Dienstdoende ouderlingen 
Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk
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Of alternatieve zomerdienst ’t Beerdhuus,  
Vanaf 9.00 uur koffiedrinken                        St. Jacobiparochie 
10.00 uur Pastor J. Nentjes 
Collecte: 1x collecte voor een  
                                                                       Goed doel  
Voor de kinderen is er iets te doen. 
 
Zondag 11 augustus Vrije Evangelische  
Vanaf 9.00 uur koffiedrinken                        Gemeente Oude Bildtzijl 
10.00 uur Ds. R. Dragstra, 
                                                                       Leeuwarden 
Collecte: 1x collecte voor een  
                                                                       Goed doel  
Voor de kinderen is er iets te doen. 
 
Zondag 18 augustus Gideonkerk, 
Vanaf 9.00 uur koffiedrinken                        St. Annaparochie 
10.00 uur Da. L. Geijvoet, 
                                                                       St. Annaparochie 
Collecte: 1x collecte voor een  
                                                                       Goed doel  
Voor de kinderen is er iets te doen. 
 
Zondag 25 augustus Meinardskerk, Minnertsga 
Vanaf 9.00 uur koffiedrinken  
10.00 uur Mevr. T. Bloem 
Collecte: 1x collecte voor een  
                                                                       Goed doel  
Voor de kinderen is er iets te doen. 
 
 
AGENDA 
 
19 augustus Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur  
21 augustus Moderamen om 20.00 uur in de Twaskar 
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UIT DE KERKENRAAD 
Beste mensen, namens de kerkenraad schrijf ik u het volgende. 
Het is zo het nu lijkt eindelijk zomer, de zon schijnt volop en veel 
mensen hebben een goed humeur. 
Voor velen van ons is het binnenkort vakantie even tijd om wat anders 
te doen even de zinnen verzetten dat is goed maar in ons dorp en 
omgeving gaan veel dingen door ook in de zomer. 
Bijvoorbeeld het samenkomen voor de kerkdienst op zondag maar dan 
toch net even anders dan we gewend zijn, het is in de vakantieweken zo 
dat we als kerken in het Bildt elkaar uitnodigen om samen diensten te 
vieren en zo bij elkaar te gast te zijn. 
Te beginnen op zondag 21 juli dan bent u welkom om 10.00 uur in de 
kerk tussen de dijken in Nij Altoenae, we beginnen de diensten met 
koffie of thee vooraf en nemen daarna de liturgie op om samen de 
diensten te vieren. 
Zondag 28 juli om 10.00 welkom in de Burdine kerk in 
Vrouwenparochie. 
Zondag 4 augustus om 10.00 uur in de Meinardskerk in Minnersga. 
Zondag11 augustus om 10.00 uur in de Vrije Evangelische gemeente in 
Oude Bildtzijl. 
18 augustus om 10.00 uur in de Gideonkerk in Sint Annaparochie. 
25 augustus om 10.00 uur in de Meinardskerk  in Minnertsga. 
Op pagina 2 en 3 vind u de gegevens in het zondagrooster en schema 
overzicht. 
Wat gebeurd er verder in onze gemeente, wel zoals u weet zijn we bezig 
met het invullen van de vakatures die ontstaan doordat verschillende 
ambtsdragers hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. 
De kerkenraad laat met vreugde en grote dankbaarheid  weten dat de 
plaatsen die leeg zouden vallen worden in gevuld, we zijn nog op zoek 
naar een jeugdouderling en hopen dat ook dat mag slagen. 
 
Als ouderling kerkelijk werker mogen we bevestigen en opnieuw 
welkom heten dhr. Jacob Nentjes. Ondertussen al in onze gemeente 
werkzaam maar dan straks als bevestigd ambtsdrager. 
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Zo zijn de nieuwe ambtsdragers bij u bekend gemaakt, mochten er 
gegronde bezwaren zijn tegen de aan u voorgestelde personen waardoor 
zij niet in het ambt bevestigd zouden mogen worden, dan kunt u dit 
schriftelijk met onderbouwing kenbaar maken bij de voorzitter van de 
kerkenraad vóór zondag 4 augustus: adres Ferniawei 21, Minnertsga.  
We zijn met de voorbereiding van de bevestigingsdienst bezig en 
hebben Ds. Kraan uit Bergum bereid gevonden deze dienst met ons te 
willen vieren. 
Dat zal zijn zondag 8 september dus na de vakantie en voor de 
startzondag zodat we samen met de nieuwe ambtsdragers het nieuwe 
seizoen mogen beginnen. 
Zo bent u weer even bij gepraat maar mochten er vragen zijn laat het 
weten.  
Voor nu wens ik allen die op reis gaan een goede reis en een veilige 
thuis komst. 
Voor de mensen die nu niet gaan een fijne zomer toegewenst en blijf 
naar elkaar omkijken. 
Namens de kerkenraad een warme groet, Jitse Kuiken. 
 
STARTZONDAG 
15 september is het startzondag. Zet de datum alvast in de agenda. Het 
belooft een mooie en gezellige opening te worden van het nieuwe 
kerkelijke jaar. Het thema dit jaar zal zijn: ‘Als nieuw! Leven in het 
licht van Gods Koninkrijk.’ U bent van harte welkom. Tot dan. 
 
NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING 
WOENSDAG 17 APRIL 2024  
1.Opening:  
De voorzitter opent de vergadering en leest de 2e brief van Johannes en 
gaat voor in gebed. 
Nieuwe kerkelijk werker: 
Jitse stelt ons de nieuwe kerkelijk werker voor: Jacob Nentjes uit St. 
Annaparochie. 
Jacob is 25 jaar oud en komt Tsjikke per 1 mei versterken als kerkelijk 
werker. 
Na een korte voorstel ronde met de kerkenraad door de 



7 
 

kerkenraadsleden gaan we verder met de vergadering. 
 

2.Vaststelling verslag kerkenraadsvergadering 21 februari 2024: 
Onder het kopje van de diaconie klopt het bedrag niet en moet zijn € 
2.825,25, dit wordt aangepast en het verslag verder goedgekeurd. 
Er komt een vraag vanuit de kerkenraad of publicatie van het verslag 
van de kerkenraad nog wel moet worden vermeldt in Tsjerkenijs. Dit 
komt de volgende kerkenraadsvergadering op de agenda. 
Wegwijzer (blauwe boekje): 
Het Pastorale gebeuren wordt erin verwerkt en bij start nieuwe seizoen 
komt er een  nieuwe editie. 
 
3.Mededelingen en ingekomen stukken en verslag afgevaardigden: 
Uitnodiging ontvangen van het agrarisch pastoraat in Joure, Johannes  
en Jitse gaan hier heen. 
Diensten: 
12 mei moet ds. de Boer uit Leeuwarden worden gehaald. Jitse haalt de 
dominee. 
De zendingsdienst op 9 juni is de voorganger dhr F. Hartman van 
Ameland en die moet van de boot worden gehaald. Dit wordt geregeld 
door de Zendingscommissie. 
Dienst wordt verzorgt zondag 30 juni gaat Da. Hinke Post-Knol voor. 
Dit wordt wordt een dienst bevestiging van ambtsdragers of Heilig 
Avondmaal.  
7 juli is een doopdienst met ds. v/d Heide, Sexbierum waarin Jan en 
Reina hun dochter laten dopen. 
Ambtsdragers verkiezingen: 
De lijsten met kandidaat-leden worden in de week na 21 april 
verzonden. 
4. Nieuwe pastoraat en beleidsplan: 
Beleidsplan: zijn bezig nog geen nieuws te melden. 
Het Pastorale plan: per week komen er enkele telefoontjes binnen en 
soms ook niks. 
De randkerkelijken bellen meer dan de vaste kern. De vaste kern moet 
nog wennen aan de nieuwe situatie. 
5. Jeugdwerk: 
Op de notulen zijn geen op- en aanmerkingen en worden goedgekeurd. 
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Rintje zoekt nog een lid voor de commissie andere diensten, het liefst 
wat een ouder iemand om ook de doelgroep te vergroten. Jikke S. 
 komt ook weer in de commissie. 
Slotzondag 5 mei: 
We starten met koffiedrinken voor de dienst 
Na de dienst een fietstocht of een treintje langs de landerijen van de 
kerk en diaconie. 
Na afloop is er soep met broodjes bij de familie Joostema. 
Gezamenlijke dienst Barradeel zondag 14 april. 
We kunnen terugkijken op een mooie dienst in Tzummarum. 
Dank aan de voorbereidings commissie, Afke en Wietske hebben dit 
namens Minnerstsga gedaan. Er was geen kinderkerk of iets dergelijks 
aanwezig, hier de volgende keer graag wel rekening mee houden. 
6. Diaconie 
Op de notulen zijn geen op- en aanmerkingen en worden goedgekeurd. 
QR-code dit probleem is opgelost en het werkt. 
Zendingscommissie vraagt eerst niet een QR-code aan. 
Bloemengroet: 
We halen de bloemen voortaan uit de verpakking. De verpakking wordt 
in de consistorie bewaard en dit niet weggooien aub. 

 
Diaconie Barradeel: 
Op 23 maart was er een avond voor de diaconieën van Barradeel in 
Minnertsga. 
We diverse onderwerpen besproken met behulp van een ‘Kletspot’. 
In september is het jaarlijkse reisje van de diaconie. 
Verdeelstation: 
Het verdeelstation begint te lopen. Mensen uit andere dorpen maken 
meer gebruik van het Verdeelstation dan mensen uit Minnertsga. 
Er is weinig vandalisime in Minnertsga dan in andere dorpen waar de 
boel regelmatig wordt vernield. 
7. Kerkrentmeesters 
Op de notulen zijn geen op- en aanmerkingen en worden goedgekeurd. 
Er is een voorstel voor een nieuw logo en een nieuwe website welke 
wordt gemaakt door Tini en Gerrit, de kerkenraad gaat hiermee 
akkoord. 
Pastorie: 
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Wat we in de toekomst willen met de pastorie hangt af of we eventueel 
een nieuwe dominee willen beroepen en wat willen we met de pastorie.  
Dit is een beslissing die we met de gehele kerkenraad moeten nemen.  
Pastorie mag niet meer worden verhuurd, volgens de nieuwe regels. 
De pastorie moet ook nog worden gerenoveerd en gemoderniseerd. 
De kerkrentmeesters zijn daarom van plan om de pastorie te taxeren en 
daarna eventueel te verkopen. De kerkrentmeesters komen nog met een 
definitief voorstel. 
Inspectie rapport van Monumentenwacht: 
Er is enig voegwerk herstelt en mos verwijderd, dit is betaald door de 
stichting SIM, dit bedrag is verdeeld over 5 jaar. 
8. Ouderlingenberaad: 
Op de notulen zijn geen op- en aanmerkingen en worden goedgekeurd. 
Wat is een Troostkaart of Aandachtskaart: 
Troostkaart is een verkeerde naam. 
De kaart is bedoeld om de mensen onder de aandacht te brengen dat er 
ook hulp en aandacht voor hun is. De mensen moeten zelf aangeven wat 
ze willen. Maar ze moeten wel zelf willen en zelf actie ondernemen. 
9. Sluiting door Rintje sluit de vergadering met een lied:  
Vertrouwen en overgave. 
DIACONIE 
Collectes 
Bij de Diaconie zijn de afgelopen tijd de volgende collectes binnen gekomen: 
gewone collectes: €  397,00; Giften: €  220,00 en bloemengroet €  60,00. 
De Diaconie is erg blij met deze opbrengsten en wil u hartelijk 
bedanken voor uw bijdragen 
 
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de Diaconie, 
dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 of 
via de QR code van de Diaconie. 
 
Bloemengroet 
Aanmelding en/of vragen? 
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder 
uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of 
een kaart dan kan dat via de volgende manieren: 
Anna Tilma: 0653907699, mail: annatilma88@gmail.com 
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Trienke de Groot: 0623051212 of blommengroet@gmail.com 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet?: 
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet 
 
67+ reisje 
De Diaconie is bezig met het organiseren van het zogenaamde 67+ 
reisje en voor ieder die het leuk lijkt om mee te gaan. 
De datum is niet 11 maar woensdag 25 september 2024, ’s middags 
en afsluiting in het MFA.  
Om kosten te besparen gaan we dit jaar weer met auto’s. 
Zet de nieuwe datum vast in de agenda. Meer informatie in Tsjerkenijs 
van september. 
Collecte Zomerzending  
Christenen in Pakistan staan sterker in hun geloof 
In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen 
hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische 
vragen over hun geloof. 
Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. 
Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die Pakistaanse christenen 
door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien 
hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks 
doen ruim zesduizend mensen, onder wie veel jongeren, aan deze 
trainingen mee. 
Via het programma Zending steunt Kerk in Actie onder andere 
christenen in Pakistan. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op 
rekening NL93RABO0119300427 van de diaconie o.v.v. collecte 
zomerzending. Hartelijk dank! 
 
Lees meer op kerkinactie.nl/christeninpakistan 

 

 
 

‘EEN WARME HUISKAMER’ 
 

   Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie  
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   klaar in de Twaskar (Meinardswei 6). 
   Even elkaar ontmoeten en bijkletsen.  
   Het is altijd  weer gezellig. 
   Iedereen is welkom! 
 

   De koffiezetters. 

De Diaconie. 
 

 
EEN WARME HUISKAMER 
Sa stiet it hast eltse kear yn Tsjerkenijs. En dat is mooi want d’r binne 
in hiel soad minsken dy’t der eltse wike gehoar oan jouwe. Wat is it fyn 
om elkoar te moetsjen, in praatsje mei elkoar te hawwen en te lústerjen 
wat in oar dwaande hâldt. Ûnder it genot fan in bakje kofje, mei wat 
lekkers fansels, wurdt d’r hiel wat sein oer en wer.  
Derneist ha wy it ek noch wolris wat drok. Want wy bringe in kaart oan 
minsken út ús doarp dy’t siik binne as in bemoediging nedich hawwe as 
at se wat te fieren hawwe. De kaarten gean de rûnte om en elts set syn 
as har namme derop. En dernei bringt ien fan de kofjedrinkers de kaart 
bij de minsken thús. Efkes oanbelje en in praatsje oan de doar as oan de 
keukentafel. Dat fyne de minsken mooi dy’t de kaart krije. Op sa’n 
manier kinne wy wat om elkoar tinke yn ús doarp. 
Wat dan ek noch sa mooi is, is dat it allegear sels makke kaarten binne. 
De mooiste eksemplaren dy’t jo mar betinke kinne wurde makke troch 
minsken út Minnertsgea. Soms allinnich, mar soms ek yn in groep. En 
dat is ek altiid hiel gesellich. Minsken dy’t dizze mooie kaarten meitsje, 
tige tank derfoar!! 
En no, tot slot, ha wy goed nijs! Want yn de simmer steane in hiel soart 
aktiviteiten stil. Mar dêr dogge wij net oan mei. Wij ha eltse tiisdei te 
moarn de kofje klear! Kom ek ris lâns at jo dat leuk liket.  
Eltsenien is  fan herte WOLKOM! 
Nel Haarsma-Vrieswijk. 
 
TSJERKEPAAD 2024  
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Ook dit jaar stellen wij onze mooie 
Meinardskerk weer open ter bezichtiging. 
U kunt van 6 juli t/m 14 september van 
13.00 uur tot 17.00 uur op de 
zaterdagmiddagen onze kerk vrij binnen 
lopen om deze van binnen te bezichtigen. 
O.a. de ornamenten, het orgel, de grafstenen en de uit de brand geredde 
houten voorwerpen, etc.  
De gastdames/heren zullen u welkom heten en proberen om eventuele 
vragen te beantwoorden. 
Ook is er gelegenheid om onder het genot van koffie/thee even (na) te 
praten. 
Dit seizoen worden gedichten uit de bundel van dhr. Bauke Tsjibbeles 
Miedema ten toon gesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. Miedema woond  e destijds aan de Miedleane en was een zeer 
getalenteerde man. 
Hij was o.a. sterrenkundige en nog véél meer. 
Bent u nieuwsgierig geworden?  
Dan heten wij u graag welkom op één van deze middagen. 
 
Tot ziens! 
Vr.gr. Team Tsjerkepaad. 
 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Scheve graven 
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Tijdens de Gemeenteavond heeft Jappie Hoekstra al een toelichting 
gegeven hierover. 
Hij heeft of zal de betrokkenen benaderen dat hun graf scheef staat. 
Herstelwerkzaamheden zullen door een bevoegd bedrijf gedaan moeten 
worden en in opdracht van de betrokkenen. De eventuele kosten zijn 
ook voor hun rekening. 
Wij zullen proberen de verzakkingen buiten de graven zoveel mogelijk 
te herstellen. 
Riolering 
De riolering van de kerk en Twaskar is weer helemaal hersteld en 
werkend. Dankzij hulp van enkele gemeenteleden zijn na het nodige 
grondwerk de nodige aanpassingen gedaan. 
Hekwerk begraafplaats 
Na de nodige werkzaamheden aan het dak en binnen in de kerk is nu het 
hekwerk rond de kerk aan renovatie toe. Het ziet er van afstand nog wel 
goed uit maar bij inspectie dichtbij valt het op dat de verf niet meer 
overal dekkend is. 
Renovatie zal inhouden dat in delen het hekwerk wordt verwijderd, 
gestraald en opnieuw met verf bespoten. Waar noodzakelijk zal ook de 
muur behandeld en gerenoveerd worden. 
We hopen deze werkzaamheden gedurende 2025 te kunnen uitvoeren. 
Voegwerkzaamheden kerk 
De afgelopen periode zijn delen van de kerk opnieuw gevoegd en is oud 
metselwerk vervangen. 
Ook in de kerk zijn bij diverse ramen herstelwerkzaamheden gedaan. 
 
 
 
 
Voor giften aan de kerk algemeen kunt u 
gebruik maken van  deze QR-code.  
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NIEUWS VREDESVLAG  
 
Wat jij/u nu kunt doen om meer vrede in de wereld te 
verspreiden: 
 
1. Zeg ja tegen je leven. Het is een eer om hier als mens te mogen zijn. 
 
2. Ontdek je waarheid in jezelf in plaats van buiten jezelf. Neem veel  
    tijd voor stilte. 
 
3. Voel en leef vanuit je hart, volg de impuls van je hart. Je hart  
    gebruikt de waarheid van het moment om je naar de juiste plek te  
    leiden. 
 
4. Besef dat elke vreedzame actie, hoe klein ook, in een wereldwijd  
    energetisch veld is verweven. 
    Op deze manier draag je direct bij aan wereldvrede. 
 
5. Wees je ervan bewust dat alles wat je uitzendt naar je terugkomt. 
 
6. Zie al je medemensen als zusters en broeders, ongeacht welke  
    huidskleur nationaliteit, religie of mening ze hebben. We komen  
   allemaal uit dezelfde liefdevolle scheppingsbron voort. 
 
7. Stem je nooit af op onlicht-gedrag, zoals verdeeldheid zaaien,  
    veroordelen, haat verspreiden, geweld en oorlog voeren. 
 
8. Verdiep je in wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Doe je  
    eigen onderzoek met behulp van media die zo onafhankelijk mogelijk 
    zijn en gebruik je onderscheidingsvermogen. Doe vervolgens  
    positieve dingen: ga de natuur in, lees bemoedigende teksten, ga om 
    met mensen die een positieve invloed op je hebben, doe dingen waar  
    je blij van wordt en die je bewustzijn hoog houden… enzovoort. 
 
9. Doe geen enkel levend wezen in gedachte, woord of daad kwaad. 
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10. Kies voor innerlijke vrede en vrede in de wereld, steeds opnieuw.  
      Als het even niet lukt, probeer het dan gewoon opnieuw. 
 
11. Herinner je je enorme scheppingskracht en dat je een goddelijk 
      wezen bent dat door een liefdevolle bron is geschapen. Dit is je  
      ware grootsheid en je werkelijke waarde. 
 
12. Het maakt niet uit wat er in je leven is gebeurd, wat je hebt  
      meegemaakt en doorgemaakt en of je op dit moment boosheid of  
      afwijzing voelt: je kunt NU voor liefde kiezen. Dit brengt heling in  
      je persoonlijke leven en in alles wat er op aarde bestaat. 
 
Weet dat er elke dag steeds meer mensen bewust liefde en licht in 
het veld brengen en dat we het samen zullen redden. Uiteindelijk 
komt alles goed. Dat staat nu al onherroepelijk vast! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bovenstaande kunnen we alvast proberen naast het vlaggen met de 
vredesvlag, want: 
DE WERELD VERANDERT DOOR JOUW  VOORBEELD, 
NIET DOOR JOUW MENING. 
SAMEN STERK VOOR VREDE! 
 
 Tjerk Nagel en Hannie de Haan. 
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Bericht van het avondgebed 

De vakantietijd staat er weer aan te komen.                                                                                  
Voor sommigen van ons ergens naar toe gaan 
voor anderen gewoon thuis blijven of dagjes er 
op uit. 

Maar ook een tijd om even tot rust te komen en te bezinnen. 

Wij als gebedsgroep doen in juli en augustus in de kerk geen 
avondgebed. Natuurlijk blijft het gebed doorgaan!                                                                            
Wij willen u vragen wilt u blijven bidden voor uw naaste, uw 
dorpsgenoot voor ieder die het nodig heeft en op uw pad komt? 

Het gebed is erg krachtig en God wil gebeden zijn. 

Heeft u mensen of dingen waar wij voor kunnen bidden of danken doe 
het briefje in het houten bakje met de uil in de voorkerk. 

Het volgende avondgebed is op 4 september 2024. 

Vanaf deze plaats willen wij u een hele fijne vakantietijd toewensen en 
dat u uitgerust weer mag beginnen na de zomer. Gods onmisbare zegen 
toegewenst. 

Een warme groet: 
Wietske Lautenbach 
Wietske Spoelstra 
Petra Abma  
Froukje Kuiken 
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Verslag van de 4 Dorpenviering van zondag 26 mei 2024 
in Tzummarum-Firdgum 
 
Wat hebben we weer een mooie viering gehad met de 4 dorpen 
Minnertsga, Oosterbierum-Wijnaldum, Sexbierum-Pietersbierum en 
Tzummarum-Firdgum met ongeveer 130 bezoekers. Ons thema was: 
Verbinding/Ferbining. Wij starten de ochtend met koffie en een lekker 
stukje oranjekoek met een verbindingsteken erop van Bakkerij 
Struiksma. Met mooie kleurige wol gooien we tijdens het welkom de 
bollen wol van de ene kant van de kerkzaal naar de andere kant om met 
elkaar in verbinding te komen. Het resultaat; hilariteit en een vrolijke 
spinnenweb van veelkleurige draden. Verbinding hebben we ook door 
het samen zingen onder begeleiding van Gelske Bergsma met 
elektrische piano en het Gospelkoor de Bliid Boadskipsjongers uit 
Berltsum met dirigent Piet Marinus.  

 
Een mooi voorgelezen spiegelverhaal vertelt ons over hoe een ruzie 
tussen 2 zussen wordt opgelost door een timmerman die letterlijk en 
figuurlijk een brug bouwt waardoor de zussen weer samen komen door 
de minste te willen zijn. Het gedicht ‘Heb elkaar lief’ van Alfred C. 
Brunswijk verbind ons ook als een stromende rivier, als verschillende 
snaren die samen muziek maken net als een regenboog van bonte 
kleuren. Er volgt een korte maar zeer duidelijke overdenking over de 
verharding van het leven, dat we niet gemaakt zijn om alleen te zijn en 
daarom niet overal een mening over hoeven te roepen op bijvoorbeeld 
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social media, maar opmerkzaam te zijn op de 
eenzaamheid die er is om ons heen, en meer naar elkaar 
moeten omzien, elkaar helpen en naar elkaar luisteren 
zonder vooroordelen. De liefde van Jezus als voorbeeld 
verbind ons met elkaar. Tussendoor luisteren we naar de 
prachtige zang van het koor en zingen we op ons best 
mee met de Opwekkingsliederen en liederen uit de 
Evangelische Liedbundel en Liedboek door het 
beamteam gepresenteerd op het scherm. De kinderen 
hebben ondertussen een prachtige kleurrijke slinger aan 
elkaar gemaakt van papieren schakels en dragen deze de 

kerk binnen, helemaal in het rond 
onder groot applaus. Als dat geen 
verbinding geeft? Deze slinger wordt 
na de dienst in 4 stukken verdeeld 
zodat elk dorp een stuk kan ophangen 
in hun kerk als teken van verbinding 
met elkaar. Ook delen de kinderen 
aan het eind van de dienst 
zelfgemaakte vriendschapsbandjes uit 
als teken van verbinding. De collecte 
is voor Victory4All en heeft een mooi 
bedrag van 402,35 Euro opgebracht. 
Met gebeden, het zingen van het 
Fryske God fan fier en hein ús Heit, 
het dankwoord en de zegen eindigen 
we deze ochtend met soep van it 
Mienskar uit Oosterbierum en 
belegde broodjes voor iedereen. Het 
was weer een verbindende dienst. 
Graag tot ziens op de volgende 4 
dorpenviering op 25 mei 2025 in 
Minnertsga. 
 

Met vriendelijke groeten: Adeline Jukema, Akke Hooiienga, 
Annemieke Teertstra, Corrie Bouma, Fokke Visser, Gerbrig Visser, 
Hinke de Vries, Klarinda de Witte en Ds. Martha Kroes. 
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2025 
 
 
 
 
 

 
 
De bazaar is pas in 2025, maar toch zijn de sokkenbreisters en de 
houtmannen al weer aan de slag voor de komende bazaar. 
Het plan is om op vrijdag 9 mei 2025 weer een bazaar te organiseren. 
Vorige keer hebben we een speelactiviteit voor het nieuwe schoolplein 
gerealiseerd. De kleinste groepen zijn daar heel erg blij mee.,   
Voor het doel van de Bazaar in 2025 zijn we in gesprek met 
verschillende verenigingen in ons dorp om hun hierbij mee te laten 
denken. We zoeken iets waar het hele dorp van mee kan profiteren. 
U kan alvast mee helpen, door het sparen van DE punten of andere 
punten, waar we iets voor de verloting voor kunnen kopen. 
Hebt u verkoopbare spulletjes, zoals handdoeken toiletartikelen of 
serviesgoed  leg dit alvast achteruit. Of breng het bij Zwanie van der 
Schaaf de Opfeart 3.  
 
Namens de Bazaarcommissie, 
Aukje, Piet, Foeke en Hieke, Zwanie, Tini, Bea, Klaas Evert, Wietske.      
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UIT DE REGIO  
 

 
 
Het Bijbels Museum heeft sinds 2020 geen eigen museum-pand meer, 
maar organiseert nu reizende tentoonstellingen. In samenwerking met 
de stichting Alde Fryske Tsjerken is van 22 juni t/m 22 september is 
in de Groate Kerk te St. Jacobiparochie de tentoonstelling ‘Zie mij. De 
Bijbel in foto’s’ te zien.  
 
De tentoonstelling is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 uur tot 17.00 uur en is gratis te bezoeken. 
 
In deze tentoonstelling staan foto’s van Caroline Waltman centraal die 
gemaakt zijn bij verschillende bijbelteksten. Zo geeft ze een eigentijdse 
blik op eeuwenoude verhalen. Waltman koppelt foto’s van mensen aan 
het strand, een vliegveld vol vluchtelingen en een kuil vol regenwater 
aan door haar verzen uit de Bijbel. 
 
Waltman fotografeerde in 16 landen, deels 
herkomstlanden van nieuwe Nederlanders – waar 
immers ook de oorsprong van Bijbelverhalen ligt. Om 
met de getoonde Bijbelverzen een breed en cultureel 
divers publiek te bereiken, zijn deze verzen in de 
tentoonstelling in 6 verschillende talen te lezen, 
waaronder het Arabisch en Tigrinya, de taal van de 
Eritreeërs en natuurlijk in het Fries. Meer weten over de 
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tentoonstelling? https://bijbelsmuseum.nl/zie-mij-de-
bijbel-in-fotos/ 
 
 

 

KLEURPLAAT 
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